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Teşekkür 


BU KİTABI bitirdiğimde, kadın-erkek ilişkileriyle ilgili geleneksel, uzun zamandır kabul görmüş, kutsanmış inançların ve varsayımların tekrar irdelenmesinin mümkün olduğu bir çağda ve toplumda yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Eski günlere nostaljik yaklaşmak yerine, o günleri kadın-erkek ilişkisini potansiyelinin çok çok altında bir düzeye indirgeyen günler olarak değerlendiriyorum. Bu nedenle, psikoloji, toplum ve özgürleşme alanlarında engelleri yıkarak insan deneyimini daha yaratıcı, daha doğal yaşamamızı mümkün kılan tüm öncülere büyük bir minnet duygusu taşıyorum. 


HERB GOLDBERG 
Aralık, 1982 
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Giriş 


GELENEKSEL kadın-erkek ilişkisinde başarısızlık psikolojik açıdan kaçınılmazdır. Yine de ilişkiler bozulup çatırdayınca kişisel yetersizlik ve başarısızlığa dayalı öz-nefret duyguları ortaya çıkar. Genellikle kusur nevrotik çatışmalara, toyluk eşlerin uyumsuzluğuna ve bağlanma korkusuna yıkılır. Elde edilen sonuç, kişisel sorunlar çözüldükten sonra iyi ilişkiler kurmanın mümkün olacağıdır. 

Bu kitap, erkekle kadının birbirlerinin muhatapları olmayı öğrendiği ruhsal süreç olan cinsiyet şartlanmasının, erkek ve kadını birçok yoldan nasıl birbirine düşman ettiğini açıklayacaktır. Bu sürecin sonucunda “aşk” nefrete ya da iki insanın zorlanımlı, törenleşmiş davranışlarla, türlü türlü ruhsal ve fiziksel semptomlarla ve suçluluk duygularıyla yüklü bir ilişkiyi sürdürdüğü kısır bir çıkmaza dönüşür. 

Erkeksi ve kadınsı şartlandırma ayrıca kadın-erkek ilişkisinin seyrini baş aşağı çevirmiştir. Romantik bir coşkuyla birbirine bağlanan çoğu çift, giderek ölü bir etkileşim noktasına ulaşır ve sonunda yabancılaşma, bazen de gizli öfke veya açık nefret duygularıyla ilişkiyi noktalayıp ayrılırlar. 

Erkeklik ve kadınlık dediğimiz şeyler sağlıklı bilinç ve kişisel gelişim için gerekli yaşamsal insan duygularını, ihtiyaçlarını, dürtülerini ve süreçlerini çarpıtıp bastıran ruhsal savunma sistemleridir. Bu savunmalar çiftlerden her birinin fantezi ve kusurlarına dayalı bir kadın-erkek çekimi yaratır, bu da ilişkiyi en iyi olasılıkla kısırlığa ve katılığa, en kötüsüyle ise başarısızlığa ve tırmanan öfkeye mahküm eder. 
Kurtarıcı, gardiyana dönüşür. 
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Günümüzde evcil kadınsı maskenin arkasında biriken öfke feminizm yoluyla doğruca yüzeye çıkmıştır. Bu yoğun öfkeyi kadın hareketi yaratmamıştır; bu hareketin yaptığı tek şey bu öfkeyi kanalize etmek ve dile getirmek olmuştur. Bu da erkeklere karşı savunmacı olan, erkekleri küçümseyen veya erkeklerle ilişkide sevgi verme veya alma yetisinden yoksun olan birçok kadının ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 

Yine de bazı kadınlarda kendi sorunlarından ötürü erkekleri suçlama eğiliminin azalmaya başladığının açık işaretleri vardır. Öyle gözüküyor ki kadında bilinçlenme, her iki cinsin de gerçekte kimsenin mağdur veya mağdur eden olmadığı, sadece bu türden bir yanılsamanın beslendiği, tarafların karşılıklı birbirini pekiştirdiği bir dansa tutsak oldugu daha etraflıca kavrandığı bir noktaya ulaşmıştır. 

Kadın özgürlüğü ve erkek özgürlüğü dediğimiz toplumsal hareketlerin, cinsiyet şartlandırmasının yarattığı acı, öfke ve korkunun neden olduğu patlamalar olduğuna inanıyorum. 
Bu hareketler, karşı cinsle yakın ilişki kurma arzusuna ve yeteneğine ciddi zararlar veren kelepçelerden kurtulma ihtiyacının birer dışa vurumudur. 

Bazılarının eski ilişki biçimleri konusunda dile getirdiği nostalji kendini kandırmadan başka bir şey değildir. Geçmişteki ilişkiler gerçekte asla çiftlerin her birinin yararına işlememiştir. Bu ilişkiler olsa olsa işlevsel ayarlama, uzlaşma, ya da toplumsal baskıya ayak uydurma olmuştur. 

Günümüzde boşanmalar ve ilişkilerdeki istikrarsızlık sıkıntılı bir hal alsa da, kadın-erkek ilişkisi bağlamında tamamen yeni bir bilinçlenmenin sınırında olduğumuza inanıyorum. Daha büyük bir psikolojik bilinçle ve cinsel kimlik savunmalarından kurtulmakla, ilişkilerimiz gelişme ve karşılıklı özgürleştirme sürecine girebilir. İlişkilerde insanların yaşı ilerledikçe, olgunlaşma, daha fazla oyunbazlık, kendini ifade etme ve samimi yakınlıkla sonuçlanan türden bir öz farkındalık kazanacaklardır. 
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Bu kitap, bir üçlemedeki son kitaptır. Bu üçlemenin ilki olan Erkek Olmanın Tehlikeleri'nde geleneksel erkekliğin ruhsal payandaları ve öz-yıkıcılığı incelenmiştir. Bunu izleyen Yeni Nesil Erkekte yeni gelişmekte olan erkek bilinci ve bunun gelişen kadın bilinciyle ilişkisi ele alınmıştır. Yeni Kadın-Erkek İlişkileri ise yani bu kitap; öfke, engellenme ve yakınlık korkusu yaratan geleneksel ilişkilerin temellerini incelemektedir. Kitapta daha sonra geçmişten uzaklaşan geçiş yolu ve insanların kendilerini geçmişin darboğazlarından ve yapılarından kurtarmaya başladığı karmaşık süreçle birlikte ortaya çıkan ve potansiyel açıdan çok daha zarar verici olan ikilemler ve tuzaklar ele alınmaktadır. Zihinsel bilinçlenmenin ve özgür tutumların derin duygu ve ihtiyaçlarla çatışma eğilimi gösterdiği bir zamandayız, bu da kadın-erkek ilişkilerini sürdürülmesi imkânsız kılmasa bile, çok daha kırılganlaştırmaktadır. Burada daha yapıcı bir geçiş dönemini kolaylaştıracak bir kılavuz sunulmuştur. Kitapta son olarak, karakteristik özelliği samimi bir dostluk, arkadaşlık ve cinsellik içeren kök salmış bir oyunbazlık olan yeni kadın-erkek ilişkisi tanımlanmaktadır. 

Bu kitabı yazma konusunda özel bir aciliyet duygusu taşıyorum. Eski roller, gerçekten bilinçli ve duyarlı bir insanın kabul edemeyeceği kadar zehirli bir hal almıştır. Erkekle kadının karşılıklı düşmanlık ve yabancılıktan oluşan katılaşmış tavırlara çakılıp kalmaması için yeni bir model gerekiyor. İnsan gelişiminden çok teknolojik gelişmeye prim veren bir dünyada yaşayan insanlar ve en derin mutluluğumuzun kaynağını ilişkilerde arayan bireyler olarak, yeni ve daha iyi bir kişisel vizyon aramaya hakkımız var. 
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Birinci Bölüm 


GELENEK 


1 
Makine ve Çocuk 


GELENEKSEL kadın-erkek ilişkisi, makine ile çocuk arasınkidir. Kadın kadınsı ideale ne kadar yakın bir benzerlik gösterirse, ruhsal açıdan o kadar çocuksu olacaktir. Buna karşılık erkek, erkeksi ideale ne kadar yakınlaşırsa, davranışlarında, kendine ve yaşamına ilişkin bilincinde de © kadar mekanikleşecektir. Erkekle kadın arasındaki ilişki, erkekte suçluluk, umutsuzluk; kadında ise öfke, çaresizlik ve mağdur olma duygularını yaratır. 

Her iki cinsin de kendilerinden ve karşı cinsten ruhsal açıdan gerçekleşmesi imkânsız olan ve bu nedenle başarısızlık ve kişisel yetersizlik duyguları yaratan beklentileri vardır. 
İlişki mitlerinin sürüp gitmesinden dolayı, aslında başarısızlığın bu ilişkilerin harcına ve temeline katılmış olmasına rağmen, kendilerinde bir şeylerin yanlış olduğu duygusu hem erkeğin hem de kadının kafasını aynı şekilde meşgul etmektedir. Buna rağmen ayakta kalabilen ya da görünüşte başarılı olanlar, bunu büyük ölçüde kendi rollerine boyun eğip kendi iç yaşantılarını inkâr ederek veya gömerek yapabilmektedir. 
Çok az sayıda insan sahici ve karşılıklı doyumu bulabilmektedir; çünkü onlar, kendilerini erkeksi ve kadınsı rollerin savunmacı kısıtlamalarından kurtarabilmişlerdir. 
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Bu imkânsız hayalin bedelini, kadın-erkek ilişkisinde artan çözülmeyle ödedik. Geleneksel erkeklik ve kadınlık, dünya ve kendi duyguları, dürtüleri ve bedenleri konusunda çarpık bir ayrımsamaya sahip insanlar tarafından üretilir. Bu da ilişkinin doğal olarak yıkımına yol açar. 

Erkek bitip tükenmek bilmeyen kendini kanıtlama ihtiyacıyla çalışan bir makinedir. Bu nedenle kendi yaşam sürecini yaşayarak değil, onu olumlayan sembolleri edinerek yaşar. 
Gerçekte nasıl hissettiğiyle değil, “şey”lerin onu nasıl bir erkek gibi gözükmesini sağladığıyla güdülenir. Bunun sonucunda insanca ilişki ve yakınlık yetisini kaybeder. 

Erkek gücü, insanlığını aşarak iyi yağlanmış, mükemmel çalışan bir makineye dönüşebileceği yolundaki savunmacı inanca dayalı bir yanılsamadır. Sıfırdan başlayan çok varlıklı ve güçlü bir iş adamı ve atletizmde şampiyon olan bir erkek hayatını şöyle tarif etti: “Öyle hızlı koşuyorum ki, kendimi tüketeceğim.” Sonra kendi babasını hatırladı: “17 yaşındayken, 30'una geldiğinde milyoner olmaya karar vermiş. Ama ellisine geldiğinde bunu hâlâ başaramamıştı. Hayalini gerçekleştirdikten iki yıl sonra kendi canına kıydı. Yirmi dört yaşımdayken bana şöyle dedi: “Asla hedef koyma. Hayalin, hayatında ulaşabileceği bir şey olmasın.” 

Tüm erkek makineler, insanlıktan çıkmalarını zenginlik, güç veya şöhret ödülleriyle haklı çıkaramaz. Çoğu makinedir, çünkü süreç içinde bu onları yok etse de olmayı gerçekten bildikleri tek şey budur. 

Örneğin asbest işçileri yüksek riskli meslek grubundadır ve sıklıkla bunun bedelini hastalık ve ölümle öderler, Bir sendika lideri şöyle dedi: “Bir sabah uyandım ve şöyle düşündüm: “Bizi öldüren bir işte çalışıyoruz.” Buna hiç inanamadım... Arkadaşlarım ölmeye başladığında bile kabullenmek zordu.” Ve şunları ekledi: “Bu yüzden ölebileceğimi kabul edemiyorum. Hasta düştüklerinde ne kadar berbat gözüktüklerine tanık oldum. Bir arkadaşımız kanser oldu. Bunu 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öğrenince doktora bile gitmedi. Birkaç ay önce de öldü. Söylediği tek şey şuydu: *Yapabildiğim tek şey boruların üstünü kapatmak.'”? 

“Dokuz-beş dünyasında” çalışmaksızın yaşama konulu bir kitabın yazarı babasıyla yaşadıkları konusunda şunları söyledi: “On yıl kadar önce bir gece babam işinden yakınmaya başladı, Manhattan'da aynı sokakta 40 yıl kadın şapkası sattıktan sonra, maaşı hâlâ çok düşüktü, patronunun umurunda değildi, artık kimse de şapka almıyordu... O gece bir şeyler söylemek istedim, çünkü zamanın tükendiğini, elindeki numune çantasıyla metro merdivenlerinden inip çıkabilmek için her sabah dilinin altına bir nitrogliserin hapı koymak zorunda kaldığını biliyordum. Ona biraz para teklif ettim ve ara verip dinlenmesini istedim... “Bırakamam,” dedi. Bir yıl sonra da öldü.” 

Erkek bir makineye dönüşürken, kadın da çocuksu bir durumda kalır, Kadınsı şartlanma onu öylesine köstekler ki kendi yaşamının ve deneyimlerinin doğrudan sorumluluğunu alarak özerk, kararlı bir yaşam sürmek için potansiyel gücünü kullanmaz, belki de kullanamaz. Onlarca yıl boyunca Amerikan filmleri aşk tanrıçasını çocuk kalmış kadın olarak sunmuştur. Clara Bow'dan Lillian Gish'e, Mary Pickford, Shirley Temple, Jean Harlow, Marilyn Monroe ve Brigitte Bardot'a mesaj nettir: Çocuksu konuşma, büzük dudaklar ve cilveli çaresizlik, bir seks tanrıçası yaratan tekniklerdir. Çocuksu, çaresiz, duygusal, bağımlı ve uysal oldukları için hep çocuk kalan bu aşk tanrıçalarına taparlar. Onları kurtarmak ve korumak, erkeğin “kendini erkek gibi hissetmesini” sağlar. 

Yazar Una Stannard bunu şöyle özetliyor: “Kadın büyüleyici, bağımlı bir çocuk olarak kalmaya zorlanır... Kadının güzellik maskesi çocuğun yüzüdür, kültürümüzdeki her iki dem de trajik cinsel olgunlaşmamışlığının bir göstergesidir.” 


Eski parlamenterlerden Clare Boothe Luce de kadınlık KADIN: Kadınsı Sosyalleşmenin Sonuçları durumunu çok iyi tanımlamıştır: 


Amerika'da orta ve üst sınıfta ortalama kız çocuğunun Kadındaki Girişkenlik Kompleksi nasıl yetiştirildiğini bir düşünün. Genellikle, bir şartla — Kadınlar için bir girişkenlik kılavuzunun yazarı şöyle di- onunla evlenecek “iyi bir adam,” yani Babasının yerini yor: “Toplumumuzda geleneksel kadın rolüne uyan kadın, alacak birisini bulması şartıyla— hayatının sonuna kadar temelde girişken olmayan biridir. Sosyal ortamlarda olum- çocuk -koruma altındaki bir bağımlı olarak— kalabilece- suz görüşlerini ifade etmeyi, ya da başkalarının ihlaline karşı ğine inandırılır. Bu koca-babanın ona “evcilik oynaması” , veya kendi zaman ve enerjisi konusunda sınırlar koymayı için içinde gerçek mobilyalar, yemek pişirebileceği ger- zor bulmaktadır. Duygularını ifade eder, ama güçlü kanılarıçek bir mutfak, en güzeli de oynayabileceği gerçek canlı nı ifade etmez. Analitik değil, sezgiseldir. Kendi başarılarını 


bebekler bulunan gerçek bir bebek evi vereceği söylenir. 
Erken yaşta, kendini bir ev hanımı gibi düşünmesi, tıpkı çocukluğunda anne ve babasına ait olması gibi, bir ev kadını olarak da kocasına “ait” olmayı beklemesi öğretilir. Önemli tüm konularda onun için neyin iyi olduğuna erkeğin karar vermesine göz yumacaktır, Tüm önemli 


olduğundan az gösterir. “Erkeklere yönelik zayıf bir bağımlılik tutumunu? sürdürür.” 

Bu zayıf bağımlılık nedeniyle kendinden emin olamaz, kararlar alma konusunda rahatsızlık duyar ve kendine ait bir kimliği olmadığı yolunda derin ve ürkütücü bir duygu 


konularda kontrolü erkeğe bırakan iyi, küçük Büyük Kız besler. Kendi başına bir insan olmadığına, ciddiye alınmadı- olması halinde, Annesi gibi o da tüm küçük şeylerde söz gına inanmaya başlar. Kişisel tercihlerini ve tutkularını ifade sahibi olabilir. Annesi ona sadece küçük şeyler bulması etmekte güçlük çektiği için sıkıcı bir arkadaştır ve hayatın- için nasıl cilve yapacağını, surat asacağını, ağlayacağını daki erkeği onu kimliğinden yoksun bırakmakla suçlar. Ama ve erkeğin gönlünü nasıl okşayacağını öğretecektir Sevgi bu suçlama pek doğru değildir, çünkü erkek onun girişken konusunda ise baba yerine geçen kocasının, yetişkin de- olma arzusunu cesaretlendirip desteklediği zaman bile pasif likanlıların yetişkin küçük kızları gre ii izin verilen tepkiler vermeye devam eder, kendini ve tercihlerini açıkça pal b onu ni için a ğü deri MOS aş ifade edemez, hatta tepki vermek yerine kendi iradesiyle haokması, yumuşak başlı, uyumlu, uysal (kadınsı) olması teket'o:m8 büslasna öfkelenir 


yeterlidir. Tüm bunların yanında seks de var! Evlilik... 
Vay be! Eğer elde edebilirsen, çocukluğun yanında, 

... Kadına ilişkin Venüs imajı, Aşk Tanrıçası, “Oh, güzel bebek” erotik imajı medya tarafından da aynı şekilde pekiştirilmiştir. Sayısız reklam ve TV programı çekici kadını saçları havada uçuşan, ağzı öpme arzusu uyandıran, 


Girişkenliğini bastırmasının acı verici semptomları arasında bir kullanılma ve yönetilme duygusu, kimliğini erkeğinkiyle kaynaştırmaya yönelik güçlü bir arzu, erkeksiz kendini kayıp hissetme duygusu ve kronik yorgunluk, baş ağrıları gibi psikosomatik şikâyetler ile yönetilmeye karşı 


vücudu Cennet Bahçesi gibi kokan sevimli, yumuşak, uy- içerlemesini dile getiren diğer sıkıntılardır. 

sal kız-çocuğu seks objesi olarak gösterir. Buradaki mesaj 

kadının, kocasından veya aşığından alacağı armağanlara Kadındaki Saldırganlık Kompleksi 

-giysiler, mücevherler, arabalar, vs.— boğularak sonsuza Kadın olmak, “tatlı,” “hoş,” “sevimli,” “cana yakın,” kadar mutlu olmak için yaratılmış bir yaratık olduğudur." “merhametli,” “nazik” olmak, “sinirli bir mizaca” sahip 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olmamak demektir. Kısaca saldırganlığı inkâr etmek demektir. 

Bir kadın bu şekilde ne kadar kadınsıysa, bir erkekle gerçek yakınlık ihtimali de o kadar düşük olur, çünkü ikisi arasında çatışma ortaya çıkması halinde bu çatışmalar hiçbir zaman başarıyla tartışılıp sonuca bağlanamaz. Kendi saldırganlığını bastırması, kadının kendini kurban (mağdur) gibi görmesine neden olur. Bu nedenle bir tartışma veya kavgada kendini suçsuz görme eğilimi duyar ve sorunun kendine düşen payını üstlenemez. 

Genel olarak tartışmaya tepkisi dört yönlüdür. Ağlar, suçlar, uzaklaşır ve sonra sevgisini esirgeyerek cezalandırır. Bu da genellikle sevgiye aç kocasındaki suçluluk duygusunu artırır, barışmak için karısından özür diler, ama çok geçmeden öncekine benzer, ama çok daha acı verici bir başka tartışma turuyla karşı karşıya kalır. İlişkinin ritmi sonsuz ve engelleyicidir: acı verici kavgaları izleyen duygusal, kısa süreli barışma dönemleri. 

Kadının altta yatan saldırganlığı kontrol edilemez, pasif, dolaylı yollardan ortaya çıkar. Unutkanlık, erteleme, yanlış anlama, yanlış yerde yanlış şeyler söyleme, geç kalma, sürekli yakınma, sevgiyi esirgeme, depresyon, surat asma, yerinde duramama, annelik görevlerinde ve ev işlerinde zorlanımlılık, cinsel manipülasyon, suçlama ve suçluluk duygusu yaratma, çaresizi oynama, sağı solu belli olmama, dini fanatizm, mistizm, kendini haklı görme, hatta sinir krizleri: tüm bunlar, altta yatan saldırganlığın dışa vurumları olabilir. Boşanmaya karar verdiği zaman öfkesi sıklıkla olanca gücüyle dolaysız bir şekilde ifade edilir. Bu durumda “mağdur” olduğu onca yılın intikamını alma arzusuyla acımasız olabilir. 

Zar zor zapt edilen saldırganlığı ayrıca sosyal ortamlarda aşırı ürkek olmasına neden olur. Başkalarının gücünü gözünde büyütüp kendini küçümseyerek, bu tür ortamlardaki 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tehlikeyi abartır. Erkeği, gereksiz yere onun için ve onun uğruna kavga etmeye teşvik ederek, gönül verdiği erkeğe zarar verir. Bu anlamda ne kadar kadınsıysa, potansiyel açıdan erkek için de o kadar tehlikeli olur. Erkek kadını ne kadar zayıf algılarsa, kendini de o kadar saldırgan olma, kadını “savunma” ve sevgisini elinde tutmak için kendini kanıtlama zorunda hissedecektir. Bu sıklıkla erkeğin önemsiz olaylar yüzünden başka erkeklerle anlamsız, şiddet içerikli, öz-yıkıcı kavgalara girmesine ve aşırı yükleri sırtlanmasına ve sorunları göğüslemesine yol açar. 

Ama kadın soyut bir düzeyde dünyayı gerçek dışı ölçüde iyimser, naif bir açıdan görür (“İnsanlar iyidir,” “Dünya sevgi dolu bir yerdir”). Kadınlığı “tatlı,” “hoş” olarak değerlendirilmesini ve sevilmesini gerektirir. “Katı” gerçekleri algılamaktan ve bu gerçeklere gömülmekten bilinçsizce kaçınır ve erkeğin onu bunlardan korumasını bekler. 

Buna ek olarak, pasifliği fiziki sağlığını korumayı güçleştirdiği ve bastırılan saldırganlığı bunu kontrolü ele geçirmenin yerine konulan bir yolu olarak kullanabildiği için sonsuz bir fiziki rahatsızlıklar dizisi sergiler, Aynı zamanda bu rahatsızlıklar direncini ve öfkesini sessizce dile getirir. 

Saldırgan olmayan kadın, “tatlı melek” mitinin, erkekler için en ölümcül mitlerden birisi olduğuna kuşku yok. Böyle bir kadınla ilişkiler kısır, engelleyici, kestirilemez ve sonuçta şiddet içerikli olur. 


Kadındaki Özerklik Kompleksi 

Tıpkı ideal erkekliğin militanca bir bağımsızlığa dönüşmesi gibi, ideal kadınlık da karşısındakine tutunan bir ba- 
#ımlılık, çaresizlik ve “ona bakacak güçlü” bir erkek arayışı içerir, 

Kadın ne kadar çaresizse, erkekteki güç sembollerinin çekimine de o kadar çok kapılacaktır. Âşık olmaya çocukwu bir konuşma, erkeğin gücüne çocukça hayranlık duyma, 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çocuksu bir sarılıp kucağa alınma ve “bebeğim” gibi sevecen ifadelerin kullanılması eşlik edecektir. Kim olduğunu, ne istediğini bilmesi giderek zorlaşacaktır. Özellikle bir ilişki içindeyken sadece tepki verme, kendi kimliğini erkeğinkiyle kaynaştırma eğilimi gösterecektir. Altta yatan çaresizlik duygusunu telafi etme ihtiyacı nedeniyle erkek partnerini yutacaktır. Kaçınılmaz olarak, yönetilme ve çocuk muamelesi görme duygusuyla alevlenen öfkesi artacak, ama işlerin bu raddeye gelmesine nasıl katkıda bulunduğunun farkında olmayacaktır. Birden bire özerklik ve özgürlük talep ettiği zaman, bunu ergence bir havada yapacaktır. Yani motivasyonu kocasına, yani otorite figürüne başkaldırmak olacaktır. 

Bağımsız olma kaygıları dominant, güçlü erkeklerin cazibesine kapılmasına ve çocuksu bir rol oynamasına yol açsa da, bağımlılık ve kişisel güçten yoksun olma duygularının derecesi, yönetilme karşısında içinde artan öfkenin derecesini doğrudan belirleyecektir. Gerçekte ona ne kadar iyi veya kötü davranılırsa davranılsın, bu duygular gelişecektir. 

Aşırı durumlarda bu derinlere kök salmış kadınsı bağımlılık depresyonla, intiharla ve eş şiddeti trajedisiyle sonuçlanabilir. Ciddi eş şiddeti, daha öncesinde uzun süreli bir daha küçük fiziki istismarlar geçmişi olmaksızın ender olarak görülür. 

Kadın sıklıkla çaresizlik duygusu ve bir başına kalma korkusu nedeniyle ilişkiyi bitiremez. Bağımlılığın arkasında biriken öfke dolaylı tahriklerle, suçlamalarla ve duygusal iniş çıkışlarla dışa vurulur. Kocasıyla ilişkisi çocuksu tutunma ile dönemsel nefret patlamaları arasında gidip gelecektir. 
Bağımlılıkla öfke aynı ölçüde ve tehlikeli bir dengeye ulaşınca ilişkide bir kriz tırmandırma politikası gelişecektir. 


Kadındaki Cinsellik Kompleksi 
Kadınsı kadın cinsel değil, tenseldir. Seks yapmaktan çok tutulmayı, dokunulmayı ister. Evli bir kadın, sevişme sırasında kocasının “Si...mek harika bir duygu değil mi?” diye sorunca hissettiği tiksinti ve ucuzlatılmış olma duygusundan söz etmişti. Kadın, küçük bir kızken seksin iğrenç —erkekletin elde etmek için kadınları manipüle ettiği, kadınların da bir armağan olarak verdiği, erkekleri yönetmek için bir güç kaynağı olarak kullandığı bir şey- olduğunu öğrenir. 

Erkeğin veya ortamın onu hoşnut etmemesi halinde uzun sure seks olmadan yapabilmesi, gerçek anlamda cinsel olmadığı gerçeğini gösterir. Seks onun için güdüleyici bir ihtiyaç değildir. Onun ağır basan ihtiyacı “sevilmektir.” 

Kendi cinselliğinin doğrudan sorumluluğunu almadığı için, erkeğin onu kullandığına inanmaya ve genelde erkekleri cinsel sömürücüler olarak görmeye başlar. “Erkeğin hizmetindedir,” çünkü seks erkeğin inisiyatifiyle yaşanır ve kadın bunu erkeği hoş tutmak için yapar. 

Bazı durumlarda “hayvani dürtülerinden” dolayı erkeklerden nefret etmeye, onları birer tecavüzcü olarak görmeye ve cinsel temastan kaçınmak için psikosomatik hastalıklar geliştirmeye başlar. Ayrıca fiziki bir duyarlılık geliştirip seks sırasında acı duyabilir. Doğal olarak, yatakta ne kadar kadınsı pasif olursa, seksi de o kadar acı verici bulacak ve kendisine çok kaba davranıldığı duygusuna da o kadar fazla kapılacaktır. 


Kadındaki Akılcılık Kompleksi 

Erkeğin duyguları bastırmasının kadındaki karşılığı, kadının akılcı tarafını bastırmasıdır. Bu nedenle geleneksel kadınsı bir kadın şeyleri algılayışında saf ve mistik olabilir. Ne kadar kadınsıysa, batıla, gurulara, astrolojiye, dine ve özel bir ahlaki üstünlük duygusu geliştirmeye o kadar yakın olur. 
Ayrıca karizmatik liderlerin, “falcıların” ve doktorların manipülasyonuna açık olur. 

İlişkilerde konuları mantık temelinde araştırmaya direnir ve bunun yerine, çatışma karşısında aşırı duygusallaştırmaya 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eğilim gösterir. “Mantıklı gelip 


gelmemesi umurumda değil. 


Ben böyle hissediyorum,” diyecektir. Dolayısıyla sorunların mantık temelinde çözümü imkânsızlaşır. 

Kriz anlarında darmadağın olma, ağlama ve bağırma eğilimi gösterir. Para, iş, aletler, siyaset ve sistematik uzun vadeli yaşam planlama konularında beceri geliştirmeye ayak direr. Bu konularda sorumluluktan kaçınma eğilimi göste- 


rirken, savunmasızlığına, çocu! 
“güçsüz bırakılmasına” içerler. 


k muamelesi yapılmasına ve 


ERKEK: Erkeksi Savunmalarının Sonuçları 


Erkekteki Bağımlılık Komplı 


eksi 


Erkek bilincinde bağımlılık ve ihtiyaç, zayıflıkla eştir. Altta yatan bağımlı olma korkusu geleneksel erkeği duvarlarla çevirerek onu tecrit eder. Gerçek ihtiyaçlarını ve korkularını dile 


getirmekte ve yardım istemekte 


güçlük çeker. Umursanmadı- 


ğı, tanınmadığı duygusu beslemeye ve ilişkilerde kuşkucu ol- 


maya başlar, çünkü gerçek beni 


iğini ilişkilere aktaramaz, iliş- 


kilerde kendisi olamaz; kendini en yakın bulduğu, en yakının- 


daki insanla, yani karısıyla bile 


kendini güvende hissedemez. 


Umursanmamaya ve dile gelmeyen ihtiyaçlarının doyum- 


suz kalmasına duyduğu içerlem tiri, alaycı mizah, pasif ilgisizli ta alkolizm, pervasız araba kul 


e uzaklaşma, tepkisizlik, eleş- 
, duyarsızlık, işkoliklik, hatanma ve kumar gibi, kendine 


olduğu kadar ailesine de zarar veren öz-yıkıcı davranışlar 


da dahil olmak üzere sayısız dolaylı yollardan açığa çıkar. 


Aynı zamanda hayattan aldığı 


ödüllerin beklentilerinin tam 


tersi olduğunu görmeye başlar. “Doğru” şeyleri yapmasına rağmen, sevilmediğini, hoşnut olmadığını, başarısız birisi ol- 


duğunu hisseder. 
Tüm varlığıyla sadece karı 


sıyla olan ilişkisine tutunur, 


çünkü yakın ilişkisi olan tek insan odur ve ona derinlemesine bağımlı hale gelse de, bunu nadiren kavrar. Aslında hiç kimseye ihtiyacı olmadığını düşünmek hoşuna gider. Ama karısı ansızın onu terk edince sıklıkla yıkılır. Bu durumda bağımsızlığı gerçek yüzüyle ortaya çıkar: hem kırılgan, hem de yüzeysel bir tavır. 


Erkekteki Korku Kompleksi 

Korku kadınlığa eştir. Korkak olmak, “karı gibi” olmaktır. Erkeklik korkuyu aşmak demektir. Bu tür bir erkek ne kadar az korkarsa, kendini de o kadar erkeksi görür. Korkunun üstesinden gelme ihtiyacı sıklıkla öz-yıkıcı hareketlere yol açar. Korkmadığını, ya da korkuyu yenebileceğini kendine kanıtlamak için korktuğu ve onu tehlikeye sokan durumlara atılır ve meydan okumalara karşılık verir. 

Korkuya karşı savunmacı tutumu gerçek duygularını algılama yeteneğini köreltir. Kendi içinde bir direnç hissettiği zaman temel motivasyonu cesur ve korkusuz olduğunu kendine ve başkalarına kanıtlamaktır, bu nedenle korku duygularını yok sayar. 

Bu ihtiyacın potansiyel yıkıcılığı, gösterisi sırasında düşerek ölen ünlü korkusuz sirk göstericisi Karl Wallenda'da metaforik haliyle görülebilir. Bir dergi okuru şu yorumu yapmış: “Wallenda'nın yedi kişilik piramidi aşağıda ağ olmasaydı daha mı az muhteşem olurdu? Yüksek binalar arasına gerilmiş rüzgârla sallanan telin üzerinde caddeyi karşıya geçmek, aşağıda bir ağ olsaydı daha az mı beceri gerektirecekti?”7 


Erkekteki Pasiflik Kompleksi 

Geleneksel erkek için pasiflik kadınlığa eşitken, aktiflik erkeklik demektir. Bu nedenle ne kadar aktifse, kendini o kadar erkek hisseder. Aslında, takıntılı ölçüde aktif olabilir. 
Uyumak, erkeğe yakışmayan bir zaman kaybı olarak değerlendirilir. Yorgunluğu kabul etmekte ve yorgunluğa boyun 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eğmekte güçlük çeker. Yorgunluğu aşmak erkekliğini onaylar, Bu nedenle erkeksi ideale ne kadar yaklaşırsa, fiziki açıdan zamanından önce tükenme ihtimali de o kadar yüksek olur. Yoğun etkinliği dengeleyecek tempo ve kendini toplama döngüsünden yoksundur. 

Başarıyla güdülenen bir kişiliktir. Erkeklerdeki yüksek kalp krizi ve hipertansiyon oranı kısmen, yorgunluğu gereğince kabul etmeksizin sürekli aktif olmanın yarattığı aşırı stresi yansıtıyor olabilir. Erkek, farkında olmadan, ya da boyun eğmeden aşırı yorgun düşebilir. Bunun üstesinden gelmek ve almadığı insan uyarımını telafi etmek için sigara, kahve, içki içer, protein açısından zengin yemekler yer ve heyecan arar. 


Erkekteki Duygu Kompleksi 

Makinemsi erkek hayatını savunmacı ölçüde zekâyla yönetir. Duygular zayıflık olarak görülür ve bu nedenle bastırılır. Bu da onu hayatın mekanik yanları konusunda olağanüstü ölçüde becerikli kılar, ama yakın ilişkilerde aptal, savunmasız, sıklıkla da kendi körlüğünün bir kurbanı olmasına yol açar. İlişkilerini kurallar ve zihinselleştirme yoluyla yürütme çabası başarısızlıkla sonuçlanır. Sıklıkla samimi bir tepkiyi manipülatif olandan ayıramaz. İlişkileri yıkıldığında nedenini anlayamaz. Onu terk eden kadınının mutsuz olduğunun farkında değildir. Onlar için “elinden gelenin en iyisini” yapmasına rağmen, çocukları ona yabancılaşır. İki cinsten de, kendini yakın hissettiği dostu yoktur. Dünyada başarılıdır, ama bir insan olarak tek başınadır. 

Bağımlılık, korku duygularını bastırmasından, direnmelerinden, vb. kaynaklanan ülser, sırt ağrıları gibi psikosomatik hastalıkların kurbanı olur. Duyguları sürekli ve kontrol edilemez bir şekilde dalgalanır. Sıkıcı, zevksiz, doyum vermeyen bir arkadaştır, çünkü ilişkinin duygusal ve bireyler arası yanlarına duyarsızdır ve bu nedenle sohbeti kişisel değildir, sıkıcıdır, gerçekten de boğucudur. 
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Erkekteki Tensellik Kompleksi 

Erkek tensel değil cinseldir. Cinsel rahatlama ister, ama amaca yönelik olmayan dokunma, okşama gibi şeylerde rahat değildir. Sonuç olarak sekse yaklaşımı mekaniktir ve sonunda partnerinin heyecanını öldürür. İlişkideki seks oyundan çok bir iş olup çıkar. Cinsel haz ciddi ölçüde sınırlıdır, çünkü seksi yakın olmanın bir parçası olarak değil, bir eylem olarak algılar. 

Büyük çaplı dokunma onu rahatsız eder. Bir erkeğin ona dokunması tahammül edilemez bir şeydir, kadının dokunması ise seksle ilgili değilse anlamlı, rahat veya tatmin edici değildir. Seksle ilişkili olduğu zaman bile pek rahat değildir. 

Kendine ilişkin cinsel yanılsamalarına ve üstün bir performansçı olma arayışına rağmen, ne kadar çok erkeksiyse, © kadar kötü bir âşıktır, çünkü oyunbaz, uzatılan tensellikten rahatsız olur ve duygusal ipuçlarına duyarsızdır. Bu nedenle cinsel ilişkileri değişmez olarak bozulur ve kadınını rahatsız edip iter, sonuçta kendisi için de bir kaygı kaynağı olup çıkar. 


Erkekteki Kadınlık Kompleksi 

Kadınlığı çağrıştıran her şey —kadın etkinlikleri, kadınca uğraşlar, işler, tutumlar, hatta giysiler, renkler, içecekler, yemekler kendini tehlikede ve rahatsız hissetmesine neden olur. Yani, kadınca olduğu için belli renkleri giymeyecek, sadece kadınlar için olduğunu düşündüğü belirli içecekleri içmeyecek veya yemekleri yemeyecektir. 

Başka erkeklerle sıcak, sevecen bir yakınlık bir tehdittir, çünkü eşcinselliği çağrıştırır. Bu nedenle başka erkeklerle ilişkileri rekabetçi, uzak, doyurucu olmayan ilişkilerdir; yalnızlığını ve hayatındaki kadına olan bağımlılığını artırmaktan başka bir işe yaramaz. 

Kadınsı olmaktan ne kadar çok korkuyorsa, silah, araba, motosiklet, futbol oyunları ve içki gibi erkek sembollerini 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de o kadar fazla takıntıya dönüştürür. Bunların sonucunda kadınıyla gerçek bir paylaşım ve ilişki temeli hemen hiç olmaz; ve kadın ne kadar kadınsıysa -ki bu onun romantik idealidir bu da o kadar geçerli olur. 

Araştırmacı Evelyn P. Stevens savunmacı erkeksi tarzı inandırıcı bir şekilde tanımlıyor: “İktidarını kaybetmekten her zaman korktuğu için, maço erkek kâbus dolu bir dünyada yaşar; kitaplar arasındaki bir yazar, ya da oyunlar arasındaki bir aktör gibi, hit olacak bir başkasını üretip üretemeyeceği konusunda hissettiği belirsizlik ümitsiz boyutlardadır.”* 


Erkekteki Boyun Eğme Kompleksi 

Boyun eğmeyi zayıflıkla ve erkekçe olmayışla eşitlemesi, sadece kontrol onun elindeyken ilişki kurabileceği anlamına gelir. Kendine ilişkin ustalık imajı tehlikede olduğu zaman hayatını ve sağlığını riske atacaktır. Kadınıyla, çocuklarıyla ve diğerleriyle yakın ilişkilerindeki kontrol ihtiyacı çevresindekilerin ona içerlemesine, hatta ondan nefret etmesine neden olur. Hatta başkalarına cömertçe verdiğine inandığı “cömert” anlarında bile çevresindekilerin ona yönelik öfkesi artar, çünkü üstünlük tasladığı, küçük gördüğü ve yönettiği duygusuna kapılırlar. 

Boyun eğme korkusu ayrıca rekabetçi bir kazanma zorlanımına dönüşür. Bu, “oyun oynarken” bile her etkileşim deneyimine bulaşan can sıkıcı bir ciddiyet yaratır. Bu nedenle oyunlarda rahatlayamaz. Her şey bir tür savaşa dönüşür. 
Kaybettiği zaman içerler, kazandığı zaman da başkaları ona içerler. Sonunda sosyal etkinliklere katılmak onun için kendini tecrit etmekten çok daha yorucu ve rahatsız edici olup çıkar. 

Kaybedenlerden nefret eder, kaybettiği zaman kendinden de nefret eder. Yaşı ilerledikçe kaybetmeye daha yatkın olduğu için, yaşamında öz-nefret ve başarısızlık duyguları da artar. 
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Erkekteki Kanıtlama Kompleksi 

Erkeklik kişiyi tüketen, ölümcül, doyumsuz bir savunma sürecidir. Aslında olmadığını kanıtlamaya çalıştığı her şeydir. Temelde kadınlarla özdeşim kurar, çünkü çocukluğunda ilk öğrendikleri ve sosyalleşmesi büyük ölçüde annesi, büyükannesi ve diğer kadın akrabalar, öğretmenler ve bakıcılar yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle erkekliği birçok açıdan boş, savunmacı bir tavırdır. 

49 yaşında, üç kez evlenip boşanmış, aşağıdakileri yazdığı tarihte büyük bir şirketin başkan yardımcısı olan son derece başarılı bir iş adamının içinde yaşadıkları bu kanıtlama kompleksinin kişiyi tüketen, kısıtlayan ve engelleyen sonuçlarına örnek teşkil eder: 


“Sürekli başka erkeklerden daha iyi olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum. Sadece başka erkekler kadar iyi olmak kesinlikle yeterli değildi. Rekabetten kurtulmam ve her gün, her an daha iyi olduğumu kanıtlamam gerekiyordu. Başka erkeklerle rekabete katlanamıyordum. 
Onlardan uzak ve onların üstünde olmalıydım. 

“Bir kadınla sadece ortada başka erkek yoksa cinsel açıdan normal işleyişimi sürdürebiliyorum. Ama o zaman da sahiplenmeci oluyor ve kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktan korkuyor, kusursuz olmadığım duygusuna kapılıyorum. 

“İş hayatında rakiplerimin arasında bile çok uzak ve kibirliyim. Bana yaklaşmalarını istemiyorum. Onlardan birisi olmaktan, tüketilmekten, yutulmaktan, alay edilmesinden veya yenilmekten korktuğum için onların düzeyine inmek istemiyorum. 

“Yakınlaşmak istemiyorum. Aslında kendimden ve tüm bu duygulardan utanıyorum. Bu nedenle daha iyi olmaya ve üstün görünmeye çalışıyorum. Ama içimde kendime yalan söylediğimi biliyorum. 
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“Diğer erkeklerden ne iyi, ne de kötü olmanın güvenini istiyorum. Sürekli kızgın olmaktan ve iyi olmadığım duygusuna karşı kendimi savunmaktan yoruldum. Yanlış giden en ufak şey beni öfkelendiriyor, çünkü yanlış gitmesi iyi olmadığım anlamına geliyor. 

“Yalnız olmak, İYİ OLMADIĞIMIN bir teyidi anlamına geliyor. 

“Sevecek birisinin olmaması, İYİ OLMADIĞIM duygusu anlamına geliyor. 

“Yoksul ve başarısız olmak İYİ OLMADIĞIM anlamına geliyor. 

“Geç kalmak, trafiğe takılmak, geciktirilmek, engellenmek, cevap alamamak, sandığım gibi olmamak, İYİ OLMADIĞIM anlamına geliyor. 

“Süper özel, daha iyi, üstün olmak zorunda olduğumu düşündüğüm sürece kaybedeceğim. Her gün, her an bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Üstün olma fantezimi gerçekleştirme arzumdan nasıl kurtulup, ayaklarımı yere basarak kendimle barışık olacağım? Daha iyi olma fantezilerini gerçekleştirme arzusu günde yirmi dört saat koşuşturup bir yol aramama neden oluyor. Kendimi sevmeme, kendimi, başarılarımı ve insanlığımı takdir etmeme yetecek kadar ara veremiyorum.” 


ÇÖKÜŞ 


Psikoloji araştırmacıları tarafından lışma, geleneksel erkeklik ve kadınlıkla, kaygı, düşük özsaygı ve kabullenme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir. * 

Erkek çocukların erkeksi, kız çocukların kadınsı olmaya şartlandırıldığı bu cinsiyet sosyalleşmesi sürecinin sonuçları yaşamın erken bir döneminde ortaya çıkar, Delikanlı ve genç 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kızların ağır basan davranışı, erkeksi erkekle kadınsı kadınların tipik özelliklerinin inandırıcı bir çeşitlemesidir. Erkek çocuklarda çocukluk otizmi, hiperaktivite ve ilişki bozukluğu görülme sıklığı, kız çocuklardakinden dört ila sekiz kat daha fazladır.9 

Bu rahatsızlıklar, normal, hatta övgü alan erkeksi özelliklerin aşırı gelişmesi olarak görülebilir. Yani, otizm sıklıkla insanca bağlanma ve duygusal ilişkiye yönelik olarak mekanik nesnelere takıntı eşliğinde gelişen patolojik bir dirençtir. 
Bu, kişiler arası ilişkilerde rahatsız olan yetişkin erkeklerin arabalara, televizyona, aletlere takıntısına benzer. 

Hiperaktivite sendromu, kontrol edilemeyen bir hareket halinde olma eğilimi ve yavaşlayamama içerir. Bu da sürekli bir şeyler yapma zorunluluğu hisseden, “sonsuz” enerjisiyle ve pek az uykuyla yetinmesiyle gurur duyan yetişkin erkeğin davranışının bir türü olarak görülebilir. 

Ergenlik sonrası kadınlardaki depresyon ve sosyal fobi görülme sıklığı, erkeklerdekinden iki ila dört kat daha fazladır." Depresyonun, en azından kısmen saldırganlığı doğrudan ve tam olarak dile getirememeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bunun ayrıca kendi hayatını yönetme konusundaki öğrenilmiş çaresizliğin ve güçsüzlük duygularının bir sonucu olduğu bilinmektedir. 

Kadında sosyal fobi oranının önemli ölçüde yüksek olması, girişkenlik, saldırganlık, cinsellik ve bağımsız güç konusunda yaşadığı güçlüklerin bir sonucudur. Ne kadar kadıncaysa, insanlar ve genelde yaşam da onun için o kadar bir korku ve çekinme kaynağı olacaktır. Makine ve çocuk birer erişkin olup da çöküşler yaşamaya başlayınca, yaşantıları ayrı savunma sistemlerinin doğrudan sonuçları olarak tahmin edilebilir olacaktır. 

Psikiyatrist Peter A, Martin'e göre evliliği çöken kadınlardaki ortak yapı şöyledir: 
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Kadın tedaviye ilk önce ağır kaygı, depresyon, ya da onu zayıf düşüren fiziki şikâyetlerle gelir... Hastalığının tek nedeninin kocasının soğukluğu ve acımasızlığı olduğunu iddia eder. Adamın onun ne istediğine veya ne hissettiğine aldırış etmediğinde ısrar eder. Kendisinin sevgi dolu birisi olduğunu, ama kocasının soğuk, duygusuz, acımasız, ya da psikotik olduğunu kesin bir dille ifade eder. Kocasının cinsel açıdan yetersiz olduğundan veya kocasının cinselliğe aşırı düşkünlüğünden şikâyet eder. 
Kendi cinsel duyarsızlığının suçunu kocasına yükler... 
Ona göre tek çözüm, kocasının değişmesidir. 

Bu kadınların kocalarıyla ilişkileri sembiyotik, parazitçe bir ilişkidir. Narsistik düşük öz-saygı sorunları yaşarlar. İhtiyaç gideren nesneden ayrı, kendilerine ait sabit, sağlam, istikrarlı bir kişilik deneyimi yaşamazlar...? 


İntihar ederek hayatına son veren ünlü yazar Sylvia Plath, Sırça Fanus adlı romanında kadın kahraman Esther'in çöküşünü anlatır. Bu, geleneksel kadınca bilinçten kaynaklanan patolojinin trajik bir çeşitlemesidir. 

Erkek arkadaşının annesi Esther'e şöyle der: “Erkek, geleceğe giden bir oktur, kadın ise bu okun fırlatıldığı yerdir.”** 
Sorunlarının nedeni kendi kişiliğinin tamamını inkâr edip aşağılayan kadınca şartlanmadır. Başkalarının onun ne kadar aptal olduğunu fark edecekleri, kıllı bacaklarından ve çirkinliğinden iğrenecekleri duygusu bir saplantı haline gelmiştir. 

Onu sevip kurtaracak ideal erkeği arama sürecinde aynı şey tekrarlanıp durur. “Uzaktan kusursuz gibi gelen bir erkek gözüme takılır, ama yaklaşınca yapamayacağını hemen anlarım.” Sonu gelmeyen kendi kimliğini bulma mücadelesi, kendini rahatlatmak için içinden sürekli “Ben, Ben, Ben” deyişinde dile gelir. 

Bir kadındaki çöküş kocasına duyduğu öfkesinin cinayetle doğrudan dışa vurulması eşliğinde gerçekleştiği zaman, 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bunu suçluluk hissetmeyen bir haklı öfke duygusuyla yapar. 
Şiddetin Nedenleri ve Önlenmesi Hakkında Ulusal Komisyon Raporu'nda sosyolog Willlam Goode şunları yazıyor: “Kadınlar cinayet işledikten sonra nadiren intihar eder; bu ikisini aynı anda gerçekleştirenlerin büyük çoğunluğu erkektir... Koca, kadına göre daha fazla suçluluk ve pişmanlık duymaya eğilimlidir. ““ 

Bir kadının duygusal çöküşünün belirtileri, kadınlığının mantıksal bir uzantısından başka bir şey değildir: kimliksiz olma (“Kim olduğumu, ya da ne istediğimi bilmiyorum”) duygusu, hayatındaki erkeğe yönelik suçlayıcı öfke, depresyon ve çaresizlik duyguları, çok sayıda psikosomatik semptom, cinsel tiksinti duyguları ve/veya aşırı soğukluk ve onu neredeyse felç eden bir kafa karışıklığı. 

Çöküş yaşayan erkeğin semptomları da şartlanmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Ama ayrıntıları görmek ve incelemek daha zordur, çünkü zayıflıktan utanır, yardım istemeye direnir, derin duygularını kolayca algılayıp dile getiremez ve çatışmasını, öfkesini ve acılarını açıkça dile getirmekten çok alkol veya doğrudan intihar yoluyla öz-yıkıma eğilim gösterir. Yine de çökme sürecindeki geleneksel erkeğin portresi muhtemelen şunları içerecektir: 


* Aşırı tecrit olma ve yalnızlık duyguları, kimsenin onu zerre kadar umursamadığı duygusu. 

* Korkak, zayıf veya başkalarına yük gibi gözükeceği korkusuyla kendini açmaktan korkması. 

* Başarısız olma duygularının yanı sıra, birçok konuda yoğun suçluluk duygusu. 

* Cinsel kapasitesi, yeterliliği ve performansı konusunda derin kaygılar. 

* Aşırı bir kuşkuculuk (sinizm) ve umutsuzluk tutumu. 

* Fiziki zayıflama, alkolizm, arka arkaya sigara içme, vs. 
Çarpık maço sağlık bilinci nedeniyle fiziki durumu büyük 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ölçüde bozulur. Mide sorunları, hipertansiyon, bel ağrıları, halsizlik sorunları vardır ve yeterince uyuyamaz veya banyo yapamaz. 

* Yardım alma veya değişme konusunda umutsuzluk, İnsanlardan uzaklaşmıştır ve kendini yenik hisseder: “Hayatım hiçbir yere varmayacak.” 

“Gerçekten istediğim şeyleri yapacak param yok.” 
“Diğer erkeklerin gerisinde kalıyorum.” 

“Fırsatım varken keşke yeterince çaba harcasaydım.” 
“Başkalarından daha aşağıyım.” 

“Sevilecek adam değilim.” 

“Dokunduğum her şeyi mahvettim.” 


Son olarak da derin bir küskünlük ve içerleme, çünkü başarılı olmanın ve erkeksi beklentilere uymanın karşılığında vaat edilen ödülleri alamamıştır. Gerçekten de, kendini hayal ettiği hayattan çok uzakta hisseder. Karısı onu terk etmişse devam etmek için hiçbir neden görmeyebilir. Ailevi sorunların tamamından ötürü çocuklarının ondan nefret edip onu yargıladıklarını hisseder. “Bensiz daha iyi durumda olurlardı,” der kendi kendine. 


Erkeğin Yakınlık “KORKUSU” 
Kadının Yakınlık “ARZUSU” 


Geleneksel kadın-erkek ilişkisi tanımında erkek yakınlıktan ve kontrolü kaybetmekten korkan birisi olarak değerlendirilirken, kadın büyük bir kendini sevgiye adama ve yakın olma kapasitesine sahip birisi olarak değerlendirilir. 

Ama şartlanmaları açısından bakıldığında erkeğin de, kadının da gerçek yakınlık kapasitesine sahip olmadığı açıklık kazanır. Erkeğin yakınlık “korkusu” ile kadının yakınlık “arzusu,” kendi cinsiyet şartlanmalarına ve beklentilerine 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dayalı birer çarpıtmadan başka bir şey değildir. Erkek yakınlaşarak kontrolü kaybetmekten korkar, çünkü bilinçaltında kadının ihtiyaçları ile bunları karşılama ve kadına bakma baskısının onu boğacağının, yapmadığı zaman da suçluluk duyacağının farkındadır. 

Süreç içinde erkek ilişkinin başlangıcındaki mesafe ve meydan okuma duygusunun yarattığı heyecanı kaybedecektir. Dolayısıyla yakınlığa ve evliliğe duyduğu direnç sağlıklı bir kendini korumadır. 

Aynı şekilde, kadının yakınlık arzusu ondaki derin çaresizlik duygusunu, bastırılan saldırganlığı, bağımlılığı ve cinselliği dizginsiz yaşama kaygısını gizler. Gerçekte istediği şey yakınlık değildir, kendi kimliğini erkek üzerinden tanımlama ihtiyacının giderilmesi, korunup gözetilmesi ve cinselliğinin “ciddi” bir ilişkide meşrulaştırılmasıdır. 

Dolayısıyla kadındaki gerçek yakınlık kapasitesi erkeğinkinden fazla değildir; sadece daha fazla gözükür. Ama tüm bunların sonucu erkek açısından, kendini sevememekle suçlaması, başkalarının da onu aynı nedenle suçlaması yüzünden suçluluk, kendinden kuşku, kendinden nefret duygularina kapılması; buna karşılık kadının da istediği, hayal ettiği ve oralarda bir yerde olduğuna inandığı derin, anlamlı ilişkiyi bulamamış olması nedeniyle engellenmiş, hüsrana uğramış, yoksun bırakılmış duygularına kapılması ve içerlemesidir. 


Kadınla Erkek Arasındaki Gerçek Farklar 


Erkek ve dişi doğarız. Erkekçe ve kadınca olacak şekilde sosyalleşiriz. Erkekle kadın arasındaki farklılıkların derin köklerinin genetikte ve biyolojide yattığı yolundaki yaygın inanış, erkek ve kız çocuklarının kendi insanlıklarını eksiksiz ifade etmelerini nasıl kösteklediğimizin farkına varmamızı engeller. 
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Eğer erkekçe ve kadınca olmaya gerçekten de genetik olarak programlanmışsak, bu durumda bu programlama psikolojik açıdan erkek ve kadına çok büyük zararlar veriyor ve üzerinde yürüdüğümüz yıkıcı yolu sorgulamaya ve değiştirmeye çalışmaya ihtiyacımız var demektir. Gerçekten de samimi bir yakınlık ve olgunlaşma yaratan “sağlıklı” bir ilişki, çiftlerin ideal erkeklik ve kadınlık modellerine uyma dereceleriyle doğru orantılı olarak imkânsız hale gelir. 

Erkeklik ve kadınlık olarak bildiğimiz şartlanmanın yan ürünleri kişinin kendine karşı savunma tepkileri şeklinde görülebilir, çünkü sıklıkla diğer uca karşı ani, dramatik bir tepki yaratırlar. 


Bay Özerk karşısındakine tutunan, çaresiz bir bebek olup çıkar. 


Bayan Çaresiz bundan böyle hiç kimsenin onu yönetemeyeceğini ilan eder. 


Bay Kararlı kararsızlıktan felç olur. 


Bayan Tatlı kocasını gözünü kırpmadan öldürecek delice bir öfke olup çıkar. 

Bay Hayvani Seks, ereksiyonunu kaybeder ve cinsel ilişkiden ölesiye korkar. 

Bayan Pasif boşandıktan ve kendisiyle baş başa kaldıktan sonra tam gün çalışır, okula gider, çocuklarını büyütür ve aynı anda birkaç aşığını idare eder. 

Bay Özerk karısını gözünün önünden ayırmaz, karısı onu terk edince de yaşamak istemez. 


Bayan Bağımlı “Sadece yalnız kalmak istiyorum” der. 


Erkekliğin ve kadınlığın savunmacılığı, erkekle kadın arasında değişmeyi ürkütücü ve acı verici kılan katı bir denge oluşturur. Dolayısıyla biyolojik değişmezliğin ürünleri olduğumuz ussallaştırması, gelişim sürecindeki kaygıyı ve kaosu yaşamaktan daha az ürkütücüdür. 

Ama “maçolardan” (erkeksi erkeklerden) ve “toprak analardan” (kadınsı kadınlardan) oluşan dünya, her iki cinsi de düşük bir insan potansiyelinde tutarak erkeklerin açıktan, kadınların ise dolaylı yollardan öz-yıkıcı olmasına yol açan bir dünyadır. Bu, beden (sağlık) bilincini çarpıtır, cinsel deneyimi stresli ve tehlikeli kılar ve kadınlarda öfke ve çaresizlik, erkeklerde ise suçluluk, başarısızlık ve öz-nefret duyguları yaratır. İlişkilerde değişmeyi engeller ve gerçekligin farkına varma yetisini çarpıtır. Hazır olmayan çocuksu erkek ve kadınların çocuk sahibi olmasını (“çocuk sahibi olan çocuklar”) özendirir, erkekleri makineye dönüştürür, kadınların gelişimini çocuk düzeyinde bırakır ve ölüm sürecini büyük ölçüde hızlandırır. 
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Yakınlık Masalı: 
Nefrete Dönüşen Aşk 


YAKINLIK yanılsamasının arkasından koştuk; aşkı yaşayamadığımız için dünyaya küstük; karşı cinsin ihanetine uğradığımıza inandık. En iyi niyetler ve çabalar sıklıkla boşa çıktı. Çoğunlukla önemseme ilgisizliğe, tutkulu aşk öfkeye dönüştü. 

Hepimiz, erkeksi-kadınsı ilişkilerin romantizminin birer parçası olan bilinçsiz süreçlerin mağduru olduk. Gerçek yakınlık ancak bu süreçler tanımlandığı, kabul edildiği ve köklerinden sökülüp atıldığı zaman ortaya çıkacaktır, böylece erkekle kadın artık imajların, sembollerin, cinsel kimlik savunmalarının ve etki eden-tepki veren (aktör-reaktör) dengesizliğinin tuzağına düşmeyecektir. 

Bu trajedi ne sıklıkla sahnelendi? Derin ve anlamlı bir ilişki yakaladığına inanan iki kişi, bunun yabancılaşma ve nefrete dönüştüğüne tanık oluyor. En güçlü sevgi bağlarıyla ve cinsel tutkuyla birbirlerine bağlanan çiftler, birbirleriyle konuşamayacak, hatta birbirlerinin varlığına tahammül bile edemeyecek duruma gelip ilişkilerini tam bir yabancılaşmayla bitiriyor. Alışkanlık, bilinmezlik korkusu, ekonomik zorunluluklar, ya da hayattan uzaklaşmayı içeren bir kabullenişle ilişkiyi sürdürenlerde bile altta yatan duygu tutkulu aşktan düşmanlığa, hatta aşağılamaya dönüşmüştür. 

Buna “cinsler arası savaş” veya “en uzun savaş” dendi. 
Birçok çağdaş kadını erkeklerden nefret eden insanlara dönüştüren, geleneksel ilişkilerdir. Feminist yazarların tekrar 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tekrar dile getirdiği tutum, bilinen temanın çeşitlemeleridir. 
Kadınlar erkeklerin istismarına, sömürüsüne, tecavüzüne maruz kaldıklarına ve istediklerini alacakları yalanıyla iyi olmaya kandırıldıklarına inanır. Ama elde ediyor gibi gözüktükleri tek şey acı olmuştur 

Shakespeare, bu eski karamsar temayı Ophelia ile konuşan Hamlet'in sesiyle dile getirmiştir: “Evlenirsen drahoman karşılığı başına bu belayı saracağım: Su gibi duru, kar gibi beyaz olsan bile iftiradan kaçamayacaksın, Git bir manastıra kapan: elveda. Ya da, evlenmen gerekiyorsa bir budalayla evlen, çünkü akıllı erkek onları nasıl canavara dönüştürecegini çok iyi bilir. Elini çabuk tut, hemen bir manastıra kapan. Elveda!” (Perde 3, sahne 1). 

Duygular ister öfke, nefret, karşı cinsle her türlü yakınlığa mesafeli olmayı amaçlayan savunmacı bir kendine yeterlilik ve güvensizlik şeklinde, ister kişiyi tüketen bir apati (duyarsızlık) şeklinde dile gelsin, çağdaş birçok insanda yakınlık arayışlarında yenilgiye uğramış olma duygusu ve yeni bağlanma çabaları konusunda büyük bir sakınımlılık söz konusudur. Buradaki trajedi kuşkusuz erkekle kadının birbirini acının, ihanetin ve korkunun kaynağı olarak görmeye başlamasına karşılık, şimdi acılaşıp hayata küsmelerine neden olan aynı ilişkinin başlangıçta onları coşku ve neşenin doruklarına çıkarmış, en derin güven ve özen kuyularına indirmiş olmasıdır. Yanlış giden nedir? 


Nefrete Dönüşen Aşkın Nedenleri 


Erkek çocuğu erkekçe erkeğe, kız çocuğu da kadınca kadına dönüştüren sosyalleşme süreci, her ikisinin de önemli yetenek ve potansiyellerini yok ettiği için cinsleri birbirine çeken şeyin çoğu yanılsamadır. Güçlü, korkusuz erkek ve sevgi dolu, hassas kadın -romantik idealler— tam varlıklarının gerçek bir dışa vurumu olmaktan çok, cinsiyet savunmalarının bir dışa vurumudur. Kadın ve erkek, bu sosyalleşme sürecinin yarattığı sınırları telafi etmek için karşısındakinin cazibesine kapılır, sonra da baştan çıkaran maskenin arkasındaki katılıkla ve savunmacılıkla yaralanır veya yıkılır. 

Her ikisi de karşıdakinin yansıtılan savunmalarına “âşık olur,” daha sonra da başlangıçta cazibesine kapıldıkları aynı özellikleri iğrenç bulup bunların kendilerini kısıtladığını hissetmeye başlar. Taraflardan birisindeki olgunlaşma ve değişme dürtüleri diğerinin güvenliğine yönelik bir tehdit olur. Böylece kişinin başlangıçtaki sevgi dolu, yardımsever partneri dışa vurumu ve değişmeyi engelleyen düşman olup çıkar. 


Erkekte Kadını Çeken Şeyler 

Kadın, erkeğin bağımsız, kendine yeterli tarzının cazibesine kapılır, çünkü bu ona erkeğin güçlü, erkeksi, “bağımsız” birisi olduğu konusunda güvence verir. İlişkinin sonraki dönemlerinde uzak ve yaralanmaz oluşundan ötürü erkeğe içerlemeye başlar. Bu, “gerçekten” yakınlaşma konusunda engellenme duygusuna kapılmasına neden olur. İstenmediği duygusuna kapılır ve erkeğin ne istediğini anlayamaz. 

Erkeğin insanlara, olaylara ve sorunlara mantıklı, akılcı yaklaşımı ilişkinin ilk evrelerinde cazip gelir. Erkeğin hiç telaşa kapılmıyor, ya da duygularının ona engel olmasına izin vermiyor gibi gözükmesi kadında bir rahatlık ve sağlamlık duygusu yaratır. İlişkinin sonraki evrelerinde soğuk, kapalı -“Ne istediğini asla anlayamadım” -, duyarsız ve “her zaman bu kadar mantıklı” oluşundan ötürü erkeğe içerlemeye başlar. Ona kendiliğinden tepki veremediğinden, ya da duygularını göstermediğinden yakınır. 

Başlangıçta erkeğin cinsel ısrarının cazibesine kapılmıştır. Erkeğin görünüşte hiç bitmeyen fiziksel ihtiyacı kadının kendini seksi, arzulanan birisi olarak hissetmesini ve çekiciliğinden emin olmasını sağlar. İlişkinin sonraki evrelerinde ise erkeğin bencil, kaba yaklaşımı olarak değerlendirdiği bu ısrarı ilgisini öldürür, hatta bundan tiksinir. Kendini kullanılmış hisseder ve cinsel açıdan savunmacı bir tavır geliştirir, çünkü erkeğin ona bir seks nesnesiymiş gibi davrandığını, onun ihtiyaçlarına duyarsız olduğunu ve ona sadece cinsel ilişki istediği zaman dokunduğuna inanır. 

Ayrıca erkeğin hırsını, rekabetçi tutumunu, başarı itkisini, hatta başlangıçta onu eğlendiren ama gerçekte erkeğin çıkarına hizmet eden kuşkucu fırsatçılığını çekici bulmuştur. Erkeğin onu anladığına inanır, Erkeğin hedef yönelimli olması ve iş konusundaki disiplini nedeniyle kadın kendini güvencede ve koruma altında hisseder. İlişkinin sonraki dönemlerinde görünürde işine olan sonsuz takıntısı, para peşinde koşması, oyunbazlıktan yoksun oluşu ve şimdi düşündüğü haliyle egomanik güç ve başarı biriktirme ihtiyacı nedeniyle erkeğe içerleme duymaya başlar. İhmal edildiğini, sıkıldığını, içerlediğini hisseder, çünkü ona göre erkeğin düşündüğü veya gerçekten önemsediği tek şey işidir. 

İlk tanıştıklarında erkeğin saldırgan, açık sözlü, cesur, hatta arsız tavırları kadını heyecanlandırmış, baştan çıkarmıştır. Ayrıca, erkeğin görünürde korkusuz tutumu nedeniyle kendini koruma altında hissetmiştir. İlişkinin sonraki evrelerinde ise erkeği duyarsız, aşırı açık sözlü, ham, kavgacı, pervasız, sorumsuz olarak değerlendirmeye başlar. Bu onu korkutur, tehdit eder, utandırır. 

Aynı şekilde erkeğin aktif tarzı ve bir şeyler yapma, gezip tozma heyecanı başlangıçta cazip gelir. Erkeğin coşkusu ve dayanıklılığı karşısında heyecan duyar. İlişkinin sonraki evrelerinde ise erkeği yerinde duramaz, gergin ve rahatlayamayan birisi olarak değerlendirmeye başlar. Erkeğin sürekli bir şeyler yapma ve bir yerlere gitme ihtiyacı ve çok çabuk sıkılıyor gibi gözükmesi nedeniyle yorulduğunu ve kendini baskı altında hissettiğini söyler. 
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Son olarak, erkeğin egemen tavrı başlangıçta kendini güvende hissetmesini sağlar, çünkü kadını yönetebilmesine karşılık, kendisi manipüle edilemeyecek “gerçek bir erkektir.” İlişkinin sonraki evrelerinde üstünlük taslayan, şoven, yöneten tutumu olarak değerlendirdiği şey karşısında öfkelenir. Kendini aşağılanmış hisseder ve erkeğe militanca şunu söyler: “Erkekler kadınlarla canlarının istediğini yapamaz!” 


Kadında Erkeği Çeken Şeyler 

Erkek, kadının duygusal yoğunluğunu, sevgisini ve diğer duygularını kolayca ifade edebilmesini ve değişken, ama duyarlı niteliğini çekici bulur. Kadındaki ifade rahatlığı onunla aynı frekansa girdiği, çok canlı bir insan olduğu duygusu yaratır. İlişkinin sonraki evrelerinde ise bu aynı özellikleri kadının mantıksızlığının ve kendini kontrol edemeyişinin bir kanıtı olarak değerlendirmeye başlar. Kadının duygusal patlamalarından usanmaya, onunla “anlamlı konuşmalar” yapmaya çalışma konusunda ümitsizlik hissetmeye başlar. 

Kadının görünüşte ona çok ihtiyaç duyması ve masum, çaresiz görünüşü başlangıçta kendini ihtiyaç duyulan birisi ve bir erkek gibi hissetmesini sağlar. İlişkinin sonraki evrelerinde ise onu bağımlı, çocuksu ve sürekli bir şeyler isteyen birisi olarak değerlendirmeye başlar. Kadının arzularını anında yerine getiremediği, ya da ona “ihtiyaç duyduğu” anda yanında olamadığı zaman sorumluluk ve suçluluk duygularının altında ezildiğini hisseder. Dipsiz bir ihtiyaçlar ve istekler kuyusunun içine çekildiği duygusuna kapılır. 

Kadının “tatlılığının” ve “ciciliğinin” cazibesine kapılmıştır. Sonsuz bir sabrı, büyük bir merhameti, insanlar ve hayat hakkında olumlu bir bakış açısı varmış gibi gözükür. 
Nezaketi erkeğin kendini kabul edilmiş, hayat hakkında daha az kuşkucu, daha sevgi dolu hissetmesini sağlar. İlişkinin sonraki evrelerinde ise onu daha çok insanlar ve hayat hakkında saf olarak değerlendirmeye başlar. Bu onu rahatsız 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eder ve kadına “acı gerçekleri” öğretmeye çalışırken babaca davranmasına yol açar. Kendi üstünden atmak istediği sorumlulukları kadına bırakma konusunda giderek daha az istekli olur. 


Başlangıçta geçinmesi kolay oluşundan, öneri ve planlarına olumlu tepki vermesinden etkilenmiştir. Kadının uysal, uyumlu kişiliği erkeğin kendini onaylanmış, takdir edilmiş, anlaşılmış, desteklenmiş hissetmesini sağlar. İlişkinin sonraki evrelerinde ise onu kimliksiz, kendine güvensiz, kim olduğu ve ne istediği konusunda kafası karışık birisi olarak değerlendirmeye başlar. Kadının geri bildirim vermemesi nedeniyle sıkılır, ne yapacağını şaşırır (“Gerçekten nelerden hoşlandığını bilmiyorum”), karar veren taraf olduğu için işler kötü gidince suçluluk duyar. 

İlk çıktıkları dönemde kadının ketlenmiş cinselliği erkeği rahatlatır. Kadının, seksin sadece sevilen birisiyle ciddi bir ilişkide anlamlı olduğu konusundaki ısrarı erkeği rahatlatır. 
Ucuz veya kolay bir kadın olmadığına, bir “hanım” olduğuna inanmak rahatlatıcıdır. İlişkinin sonraki evrelerinde ise kadının gerçek cinsel itkiden yoksun olduğu, iyilik olsun diye onunla seviştiği duygusuna kapılır. Kadının görünüşte kendiliğinden tutkudan yoksun oluşu ve onu cinsel açıdan heyecanlandırma sorumluluğu karşısında hayal kırıklığı yaşar. Sıklıkla, kadının gönülsüz seviştiği duygusuna kapılır ve görünürde güçlü cinsel arzudan yoksun oluşuna içerler. 

Kadının fiziksel açıdan pasif olma eğilimi, rekabetçi olmaması, düzensiz spor yapma girişimleri (“Çok hoş gözüküyor) ve geç uyuması, ya da tatlılara veya dışarıda yemeye düşkünlüğü başlangıçta özel cazibesinin bir parçası gibi görülür. Kadının sporda çevik ve ilgili olmayışı, ya da formunu korumaya aldırış etmeyişi, kadınlığı konusunda erkeğe güvence verir ve kendini güçlü ve üstün hissetmesini sağlar. 
Hatta ona spor konusunda bir şeyler öğretmekten hoşlanır. 
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İlişkinin sonraki evrelerinde ise bu aynı özellikleri kadının tembel, beden sağlığını ihmal eden birisi olduğu anlamında yorumlar ve görünürde itki ve rekabetçi ruhtan yoksun oluşu nedeniyle onu sporda kötü bir partner olarak değerlendirir. 


Aşk Buz Tutar 


Genelde başlangıçta bu kadar cazip olan tüm özellikler rahatsız edici olmaya başlar, çünkü kişinin benliğinin tam, kendiliğinden bir dışa vurumu değil, savunmaların bir dışa vurumudur. Ve savunmacı oldukları için, başlangıçta çekici olan bu erkeksi ve kadınsı özellikler katıdır. Ayrıca dünyanın kabalığına ve tehlikelerine uygun tepkiyi verebilmesi halinde dünyaya karşı sevgi dolu, olumlu bir tutuma sahip olmak bir kadın için caziptir. Aynı şekilde, ayrıca oyunbaz, rahat olması, başarısızlığı rahatlıkla kabul edebilmesi ve başkalarıyla rekabetçi olabildiği kadar rekabetçi olmadan da ilişki kurabilmesi halinde erkeğin güçlü itkilere, hırsa ve cesarete sahip olduğunu görmek rahatlatıcıdır. 

Ayrıca, kadınsı kadındaki savunmacı bastırmalar, erkeğinin hep olduğuna inandığı gibi kalması gerektiğini söyler. 
Yani, kadının saldırgan, girişken, belirleyici, yada doğrudan cinsel olmaktan korkması halinde, ilişkide yarattığı boşluğu erkeğin doldurmasına ve telafi etmesine ihtiyaç duyacaktır. 
Kadını dengelemek için erkeğin erkeksi tavrını değişmez bir şekilde sürdürmesi gerekir. Kadının ilk başlarda cazip gelen özellikleri sonunda erkeğin gelişiminin önündeki engeller olup çıkar, çünkü bir kez denge kurulduktan ve erkek bazı alanlarda her ikisi adına sorumluluğu üstlendikten sonra, kendi savunmacı tepkilerine izin veremez. Bu ayrıca erkekteki öz-yıkıcılığı da artırır ve sonunda erkeklik görevini yerine getirmeye yönelik bitmek bilmeyen çabalar içinde kendini tüketir. 
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Erkeğin katı kontrolü elinde tutma ve koruyucu aktör ve karar makamı olarak kendini kanıtlama ihtiyacı, kadının girişken ve özerk olma çabalarını engeller. Kadın aşırı ölçüde kadınsı boyun eğmeye zorlanır ve güçlü olmaya, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmeye çaba harcadığı zaman bir kriz patlar. Bu nedenle onu “seven” erkek kaçınılmaz olarak kadının gelişiminin önündeki bir engel olup çıkar. 

Sıklıkla, ilişkinin temelinin tamamı bir dengeleme eyleminden ibarettir; taraflardan her biri diğerinin eksiklerini tamamlar ve taraflardan birisi eksiklerini aşıp bütünleşince, ilişkinin temeli de sarsılmaya başlayabilir, çünkü onları bir arada tutacak ortak hiçbir şey kalmamıştır. Dolayısıyla taraflardan birisindeki bir değişme, diğeri için bir tehlike olur ve bu nedenle dirençle karşılanır. 

Gerçekten de bir ilişkiye hapsolduktan sonra iki kişi arasındaki denge öylesine hassas bir ince ayara sahip olabilir ki taraflardan birindeki en küçük değişme felaketi harekete geçirebilir. Bu nedenle kutuplaşma ne kadar aşırıysa, çift ne kadar “romantikse,” aralarındaki denge de o kadar katı ve değişme esnekliği veya toleransı da o kadar az olur. Böylece yoğun romantizm yerini kısır bir can sıkıntısına bırakır. 
Sanki taraflardan biri veya her ikisi de can havliyle ilişkiye sarılmıştır. 


Evlilik Öncesi, Evlilik Sonrası Tersine Dönme 


Karşıdaki insanı kazanma mücadelesi bittikten ve söz konusu kişi “sağlama alındıktan” sonra kusursuz olma ihtiyacı ortadan kalkar ve yerini birbirinin aynı, kısıtlı bir yaşamın tuzağına düşme bilinci uç vermeye başlar. Hayal kırıklığından kaynaklanan içerleme belirir, uyum sağlama ve ona uyum sağlanmış olmasından dolayı benliğini kaybetmeye başlar. 
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Bu öfke ve gevşeme korkusu nedeniyle bilinçsizce karşıdakini cezalandırma arzusu, evillik öncesi davranışların evlilikten sonra tersine dönmesiyle kendini gösterebilir. Flört döneminde olanın tam tersi sahnelenmeye başlanabilir. Daha önce giden, yapan, başaran erkek artık daha pasif ve uzak olmaya başlar. Cinsellik konusundaki ısrarcılığı önemli ölçüde azalır, bağımsızlığı beslenmesi ve ilgi gösterilmesi gereken çocuksu istekler yumağına dönüşür, sürekli ayak altında dolaşma eğilimi gösterir. Birçok kadın, kocasının hiç arkadaşı olmamasından ve sürekli ayak altında dolaşmasından yakınır. 
Bir zamanlar o kadar destekleyici, sıcak ve nazik olan kadın eleştirel ve dırdırcı olmaya başlar. Kilo alır ve çekici olmaya aldırış etmeden yatağa girer. Uysallığının yerini buyurganlık alır, utangaç cinselliği ya soğukluğa, ya da yakınmacı bir orgazm beklentisine, erkeğin yerine getiremeyeceği uzun ön sevişme oyunları beklentisine dönüşür, Sanki yaşadığı hayal kırıklığının ve benliğini kaybetmiş olma duygusunun intikamını almak için erkeğin başının etini yiyor gibidir. 

İlişki çözülene kadar tam bir tersine dönüş gerçekleşmiş olabilir. Kadın saldırgan, eleştirel, militanca bağımsız, onu yönetmeye çalışan herkese karşı savunmacı, cinsel açıdan kutuplu, bir daha hiçbir erkeğin ona asla yaklaşamayacağında veya onu yönetemeyeceğinde ısrarlı olup çıkmıştır. 
Bu arada erkek ise kararsız, bağımlı, kendinden olmayan, duygusal iniş çıkışlar yaşayan, mantıksız, cinsel açıdan gözü korkmuş, ürkek, kadınlar tarafından kolayca yönetilen birisi olup çıkmıştır. 

Her ikisinin de savunmalarının katılığı, işleri düzeltecek hiçbir akışa izin vermeyecek düzeydedir. Gerçekten de başlangıçta aralarında oluşan bağ samimi, birbirini tanıma ve hoşlanmaya değil, her birisinin savunmalarına veya bir erkek ya da kadın imajına dayandığı için, ilişki çözülmeye başlayınca onları yeniden bağlayacak hiçbir sevgi bağı yoktur. Başlangıçta sevilen kişiye artık düşman gözüyle bakılır. 
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“Beni sersefil ettin.” “Olmadığın birisi olduğuna inandırarak beni aptal yerine koydun.” “Beni deli ettin.” Barışma çabaları başarısız olur, çünkü taraflardan biri veya her ikisi de kandırılıp önceki statükoya döndürülmekten korkar. 
Romantik benlikleri büyük ölçüde her birinde gerçekte olanın tam karşıtıdır. Bu nedenle hiçbir şey hayal ettikleri gibi olmamıştır. İlişki bittikten sonra eski âşıklar sıklıkla “sevdikleri” insana tamamen yabancı olma duygusuna vi 


mi Aslında değişen bir şey yoktur, çünkü zaten yabancılardı. 


SEMBOLLERİN CAZİBESİNE KAPILMA: Aşkın 
Nefrete Dönüşmesinin Bir Diğer Nedeni 


Erkek, kendi erkekliğini pekiştirmek için kadınını bir seks nesnesine dönüştürür. Kadın, kendi bağımsızlık, saldırganlık ve doğrudan güç dışa vurumu korkusunu dengelemek için erkeğine bir başarı #esnesi gibi davranır. ; 

Ne kadar eksiksiz birer erkek ve kadın olurlarsa, karşı sinsi kişiliksizleştirme ve onu insan olmaktan çok bir sembol olarak algılama ihtiyacı da o kadar fazla olur. Bay Maço (erkeklik ideali) tüm kadınları göğüs, bacak ve yüz olarak görür, çünkü kadınının fiziki özellikleri sembolik olarak onun erkekliğini doğrular. Bayan Toprak Ana (kadınsı ideal), erkeğin hayatını kazanmak için ne yaptığını, güç (statü ve para) sembollerini öğrenmek ister. Bunu kavradıkları için her birisi diğerini tuzağına düşürmek için bu sembolleri yem olarak kullanır. 

Her iki cins de, birlikte olmanın nasıl hissedildiğinden çok nasıl gözüktüğüyle ve işlerine nasıl geldiğiyle ilgilidir. 
İkisinden biri etkileşimin belli bir anında durup gerçekte nasıl gözüktüğünü soracak olsaydı, ölü veya sıkıcı gözüktüğü anlaşılacaktı. Başlangıçta yaşadıkları “heyecan,” karşıdakinin sıcak, güvenli ışığından zevk almaktan, bir ödül kazanmış olmaktan, olumlanmış, kurtarılmış ve başarılı gibi gözükmesinin sağlanmasından kaynaklanmaktadır. ' 

“Sembolik” bir deneyimle daha sahici bir deneyim arasındaki fark, örneğin envai türlü yemeğin bol bol sunulduğu, şarabın su gibi aktığı, konukların tepeden tırnağa süslendiği, ama hepsinin kendi imajları hakkında öz-bilinçli, söyledikleri konusunda son derecede kontrollü oldukları büyük bir konaktaki partiyle, yemeklerin sade olduğu, konukların eğlendiği, birbirlerine karşı açık olduğu, statü veya imajı umursamadığı küçük bir evdeki bir parti arasında gi lebilir. İlk partide semboller vardır, ama süreç yoktur. İyi gözükür, ama orada olmak güzel duygular uyandırmaz. İkincide ise süreç vardır, semboller yoktur. Bu nedenle hoş ve doyurucu bir deneyim olarak yaşanır. 

Hem kadın hem de erkek bir düzeyde karşıdaki tarafından kullanılmış olma duygusu geliştirdiği için, insanlıktan çıkarıldıkları veya bir nesne muamelesi gördükleri hissine kapıldıkları ölçüde altta yatan öfke artacaktır. Gerçekten de, bu tür klasik “romantik” çiftlerde biri veya her ikisi de kaçınılmaz bir biçimde, karşısındakinin ona insanca davranmadığı, onu kullandığı ve sömürdüğü duygusuna kapılır. Ama her birisi, durumun oluşmasındaki kendi payını unutup, karşı tarafı suçlar. 


YAPAN VE TEPKİ VEREN: Süreç İçeriği Yok Eder 


Ne kadar hoş olduğunuz ya da ne kadar çaba gösterdiğiniz gerçekten önemli değil. Geleneksel ilişkilerde her şeyi “doğru” yapan ve buna rağmen ilişkilerinin bozulduğunu gören birçok insanın öğrendiği acı ders budur. Genelde ilişkiler koptuğu zaman ortaya çıkan eğilim, bir neden aramak, birini veya bir şeyleri suçlamaktır. 
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Suçlama yönelimi gelenekseldir. Nedenler aranır ve bulunanlar bahane olarak gösterilir. “Erkek kadını ihmal etmiştir.” “Kadın kendini bırakmıştır.” “Para konusunda anlaşamamışlardır.” “Adamın gözü dışarıdadır.” “Kadın erkeğin kölesi olmaktan bezmiştir.” “Erkek çok fazla içiyordur.” 
“Kadın kariyer sahibi olmak istemiştir.” Vesaire, vesaire. 

Bu örneklerde taraflardan biri veya diğeri kötü olarak değerlendirilir. Genellikle en çok suçlanan yapandır, bu da çoğu durumda erkektir, ancak aktör rolünü üstlenen kadınlar da suçlanır. Yapan (aktör) suçlanır, çünkü sorumlu tutulan odur. İnisiyatif almak -doğrudan cinsel, belirleyici, saldırgan, güçlü ve koruyucu olmak- aktörün görevidir. Çoğu ilişkide kadın tepki verendir (reaktör). Kadın, erkekten hareket bekler, sonra da bu harekete bağlı olarak tepki verir. 

Kur yapma ritüeli buna çok iyi bir örnektir. Erkekler geleneksel olarak kadına ilk yaklaşımdan sorumludur: sohbet başlatma, telefon numarasını isteme, çıkmak için kadını arama, arabayı kullanma, restoran seçimi, hesabın ödenmesi, nasıl eğlenileceğine karar verilmesi, ilk cinsel yaklaşımlar, kadının cinsel açıdan uyarılması, hatta ilişkinin sürekli peşinden koşulması. Bu sürecin başından sonuna geleneksel kadın temelde tepki vermekle yetinir. 

Aktörler olayı başlattığı ve sorumluluk aldığı için, işler kötüye gittiğinde suçluluk hissederler. Tepki verenler (reaktörler) bu suçluluk duygusundan kaçınsa da, bedelini kendi kimliklerini kaybederek öderler. Tepki veren oldukları ölçüde, karşılığında kendilerini yönetilmiş hissederler. Yönetilmeye göz yumdukları sürece, aşağılandıkları duygusuna kapılıp içlerinde öfke biriktirirler. Erkeğin ona ne kadar “iyi” davrandığı önemli değildir. İlişkide bir insan olma duygusu 

taşımamaları, manipüle eden ya da baskıcı olarak gördükleri, etkileşimin ayrıntıları ne olursa olsun suçladıkları aktörden nefret etmelerine neden olur. Aslında her iki tarafta da öfke birikir. Tepki veren olarak kadın, yönetilmiş olma ve 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kullanılma duygusuna kapılır. Aktör olarak erkek, sorumluluk tuzağına düştüğü ve bu nedenle işler kötüye gittiğinde kötü adam olmaktan kurtulamayacağı duygusunu taşır. 

Cinsler arasındaki savaşın güçlü nedeni budur. Tepki verenler bu öfkeyi doğrudan hissedip aktörü açıkça suçlar. Aktörler sorumluluk duyguları nedeniyle sadece bilinçaltında öfke biriktirir. Ama öfkeleri görünürde sonsuz olan yükleriyle ilgili periyodik ithamlarda açığa çıkar. 

Süreç, yani iki insanın #asıl etkileştiği kimin yaptığı kimin tepki verdiği, kimin kimliğinin egemen, kimin pasif ve yönetilen olduğu- içeriği, yani sözlerin ve fiillerin #eler olduğunu kaçınılmaz olarak dönüştürür ve yok eder. 

Birinin veya diğerinin çok sabırlı, bilgili, iyi niyetli, ya da iyi olması, ya da psikoloji alanında doktora derecesi bulunması veya ruhani bir aziz olması gerçekten de önemli değildir. Taraflardan birinin ağırlıklı olarak kendini s0- rumlu, diğerinin ağırlıklı olarak kendini yönetilen hissettiği bir yapan-tepki veren (aktör-reaktör) dengesizliği olduğu ölçüde yabancılaşma ve öfke artacaktır. Dolayısıyla bir çiftin sorunlarının “nedenlerini” -kim kime ne yapmış veya söylemiş- tespit edip belirli sorunları çözmeye çalışmak yanıltıcıdır. Yapan-tepki veren dengesizliği değişmediği sürece, ilişkide kalıcı bir düzelme sağlanamaz. 


Eş Şiddeti İçin Bir Formül 


Güçlü romantik ilişkiler acı dolu öfke patlamalarından sıklıkla sadece bir adım ötededir ve romantik aşkı yaratan aynı savunmacılık ayrıca eş şiddeti de dahil olmak üzere, bu tür patlamaların da zeminini hazırlar. Eş şiddetinin kökleri, güçlü ihtiyaçların tuzağa düşmüş olma duygularıyla ve özgürlük açlığıyla iç içe geçmesinde yatmaktadır. 
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Eş şiddeti trajedisini bir seksizm, siyaset, ya da ahlak sorununa dönüştürenler; gaddar erkek ve “çaresiz” kadın masalını anlatmayı sürdürenler; doğru ve yanlış yargılamaları yapanlar; “mağdurlar” ve “mağdur edenler” tanımı yapanlar, hem kadın hem de erkeğin gelişim ve öz-ayrımsama sürecine büyük zararlar vermektedir. Böylesi bir yönelim cinsler arasındaki uçurumu daha da derinleştiren yabancılaştırıcı çarpıtmaları pekiştirmektedir. 

; Texas Ruhsal Bilimler Araştırma Enstitüsü'nden Karen Coleman ve Paula Howard, tokatlandığını, yumruklandığını, tekmelendiğini söyleyen kadınlar üzerinde bir araştırma yapmıştır.! Bu kadınlardan yüzde 20'si hamilelikleri sırasında ciddi dayak yemiştir. Araştırmacıların vardıkları sonuçlardan bazıları şunlardır: i 


. İstismar edilen evli kadınlar kendilerini sadece ilişkiyle 

tanımlamaya eğilim göstermektedir. 

2 Kadınların büyük çoğunluğu kendilerini bağımsız ve 
kendine güvenen kişiler olarak gördüklerini söylemiştir. 

3. Bu tür ilişkilerdeki koca başlıca psikolojik destek kaynağı olarak karısına güvenmektedir. 

4. Her iki tarafta da, ilişkiyi sürdürmeye yönelik umutsuz bir arzu söz konusudur. 

5. Çiftlerin kaotik, şiddet içeren ilişkilerini koruma konusundaki inatçı ısrarları cesaret kırıcıdır. Tedavide 

ilerleme yavaştır ve çiftler ayrılma ile barışma arasında 


mekik dokudukları için tedaviyi yarıda kesme orani yüksektir. 


« Dayak yiyen 31 kadın üzerinde araştırma yapan Yale Üniversitesi'nden Bruce J. Rounsaville, koca dayağındaki önemli tipik özelliğin, çiftin ağına takıldığı yoğun ve dışlayıcı ikili sistem olduğu sonucuna varmıştır. Tıpkı kadının 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istismara katlanmaya isteksiz oluşu gibi, erkek de bireysel olarak şiddet yanlısı olmasa da ilişki başladıktan sonra şiddetin ortaya çıktığı bir dinamik yaratılır.? 

Güney California Üniversitesinden araştırmacı Barbara Star, dayak yiyen ve yemeyen kadınlar arasında yaptığı bir karşılaştırmaya dayanarak fiziki istismarın altında yatan kilit faktörün mazoşizm değil, pasiflik olduğuna dikkati çekmiştir.” ç 

Güney California'daki bir kadın sığınma evindeki dayak yiyen kadınlar üzerindeki araştırmasına dayanarak şu sonuca varmıştır: kurbanlar, “gördüğüm en tecrit olmuş kadınlar grubuydu... Çok az arkadaşları vardı ve derin bir kendine güvensizlik duygusu taşıyorlardı. “Yalnızlıktan korkuyorlardı.” Kocaları “dile getiremedikleri derin duygular besliyordu. Bu tür erkekler katı rol beklentilerine sahiptir. 
Karılarının neler yapması gerektiğini, birer koca ve baba olarak kendilerinden neler beklendiğini bilirler. Görüşleri esnek değildir ve kalıba uyulmadığı zaman bu erkekler sıklıkla duygularını kontrol edemez... Erkeğin öfke patlamalarında kadın kendi öfkesini içinde tutar ve sıklıkla intihardan söz eder.” Star şu sonuca varıyor: “Yine de erkek ve kadın, temelde benzer kişilik özelliklerine sahip insanlardır.” (İtalik cümle: Herb Goldberg).* 

Rochester Üniversitesi'nden Dr. Rodney |. Saphiro şöyle diyor: “Kocalarından dayak yiyen kadınların olduğu birçok aile gördüm... Kadının, bu davranışta bir rol oynamadığı, sadece bir kurban olduğu bir aileye rastlamış değilim.”* 

Bu araştırmacıların hepsi de bize aynı şeyi söylüyor: eş şiddeti bir ilişki sorunudur ve belli bir erkekle kadının ilişki tarzında diğer şeylerden ayrı olarak ortaya çıkan gaddarca bir erkek davranışı olmaktan çok, iki yönlü bir süreçtir. 

Kadının kocasına şiddet uyguladığı olaylar da araştını!- mıştır. New Hampshire Üniversitesi'nden araştırmacı Murray A. Straus tarafından 2.143 çift üzerinde yapılan bir araştırma, kocaların yüzde 11,6'sının, kadınların da yüzde I2,Vinin son bir yıl içinde eşlerinin bir veya daha fazla fiziki saldırısına uğradığını ortaya çıkarmıştır.* 

Los Angeles Bölge Mahkemesinin Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Birimi'nden sorumlu bölge savcı yardımcısına göre 
1979 ve 1980 yıllarındaki eş saldırısı kurbanlarının yaklaşık 
yüzde 15 kadarı kocalardır; ve her yıl yargılanan veya kovuşturulan üç bin beş yüz eş saldırısı vakasından tahminen yüzde 10'u kocalara yöneliktir.” 

Eş şiddeti birbirine bağımlı olan ve aynı zamanda kendini kapana kısılmış, engellenmiş, hayal kırıklığına uğramış hisseden iki insan arasındaki etkileşimin bir ürünüdür. Kutuplu bir ilişkide kaçınılmaz olarak gelişen bu duygular ilişkiyi barut fıçısına çevirir. Bazı durumlarda öfke fiziki şiddet biçiminde doğrudan ortaya çıkar. Daha kontrollü ve “uygar” ilişkilerde ise öfke sıklıkla dolaylı yollardan dile getirilir, ya da daha önce anlatıldığı gibi soğukluk, pasif ve dolaylı saldırganlık, zorlanımlı ritüeller, psikosomatik ve duygusal rahatsızlıklar, kırıcı sözler, vb. yoluyla- kontrol altında tutulur. Bunlar uzun vadede farklı yollardan da olsa muhtemelen aynı ölçüde zarar verir. 


Eş Şiddetini Yaratan Belirli Unsurlhar 


Bu ilişkilerin tümünde taraflardan hiçbiri suçlanamaz, her iki taraf da anlamadıkları ve kontrol edemedikleri bir sürecin birer kurbanıdır. Fiziki şiddet yaratan öfkeye zemin hazırlayan unsurlar şunlardır: 

1. Tecride eğilim duyan (“Beni rahat bırak”) ve duygusal 

ve kişisel etkileşime çok az toleransı olan makinemsi bir erkekle ilişkisinde çocuksu bağımlılık ve çaresizlik 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. Adil mücadele ederek çatışmayı çözemeyen bir kadın 


» Hiçbirisinin durumu etkili bir yoldan değiştirecek kay- 


. Savunmacı ihtiyaçlar ve kendine güvensizlik nedeniyle 


. Birbirlerinin temel yanlarına içerleyen (örneğin er- 


duyguları nedeniyle güvence, temas ve yakınlık arayan geleneksel bir kadın. Erkek daha azını isterken, kadının daha fazla “yakınlık” talebi kısır bir döngü yaratır. Kadın yakınlık konusunda çocuksu, ısrarcı bir tarzda umutsuzca ısrar ettikçe, erkek etrafına duvarlar örer. Kadın reddedilmekten yakınırken, erkek de nefes alamamaktan yakınır. 


ve bir erkek. Kadın artan öfkesini kafa şişirme, flört ve suçlama gibi rahatsız edici derecede pasif ve örtülü yollardan dile getirirken, erkek soğuk bir tavırla uzakaşarak, eleştirerek, kadının. ihtiyaçlarını daha fazla doyumsuz bırakarak, onu denetim altına almaya çalışarak öfkesiyle başa çıkar. 


nakları olmamasına karşılık, her ikisi için de temelde sıkıcı olan bir yapan-tepki veren dengesizliği. Her birisindeki heyecan ve başkalarıyla olma açlığı artmışken bile birbirlerine sıkı sıkıya sarılırlar. Karşılıklı tahrikler, partnerini uzaklaştırmaya yönelik bilinçsiz arzularını dile getirir. 


birbirine yaklaşan ve birbirine aşırı bağımlı hale gelen, aynı zamanda da daha fazla bireysel gelişime yönelik gizli bir açlık hisseden bir kadınla bir erkek. Kişi aynı anda hem partnerine ihtiyaç duyar, hem de onu özgürlüğünün ve kişisel gelişiminin karşısında bir engel olarak görüp ona içerler. 


kek “Bana çok bağımlısın” diyebilir), ama partnerinin durumu düzeltmeye çalışabileceği her değişikliği bir tehdit olarak algılayan bir kadın ve erkek, Mevcut durumdan hoşnutsuzluğu açıkça dile getirmelerine 


10, 


rağmen, sürekli birbirlerinin gelişimini engellerler ve durum çıkışı olmayan, ümitsiz bir soruna dönüşür. 


. Aynı temel kavgaların sürekli tekrarlandığı bir döngü. 


Ama bu tekrarların yıpratıcı etkisi nedeniyle öfke ve engellenmenin yoğunluğu artar, Her ikisi de kendini kullanılmış, horlanmış, anlaşılmamış hisseder, 


. İhtiyaçları olan, ama isteklerini dile getiremeyen ve o 


söylemeden arzuları doğru anlaşılmadığı için içerleyen bir erkekle, güç ve özerkliğe ihtiyaç duyan, ama bunu doğrudan alamayan ve kocasını onu yönetmekle suçlayan bir kadın. 


. Erkeğin kadını giderek daha fazla mantıksız, doyum- 


suz, çocuksu olarak; kadının da erkeği alıkoyan, duyarsız, soğuk ve ulaşılmaz bir makine olarak görmesi. 


, Nelerden hoşlanmadığını bilen, ama nelerden hoşlan- 


dığını tanımlamakta güçlük çeken bir kadın. Bu nedenle kadın, kendini sorumlu ve suçlu hissettiği için kadının hoşnutsuzluk şikâyetlerine karşı aşırı duyarlı olan ve bundan kolayca rahatsız olan erkeğe olumsuz tepki verir. 

Sürdürülemeyecek beklentilerle dolu son derecede büyük bir romantik coşkuyla başlayan ve bu nedenle hayal kırıklığı ve aptal yerine konmuş olma duyguları yaratan bir ilişki, 


Şu veya bu sayıda tetikleyici etken, bu acı verici duygu ve çatışmaları besleyen bu çiftler arasında geçici öfke boşalmaları sağlayan ve taraflardan hiçbirinin sağlıklı, açık ve üretken bir tarzda koyamayacağı mesafeyi yaratan kaba kuvvet kavgalarına yol açabilir. 
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Birbirine Yönelik Artan Korkular 


Her izleyen kuşakta cinsler arasındaki bastırılmış öfke artarak öz-koruyucu, fobik bir yönelim yaratmaktadır. Yakınlaşma korkusu aynı zamanda yok edilme korkusu ve karşı cinse yönelik kendi yıkıcı duyguları korkusudur. Bu nedenle enerjilerinin çoğu savunmacı manevralarda harcanan kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiler giderek daha yüzeysel, geçici, kullanma amaçlı ve doyurucu olmaktan uzak bir hal almaktadır. Güvenli bir mesafe oluşturmanın çeşitli güçlü, dolaylı yollarına başvurulmaksızın sürdürülebilen çok az sayıda ilişki var gibidir. Aşırıya varan durumlarda bazı erkek ve kadınlar karşı cinsle ilişki yetisini tamamen kaybetmekte ve karşı cinsle yakın ilişki kurmaktan vazgeçmektedir. Bunun yerine kendi cinslerinden kişilerle aşk ve cinsellik yaşamaya yönelmektedirler. 

Kadın ve erkekler birbirlerinden korkup nefret etmelerine neden olan bu sosyalleşme sürecinin aynı ölçüde mağdurudur. Hepsinin de iyi, doyurucu yollardan bağlanma aramasına karşılık, farkında olmadan, kendi cinsiyet savunmaları sürekli olarak onları engellemekte, hayal kırıklığına uğratmakta ve “kapana kısılmalarına” neden olmaktadır. 

Erkek ve kadın karşısındakine kendi eksikliklerini tamamlamak ve bir bütün olmak için yöneldiği sürece yakınlık mümkün değildir. Birbirlerini semboller ve nesneler olarak, partnerini sürekli bir şeyler bekleyen birisi olarak gören ve sadece kendi ihtiyaçları temelinde belli uygun davranışlara müsamaha gösteren iki insan arasında da yakınlık mümkün değildir. Suçu sürece değil de belirli sorunlara yıkmaya yönelik yanlış eğilim ve sonuçta artan engellenme erkekle kadını, kaçınılmaz olarak aşkı nefrete dönüştüren bir “yakınlığa” saplanıp kalmalarına yol açacak temaslardan kaçınmak için son derecede sakınımlı, saklan ve kaç tarzı bir ilişkiye yöneltmektedir. 
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Rol, Ritüel ve Din: 
Geleneksel İlişkilerin Üç Temel Unsuru 


ROLLER, bir ilişkide nasıl olmanız ve neler hissetmeniz getektiğini söyleyen yapılardır. Ritüeller, nelerin ne zaman yapılacağını programlayarak yapısal açıdan boş bir ilişkinin boşluklarını dolduran zorlanımlı, kestirilebilir davranışlardır. Diz ise kişinin burada ve şu andan uzaklaşmasını, bunun yerine “daha yüce bir amaca” odaklanmasını mümkün kılan ussallaştırma (akla uydurma) sistemini sağlar. Din aynı #amanda çiftlere nelerin “doğru” veya “ruhani” davranışlar ve duygular olduğunu açık ve net olarak söylemek suretiyle, üzerlerinde çok büyük bir boyun eğme baskısı yaratma eğilimi gösterir. Dolayısıyla kendi mutsuzluk ve hüsran duygularının farkında olanlar sıklıkla iki hayat birden yaşamaya başlar: kendi dini toplumlarına sundukları hayat ile, kendi içlerinde yaşadıkları ve evde sahneledikleri bir hayat. 

Rol (görev), ritüel (tören) ve dinden oluşan bu üç unsur yüzeyde kadın-erkek ilişkisinin ve geleneksel ailenin devamını sağlayan güçlermiş gibi gözükse de, gerçekte bu ilişkinin temel boşluğunu ve ilişkide kaçınılmaz olarak biriken gerilim, öfke ve direnci gizleme işi görür. 

Başlangıçta geleneksel ilişkinin arkasında olan bu üç süreç, uzun vadede ilişkinin psikolojik açıdan pahalıya mal olmasına, acı verici bir hayal kırıklığına dönüşmesine yol açar. 
Mer birisi, psikolojik açıdan bir “meli-malı” (gereklilikler) payandasına sahiptir. Baskı altına alınma ve yıldırılma duygusu nedeniyle örtülü bir içerleme yaratan suçluluk duygusu 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da “meli-malı” tutumunu güdüler. Bu ayrıca, söz konusu üç unsur “olması gerektiği” gibi yerine getirilmediği zaman Öznefret duygularına yol açar. Bu üç unsurun dış baskısıyla ve kişinin içinde yaşadıklarına aynı önem verilmemesiyle desteklenen bir ilişkinin kaçınılmaz olarak varacağı nokta budur. 

Günümüzde ilişkilerin büyüklerimizin zamanındaki kadar uzun sürmediği açık. Bu sıklıkla olumsuz bir şey gibi görülür. Çok bencil veya narsist olduğumuz söylenir. Bu; kadın-erkek ilişkilerinin çözülmesinin sonucu değil, nedeni olarak görülür. 

Tıpkı taşra hayatının çok az insanın yaşadığı mutluluğuna ilişkin “anılar” gibi, geçmişin mutlu ilişkileri de nostaljik bir yanılsama ve çarpıtmadan başka bir şey değildir. 

Kaliforniyalı bir grup araştırmacı, elli yıl ve daha uzun süredir evli olan otuz beşi aşkın çiftle röportaj yapmış. “Bilgeliklerini paylaşabilecek çiftler arıyorduk. Bulamadık. Onların kafası da en az genç çiftler kadar karışıktı. İlk evlendiklerinde onları mutsuz eden şey 50 yıl sonra da mutsuz ediyordu.” 

Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nden bir araştırmacı benzer bulgular rapor etmiştir. “Bir mülakatın sonunda o kadar üzülüyorduk ki, iki gün boyunca yeni birini daha yapamıyorduk.... Sonra elimizde bant kayıt cihazları bir sonraki kapıyı çalıyor, “İnşallah bu kez mutlu bir çift buluruz” diye dua ediyorduk.” 

Bir çiftin 50 yıl birlikte yaşamış olması, mutluluğun bir ifadesi değildi. Daha ziyade, bir araştırmacının da belirttiği gibi bu insanlar için mutluluk değil, evlilik önemliydi. Şöyl bir tutum vardı: “Büyük Buhranı atlattık. Evliliğimizi kurtar dık... Boşanmaya inanmıyorlardı... Bu bir seçenek değildi.” 

Bu çiftler, acı verici çatışmalardan kaçınmak için çeşitli kurallar geliştirmişti. Çatışmaları konuşma riskini göze almaktansa, bunları yok saymışlardı. Duygularını birbirlerinden gizlemişlerdi. Huzuru korumak, görünüşü kurtarmak ve 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“evliliği yürütmek,” duyguları incelemekten ve paylaşmaktan daha önemliydi. 

Söz konusu üç unsurdan her birinin altında yatan gereklilik (meli-malı), boyun eğmeye direnç yaşadığımız zaman suçluluk, duygularımızın veya isteklerimizin tersi şeyler yaptığımız zaman da öfke hissetmemize neden olur. Çoğu kez olumsuz ve direnme duyguları engellenip bastırılır. Bunların yerini ev kadınının türlü türlü hastalıkları ve bitkinliği, ya da kocanın evdeyken içki içmesi, sinirliliği, takıntıları ve uzaklığı gibi semptomlar alır. Bu arada partnerlerimizi “bizi mutsuz etmekle” suçlayıp onlara içerleyebilir, ya da dikkatimizi dağıtan uğraşlara ve duygusal mesafeye sığınabiliriz, ta ki setler yıkılıp da öfke seli dışarı akarak ilişkinin çözülme- 
#ine veya ağır travmaya neden oluncaya kadar. Tam da bu tür anlarda bastırılan tüm dirençlerimizi ve duygularımızı doğrudan hissederiz, sevdiğimiz partnerimiz bir düşmanlık ve tiksinti kaynağına dönüşür. 


ROLLER: Olmamız Gerektiği Gibi Olmak 
Hissetmemiz Gerektiği Gibi Hissetmek 


Yakın ilişkide -koca, karı, baba, anne, âşık, vs. — öngörülen roller, rol beklentilerinin katı ve spesifik olmasına karşılık iç duygular ve tepkiler sürekli değiştiği için her bilinçli insanda kaçınılmaz olarak acı verici çatışmalar yaratan örtülü, güçlü ve katı emirler içerir. Sadece kendi duygularıyla bağını koparan bastırılmış, mekanik bir insan olması “gerektiği gibi” olabilir, hissetmesi “gerektiği gibi” hissedebilir. Bu nedenle katı rol diktelerine uygun davranmaya çalışan ber insanın kaçınılmaz olarak içinde yaşayacağı duygu oyak farklı, kötü, düşmanca, rahatsız, vb. olma duygusudur. 
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Kadınların kocalarını sevmeleri gerektiği; kocaların haftada şu kadar gün karılarına cinsel arzu duymaları gerektiği; hiçbirinin diğerinden sıkılmaması, ya da görevlerini çocuk doğurmak, eve bakmak, yemek hazırlamak, birlikte yiyip birlikte uyumak, her gün eve gelmek, vs.— yerine getirme konusunda isteksiz davranmamaları gerektiği düşünülür, vs. 
Bir erkek işten sonra canı eve gitmek istemediği, bir kadının içinden evdeki kimi angaryaları yapmak gelmediği, taraflardan biri başkalarına karşı cinsel arzular beslediği zaman suçluluk duygusu uyanır ve rol savunmacılığı bu duyguların bastırılıp inkâr edilmesini sağlar. 

Gerçekte hissettikleri şey ile hissetmeleri gerektiği düşünülen şey arasındaki çatışmanın rahatsızlığından kaçmak için eşler aralarında mesafe yaratmak amacıyla toplumca kabul gören yollardan yararlanır, Toplumumuzda bunlardan en yaygın olanlarından birisi televizyondur. 

Düzenli televizyon izleyen yüz seksen dört kişiden bir yıl süreyle televizyondan vazgeçmesi istenir. İzlemedikleri her gün için kendilerine para ödenir. Başlangıçta televizyondan kurtulmuş olmaktan dolayı mutlu gibi gözükürler. Daha sık sinemaya, eş-dost ziyaretine gider, daha çok kitap okurlar. 

“Kendini tutma” (televizyon izlememe) karşılığı para almalarına rağmen, hiçbirisi bunu beş aydan daha fazla sürdüremez. Onları tekrar televizyonun başına çeken şey evde, yatakta ve işte artan gerilimdir. Eşe karşı şiddet ve çocukları dayakla disipline etme vakaları artar. Televizyon tekrar açıldıktan sonra saldırganlık azalır ve cinsel alışkanlıklar normale döner. ? 

Buna paralel bir bulgu, yakın zamanda televizyon aktörlerinin ülke çapında en çok izlenen programları yayınlana maz hale getiren grevinden sonra ortaya çıkmıştır. Nielsen televizyon reytingleri, grev sonucunda getiriye dayalı en çok izlenen saatler (prime-time) programın izlenme düzeylerinde hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir. Aslında 7 haft 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grev döneminin tamamındaki rakamlar, televizyonları açık olan hane sayısında küçük bir artış olduğunu göstermiştir. 
Çıkarılan sonuç, Amerikalı televizyon izleyicilerinin ne bulurlarsa onu izledikleri yolundadır. Yarım saatlik televizyon renkli çubuklarından oluşan bir programın sonunda reytinglerde birinci sıraya oturacağı iddia edilmiştir. * 

Dolayısıyla geleneksel bir ilişkinin yapısı içinde kafayı yeme duygusu normal bir tepki gibi gözükecektir. Bu bir şeylerin yanlış veya anormal olduğu duygusu, “normal” olma gayreti içinde rol yönelimli davranışımızın bizi içimizde yaşadıklarımızdan kopardığı, gerçek benliğimizi öldürdüğü yolundaki önemli gerçeğin bir kabulüdür. 

Rol yapısı çöktüğü zaman kırılgan doğası açığa çıkar ve ilişki tamamen çözülebilir. Birçok kadının açıkça ayak dirediği ve kendilerinden beklenen rolleri oynamayı reddettiği son yirmi yıl içinde sık sık gözlenen durum budur. 

Bir kadın, ev kadınlığını bırakıp çalışan bir insan olma deneyimini şöyle ifade etti: 


“1970 baharında Alan havacılık işinden atıldı. Öncesinde birçok kez işe girmeyi teklif ettim, ama her zaman en azından en küçük çocuğumuz okula başlayıncaya kadar bunu yapmamam gerektiği söylendi. Ancak Alan'ın iş arayışında hiçbir sonuç alamadığı haftalarda işe girmemin zamanının geldiği konusunda onu ikna ettim. 

“Büyük bir veri işleme şirketinde müşteri temsilcisi olarak gece vardiyasında çalışmaya başladım. Bunu tercih etmemin nedeni, kocam iş ararken gündüzleri evde olmak istememdi. Bu ailevi kriz döneminde mali sıkıntıları özveriyle paylaşma konusunda samimiydim. Kendimi bir kahraman, zor günlerde üstüne düşeni yapan güçlü bir yardımcı olarak görüyordum. 

“Ama böyle olmadı. Gerçekten de, başlarda farkında olmasam da, işe girdiğim gün evliliğimizde sonun başlangıcı olmuştu. Sonunda kenar mahalle kafesimden kurtulunca, öncesinde farkında olmadığım birisi olup çıkmıştım. İzleyen birkaç ay sıkıcı değildi. Gerçekten de, ofisin tamamı bir sahne gibiydi: Hazır, aydınlık, aktörlerle dolu, benim mağrur girişimi bekleyen bir sahne. 

“Çok geçmeden, bana oldukça romantik duygular yaşatan evli bir erkeğe âşık oldum. Bu ilişki bitince yerini başka bir erkek aldı. Bu kısa, ama yoğun fiziksel ilişkiden 


sonra hayatıma başka bir erkek daha girdi ki daha sonra 


şu anki kocam oldu. 

“Bu arada evde işler her gün daha da kötüye gidiyordu. Kurtulamadığım —kurtulmak da istemediğim- duygusal bir tahtarevalinin üzerindeydim. Sonunda özgürdüm, istediğimi hep bildiğim o heyecan verici hayatı yaşıyordum. Akrabalarda geçen resmi (ritüel) pazar akşamı yemeklerine gitmeyi bıraktım. Bir yüksek okula kayıt yaptırdım. Kocam, uykuya ihtiyacı olmasına rağmen işten eve dönüşlerimde uyanmaya başladı. Gecenin bir yarısındaki bu fırsatları ona evliliğimizin bittiğini anlatmak için kullandım. Evli olduğumuz on bir yıl boyunca yaşadığım hayal kırıklıklarının tamamından onu sorumlu tuttum, evlenmeden önce bile bana kötü davranmakla suçladım. 
Ona kendinden başkasını düşünmediğini, beni hiç sevmediğini söyledim. Artık benim de arkadaşlarım, hatta bana gerçekten değer veren âşıklarım olduğunu söyledim. Ayrılmak istediğimi, sıkıcı, boş, sevgisiz evliliğimizden kurtulmak istediğimi söyledim! 

“Başlangıçta makul olmaya, bana karşı mantıklı davranmaya çalıştı, ama dinlemiyordum. Sonunda kızgınlıkla şöyle dedi: “Kendi a..nla kendi mezarını kazıyorsun!” 
(Bunlar, ondan beklenmeyen kaba sözlerdi ve kişiliğine uymuyordu.) Beni ikna etmek için dil döktü. Sonunda ağladı. Ama hiçbiri işe yaramadı. Bana ulaşamayacağı kadar uzaktım. Sonunda başka bir eve taşındım.” 


Geleneksel rol yapısı olmaksızın bir ilişkinin devam etmesi için hiçbir neden kalmayabileceği duygusu nedeniyle, kadın ve erkek özgürlüğü dirençle karşılanır ve bir tehdit olarak algılanır. Kadın ve erkek rollerinin gevşemesine en çok direnenler, belki de bundan en çok korkanlardır. Çünkü gerçekten de geleneksel ilişkilerde burada ve şu anı yaşama adına, birlikte olmak zorunda olmadıkları takdirde arkadaşlığının kendiliğinden hazzıyla çiftleri birbirine yaklaşıp birlikte olmaları adına sıklıkla pek bir şey yoktur. Sonuçta rol yapısı ufalanmaya başlayınca, ilişki de çözülmeye başlar. 

Geleneksel rollere dönüşü savunanlar bir yanılsamanın peşinden gidiyor. Geleneksel roller, katılanların sürekli birbiriyle çatışan yıkıcı makine ve çocuk düzeyine indirgenmesini gizlemekten başka bir işe yaramaz. 

Açıkça tanımlanmış rol yapılarının toplumun devamı için zorunlu olduğu şeklinde akıl yürütenler bulunsa da, rol davranışı kişisel kimliği yuttuğu zaman duygular kaçınılmaz olarak bastırılır ve her iki tarafı da kendilerinin ve ilişkinin kurbanı durumuna düşürür, çünkü dışarı sızmaya başlayan bastırılmış içerleme etkileşimi sürekli kirletir. Sürdürenletin çoğu sonunda hayal kırıklığı yaşar, hatta hayata küser. Hayat daha çok kestirilebilir ve zevksiz olmaya başladıkça, uğruna her şeyi yaptıklarına inandıkları çocukları onlara içerler. 


RİTÜELLER: Tarafları Birbirine Bağlayan Bağlar 


Kişisel kestirme kurallarımdan birisi şudur: “Söz yüzügündeki elmas ne kadar büyükse, ilişki de o kadar boştur.” 
Başka türlü söyleyecek olursak, ilişki ne kadar gelenekselse erkekle kadın arasındaki etkileşim de o kadar boştur ve bu boşluğu doldurmak için o kadar fazla ritüele ihtiyaç duyulur. 
Bu daha flört döneminde —dışarıda yemek için süslenip püslendikleri, arabayı erkeğin kullandığı, kadının “sevimli” olduğu, erkeğin hesabı ödediği, kadının erkeğe kendini başarılı hissettirdiği, vs. bir dönemde- başlar. Daha sonra belirli zamanlarda yemek yeme, iyi geceler öpücüğü, belirli televizyon dizilerini sürekli izleme, cumartesi sabahı market alışverişi, pazar günleri kiliseye gitme, ya da günlük yürüyüşler olabilir. 

Ritüel, önceden tahmin edilebilir, zorlanımlı “yapmak zorunda” olma davranışıdır. Bu zorunlulukların yanında kişisel duygular ikinci planda kalır. İster hoşuna gitsin ister, gitmesin, doğum günü armağanı verir, ya da Anneler Gününü kutlarsınız. 

Bir ritüelin ihlal edilmesi genellikle rahatsızlığa veya düşmanlığa yol açar. Örneğin koca akşam yemeği geciktiği, ya da haftanın genellikle seviştikleri belirli bir gününde karısı sevişmek istemediği zaman sinirlenir. Ya da kadın, kocası onu kapıda öpmediği, veya cumartesi öğlenden sonra kayınpederine misafirliğe gitmek istemediği zaman sinirlenir. 
Sıklıkla bir öfke patlaması olur. Ritüeli gerçekleştirmeyen kişide suçluluk duygusu yaratılırken, ritüelden “yoksun kalan” kişi kendini reddedilmiş, kızgın hisseder. 

Ritüeller ilişki sürecini, kendiliğinden etkileşime bırakılması halinde ilişkinin neye benzeyeceğini gizler. Ritüeller ayrıca zorlayıcı bir güç olarak iş görür. Bunlara uyma konusunda bir zorlama hissedersiniz. Ritüelistik bir “meli-malı” tepkisini çevreleyen direnç ve içerleme dolaylı yollardan ortaya çıkar. Örneğin “yapması gerektiği” için seks yapan bir kadın, yanlış giden ilk küçük şeyde tedirgin ve rahatsız olabilir. Başka bir yerde olmayı tercih etmesine rağmen saat altıda akşam yemeği için eve dönen erkek içerlemesini uzaklaşma, dalgınlık, unutkanlık, masadaki sohbete katılmama yoluyla dile getirebileceği gibi, önemsiz bir olay karşısında birdenbire patlayabilir de. 

Evlilik öncesi gerilimler, doğum sonrası depresyon, Şükran Günü'nde rahatsızlık, Noel'de depresyon, ya da bir 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yıldönümü kutlamasındaki öfke patlamaları, ritüellerin arkasında yatan bastırılmış direnmenin birer dışa vurumu olabilir. Ritüeller, ilişkideki güzel duyguların coşkulu, doğal güdülenimli bir ifadesi olmaktan çok, suçluluk duygusunu önlemek için otomatik olarak yerine getirilir. 

İnsanların balayı deneyimleri konusundaki araştırmalarımda, geri dönüp o yılları düşünen çiftlerin büyük bir yüzdesi, özellikle de duyguları konusunda dürüst olabilen kadınlar hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etmiştir. Sevişmek, birlikte bir şeyler yapmak, birbirine karşı “nazik olmak,” balayı ritüellerinin veya varsayılan koşullarının bir parçasıdır. Direnmeleri, can sıkıntısını veya çatışan duyguları bastırmaya yönelik büyük bir baskı söz konusudur. Buna bağlı olarak, balayı sırasında çiftlerden birinin veya her ikisinin de çok fazla içmesi, ya da hasta olması ve bu nedenle balayını kısa kesmesi sık görülen bir olaydır. Balayı deneyimi, aşa- 
#ıdaki türden önemsiz olaylar yüzünden ani, beklenmedik öfke patlamaları yaratan ritüel davranış ve beklentileriyle doludur: “Kirli çamaşırını küvette bırakmışsın.” “Film iz-İerken elimi tutmadın.” “O adamla -veya kadınla- niye o kadar uzun konuştun?” “Sipariş vermeden ne tür bir şarap istediğimi sorabilirdin.” 

Ritüeller, Parkinson Yasası ile ifade edilen yapıya uyar: “İş, söz konusu işi bitirme süresini dolduracak şekilde uzar. 
Yapılacak işlerin önemi ve karmaşıklığı iş için harcanacak süreyle doğru orantılı olarak artar.”* 

Örneğin eskiden ev aletlerinin ev işlerini yapmak için harcanan süreyi ve emeği büyük ölçüde azaltacağına inanılıyordu. Ama evdeki angarya işlerin tabmin edilebilir, düzenli ve kontrollü tutulabilmesi için ihtiyaç duyulan ritüeller olduğu sürece, detaylara zorlanımlı bir şekilde takılıp kalmanın sonu yoktur. 

Washington Üniversitesi'nden araştırmacı Walter R. 
Nord ve Robert Costigan, haftada dört gün çalışmanın işçilerin hayatı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma, St. 
Louis'deki bir ilaç şirketinde çalışan yüz işçi üzerinde yürütülmüştür. Altıncı ve on üçüncü haftadan sonra ankete cevap verenlerin yaklaşık üçte ikisi, yeni programın ev yaşamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bildirmiştir. Ama bir yıl sonra sadece yüzde 45'i bu şekilde hissetmiştir. 

Geleneksel ilişkilere uygulandığında bu ilke, kendiliğinden karşılaşımlardan ve zaman boşluklarından kaçınmak için ritüellere ihtiyaç duyulduğu ve bu nedenle mevcut tüm zamanı dolduracak şekilde sürekli genişlediği anlamına gelir. 

Bilinç dışında korkulan boş zamanları doldurmak için kullanılmaları halinde spor ve oyunlar bile katı birer ritüele dönüşür. Önceden belirlenen, düzenli bir temelde jogging yapma veya golf oynama buna birer örnektir. Jogging yapanların, bunu yapamadıkları zaman rahatsız oldukları bilinmektedir. Bu olgu, zorlanımlı davranışın denetim altında tuttuğu bastırılmış öfkenin dışa vurumu olarak değil de sıklıkla fizyolojik etkenlerle açıklanır. 


Genel olarak eşler erkeksi-kadınsı şartlanmada ne kadar kutuplaşmışsa, etkin, günülük bazda o kadar az şey paylaşabilir. Bunun sonucunda ilişkiyi yapılandırmak için maksimum düzeyde ritüel davranışlara ihtiyaç duyarlar. Tersine iki insan belli bir rolü üstlenme yeteneğine değil de samimi bir hoşlanma temelinde birbirini tercih ettiği ölçüde, etkileşimlerinde de o kadar az ritüele ihtiyaç duyacaklardır. 

Ritüeller ze ile değil, xası/ ile ayırt edilir. Bir iyi geceler öpücüğü coşkuyla ve tutkuyla verilebilir. Ama gerçek bir seçenek değilse bir ritüele dönüşür. Yapmadığınız zaman suçluluk duyarsınız, yaptığınız zaman ise zorlanmış olma duygusundan kaynaklanan içerleme izleri taşıyabilir. 
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DİN: Evlilikte Mutsuzluğun Denetimi ve Onayı 


İlişkiler iyi gitmediği ve çözülmeye başladığı zaman tarafları bir arada tutma çabasında sıklıkla din kullanılır. Din, geleneksel evlilik ve aile yapılarını onaylar, çatışmanın ve kızganlığın inkârını özendirir ve kişinin dikkatini ilişkideki hoşnutsuzluktan uzaklaştırmak için dış odaklar sağlar. Örneğin İncil'de kocalarla karıların bir olacağı (Yaratılış 2:24), Aileyi Tanrı'nın kurduğu (Mezmurlar 127) ve kocaların karılarını sevmesi gerektiği (Koloseliler 3:19) yazar. Özünde bu, her ikisinin de kendilerini gerçek duygularından uzaklaşmasına izin vererek, ilişkinin kaderini ilahi bir güce bağlayarak ve bu gücün koyduğu standartları kullanarak çiftin üzerindeki baskıyı azaltır. 

Mine Eyes Have Seen the Glory adlı kitabında koyu dinci Anita Bryant, eski kocası Bob Green ile evlenmek istemedigini belirtir. İncil'deki karıların kocalarına boyun eğmesi gerektiği ilkesini düşünerek, hayatını her düzeyde yönetmeye başlayan kocasına yönelik direnişini, öfke duygularını nasıl bastırdığını anlatır. “Kocam işte bu kadar iyi bir yöneticidir. 
Hayatımdaki her şeyi —Tanrı ile ilgili olanlar da dahil hevesle idare eder. Bazen şiddetli olan kavgalarımıza rağmen, bundan dolayı onu seviyorum.” 

Daha sonra şunları yazıyor: “Sadece İsa'ya boyun eğmeyi öğrendikçe, İncil'in emrettiği gibi, kocamın sevgi dolu liderliğine boyun eğmeyi öğrenebilirdim.”7 Ve sadece kocasıyla ilişkisi bittikten sonradır ki onu yöneten, eşcinsellikle mücadele eden bir militan olmaya zorlayarak kariyerini büyük ölçüde yok eden kocasına duyduğu öfkeyi sonunda tam olarak hissedebilmiştir. 

Evlilikte geleneksel kadın davranışının din yönelimli sözcüsü ve kadınlara kocalarını nasıl hoş tutacaklarını öğretmeyi amaçlayan bestseller The Total Woman'ın yazarı Marbel 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Morgan, Tanrı'nın iradesini keşfetmeden önce evliliğinin ne kadar acı verici olduğunu yazıyor: “Çaresiz ve mutsuzdum.” 

Söylediğine göre Morgan, The Total Woman adlı kitabını evliliğinin altıncı yılından sonra, ilişki gerçekten de kötüye gittiği bir dönemde yazmış. “Hiç mutlu bir evlilik görmemiştim. Ben daha yetişme çağındayken annemin başından üç evlilik geçmişti.” * 

Jimmy Carter'ın kız kardeşi Ruth Carter Stapleton, dört çocuk sahibi olduğu ve onu tam bir umutsuzluğa sürükleyen evliliğinden sonra İsa'ya teslim olur.“ The Gift of Inner Healing adlı kitabında Stapleton, genç, evliliğinde mutsuz bir kadına şu öğüdü verir: “Her gün, İsa'nın işten eve geldiğini hayal ederek biraz zaman geçirmeye çalış. Sonra da ona doğru yürüdüğünü, onu kucakladığını hayal et. İsa'ya şöyle de: “Eve döndüğünü görmek ne güzel, Nick.'”1! 

Kentucky'de yetişen, evlendiğinde 17 yaşında bir bakire olan Lois Robertson, nikâhlarından kısa bir süre sonra kocasının bir aylık bir iş gezisine çıktığını hatırlıyor: 


“İşin tuhafı onu daha fazla özlemem gerektiğini düşünüyordum! Ama özlemedim! Sanki hiç evlenmemişim gibi rahattım. Her zaman olduğu gibi pazar günleri kiliseye gittim. Petrus 3:2'de kocama saygı duymam gerektiğini söyleyen bir yazı gördüm. Pazar öğlenden sonrasını tamamen bunu yapmayı düşünerek geçirdim ve yemek pişirmeyi, ev işlerini yapmayı ve Tanrı'nın istediği gibi bir eş olmayı öğreneceğim için, iyi bir evliliğimiz olacağını düşündüm. Geleceği düşünmek ve planlamak hoşuma gitmişti. Sıkıldığım için, yakınlardaki bir süpermarkette çalışmaya başladım. Orada insanlarla olmak, onlarla konuşmak, müşterilerle gülüp söyleşmek hoşuma gitmişti, ama kocam orada çalışmamı istemiyordu. Gelen erkeklerin çok kaba olduğunu söyledi, onlarla flört ettiğimi 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düşünüyordu. İlk kavgamızı yaptık; elimdeki bardağı mutfak duvarına fırlatıp kırdım. Beni yakalayıp dizleri- ne yatırarak patakladı ve şımarık bir çocuk gibi davrandığımı söyledi. Sonra barıştık. İşimi bıraktım, o da beni tatile götürdü. Evde oturmaktan gerçekten sıkılıyordum. 
Evi temizliyor, bahçeye çiçek ekiyor, özel yemek tarifleri öğreniyor ve roman okuyordum. 

“Seksin çok abartıldığını düşünüyordum, ama kocama göre seks her şeydi. Her iki bacağımın kesilmesinden daha çok canımı yakan doğumdan sonra seksten öylesine korkmaya başlamıştım ki, gerçek bir eziyet olmaya başlamıştı. Derken, kocamın seyahat sırasında tanıştığı bir hizmetçiyle ilk ilişkisini yaşadığını öğrendim. Bunu öğrendiğim zaman hayatımda yaşadığım en kötü duyguları hissettim. Ağladım, kızdım ve öfke krizleri yaşamaya başladım. 

“Bir süreliğine kaçabileceğimi düşünerek okumak için kütüphaneden bazı kitap ve dergiler aldım. Okuduğum kitaplardan birisi V.A. Demant'ın Christian Sex Ethics (Hıristiyanlıkta Cinsel Ahlak) adlı kitabıydı. Kitapta, yerine getirmeye çalıştığım bazı şeyler yazıyordu. “Erkekle kadın arasındaki aşk ilişkisi temelde cinsellik ihtiyacından çok başka bir insana duyulan ihtiyaçtır, tıpkı İsa'nın sizi bağışlaması gibi, siz de birbirinize karşı bağışlayıcı olun.” 

“Kocama güvensizliğim devam ediyordu. Onu gözetlemeye, ne zaman geç kalsa yine “çapkınlık peşinde? olup olmadığını merak ediyordum. Başka erkeklere ilgi duymaya başladım. Ama aklıma sürekli İncil'deki Korintliler'e I. Mektup'taki' “Zinadan kaçın çünkü zina işleyen, kendi vücuduna karşı günah işlemiş olur” diyen bir pasaj geliyordu. Christian Sex Ethics adlı kitapta zinanın hem top-İumsal hem de ahlaki bir suç olduğunu okumuştum. 


* Pavlus'un Korintliler'e yazdığı 1. Mektup. 


73 


“Son derecede huysuz ve kendi içine kapanan birisi olmuştum. Ağladığım zaman kocam daha çok kızıyor ve bazen öfkeyle evi terk ediyordu. Haftada iki-üç kere kiliseye gitmeye, kendimi son derecede dindar, üstün, erdemli görmeye başlamıştım. 

“Kendi ekmeğimizi yapmamız, evde kalıp tüm yemekleri sıfırdan başlayarak pişirmem, gömleklerini dikmem, kusursuz ütü yapmam konularında ısrar etmeye başladı; kadın arkadaşlarımın eve gelmesini istemiyordu. Hatta kendisi İncil okumaya ve 1. Petrus 3:6'dan alıntı yapmaya başlamıştı: *... Sara, İbrahim'e boyun eğdi, ona Efendim diye hitap etti...” 

“Okula döndüm, mezun oldum ve öğretmenlik yapmaya başladım. İşler daha da kötüye gitti, ta ki sonunda evliliğimiz yıkılana kadar. Kocam İncil 1. Petrus 3:7'deki “Karına saygı duy” ve Efesliler 5:25”teki “Kocalar, karılarınızı sevin, İsa da Kiliseyi sevdi ve kendini ona feda etti...” 
öğretilerini kabul etseydi belki de evliliğim kurtulurdu.” 


Tüm bu örneklerde din öfke, direnme, can sıkıntısı, cinsel dürtüler ve diğer tüm “yasak” veya görünüşte başa çıkılamaz duyguları saptırmaya, başka yöne çekmeye yaramıştır. 
Bu iç yaşantılar, kişinin kendine ve ilişkinin gerçekliğine yaklaşmasını sağlayan birer işaret levhası olmaktan çok, üstesinden gelinmesi gereken engeller olarak değerlendirilmiştir. 
Genel anlamda, ister meditasyon, yarı mistik bir tarikat deneyimi, ister geleneksel dini bir deneyim olsun, ilişki sorunlarına “cevaplar” ve “çözümler” sağlayıp anın duygularını ve doğal ilişki deneyimini ortadan kaldırma görevini yerine getirdiği sürece, söz konusu dini etkinliğin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. 

İlişki ne kadar gelenekselse, çatışmanın ve hem bastırılmış hem de açık öfkenin derecesinin de o kadar büyük olduğuna ve bu nedenle dini pratik ve öğretilerin cazibesinin ve bunlara yönelmenin de o kadar fazla olacağına inanıyorum. 

Ayrıca kendi izlenimlerime göre, çalkantılı evlilik dönemlerinde dine dönüş deneyiminin ilk önce kadın tarafından yaşandığı, kocasını daha sonra bu işe dahil ettiği kanısındayım. Erkeksi ve kadınsı savunmalar açısından din, kadına daha iyi uyar, çünkü uyum, sabır ve anlayışı özendirerek kadının saldırganlığı bastırmasını ve çatışmadan uzaklaşmasını pekiştirir. Kadını tanrıya (ve kocaya) boyun eğmeye ve teslim olmaya özendirerek, bağımlılığı ve saldırganlığın bastırılmasını pekiştirir. Zinayı günah kılarak cinsel bastırma eğilimini pekiştirir. Bu nedenle din bilincini benimseme konusunda kadınlar daha rahattır. 

Kadına kıyasla erkek bu ilişkilerde genellikle ikinci sırada gelmekte ve uslanmaz bir günahkâr gibi gözükmektedir; bunun da nedeni dini bir yönelimin benimsenmesi ile erkeksi şartlanmanın birbirine pek uymamasıdır. Erkeksi savanmalara abartılı bir önemlilik duygusu, saldırganca bir eğilim, cinsel takıntı ve uysal olmaya karşı bir direnç yaratır. Tüm bunlar dinine bağlı, çatışmasız dindarlığa ters düşer. 

Dinin kadının ruhsal “doğasına” veya savunma yapısına uygun olmasına, ayrıca ona (dinle sürekli mücadele eden ve başarısız olan) kocası üzerinde doğal bir güç aracı sağlamasına rağmen, gelişimini de engeller. Din, kadına mücadele etmeyi, ihtiyaçlarını ortaya koymayı, özerkliğini geliştirmeyi ve açık cinsellik konusunda rahat olmayı öğretmek yerine, tüm bunların sürekli bastırılmasını özendirir, 

Ernest Hemingway, E. Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe gibi Amerika'nın büyük yazarlarından bazılarına ilham kaynağı olan ünlü edebiyat şahsiyeti Max Perkins'in hayatı konusunda son zamanda yapılan incelemelerde Perkins'in “sahne kariyerinde inanılmaz yeteneklere sahip” bir kadın olan karısı Louise ile ilişkisini tartışır. “Ancak kocası Max, 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evlenmeden önce ondan profesyonel bir aktris olmayacağı konusunda söz alır. Kadının bu konudaki özlemlerini engelleme, bir aktris olarak kendi kariyerinden vazgeçmesini isteme konusunda katıdır. Yıllarca süren şiddetli kavgalardan sonra Louise, Max'ın hiç istememesine rağmen Katolik olmuş, delilik gibi gözüken bir duygu seliyle oyunculuk yeteneğini İsa'nın sunağına koymuştur. Her gün ayine katılmaktan ve hafta boyunca süren münzevi hayattan tatmin olmayan Lousie, haftada birkaç kez evin her tarafına ve Max'ın yastığına kutsal su serpmiştir.”!? 

Burada erkek bir ikilem içindedir. İdeal erkek imajına uygun davrandığı zaman kabul gören dini değerlerin gerisinde kalır. Bu durumda suçluluk ve açlık duyacak, kendini dini açıdan ikiyüzlü olmakla suçlayacaktır. Öte yandan dini ideale uygun davranmayı başarıp erkeksi idealinden uzaklaştığı zaman ise yeterince erkek olmadığı için kendinden nefret edecek ve yetersizlik duygusuna kapılacaktır. 

Ritüel ve rol gibi dinin sağladığı kısa vadeli desteğin bedeli de taraflardan her birinin sağlıklı, tam anlamıyla bilinçli bir bireyler arası gerçeklik duygusunun ve ortaya çıkan sorunlarla etkili başa çıkma araçlarının gelişmesinin engellenmesidir. İlişkinin sorunlarını yaratan rol, ritüel ve din değildir. 
Bunlar sadece bu sorunları örtbas etmek ve bilinçli, gerçek çözümlerini önlemek için kullanılır. Sağlıklı ilişkilerde ritüel, rol ve dinin katı bir şekilde kullanılmaz. Bu tür ilişkiler, birbirini tanımaya çaba harcayan ve birbirleriyle burada ve şu anda saydam, doğrudan ilişki kuran iki kişinin etkileşimine dayanır. 
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4 


Birbirine Ters Amaçlarla Seks: 
Acımasız Bir Paradoks 


SON yıllarda “cinsel semptomların” yaygınlığı öylesine düzenli ve büyük bir artış göstermiştir ki, Masters and Johnson Enstitüsü haber bülteninde şunları yazma gereği duymuştur: “cinsellik alanındaki profesyonellerin çoğu kendilerini normal gören ve tedavi görmeyen çiftler arasında cinsel bozuklukların çok yaygın olduğuna inanmaktadır.” 

New England Journal of Medicine'da yakın zamanda yayınlanan bir araştırmada benzer bir sonuca varılmıştır. Araştırmada “evliliklerinde mutlu” yüz çiftin cevapları analiz edilmiştir. Erkeklerin yüzde 40'ı “dikleşme veya boşalma fonksiyon bozukluğu” bildirirken, kadınların yüzde 63'ü “uyarılma veya orgazm bozukluğu” bildirmiştir. Buna ek olarak, erkeklerin yüzde 50'si, kadınlarınsa yüzde 77'si kesin tanımıyla fonksiyon bozukluğuna (disfonksiyonal) uymayan, ancak ilgisizlik veya rahatlayamama ile ifade edilen güçlükler yaşadığını bildirmiştir. ? 

Ne var ki uzmanların çiftleri cinsel fonksiyon bozukluğu (disfonksiyon) dedikleri bir sorun üzerinde odaklaşmaları konusunda ikna etmeye çalışmaları bir hatadır. Gerçekte geleneksel ilişkinin psikolojik payandalarını incelediğimiz zaman, cinsel hayal kırıklığının, yetersizlik duygularının ve diğer güçlüklerin herkesin yaşantısının yapısal bir parçası olduğu açıklık kazanır. 

Gerçekten de, erkeksi ve kadınsı şartlanmanın neden olduğu ve benim birbirine aykırı amaçlarla seks dediğim bir 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olgu olan cinsler arası uyumsuzluk, en açık haliyle cinsel alanda görülmektedir. İşin tuhaf yanı, geleneksel anlamda eşlemede romantizm ne kadar mükemmelse örneğin futbol kahramanı ile ponpon kız-, çiftler de cinsel güçlüklerin etkisini ve acısını, beklenenle gerçekte yaşanan şey arasındaki uçurumu da kadar ağır hissedeceklerdir. 

Erkek için geleneksel anlamda seks, erkekliğini kanıtlamanın temel alanı olmuştur. Erkeksi şartlandırmanın amacı, erkeğin mükemmel bir performcu olmaya çalıştığı makinemsi bir durumdur ve cinselliği, bu insanlıktan uzaklaşmanın güçlü bir dışa vurumudur. 

Penisini, sanki bir tesisat veya mekanik ekipman parçasıymış gibi değerlendirir. Penisi “çalışır” veya “arıza yapar.” 
Çalışmıyorsa (arızalıysa), sanki imal edilmiş bir makine parçasıymış gibi, olabildiğince çabuk “tamir erme” ihtiyacı duyar, 

Ayrıca çalışmıyorsa, sorumluğunu reddeder. “Gerçekten istiyorum, aletimde ters giden bir şeyler olmalı,” diye düşünür. Penisiyle hasım bir ilişkisi vardır; bacaklarının arasındaki kendine ait bir aklı olan bu kaprisli organın mağduru olduğuna inanır. Bir sorun çıktığında başarısızlık, öz-nefret, korku ve yetersizlik duyguları onu performans becerisini mümkün olan en kısa zamanda tekrar kazanmaya iter, Cinsel sorununun ve “arızalı” penisinin, yaşadığı ilişkinin kalitesi hakkında anlamlı ve önemli duyguları, ya da kendi çarpık erkeksi beklentilerini yansıtıyor olabileceği söylendiğinde sabırsızlık, tehlike ve içerleme duygusuna kapılır. 

Paradoksal bir şekilde, erkeğin hayal ettiği ve olmak istediği gibi büyük bir âşık olmasını önleyen engelleri ve çıkmaz noktaları kaçınılmaz olarak yaratan şey geleneksel erkeklik savunmalarıdır. Somuta indirgemek gerekirse bu, erkeğin denetim ihtiyacına, amaç yönelimli olmasına, duygular konusundaki sabırsızlığına ve duyarsızlığına, kendini kanıtlama zorlanımına, kaygı ve cinsel bilgisizlik konularında konuşma beceriksizliğine, ilişkilerindeki isteksizliğini dürüstçe kabul etme veya cinsel çatışmalarla ve cinsel arzusunu öldüren şeylerle yüzleşme ve bunları çözme konusundaki başarısızlığına yol açar. Sonunda iffetli Madonna olarak yücelttiği bir kadına bağlanma eğilimi erkeği yenilgiye uğratacak, kadın ona dört elle tutunup aşırı “yakınlık” ihtiyacıyla onu tehdit edecek ve bu da erkeğin cinsel motivasyonunu ve performans yetisini büyük ölçüde azaltacaktır. 

Kuşkusuz, erkek sorunun sadece bir yarısıdır. Kadının cinselliği de genç bir kızken büyük ölçüde bastırılır. Seksin, erkeklerin istediği, “iyi kızların” ise “vermediği” veya gerçekten ihtiyaç duymadığı bir şey olduğunu öğrenir, Daha sonra seks, “sevgiyle” takas edebileceği bir şeye dönüşür. 
Özel “bağlanma” ve “yakınlık” koşulları altında seksten zevk alabilir, ama aynı zamanda da, şartların tam istediği gibi olmaması halinde seks olmadan da yapabileceğine inanir. 

Kadınsılığın temel çocuksu yapısından dolayı, cinsel açıdan ne istediğini ortaya koyma ve bu konuda inisiyatif alma girişkenliğinden ve mücadele etmek, mutlaka ortaya çıkacak olan çatışmaları çözmek için gerekli saldırganlıktan yoksundur. Bunun yerine, çaresiz bir bebek gibi, cinsel açıdan istismar ve mağdur edilme karşısında savunmasız olduğuna inanır ve bu nedenle savunmacı bir tutum geliştirir. 

Kadın cinselliğinin bastırılmış olması, aslında gerçekte ne zaman seks istediğini bilmesini zorlaştırır. Bunun yerine, yanlış anlar ve erkeğin ayrım gözetmeyen cinsel iştahı olarak gördüğü şeyi itici bulur. Erkeği avcı olarak görmeye başlar, çünkü erkek yakınlık sınırlarının dışında sürekli cinsel haz peşinde koşar. 

Erkek, kadının olgunlaşmamış yapısını pekiştirir. Erkek, kadının masumiyetine, naifliğine, ona yönelik cinsel duygularının özel olduğuna inanmak ister. Hatta kadına bildiği her şeyi kendisinin öğrettiğini düşünmek hoşuna gider. 
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Aynı şekilde kadın da erkeğin makinemsi bilincini pekiştirir. Âşık olduğu erkekte gerçekte sahip olmadığı güç ye performans yeteneği varmış gibi algılar, bu da erkek üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Erkeğin kendine güvenen, s0- rumluluk alan bir âşık olmasını, çocukluğundaki süpermen erkek algısının bir parçası olarak, her zaman hazır olmasını bekler; erkeğin de kendinden beklediği aynen budur. Kadın ayrıca erkeğin bu yeteneğini karşılıklı bir uyarım yapısının bir parçası olarak değil, erkeksi “büyüsünün” (bir parçası olarak algılar. Dolayısıyla kadının yoğun “sevgisi” bir tehdit olup çıkar, çünkü kadın sevince veya heyecanlanınca erkek kendini performans göstermek zorunda hisseder. Aslında tam tersinin olma ihtimali daha fazladır. Kadın erkeğe ne kadar fazla yakın olur ve onu ne kadar çok “severse” (ona bağlanıp bağımlı hale gelirse), erkeğin cinsel tepkisi de o kadar zayıflayacaktır. Kadının erkek cinselliğinin sevgisine bağlı olduğu yolundaki çocuksu inancı etkilenir ve kadın, erkekte ereksiyon veya anında tepki olmamasını kişisel bir reddedilme olarak algılar. Ayrıca erkeğin sonsuz bir güce sahip olduğu algısı da çatırdar. Karşılık olarak erkek de başarısızlık duygularına kapılır. 

Genel anlamda erkeksi ve kadınsı şartlanma erkekle kadını yatakta uyumsuz kılar. Kutuplaşma cinsel açıdan birbirleriyle uyumsuz, nihai anlamda ise birbirlerine düşman olmalarına neden olur. 


BİRBİRİNE TERS AMAÇLARLA SEKS: 
Birçok Uyumsuzluk Alanı 


Fethetme-Yakınlık Uyumsuzluğu 

Erkeksi şartlanma, seksin meydan okuma ve şehvet bağlamında algılanmasıyla sonuçlanır. Kadınsı şartlanma, aşk ve yakınlık bağlamında bir seks algısı yaratır. 
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Erkek çocuk seksin, kadın gerçekten istemediği için direndiği ve bu nedenle üstesinden gelmesi gerektiği bir meydan okuma olduğunu öğrenir. Erkeğin yakınlık yetileri büyük ölçüde köreldiği için ona göre seks şehvettir, kadının göğüslerine ve cinsel organlarına bakmaktır, bunları hissetmektir. 

Kız çocuğu ise geleneksel olarak seksin sadece aşkla, bağlanma ve yakınlıkla ilişkilendiği zaman kabul edilebilir olduğunu öğrenir. Kadın şartlanmasında seks sevmek ve yakın olmak anlamına gelir. Erkeğin karşı konulmaz ve görünüşte kişisel olmayan yaklaşımı kadında rahatsızlık ve tehdit duygusu yaratmasına karşılık, kadının bağlanma ve duygusal yakınlığın cinsel etkinliğe eşlik etmesi gerektiği beklentisi erkekte tehdit duygusu yaratır. 

Sonuç olarak erkeğin en fazla uyarılma (heyecanlanma) eğilimi gösterdiği zamanlar, kadının en az heyecanlandığı zamanlar olacaktır, ki bunun tersi de doğrudur. Yani erkeği en çok heyecanlandıran meydan okuma ve duygusal mesafedir; ilişkinin, seksin yeni ve farklı olduğu, kadının bir insan olmaktan çok bir fantezi olduğu ve direndiği, ulaşılmaz, yakınlık ve bağlanma olmamasından dolayı rahat olmadığı ilk dönemleridir. İlişki devam ettiği ve kadın-erkekten istediği bağlanmayı aldığı takdirde, kendini cinsel açıdan serbest bırakmaya çalışabilir. Kadın bunu yapınca erkek açısından meydan oku ve fethet faktörü azalır, yakınlık talepleri artar ve erkeğin cinsel itkisi ile “performansının” kalitesi düşer. 

Çok geleneksel kadının seksi bir görev veya kocaya verilen bir armağan olarak algıladığı durumlarda erkeğin cinsel heyecanı devam edebilir, çünkü meydan okuma hiç bitmemiştir. Ama kadın aslında seksi hiç istemediği için, evlilikte kendini kullanılmış, duygusuzca muamele görmüş gibi hisseder ve içerlemesi artar. Sonunda seksten kaçmak için hastalığı veya başka bahaneleri kullanabilir. 


Tensel-Cinsel Uyumsuzluğu 

Kadın cinsel değil tensel olmaya, erkekse tensel değil cinsel olmaya şartlandırılır. 

Kız çocuğu öpülüp okşanır, kucağa alınır ve kendini bu şekilde ifade etmekte rahat davranmayı öğrenir. Aynı zamanda bariz cinselliğin pis ve tehlikeli olduğunu öğrenir. 

Erkek çocuğu içinse öpme, okşama, kucaklama, sarılma kadınsı bir davranıştır. Ama seks ve bunu kendisine verecek bir kız bulmak, erkekliğinin geçerlenmesi olarak değerlendirilir. Bu nedenle sevişirken kadın şöyle demeye yatkın olacaktır: “Neden birbirimizi daha fazla kucaklayamıyor, birbirimize yakın olamıyoruz? Bana dokunmuyorsun bile. 
Yakınlaştığımız zaman bunun neden her zaman seks anlamı taşıması gerekiyor? Bazen, hiçbir şey yapmadan yanına uzanmak istiyorum.” 

Öte yandan dürüst ve açık olması halinde erkek şöyle demeye yatkındır: “Aslında hiçbir zaman seks yapmak istemiyorsun. Tek istediğin dokunmak ve sarılmak. Seks yapmaya hazır olman için bunu ne kadar yapmamız gerekiyor?” 

Kadın, temelde tek isteğinin yakınlık olmasına rağmen, erkeği hoşnut etmek için orgazm yaşıyormuş, cinsel heyecan duyuyormuş numarası yapabilir. Erkek ise gerçekte tek istediği cinsel rahatlamayken, yakın olmaktan haz alıyormuş numarası yapabilir. Her iki tarafta da öfke birikir. Kadının görünürde doyumsuz yakınlık ihtiyacı karşısında erkek sabırsızlık, baskı ve can sıkıntısı hissedecektir. Kadın ise erkeğin dolaysız, görünüşte kişisel olmayan seks yaklaşımının sonucunda kendini kullanılmış, sevilmiyor hissedecektir. 


Duygu-Zekâ Uyumsuzluğu 

Kadının odağı duygu olduğu için, ilişkiyi duygusal açıdan derinleştirmek isteyecektir. Erkeğin pozisyonlar, teknikler, istatistikler, fantezi oyunları konusundaki takıntısından rahatsız ve tedirgin olur. Öte yandan erkek daha çok nasıl 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yapılacağı, yani performansın mekaniği üzerinde durur: Kadının duyguları paylaşma ve yakın olma konusuna odaklanmasından rahatsız ve tedirgin olur. 

ih Şartlanmaları ayrıca uyumsuz bir iletişim yaratır. Bu, birbirlerinin sıkıntılarını gerçekten anlamalarına ve birbikleği: nin ihtiyaçlarını gidermelerine engel olur. 


“Kırılgan Erkek Egosu” — “Hassas Madonna” Uyuşmazlığı 

Erkek koruyucu tepki vermeye ve karısının veya aşığının duygularını inciteceğini ve misilleme olarak uzaklaşmasına neden olabileceğini düşündüğü bilgileri kendine saklama eğilimi gösterir. 

Kadın, cinsel konularda erkeğin erkeklik egosunun kırılgan olduğu ve bir erkek olarak kendini iyi hissetmesini sağlaması gerektiğini öğrenir. Ayrıca, kavgadan, olumsuz etkileşimlerden, “sevimsiz” karşılaşımlardan kaçınmak ister, Dolayısıyla aralarındaki cinsel konulardan hoşnut laç zaman bu duyguları saklama eğilimi gösterir. 

Bunun sonucunda aralarındaki ilişkide dürüst bir iletişim, kendini ortaya koyma ve mücadeleden çok, aşırı temkinlilik söz konusudur. i 


“Hedef Yönelimi”-“Süreç Yönelimi” Uyumsuzluğu 

Erkek hedef yönelimlidir. Onun için seksin bir başı, bir ortası ve bir de bitiş noktası vardır. Onun için, SL ilk / cükle başlayıp cinsel birleşmeye giden mantıksal ilerleyişi kavramını aşmak zordur. 

Kadın ise süreç yönelimlidir. Motivasyonu ve hazzı yakın olma deneyiminden gelir. Erkeğin çabuk, tahmin edilebilir ilerleyişine içerler. Ona göre erkeğin hedef yönelimi, romantik olmamanın tipik bir belirtisidir. 4 

Yaygın romantik yönelimi ve güvence ihtiyacıyla kadın erkeğe sanki zaman diye bir şeyin varlığından b 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gibi gelir. Kadının romantik beklentileri erkeği öz-bilinçli kılar ve gerer; ve erkek, kadını bitmek bilmeyen yakınlık talepleri olan birisi olarak algılar. 


Aktör-Reaktör Uyumsuzluğu 

Erkeğin şartlanması ona başlatan, yöneten, yapan (aktör) olmayı öğretir. Kadının şartlanması ise ona ipuçlarını erkekten alma ve naif reaktör (tepki veren)- olmayı öğretir. 

Erkek aktör (yapan) olduğu için, seks tatmin edici olmadığı zaman kendini sorumlu ve suçlu hisseder. Bu suçluluk duygusunun altında ayrıca her zaman kadının aklından geçenleri okumak, ne zaman istediğini çözmek zorunda kaldığı için duyduğu içerleme artar. 

Bir reaktör (tepki veren) olarak kadın, yönetilme ve kullanılma karşısında içerleme duymaya başlar. Seks, erkeğin ihtiyaçlarını gidermek için yaptığına inandığı bir şeye, erkeğe ayak uydurmanın başka bir yoluna dönüşür. Buna öfke duymaya başlar. 

Aşırı durumlarda tepki veren (reaktör) olarak kadın, erkeğin yönetimi altında kendini kirlenmiş, kullanılmış, hatta tecavüze uğramış hisseder. Yapan (aktör) olarak erkek, kadının cinselliğini bir ödül gibi elinde tutmasıyla manipüle edildiği duygusuna kapılır; verdiği zaman bile bunun iyilik yapar gibi verildiğini hisseder, çünkü gerçek tutku yoktur. 

Bu aktör-reaktör (yapan-tepki veren) uyumsuzluğuyla bağlantılı bir şey de, yapanla tepki verenin birbirlerini karşı karşıya bıraktıkları içinden çıkılması imkânsız ikilemdir. 
Erkeğin olayı başlatan taraf olması halinde kadın kendini yönetilmiş hisseder. Erkeğin seksi başlatan taraf olmaması halinde ise kadının gözünde erkek olarak değerlendirilmez; ve büyük bir ihtimalle de aralarında hiçbir şey olmaz, çünkü 

kadın aktör rolünü üstlenerek boşluğu doldurmayacaktır. 
Öte yandan seksi kadın başlatmadığı zaman erkek, kadının 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ne istediğini veya ne zaman istediğini bilmemekten yakınır. 
Ama olayı kadın başlattığı zaman da kendini be baskısı altında hisseder ve kadını saldırgan, kadınca olmayan birisi olarak değerlendirir. i 

: Bu aktör-reaktör olgusu gelişimi ve değişmeyi engeller, günkü bir aktör olarak rolü, cinsel konularda erkeğin Mi ve öğretmen, kadınınsa tepki veren öğrenci olması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle erkekçe gözükmeyeceği korkusuyla bilgisizliğini kabul etmekten çekinir; kadınsa karşısındakinin erkekliğini incitebilecek, kadınca gözükmemesine neden olabilecek yaklaşımlarda bulunarak cinsel konularda fazla bilgili gözükmekten çekinir. 


Hayvan-Madonna Uyumsuzluğu 
Geleneksel erkek için seks önemli bir takıntıdır. Gerçekten de birçok erkek için bu, hayatlarının en önemli yanıdır. 
Mavi yakalı işçilerin evlilik ilişkilerine ilişkin bir ei emi da alıntı yapılan tipik bir koca bunu çok güzel ifade ediyor: “Seks en önemli şeydir, evliliğin 9695'i sekstir.”i Geleneksel kadın için ise seks ilişkideki temel, bilinç düzeyini meşgul eden bir düşünce değildir. Bazı kadınlar buna katlanmayı bile zor buluyor, aynı mavi yakalı işçilerin evlilik ilişkilerine ilişkin araştırmadaki bir kadının dediği gibi: “Seksin çok önemli olduğunu düşünüyor. Sanırım seks ol madan yaşayamaz... Bense seks olmadan yapabilirim; duygularımız birbirinin tamamen tersi.”* döğİ 
Kadın hayvanca olarak gördüğü erkeğin cinsel takıntısını anlayamaz ve buna içerler. Erkek, kadının görünürde cinsel itkiden yoksun olmasını anlayamaz buna içerler. Bu da muhtemelen erkeğin cinsel takıntısını daha da artırır, tıpkı sekse duyduğu saplantılı ilginin kadındaki Ola tutumu ve isteksizliği artırması gibi. 


85 


Seksist Semboller Uyumsuzluğu 

Kadın cinselliği kısmen içindeki çaresizlik ve güçsüzlük duygularını telafi etmek için bir tür savunma aracı olarak kullanır. Cinsellik ona bir güç ve kontrol kaynağı sağlar. Erkek ise cinselliği erkek olduğunu kanıtlamanın temel aracı olarak kullanır. 

Kadının erkeği güç sembolleri temelinde cinsel açıdan heyecan verici algıladığı, çünkü kendi çaresizlik duygularının üstesinden dolaylı ve savunmacı bir şekilde bu semboller vasıtasıyla geldiği gerçeği, bu türden her cinsel karşılaşımı kişisel olmaktan çıkaracaktır. Erkek ise kadını büyük göğüs veya güzel bir vücut gibi fiziki özelliklere dayalı olarak çekici bulacaktır, çünkü bu özellikler toplum içinde onun erkekliğini kanıtlayacaktır. Bu anlamda her iki cins de bilinç dışında seksist (cinsiyetçi) olmaya şartlandırılmıştır. Yani cinsel çekim duyguları gerçekte bir insan olarak karşısındakine değil, karşılıklı birbirini onaylayan cinsel sembollere dayanmaktadır. 

Başlangıçtaki çekim güçlü olabilse de, altta yatan nesne olarak kullanılmış olma duygusu sonunda her iki tarafta da içerleme yaratacaktır. Erkek, kadının sevgi beyanlarına güvenmeyecek ve sadece geçim kaynağı olma rolünden ötürü önemsendiği duygusuna kapılacaktır. Bu arada kadın da bir seks nesnesi olmaya içerleyecek ve erkeğin sevgisinden kuşku duyacaktır. 


Tek Eşlilik-Özgürlük Uyumsuzluğu 

Kadın başlangıçta tek eşli, bağlı bir ilişki isterken erkek özgürlük ister. Erkek kadının kendini kalıcı bir ilişkiye mecbur bırakmasından, kadınsa erkeğin onu seks için kullanıp atmasından korkar. 

Bu karşıt tutumlar, erkeğin tek eşli bir ilişkide cinsel açıdan rahat durmayacağı, başka kadınları hayal edeceği, buna karşılık kadının ciddi, başkalarını dışlayan bir ilişkiye dönüşmeksizin devam eden cinsel bir ilişkide mutsuz olacağı anlamına gelir. 

Erkeğin veya kadının temelde tek eşli eğilimli olup olmadığı konuyla ilgisiz bir sorudur, çünkü davranışları erkeksi ve kadınsı şartlanmanın yarattığı çarpıtmalardan ibarettir. 
Yani, kadının kalıcı, başkalarını dışlayan bir bağlılık SE su yakın, ciddi bir bağla onaylanmayan cinsellikte suçluluk duygusu yaratan, ayrıca saldırgan veya özerk davranışın bastrılması nedeniyle derinlere kök salmış bir savunmasızlık ve çaresizlik duygusu yaratan şartlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu alanlarda temel sorumluluğu alacak bir erkekle kalıcı bir bağlanma aramaya yatkındır. Kadının tek eşlilik yönelimi özel erdeminin bir parçası olarak görülmü; olsa da daha derin bir düzlemde bu, sadece onun oi #ebite telafisini yansıtır. 

Erkeğin özgürlüğü yüceltmesi de, en az kadının bağlanmayı ve tek eşliliği yüceltmesi kadar sahte ve savunmacıdır. 
Çocukluğundaki sosyalleşme ona bağımlılığın, kontrolü kaybetmenin ve duygusal dışa vurumculuğun erkeğe göre olmadığını öğretmiştir. Ayrıca, cinsel arenada meydan okuma, duygusal mesafe ve fethetme yoluyla doyum bulmaya şi lanmıştır. Dolayısıyla süreklilik ve yakınlık içeren bire-bir bir bağlılık ilişkisi kendini cinsel açıdan kanırlama ihtiyacını karşılamayacaktır. 


Evlilikte Giderek Yaygınl Bir “ ii 
Olan İsteksizlik ike 


Birlikte yaşayan çiftler, cinsel ilgilerinin büyük ölçüde azaldığını, kendinden geçiren seks konusunda başlarda kurdukları büyük hayallerden çok uzağa düştüğünü görebilir. 

Geleneksel heterosesküel çiftler hakkında belki de en fazla bilgi toplamış araştırmacılar olan William H. Masters ve 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Virginia Johnson, son kitaplarından birinde bu çiftleri aşk yapma davranışlarında genellikle beceriksiz olarak değerlendirmektedir. Bu çiftler sinyalleri yanlış yorumlamakta, sevişmeyi aceleye getirmekte ve yetersiz iletişim kurmaktadır. 

Masters ve Johnson'a göre hem kadınlar hem de erkekler birbirlerinin ihtiyaçları konusunda acınası ölçüde cahildir. 
Kadınların erkeklerin cinsel olarak dokunulmaktan ne kadar hoşlandıklarından habersiz olduğunu, erkeklerin çoğunun kadınların organlarını duyarsız, heyecanı öldüren bir tarzda okşadığını yazıyorlar. Ayrıca hem kadındaki hem de erkekteki orgazma ulaşma takıntısı deneyimi önemli ölçüde bozmaktadır." 

Hite Raporu: Ulusal Çapta Kadın Cinselliği Araştırması, geleneksel cinsel ilişkilerdeki hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığını kadının bakış açısından gözler önüne seriyor. Shere Hite'ın çok sayıda kadın üzerindeki araştırmasına dayalı s0- nuçlarından bazıları şöyle: 

1. Çoğu kadında orgazma ulaşmak için cinsel ilişki (birleşme) yeterli değildir. 

2. Seksist normlar, erkeğin beceriksiz olmasından çok, kadınların uyarılmasının yavaş olduğu yargısı taşı maktadır 

3. Öncekinden çok daha fazla sayıda kadın eşcinsel ilişki yaşamaktadır. y 

4. Kadınlar mastürbasyon yoluyla kolayca ve düzenli orgazm olabilmektedir. * 


Ünlü seks terapisti ve araştırmacısı Dr. Helen Singer Kaplan, bir kitabının tamamını KCA (ketlenmiş cinsel arzu) dediği bir olguya ayırmıştır.” 

“Cinsel isteksizliğin,” terapi merkezlerine gelen hastaların 9640'ının ortak şikâyeti olduğu, artan sayıda insanın seks konusunda “fiilen fobik” olduğu bildirilmiştir. Bu insanlar seksten kaçınmakla kalmayıp, seksten, hatta seks düşüncesinden bile tiksinmektedir. Bazıları dokunulmaya bile tahammül edememekte ve cinsel etkinlik ihtimali bile terlemelerine veya midelerinin bulanmasına neden olmaktadır. * 

Artan cinsel isteksizlik olgusu moda bir şeye dönüştürülmeye çalışılmıştır. Gazetelerden biri buna aseksüel moda adını vermiş ve artan sayıda ünlünün, cinsel arenadan tamamen çekilmeyi tercih ettiğini bildirmiştir * 

Erkek bakış açısından bir yazar oluşmakta olan yeni nesil erkeklerden söz ediyor: “Bu erkekler canlarının istediği gibi davranıyor, yani kadınlar için hemen hiçbir şey yapmıyorlar. 
Kelimenin tam anlamıyla pasif direniş.”!* 


Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Seksizm 


Geleneksel ilişkilerde iyi bir seks hayatı büyük ölçüde bir kurgudan ibarettir, çünkü seks iki insan arasında gerçekleşmez, cinsiyet savunmasıyla güdülenen bir seksten ibarettir. 
Cinsel fonksiyon bozukluğu denen şey kaçınılmazdır, çünkü kadın karşısındakinin duyarsız olduğuna, erkek de sürekli kendini kanıtlamak zorunda olduğuna inanır. Birbirlerine yürekten evet diyemezler. Kadın cinselliği güvence ve güvenlik için kullanır ve bu amaçlar gerçekleştikten sonra cinsel motivasyonu ortadan kalkar. Erkek cinselliği kontrol, kendi erkekliğinin kanıtı ve kadının hâlâ onun mülkiyetinde olduğunun bir güvencesi olarak kullanır ve bu hedeflere ulaşıldıktan sonra cinsel motivasyonunu kaybeder. Kadın bir cinsellik nesnedir, erkekse bir güvenlik nesnesidir. Her iki cins de cinsel heyecanı savunmacı güdülerin bir yan ürünü olarak yaşar. 

Düzenli seks hayatı konusundaki yaygın beklenti kısmen, erkeğin hiç bitmeyen savunmacı erkekliğini kanıtlama zorlanımı ile kadının hiç bitmeyen savunmacı güven ve güvence ihtiyacının mantıksal bir uzantısıdır. Diğer tüm canlı türlerindeki cinsel ilişkilerden farklı olarak, insanlardaki cinsel ilişkilerin hiçbir sınırı yoktur ve bu nedenle tarafları yöneten bir canavara kolayca dönüşür. 

Sayılarla tanımlanan düzenli, “normal” bir seks yaşamı fikrine yol açan istatistiklerin despotluğu geleneksel seksin tabutuna çakılan son çivi olmuştur. Bir günden diğerine heyecanı hiç bitmeyen bir seks yaşamı beklentisi savunmacı cinsel motivasyonun üstüne bindirildiği zaman erkeğin ve kadının ruhuna karşı insanlık dışı bir acımasızlık olur. 

Geleneksel seks terapilerinin dili ve yönelimi de erkeğin cinsel bir makine, kadının ise onun duyarsızca davrandığı çocuk mağduru olduğu yolundaki seksist algıyı pekiştirir. Bu ayrıca seks yapmanın doğru bir yolu, ortaya çıkan sorunları gidermenin bir yolu olduğu yanılsamasını pekiştirme eğilimi de gösterir. 

“İktidarsızlık” ve “erken boşalma” gibi terimler seksisttir, çünkü erkek performansının doğru bir yolu olduğu inancını sürdürerek, erkeğin cinsel tepkisinin onun benliğinin bir dışa vurumu olduğu ve duygularıyla, gerçek arzularıyla ve ilişkinin kalitesiyle bağlantılı olduğu gerçeğini gözardı eder, İktidarsız etiketi bile kendi içinde kaygı yaratan etkisiyle yaralayıcı ve zararlıdır. Her kadın, cinsel tepkisinin karşısındaki erkek için neler hissettiğine ve içinde bulunduğu ruh haline göre değiştiğini bilir. Ama geleneksel erkek için cinsel alanda tek doğru vardır: Ne hissederse hissetsin, dikleşmiş ve kontrollü olmak. Bu tutum, sıkıldığı, hatta tiksindiği bir kadınla bile performans gösteremediği zaman tedirgin olmak gibi saçma bir olguya yol açar. çi 

Aynı şekilde, kadına özgü fonksiyon bozukluklarıyla ilgili vajinismus ve soğukluk (frijidite) gibi etiketler de çoğu kez yanıltıcıdır, çünkü bunlar kadının çocukluk şartlanmasının ve erkek “hayvana” ilişkin olumsuz algisının doğrudan bir sonucu olmak yerine, bir hastalık, bir bozukluk olduğunu ima eder. Kadın açısından bu etiketler, erkeğe vurulan etiketler kadar yaralayıcı olmayabilir, çünkü onun kadınlığı ve kendine ilişkin imajı, cinsel bir performansçı olmayla o kadar doğrudan bağlantılı değildir. Yine de tam bir cinsel varlık olmak için kadının kendi vücudunun da duygularını yansıttığını, bir erkekle sürekli soğuk veya “kuru” olması halinde bunun duygularının net bir yansıması olabileceğini anlaması gerekir. 

Maço cinsel bilincinin nihai, ürkütücü bitiş noktası, kültürümüzde tam anlamıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. On yıldan az bir süre önce Masters ve Johnson bulguları ve çoğu seks terapistinin vardığı sonuç, erkek cinsel fonksiyon bozukluklarının yüzde 10'undan azının fizyolojik sorunlardan kaynaklandığı yolundaydı. Tedaviler hâlâ mekanik olma eğilimi gösterse de, en azından cerrahi değildi. 

Bugün ürologlar iktidarsızlık sorunları denen olguların çok daha yüksek bir yüzdesinin fiziksel güçlüklerin bir sonucu olduğunu “keşfediyor” ve açıklıyor. Varılan bu sonucun temelde erkeğin “fonksiyon bozukluğunun” kişisel ve duygusal kökenleri konusundaki sabırsızlığı, direnişi ve inançsızlığı ile erkeksi şartlanmanın yarattığı zorlayıcı performans gösterme ve “erkek gibi hissetme” ihtiyacının bir sonucu olduğuna inanıyorum. Bunun sonucunda kalıcı bir dikleşme sağlayan silikon takma operasyonları, şişirilebilir protezler, bypass cerrahisi veya revaskülarizasyon (damar nakli) da dahil olmak üzere, ürkütücü bir dizi tedavi aracı giderek artan ölçüde kullanılmaktadır. Damar nakli, karın bölgesinden alınan sağlıklı bir arterin penise nakledilerek, “hastalıklı” doğal arterin çevresine kan toplamayı amaçlayan bir işlemdir, burada da varsayım bunun sorunun gerçek nedeni olduğudur. 

Erkek, cinsel arızasının tamir edilmesini kadını için mi, yoksa tehlikedeki kendi egosu için mi istemektedir? Belli bir yoldan haftada şu kadar sayıda yapması gerektiğine inanmaya şartlandırılmıştır. Gerçekten “aleti” mi arızalı, yoksa 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bastırdığı duyguları mı su yüzüne çıkıyor? Birçok erkek, dikleşmenin görevleri olduğuna, kadının bunu m beklendiği gibi yapamadığı takdirde kadının onu terk edebileceğine veya gözünün dışarı kayabileceğine inanır. iin bu varsayımların ciddi olarak sorgulanması gerekir, çünkü kadınsı şartlanmanın ışığı altında kadının temel kaygısının erkeğin sürekli dikleşmiş halde hazır olması pek mümkün değildir. Çoğu kadın, cinsel sorunlardan çok, ilişkide ve duygusal alanda yaşadıkları hayal kırıklıklarından yakınır. 
Aslında kadınların, erkeğin her ne pahasına olursa olsun yapmayı becerme ihtiyacını gizliden gizliye itici buluyor ya da olsa olsa bu durumdaki erkeğe acıyor olabileceğini hayal üç değil. 
elele hem de erkek, cinselliğe birbirine ters amaçlarla ihtiyaç duymalarına yol açan cinsel şartlanmanın aynı 


ölçüde kurbanıdır. Engellenme, hayal kırıklığı, hatta tiksinti 


ve fobik bir tutum, geleneksel kadın-erkek şartlanmasının mantıksal sonucudur. Bu nedenle bağlı çiftlerin en çok beklediği ve arzuladığı şey -heyecan verici, maceracı, deneysel, gelişen, her birinin delice bir heyecanla saatler geçirdiği bir cinsel ilişki- sürekli ve hayal kırıcı bir şekilde ellerinden kaçacaktır. 


2 
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“Düşünce Aynılığı”: 


Bütün, Kendini Oluşturan 
Parçalardan Daha Küçüktür 


“DÜŞÜNCE aynılığı,” geleneksel ilişkinin yıpratıcı sınırları içinde ayrı kimliklerin kaybedilmesidir. Bu, eşlerden her birinin ilişki dışında ayrı birer varlık olarak, olduklarından ya da olabileceklerinden- çok daha aşağılarda kalmalarına yol açan trajik, psikolojik bir olgudur. Düşünce aynılığı olgusunun kişileri nasıl değiştirdiğini anlamak ve bundan kaçınmaya çaba göstermek, yeni kadın-erkek ilişkisinin çok önemli bir yanıdır. 

Ta 1854'lerde yayınlanan Evlilik: Tarihi, Yapısı ve Sonuçları; Kutsal ve Kötü Yanları; Bilimi ve Gerçekleri başlıklı bir kitap, insanları “iki kişilik taraflara” bölen bir toplumun, insanın tam anlamıyla tecrit olduğu, herkesin münzevi bir hayata mahküm olduğu bir noktaya gideceği öngörüsün- de bulunmuştur. Bu kitaba göre geleneksel evlilik, hem koca hem de karı için kişisel gelişimin sonuna işaret etmekte ve çiftlerin başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurmalarına engel olmaktadır. Kitapta çiftlerin sosyal ilişkileri “gelip geçici, bölük pörçük ve kısa süreli” olarak tanımlanır. Kitapta özellikle kadınların gelişiminin evlilikte bir anda kesildiği, bunun da anneliğe elverişli olmamalarına yol açtığı belirtilmiştir." 

Yine 1800'lerin ortalarında kadınlar için bir dizi tavsiye kitabı yazan doktor William A. Alcott, en cesaret kırıcı ailevi sorunlardan birisinin, erkeklerin eşleriyle konuşmaması olduğuna dikkati çekmiştir. Yazdığına göre kadın hastalarından birçoğu halsizmiş ve tanımsız, daha iyi bayar. 
nulamadığından tamamı sinirlilik olarak adlanı sike > imkânsız bezginlik, bıkkınlık duygularından beri b 
Dr. Alcott'a göre bu kadınlar teselliyi aşırı yeme 1 
tercihen tatlılarda, büyük miktarda çay ve kahve A ve amonyak veya kolonya koklamakta buluyormuş. 2. 
dınlardan daha çoğunun nasıl olup da delirmediğini m i iyormuş.? ei a zamandan bu yana gerçekleşen değişiklik, birçok kadının semptomlarının altında yatan are la dürtüleri doğrudan yl rm er irmi yılın feminist ve diğer kadın edebi b l eve Zeko ve etkileşimlerinin kadın sağlığı ha m üzerindeki zehirli etkileri konusunda artan ri ei 
olduğunu göstermektedir. Kadın kimliğinin evli zl ia 1 
ginin kimyasıyla yok edilmesi tekrar tekrar anlatı Geri dın, bir insan olarak ortaya çıkmak ve varlığını sürdü: yerine, kendini kocasının bir gölgesi gibi ii vi, i Mağdur olma bilinci kadının acısını ve öfkesini dile getir- 


i için kadın deneyiminin açık bir şekilde ve 


ine izin verdiğ şe e mesine izin verdiği ei 


r tanımlanmış olmasına karşılık, U ! i iğ DAL şikâyetçi olması veya bunu ye ey 
kabul edilemez. Dolayısıyla erkeğin evlilikte yaşa ığı 2 
kısıtlanma ve benlik yıkımı gereken ilgiyi ve ifadeyi ayı ği yi kd evlilik ilişkisinde düşünce aynılığı olgusunun sonucu artan tecrit VE dostsuzluk; karısına aşırı, eri nası bir bağımlılık; açık ve oyunbaz olma in i pi il mesi; paraya, güvenceye ve geleceğe gin çen ie Na nl liğiyle ilgili kaygı ve çalışma yetisi hariç becerilerinin çoğ daha fazla kaybetmesi olmaktadır. 
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Düşünce Aynılığı ve Kadın 


Yazar Collette Dowling, sonrasında evlendiği erkeğe bağlandıktan ve onunla yaşamaya başladıktan sonra sinsi, ezici kimlik kaybı deneyimini anlatır. “Tuhaftır, o andan itibaren yazmakta güçlük çekmeye başladım,” diyor. “Fiilen yalnız yaşadığım dört yıl boyunca çok iyi gelişmiş olan kafamda yalnız olma yetisi bir anda ortadan kalkmıştı... Ayrıca takıntılı bir alışkanlık edinmiş gibiydim. Sanki eleştirel birisi omuzlarımın üzerinden beni gözetliyor gibi, yazdığım her sayfanın üstünden on kez geçmeye, söz dizimi ve biçem konusunda hastalık derecesinde takıntılı olmaya başladım. 
Tutkularım tamamen bitmişti, sadece eğlence vardı... Aklım, yatak odasının çiçekli duvarlarına, Fire Adalarına yaptıgımız bir gezide güneşli bir havada neşeyle gülüp eğlenirken çektirdiğimiz ve yatak odasına astığımız fotoğraflara takılıp kalmış gibiydi. Romantizm gerçekliği bir kez daha kanıksamamı sağlamıştı. Güvendeydim. Odamda sanki ana karnın- da gibiydim, beş param olmadığını görmek, odanın sınırları dışına çıkmama, gerçek dünyaya dönmeme yetmiyordu.” 

Evlilikte kadının kimliğini kaybetmesinin suçunu erkeğin seksist egemenliğine yıkmak alışkanlık olsa da, Dowling kendi durumunda bunun böyle olmadığının farkındadır. 
Kocası kariyerinde ona destek olmuştur. “Bana destek olmaktan usanmış ve bu konuda bir şeyler yapmam gerektiği konusunda ısrar etmeye başlamıştı... Hoşnutsuzluğunun su yüzüne çıkmasıyla, kendim hakkında beni epeyce şoke eden bir şey keşfettim. Bana destek olmasını istiyordum... istedigim şey tüm zamanlı duygusal bir koruma, benimle dünya arasında bir tampondu... Kanatlarımı kırpan yanımdaki erkek değil, kendi yaşadığım çatışmaydı. O benden uçmamı İstiyor. Ayrıca yakasını bırakmamı da istiyor... Bu al ver, insan karşılaşımının potansiyel yıkımlarına her gün kendini açma, 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bir erişkin olmanın bir parçasıydı... Bense buna ölesiye içerliyordum.”* 

Kendisi ve tanıdığı birkaç kadın adına konuşan 30 yaşında, boşanmış bir kadın, düşünce aynılığı olgusunun hayatı ve evliliği üzerindeki güçlü etkisini şöyle tanımlıyordu: 


ğı mutluluğun sonsuz olacağına inanır. Ama ikram edi şeyden büyük bir lokma koparınca, gerçekten de çok olduğu anlaşılır ve kendimizi kandırılmış hissederiz. 


“Her şeyin yaptıklarımızın, nasil yaptığımızın, VS. 


sorumluluğunu ona bıraktım. Her zaman müsaittim 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ve eğer bunu hak etmişse ve kurallara uyuyorsa, yaşayaca: 


onunla olmaya her zaman istekliydim. Kendimde ve kadın arkadaşlarımda farkına vardığım bir şey, bağlanmayı ne kadar çok kafaya koymuşsak, o kadar tatlı ve verici oluyorduk. Bu azim ve saldırganlık özel hayatımızda veya kız arkadaşlarımızlayken yaptığımız şeylerde ortaya çıkıyordu, ama göz koyduğumuz erkekle birlikteyken kesinlikle belli olmuyordu. 

“Ona baktığım zaman hayalimi görüyordum: Gerçek bir Beyaz Atlı Prens. Tanıştığımızın ikinci ayında evlenmiştik. Ben yemek pişirme, temizlik ve çamaşır gibi işlere kendimi tam anlamıyla vermiştim, o da işten eve “küçük sevgilisine” dönüyordu. Çok güzeldi. Bir bebeğimiz oldu, ona leziz yemekler yaptım, ikinci bir bebeğimiz oldu ve ben dikiş dikmeyi, turşu kurmayı öğrendim. Ama sürekli kilo almaya ve yükün altında eğilmeye başlamıştım. İçimdeki inkâr ettiğim yanlarım yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. 

“Beynimin arkasından küçük sesler yükselmeye başladı. Bu sesler, “Rita, hata yaptın. Bu işe girmeden önce kendinizi ve birbirinizi tanımıyordunuz,” demiyordu. Bu sesler daha çok şöyle diyordu: “Birlikte olduğun erkek yeterli değil. Sandığın kadar akıllı değil. Aslında beceriksizin teki. Ondan bir şey olmaz.” 


İşin tuhaf yanı, canları daha çok yandığı için değil, daha az yandığı için ilk ve en yüksek sesle bağıran kadınlar gibi gözükmektedir. İlk bakışta ilk bağıran kadınlar olduğu için onların daha kötü durumda olması gerekiyormuş gibi gözükse de, hayatta kalma ihtiyacının uyum sağlama gerektirdiği gerçeğini dikkate aldığımızda çıkan sonuç bu değildir. Kişi ne kadar kaybolmuş, gömülmüş veya acı çekiyorsa, o kadar az bağırabilecek veya görebilecektir, çünkü hayatta kalmak için daha fazlasını kabullenmek zorunda kalacaktır. 
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Bir başka kadın yazar düşünce aynılığı sürecini ve bunun üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor: 


“Hatırlıyorum da Andy ile ilk tanıştığımızda birbirimizi bu kadar iyi anlayabilmemiz ne kadar da romantik ve gizemli gözüküyordu. Birbirimizin söyleyeceklerini tahmin edebiliyorduk. Evlendikten sonra bu sihirli ruhlarımızın birbirine bağlı olduğu duygusu bizi bir arada tutmaya yetmedi... Romantik yanılsamalarımız bizi her ikimizdeki en kötü yanları ortaya çıkaran bir kaynaşma- ya sürükledi. (İtalik cümle: Herb Goldberg) Tıpkı kendi hayatının nerede bittiğini, diğerinin hayatının nerede başladığını artık ayırt edemeyen çok uzun yıllar birlikte yaşamış insanlar gibi, birbirimizin ayna görüntüsü olmaya başlamıştık. Birbirimizle kaynaşmak için, her birimiz kendimizdeki bir şeyleri feda ediyorduk. Bu teslimiyetin telafisinin ne kadar imkânsız olduğunu kavrayınca, öncesinde ayrı doğalarımızın ne kadar değerli olduğunu hatırlamaya başladık. Ancak boşanmaya karar verdikten sonradır ki kişisel kimlik duygusunu tekrar kazanmaya ve alışkanlıkların ve parayla ilgili düzenlemelerin aşkı uzun zaman önce tarihe gömdüğünü anlamaya başladık... 

“Çok üzücüdür ki, birlikte yaşarken “dışarıdaki yabancılarla” çok az anlamlı ilişkimiz olmuştu ve *biz'in bütünlüğü içinde birbirimizi teselli ediyor, evliliğe imkânsız yükler yüklüyorduk.5” 


Amerika'nın en saygın hümanist psikologlarından biri olan Dr. Carl Rogers'ın kızı Natalie Rogers da evliliğinde düşünce aynılığı olgusunun büyük etkisinden kaçamamıştır. 
Boşandıktan sonra evlilik tecrübesini şöyle tanımlamıştır: 


“Son derece bağımsız bir kadın olarak yaşadığım üniversite yıllarından sonra, evlendiğimizde kendime yaptıklarım, kocamın bu konudaki işbirliği gerçekten hayret vericiydi... 
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“Benlik duygumu gerçekten kaybetmiştim. Kendimi göremiyordum. Dışardan bakıldığında mutlu ve bir bütündüm, heyecan verici şeyler yaşayan güzel bir çifttik. 
Ama içi boş bir kabuk gibiydim. İşte bunun için tekrar evlenmekten korkuyorum. Belki de böyle olması gerekmiyor, ama görünüşe bakılırsa imza atmak kadını bu duruma düşürüyor. 

“En büyük korkum kimliğimi tekrar kaybetmek. Çok geçmeden, hizmet etmek veya ona uyum sağlamak zorunda olduğumu hissetmeye başlayacak mıyım? Kendi ritmime ve tempoma göre yaşama yetimden vazgeçmek zorunda kalacak mıyım? Şu anda sahip olduğum seçeneklerden bazılarından vazgeçmek zorunda kalacak mıyım? 

“Kendimi kurtarmak için yapabileceğim tek şey boşanmaktı. Bu çok acı verici bir karardı ve bu kararı vermem çok uzun zamanımı aldı. Bu, inandığım ve istediğim her şeye aykırıydı. Ama bu kararı vermek, ruhumun ölüm kalım sorunuydu. Şunu da söylemeliyim ki boşandıktan sonra gerçekten gelişip çiçeklendim."” 


Başlangıçta kadının sıklıkla erkeğin direncine rağmen bağlanma ve evlilik için bu kadar baskı yapması ve sonrasında bunu yapan kendisi değilmiş gibi, —hatta sıklıkla erkek görünürde ondan beklenen rolün gereğini yerine getirmekten başka bir şey yapmadığı zamanlarda bile— böylesine büyük bir tiksintiyle ilişkiyi koparıp atması çoğu erkeği şaşkına çeviren, öfkelendiren bir ikilemdir. Erkek sorumsuz davranmamıştır, şiddet kullanmamıştır, kötü alışkanlığı yoktur, buna rağmen yetersiz bulunur. Evlilikten önce kalıcı ve dışlayıcı bir ilişkiye direnmesi erkeğe yakınlıktan korkma ve hamlığın bir belirtisi olarak açıklanır. Evlendikten sonra da kadını zincire vurmakla ve gelişimini, özerkliğini engellemekle suçlanır. 


Bir kadın, bir genç kız olarak düşünce aynılığı olgusunun zeminini hazırlayan yetiştirilme tarzını şöyle tanımladı: 


“Hanım hanımcık olmayı öğreten çok katı bir tarzda yetiştirildim! Büyük annem doğru düzgün oturmayı, otururken eteğimle dizlerimi kapamayı öğretti. Kızların ağaca tırmanmadığını, tükürmediğini, küfretmediğini —erkek kardeşlerime izin verildiği gibi öğretti. Okulda çok zeki bir kızdan kimsenin hoşlanmadığını anlamam uzun sürmedi. Bu da ödevlerime fazla çalışmamam veya öğrenmekten gerçekten zevk almamam gerektiği anlamına geliyordu. Birçok kişiyle flört eden fiziği güzel kızların fikir sahibi kızlardan daha popüler olduğunu öğrendim. 
Fikirlerimi kendime saklamaya, hoş ve pasif kız numarası yapmaya başladım. Şimdi 51 yaşındayım ve bugün bile, etrafımda bir erkek varsa gerçekten ne düşündüğümü sıklıkla söylemediğimi görüyorum. Genellikle erkek medeni hoşlanıyorsa ondan hoşlanıyormuş, erkek ne düşünüyor. 
sa öyle düşünüyormuş gibi yapıyorum ve genellikle çok pasif davranıyorum, ki bana her zaman öğretilen şey de, erkeğin böyle olmamı istediğidir.” 


Bu kadın öykülerindeki ayrıntılar farklılık gösterir, ama alttan alta giden akım aynıdır: evlenmek veya bir erkeğe bağlı olmak ayrı bir kimliği, kişisel gücü, kendi özel enerjisini ve ritmini korumayı imkânsız hale getirmektedir. Bunun suçunu erkeğin üstüne atmak gelenek haline gelmiş ve rahatlatıcı olsa da, daha geniş bir bakış açısına sahip kadınlar bunun sıklıkla özelde erkekle hiçbir ilişkisi olmadığını kavramaktadır. 

Sorumluluk daha çok, ilişkiye karı rolünü oynama arzusuyla girip ilişkiyi öfke ve içerlemeyle bitiren kadında olabi: lir, Kendi benliğiyle bağını tamamen koparmış olan reaktör (tepki veren) kadın, söz konusu erkeği kendine eş olarak seçmesine neden olan erkeksi özelliklerin, daha sonra kimliğini yok ettiğini iddia ettiği özelliklerle aynı olduğunu ve tükenmişlik, boğulma ve karısının iyiliğinden tamamen sorumlu olma duygularıyla erkeğin de çok ağır bir bedel ödediğini göremez. 

Kadınlarda düşünce aynılığı tecrübesinin sonuçları konusunda üzücü, ama güçlü bir yorum, Chicago Loyola Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Sosyal Roller Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Helena Z. Lopata'nın yaptığı bir araştırmada varılan sonuçtur. Araştırma, Chicago metropolitan alanında yaşayan 50 yaş ve üzerindeki 301 dul kadın -244 beyaz, 52 siyah ve 5 tanımsız- üzerinde yapılmıştır. 
Kadınların yüzde kırk ikisi “dul kalmadan öncekine kıyasla şimdi kendimi daha bağımsız ve özgür hissediyorum” demiş ve yaşadıkları mali ve sağlık sorunlarına rağmen, üçte birinden fazlası, “Hayatımın bu dönemi aslında önceki dönemlerden daha kolay,” şeklinde görüş bildirmiştir.” 


Düşünce Aynılığı: Erkeğin Yaşadıkları 


Düşünce aynılığı olgusunun ayrı kimliği yok etmesi ve gelişimi boğması, çeşitli nedenlerden ötürü erkeklerde o kadar zengin bir biçimde belgelenmemiştir. Bunun belki de en önemli nedeni, erkeksi kusursuzluk durumuna (başarı, özerklik, egemenlik, ussallık, güçlü olma) ulaşmaya ne kadar çok çaba harcarsa, o kadar çok makineleşmesi ve kendi iç yaşantısından o kadar çok kopmasıdır. Acısını hissedemez, ya da acı duyduğunu kabul etmekten korkar, çünkü erkeksi savunmalarına katı bir şekilde hapsolmuştur ve başka seçenek göremez. Klasik maço erkek, kalp krizinden düşüp öldüğü ana kadar kuyruğu dik tutacak, “kendini harika hissettiğini” söyleyecektir. Aşırı kiloludur, alkoliktir, sigaranın birini söndürmeden diğerini yakmaktadır ve derinlerde bir 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yerde tehlikede olduğunu biliyor olabilir, ama bunu gerçekten hissedemez, kendini nasıl değiştireceğini de bilmez. 

İşler istediği veya umduğu gibi gitmeyince yine erkeksi egemenlik duruşu, kontrol yanılsaması ve sorumluluk duyguları kendinden nefret etmesine ve suçluluk duygusuna kapılmasına neden olur. Örneğin öfkeli kadın yazarlardan yapılan önceki alıntıları, radikal bir erkek doktoru ve sosyal yorumcunun şu yorumlarıyla karşılaştırın. Kadınlara yönelik önyargısına, kendi cinsine yönelik düşmanca, suçlayıcı tutumuna dikkat edin. Ama kadınlar için hazzın manipülasyonu bile evlilik yaşamının en ürkütücü yanı değildir. Kadının beden sağlığı, evde güç dağılımının nihai aracısıdır... 

Kocasının öz-saygısını artırmak öylesine derinlere gömülü bir evlilik görevidir ki kadın kocasının kendini ondan daha güçlü ve daha iyi hissetmesini sağlamak için gerçekten hasta olacaktır. Erkekler sıklıkla büyümüş bedenlerdeki küçük çocuklar gibi davrandığı için kadınlar, kendilerini daha fazla kötürüm edebilmek adına hasta olmak zorundadır, bazen de kocalarının becerikli gibi gözükmesini sağlamak için felç olurlar. Daha “ilkel” toplumlarda erkekler kadının haz kapasitesinin boyun eğme kapasitesine engel olmaması için kadının klitorisini sünnet etmektedir. Aynı işlemin daha örtülü ve sosyal bir biçimi çağdaş Amerikan evliliğinde de yapılmaktadır..." 

Sık sık, evliliğin kadından çok kocanın işine yaradığını kanıtlamak için istatistiklerden söz edilir. Bu, erkeği erkekliğine tipik özelliğini kazandıran korkunç tecritten ve yakınlık yokluğundan kurtardığı ölçüde belki de doğrudur. Bir iş makinesi olarak sürdürdüğü yaşamın sağladığı insanca veya kişisel telafiler çok azdır. Evlilik ayrıca annesinin yerine geçen karısının onu teselli edip beslemesini de sağlar; bu da önemlidir, çünkü sosyalleşmesinde kendine bakma eğitimi yoktur. 
Erkekliği ayrıca erkek olduğunu kanıtlamak için bir karısı 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ve çocukları olmasını gerektirir. Evlilikteki geleneksel anlaşma, erkeğin evin geçimini sağlaması, bunun karşılığında da insani ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu durumda hayatla arasındaki tek insani bağ olan kadını zorlanımlı bir şekilde denetlemesi ve sahiplenmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? 
Erkeğin, ona karşı içinde çok yoğun öfkeler biriktiren, sonunda boşandığı veya erkek öldüğü zaman da muhtemelen kendini kurtulmuş ve harika hissedecek olan bir kadına tam ve dışlayıcı duygusal bir yatırım yapması, evliliğin psikolojik trajedisidir. 

Düşünce aynılığının etkisi, yani geleneksel ilişkide benlik duygusunun azalması erkekte farklı bir biçim alır. Erkek giderek daha fazla öz-bilinçli, köşeye sıkışmış, tutucu ve iş takıntılı olma eğilimi gösterir. 

Sıklıkla kadın düşünce aynılığının erkek üzerindeki etkisini erkeğin kendisinden daha açık olarak görebilmektedir. 
Latin Amerikalı 25 yaşında bir kadın, eğlenceyi seven eski kocasının evlendikten hemen sonra geçirdiği değişimi şöyle anlatıyor: 


“Düğünün üstünden çok geçmeden, okul ve iş dışında hiçbir yere gitmediğini fark ettim. Bisikletiyle gezmeyi bıraktı, hatta tasarruf hesabımızı artırmak istediği için bisikletini satması uzun sürmedi. Para ve yeterli paraya sahip olmama düşüncesini takıntıya dönüştürdü. Özellikle hafta sonları tam bir televizyon manyağı oldu. Bu da beni evden çıkmaya zorladı. Her ikisini de bıraktığı spor ve kilisede onunla birlikte aktif olmaya gayret ettim. Ama bu konuda yaptığı tek şey spor dergileri alıp oyuncuların kazandığı sayı ortalamalarıyla saatlerce istatistik oyunları oynamaktı. Son derecede katı ve tutucu olmuştu, hatta 25 değil de 40 yaşındaymış gibi giyinmeye başladı. Evliliği sonsuza kadar sürdürebileceğimi biliyordum, ama bunu yapmayı hiç istemiyordum. O sürekli 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yarını düşünerek gelecekte yaşıyor. Bense hayattan zevk 

almaya başlayacak yeterli para ve güvenceye sahip olacağımızı düşündüğü hayali bir gelecekte değil, bugünde yaşamak, henüz eğlenebilecek kadar gençken eğlenmek istiyordum.” 

“Adanmış” kocaları karıları olmaksızın hiçbir yere git meyecek, her an kadınla olmayı arzulayarak evin içinde sürekli karılarının etrafında dolaşacak kadar bağımlı hale gelen evli birçok kadın hayal kırıklığına uğramakta, hatta bunalmaktadır. Sevgi maskesi, kadın için kırıcı ve yıldırıcı olan baskıcı bir sahiplenmeciliğin gerçekliğini gizler. 

Bu tür bir davranış, erkeğin sosyal bağımsızlık davranışlarına kadının olumsuz tepki vermesinden kaynaklanabilir. 
Bu ayrıca çaresiz bir çocuk olarak algılanan kadının esenliğinden sorumlu olma duygusundan da kaynaklanır. Son olarak bu, erkeğin derinden bağımlı olduğu kadını kızdırması halinde onu terk edebileceği veya reddedebileceği konusundaki derin korkusunun bir sonucudur. 

Frank Armstrong, kendisini tanıdığı başka herkesten daha çok sevdiğini ve anladığını söylediği “büyüleyici kadınıyla” olmak için karısını terk ettiğinde 34 yaşındaymış. Ağırlıklı olarak sokakta büyümüş, erişkin yaşamının ilk on yılını bir kentten diğerine özgürce dolarak geçirmiş, sonunda satış promosyon işinde başarılı olmuş. Yaşam tarzı, ilk karısıyla olan yedi yıllık evliliği boyunca bile güçlü bir kendi kimliğini ve ritmini koruma ihtiyacının dışa vurumu olmuştur. 

Yeni ve “en büyük” aşkına bağlandıktan kısa bir süre sonra, iş çıkışında karısı olmadan bir arkadaşıyla bir yere gitmek istediği, yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğu, ya da geç saatlere kadar çalışmak istediği zaman derin bir suçluluk duymaya başlamış. Yeni kadını onunla yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra ciddi bir ameliyat nedeniyle altı hafta boyunca hastanede kalınca rahatladığını hissetmiş. Böylece 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işlerini yetiştirebilmiş, arkadaşlarıyla görüşebilmiş ve evde oturan, televizyon izleyen, kiliseye giden “iyi adam”a dönüştükten sonra kendine çok gördüğü şeyleri yapabilmiş. 

New York'tan bir sosyologla görüşen bazı erkekler ilişkilerinde benzer bir duygu dile getirmiştir. Önce Tom'u dinleyelim: “Bir kadınla gayri resmi birlikte yaşarken, sadece onu görüyor, ruh halimin nasıl olacağını belirleyen tek etken olarak tamamen onun üzerinde odaklanıyordum. Bu, kendimi bir şeylere sahip olmaktan alıkoymanın ve arkadaşlardan yoksun bırakmanın bir yoluydu.”* 


İki kez boşanan ve şimdi beş yıldır bekâr yaşayan Jim şöyle diyor: “Daha önce hiç hissetmediğim bir şey yaşıyorum, çünkü her zaman birilerine —aileme veya karıma— karşı s0- rumluydum. Daha önce hiç sadece kendim için yaşamamıştım, yaptığım şeye başkalarının tepkisini -onaylayıp onaylamadıklarını, ücretin yeterli olup olmadığını — hesaba katmak zorundaydım. Kendimi çok güçlü... ve yaptığım işten sorumlu hissediyorum. Üretken, hayatın zorluklarıyla başa çıkma becerisine, hatta ihtiyaç duyduğumda dostça yardım isteme becerisine sahip. Kendinizi gerçekleştirmenin veya bu konudaki başarısızlığın sorumluluğu sadece size aittir.”!9 

Evli erkek sıklıkla ne istediğini artık bilmediği, ya da istediği şeyin sonuna kadar peşinden gidemediği bir noktaya ulaşır. Kendi sesinin ve arzularının yerini karısının sesi ve arzuları almıştır. Bazı kadınlar erkeklerinin onlara bağımlılığından yakınsa da, doğrudan ve dolaylı yollarla bu bağımlılığı özendirirler. Erkek sorunlarına duyarlı olan bir kadın çözülen evliliğiyle ilgili şunları söyledi: “Evliyken kocamın hobi ve etkinliklerine sıklıkla içerlediğimi ve onu bunlardan vazgeçirmeye çalıştığımı söylemek beni utandırıyor. Planladığı balık tutma ve av gezilerinde istemeye istemeye peşine takılıyordum. Kafa dengi arkadaşlarıyla su kayağı yapmak, ciple gezmek, ya da sadece takılmak istediği zaman yakınıyordum. Bencilce, onu sadece kendime istiyor ve daha pasif şeyleri tercih ediyordum.” ii. 
Belki de erkekler düşünce aynılığı olgusunun etkisini kadınlar kadar güçlü bir şekilde dile getirmemiştir, çünkü gerçekte bir ilişkide kendilerini iyi hissetmeyi. beklemezler. 
Erkekler süreç üzerinde değil, imaj —nasıl olduğu değil, nasıl gözüktüğü üzerinde odaklanır, çünkü temel ihtiyaçları er kekliklerini kanıtlamaktır. Arkadaş edinmek, kendini özgür ve rahat hissetmek ve oyunbaz olmak erkeğin beklediği şeyler değildir. Erkek olmak demek iyi hissetmek değil, baskı altına girmek ve sorumluluk almak demektir. Bu anlamda günümüz ilişkilerindeki erkekle kadın arasındaki kilit farklılık, erkeğin baskı altında olmayı değişmez bir gerçek olarak kabul etmesine karşılık, kadının bunu kabul etmemesidir. 


Diş Macunu Kapağı Kavgaları ve Düşünce 
Aynılığı 


Düşünce aynılığı olgusunun neden olduğu direnç ve sinirlilik, benim diş macunu kapağı kavgaları dediğim olguda çoğu ilişkinin ilk dönemlerinde gözlenebilir. Bu terim, diş macunu kapağının lavaboda bırakılması gibi önemsiz olaylar yüzünden gösterilen orantısız tepki ve girişilen kavgalarla ilgilidir. 
Bu kavgalar genellikle, hafta içindeki gibi işe gömülmek ve meşgul olmak mümkün olmadığı için ilişki kaynaşmasının tam, baskıcı ağırlığının hissedildiği hafta sonu sabahları veya tatillerde patlak verir. Genellikle bu kavgalar, sıkıldığı, kendini suçluluk duygusunun kapanına kısılmış hissettiği ve gerçekte istediği şeyi yapamadığı, yani bir başına bir yerlere gidemediği için sinirli olan erkek tarafından başlatılır. 

Bu nedenle bu küçük kavgalar, eşlerden birinin, sıklıkla da erkeğin haklı bir içerlemeyle kendini evin dışına atması; la sonuçlanma eğilimi gösterir. Gerçekten hep istediği, ama 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suçluluk duygusu nedeniyle başka zamanlar yapamadığı şeyi yapmak için artık “iyi” bir nedeni vardır. Bu kavgaları duygusal özür dilemeler, “savaşma seviş” ve gelecekte daha sabırlı olma yolundaki yürekten samimi kararlar izler. Ama bu kararların ömrü kısa olur, çünkü diş macunu kapağı kavgaları gerçek yapısıyla uzaklaşma ve kendini düşünce aynılığı olgusunun boğuntusundan kurtarmaya yönelik bilinçsiz çabalar olarak— değerlendirilmez. 

Tipik olarak, sevgi adına çiftler basitçe “yalnız kalmak istiyorum,” hatta daha tehditkâr bir biçimde “başka birisiyle olmak istiyorum” deme yetisini bırakır, Bunu söylemek suçluluk, kırgınlık duygularıyla ve reddedilme korkularıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle bunun yerine kimlik sınırları giderek artan ölçüde kaybedilir. Bu, nadiren çözüme bağlanan bir çatışmaya yol açar. Yani her iki çift de kendi ayrı benlik duygularını korumaktan çık, ayrılıktan ve terk edilme ihtimalinden korkma eğilimi gösterir. Bu nedenle bir çözüme ulaşmak yerine, hiç bitmeyen ve çiftlerden birisinin veya her ikisinin birden geçici olarak kaçmasına imkân veren bir güvenlik supabı görevi gören diş macunu kapağı kavgalarına devam ederler. 

Samimi bir arzuyla yapılanı bu kaynaşmadan kaynaklanan bir refleks tepkisinden ayırt etmek daha da güçleştiği için, düşünce aynılığının baskısı yakınlığın tüm heyecanlarını ve potansiyellerini giderek artan ölçüde kirletip ortadan kaldırır. Birbirine “âşık” olan çiftler aynı yatakta yatmaya, gün içinde birbirini telefonla aramaya, sohbet etmeye, yemek yemeye, hafta sonlarını otomatik olarak birlikte geçirmeye başlar ve bunları yapmak istemedikleri zaman suçluluk duyguları ve korku geliştirirler. Düşünce aynılığı olgusunun doğrudan, öfkeli kavgaları veya açık şiddeti tetiklemediği daha iyi sosyalleşen ve öz-denetimli çiftler arasında, özgür kalabilmek için eşinin hastalık veya kaza sonucu ölmesine yönelik gizli arzular uyandırabilir. Böylece, kaderin bir cilvesi sonucu kurtulma fantasizi ortaya çıkar. 


Sosyal Deneyim ve Düşünce Aynılığı 


Geleneksel çiftler, başka çiftlerle sosyal ortamlarda bir araya gelmenin ne kadar sıkıcı olduğunu bilir. Bu tür bir araya gelmelerden sonra çiftlerin diğer çiftler hakkında dedikodu yapması, onları küçümsemesi, hatta ne kadar sıkıcı olduklarını söylemesi yaygın bir olgudur. 

Evli çiftlerden oluşan partilerde ne olacağı önceden bellidir: içki içme, aşırı yeme, özellikle erkeklerin anlattığı tatsız tuzsuz fıkralarla renklendirilmeye çalışılan gergin, kuru sohbetler. Partide bir heyecan, bir enerji varsa bu, sıklıkla alttan alta yürütülen flörtten kaynaklanır. 

Yalnız karşılaşıldığında çiftlerden her birinde bir kıvılcım, oyunbazlık ve maceracı bir canlılık bulunabilir, ama bir araya geldiklerinde bu ortadan kalkıyor gibidir. Her iki çift de büzülmüştür, ne yapacakları tahmin edilebilir. 


30'larında bir erkek, evlilik yılları hakkında şunları söyledi: 


“Yedi yıllık geleneksel bir ilişkiden sonra boşanınca, evliliğimiz sırasında karımla birlikte görüştüğümüz evli çiftlerle ilişkimi sürdürmek istemediğimi fark ettim, Geri dönüp baktığımda görüştüğümüz çiftlerin “güvenli” oldukları için bilinç dışında seçtiğimiz çiftler olduğu açık gibi. Yani, bizimle aynı maddeci takıntılara ve kişisel olarak bastırılmış tarzlara sahiplerdi. Görünüşteki mutsuz- 


lukları bizim birlikteliğimizin bilgeliğini kanıtlayan yal- 


nız, tecrit olmuş, 'kaybeden' tipler olmadığı sürece, biz de dahil olmak üzere az sayıda çiftin bekâr arkadaşı vardı.” 


Düşünce aynılığının kolaylaştırdığı “güvenliğin” bedeli gelişimden çok büzüşme, yeni ilişkilere açık olmaktan çok 


tecrit, kendiliğindenlikten çok suçluluk duygusu, riskten çok | 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tahmin edilebilirlik, etkileşimde etkin olmaktan çok pasiflik ve kişisel deneyimlerden haz almaktan çok maddecilik olmaktadır. 

Düşünce aynılığı tuzağından nasıl kaçınılacağı sorusunun gizli, sihirli bir cevabı yok. Bu, birbirine ihtiyaç duyan, yine de nesnel, burada ve şu anda temelinde pek ortak noktası bulunmayan iki kişi arasındaki bağın savunmacı, kaçınılmaz sonucudur. Çiftlerden her biri ilişkiye girerken ne kadar çok dengeli ve olgunlaşmış olursa, aralarındaki çekim de ihtiyaç kaynaklı fantezilerden çok samimi, karşılıklı hoşlanmaya ve heyecana dayalı olacak ve düşünce aynılığı olgusu da o kadar az gelişecektir. 
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İkinci Bölüm 
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Özgürleşme Yolunda Tarafların 


ak BE 


Birbirini Delirtmesi 


BU kadın-erkek özgürlüğü çağında kadın-erkek ilişkisinde ikirciklik sıradan bir olgu gibi gözükmektedir. Yoğun tutku, coşku ve bağlanmanın arkasından kendi içine kapanma, akla uydurma, tehdit etme veya ilişkiyi koparma gelir; süreç bir yaklaşıp uzaklaşma yapısına sahiptir. En son fantezimizi sınayacak ve açık ve savunmasız olmayı geçici olarak göze almaya yetecek kadar bir süreliğine, öz-koruyucu, güvenli köşelerimizden yaralı birer çocuk gibi çıkarız. Sıklıkla da yaralanmış, hayal kırıklığına uğramış olarak tekrar köşemize çekiliriz. 

Ciddi bir ilişkide olanlar ilişkiyi bitirmenin ve tekrar “özgür” olmanın hayalini kurar. Eşlerine yönelik duygu ve tepkilerinin uçlar arasında gidip geldiğini görürler: kendilerini önce çok yakın, sonra tamamen mesafeli, önce sevgi dolu, daha sonra nefret dolu hissederler, sıcak çekim duygusu yerini soğuk uzaklaşmaya, kendine güvensiz tutunma yerini savunmacı özerkliğe bırakır. Bağsız olanlar en son partner adayına duygusal açıdan bağlanmamak için sayısız neden bulur. 
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Özgürleşme ideolojileri, bu “delirten” ikircikliği üreten başlıca etkendir. Sorunlar bağlamında uyanış çağında, s0- runları ve teorik çözümleri aklımızla görürüz, ama entelektüel vizyonumuz duygusal gelişimimizin çok çok önündedir. 
Bunun sonucunda entelektüel bilincimiz, sıklıkla en derin özlemlerimize ve yetilerimize taban tabana zıt bir ilişki biçimi ister. 

Dolayısıyla kişinin bir parçası hoşnut olurken, diğer par çası kendini yoksun, tehlikede ya da kırgın hisseder. Hiçbir şey tamamen doğru veya yeterli gibi gelmez, bu nedenle çift anlamlı mesajlarla ve çatışan beklentilerle birbirimizi ve kendimizi çileden çıkarırız. Bir şey isteriz, alınca da olumsuz tepki veririz. “Bana çocukmuşum gibi davranma, ama beni koru, gözet” der kadın. Erkeğin tepkisi ise “bağımsız ol, ama bana ihtiyaç duy!” şeklindedir. 

Yazar Phyllis Raphael duygularını açıyor: “Yalnız, bağımsız bir erişkin olmaktan bıktım. Özgürlük hareketinden sıkıldım. Cinsel özgürlükten gına geldi, bağlılık olmayan bir hayattan ölesiye usandım... Artık eski kurallara göre yaşayamıyorum, ama işe yarayan yeni kurallar da bulamıyorum; bu da beni deli ediyor. Cevabı bilmiyorum, ama bir daha birini sevmekten ölesiye korktuğuma inanıyorum ve bu da beni kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar ürkütüyor. Yalnız, bağımsız bir erişkinim. Dürüst olmak gerekirse, buna zerre kadar değer vermiyorum.” 

Yakın zamanlarda yayınlanmış çağdaş erkeğin ikilemi konulu bir makale benzer bir ruh halini dile getiriyor: “Bu günler aşkın karanlık günleri... Bugün ateş var, bağlanma yok. Kadınla erkek giyinik, öz-bilinçli, birbirini kollayan güreşçiler gibi birbirine sarılıyor. Minderin üstüne düşüyorlar: Kucak kucağa, ya da boyundurukta, tabi kimin tarafını tut tuğuna bağlı olarak. Birkaç saniyede biter. Sonra! ... Eskiden başka türlü olurdu değil mi?” 
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Erkek yazar şu sonuca varıyor: “Çok fazla beklemesi, o kadını çok geçmeden bulamaması halinde, yıllarının hızla solup giden bir dizi imajla geçip gideceğini bilir... Hayatı hiç de bir hayat olmayacaktır.”? 

Bu özgürleşme yolunda kendini ve başkalarını delirtme süreci acı vericidir, ama geçiş döneminde doğaldır. Öte yandan, güvenlikle gelişme arzusu, yakınlık ihtiyaçları ile özgürlük tutkusu kutupları arasında sürekli gidip gelmek insanın doğasında var gibidir. Ayrıca duygularımızla beklenti ve tutumlarımız arasında kalmamız da bizimki gibi bir entelektüelleşmiş toplumun doğasında vardır. Bu temadaki birçok çeşitlemeye, tıpkı geleneksel kadın gibi tüm sorunlarının suçunu erkeğe yıkan “özgür kadını” veya aşığına bu gece cinsel inisiyatifi ele almasını söylediğinde kontrolün bir kısmından vazgeçtiğine inanarak kendini aldatan “özgür” erkeği de katabiliriz. 

Hem özgürlük hareketiyle kazanılan haklara, hem de kadın olduğu için öncelik ayrıcalığına sahip olduğunu iddia eden kadınlar da vardır, duygularını tartışan, ama bunu entelektüel bir tarzda yapan erkekler de. Başarılı bir erkekle evlenmek ve hayatının sorumluluğunu ona bırakmak gibi geleneksel bir hedefe çok daha çabuk ulaşabilmek için erkeklere daha cazip görünmek adına girişken, bağımsız ve seksi olma aurası yaratan ve bunu kullanan “özgür” kadınlar vardır. 
Evlilik veya dışlayıcı ilişki hedefine ulaşamayınca, görünüşte koca bulmak için değil, ilişki uğruna girmiş olduğu ilişkiyi öfkeyle terk ettiği zaman gerçek niyeti açığa çıkar ve özgür kadın maskesi düşer. Bunun erkekteki karşılığı, geleneksel erkeksi baştan çıkarma hedefine, oyunu geleneksel kurallara göre oynadığında olacağından daha kolay ve daha ucuz bir yoldan ulaşmak için bir cana yakınlık, duyarlılık, göz teması ve “kadının dramını anlama” maskesini kullanan “özgür, kibar” erkektir. Amacına ulaştıktan veya reddedildikten sonra ilişkiden hızla uzaklaşırken gerçek niyetini açığa vurur. 
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Bilinçli ya da bilinçsiz, çelişkiler ve ikiyüzlülükler hiç eksik olmaz. Buna ek olarak, vizyoner entelektüel bilincimiz olduğuna inandığımız şey samimi gerçek insanca bir dürtüden ziyade, içimizdeki karşıt duyguların savunmacı inkârından başka bir şey olmayabilir. Özgürleşme retoriğinin çoğunda kuşkucu bir tepkiyi hak eden çok fazla olumlama vardır. Bu retorik açmak ve genişletmekten çok kapatır ve daraltır. 

Gerçek gelişme büyük ölçüde aşamalı, hatta açıkça algılanamayan, zihinsel olmayan bir süreçtir. Dolayısıyla “aydınca” tutumlarla daha az bilinçli olan duygusal tepkiler arasındaki belki de en büyük uçurum, çok çabuk ve dramatik biçimde “bilinçlenen” kişilerde görülür. Bu, nesnel bir perspektiften ve bütünlüğe giden gerçek bir gelişim sürecinden kaynaklanmak yerine, geçmişin acı dolu yapılana karşı güçlü, savunmacı bir tepki olarak ortaya çıkan bir “tıkla deneyimi”nin sonucudur. 

Bu insanlar başlangıçtaki cinsiyet savunmalarına karşı savunmalar geliştirirler. Samimi yakınlık imkânsız olmasa bile, kabul edilemez bir şey olarak değerlendirilir, upkı her tepkinin sonunda kabul edilemez, karşı cinsten her insanın yetersiz görülmesi gibi. 


Bu nedenle cinsler arasındaki çatışan mesajlar bu geçiş 


sürecinde norm olmuştur. Belli bir anda duygularımızın mı aklımızın mı ağır bastığına bağlı olarak, hızla yaklaşma ve uzaklaşma arasında gidip geliriz. Bu kafa karışıklığına karşi savunmacı korumalar gelişir ve bunlar, yakın kadın-erkek ilişkilerini giderek daha fazla istikrarsız ve kısa ömürlü yapar. Yaşadığım kent Los Angeles'i bir ölçü alacak olursam, kadın-erkek ilişkisinin heyecandan sıkılmaya, oradan da öfkeye giden ve eskiden yıllarca süren toplam döngüsü, sıklıkla bir haftalık zaman dilimi içinde tamamlanmaktadır. 
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Kadının Erkeği Delirtme Yolları 


Eski ve yeni benlikleri arasında kalan kadın, seksist magoyu kötüleyip onunla alay eder, ama görmek istediğini iddia ettiği özgür erkek olabilmek için bilinçli bir çaba harcayan erkekten de aynı derecede rahatsız olur. 

“Özgürleşen” erkeği itici bulunca Bay Maço'nun birden bire başkaları kadar kendisine de tekrar cazip gözükmeye başladığını görüp kafası karışabilir. Erkeğin duygusal dışa vurumdan ve hassasiyetten yoksun oluşuna itiraz eder, ama çıplak gerçeği gören bir kadının da söylediği gibi: “Size sürekli duygularını anlatmak, “kendilerini paylaşmak isteyen duygusal erkeklerden tiksiniyorum. Tanrım, duygularını kendine saklayan eski zaman erkeklerini özlemeye başladım.” 

Çocuk bakımı ve bu sorumluluğun paylaşılması, özgürleşen kadın için başta gelen konulardan birisidir. Ama burada da çocuk yetiştirme sürecine önemli ölçüde katılma beklentisine uyan erkek kendini örtülü, hatta doğrudan içerleme mesajlarıyla karşı karşıya bulabilir. Feminist Robin Morgan bu duygunun temelini açıklamıştır: “Annelik, söz sahibi olacak şekilde yetiştirildiğimiz bir alandır ve elbette bunu paylaşma konusunda ikircikliyiz.” Bir konferans turuna çıkarken bebeğin bakımını kocasına bırakma konusunda kendi yaşadıklarını anlatırken şöyle diyor: “Bebeğiniz ilk adımını attığında yanında başka birisinin olmasından üzüntü duyuyorsunuz.”? 

Ünlü yazar Jane Howard kadınlar üzerine yazdığı kitap konusunda araştırma yapmak amacıyla ülkeyi bir uçtan digerine dolaşmıştır. Bazen yanına aşığını da almıştır. Gezi sırasında erkek, iş gezilerinde kocalarına eşlik eden kadınların geleneksel olarak oynadığı destek rolünü oynamıştır. “Kadın röportajlara katılıp oradan oraya koşuştururken, erkek de 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çevreyi gezer, müzeleri dolaşır, otel odasında kadının dönüşünü bekler. Çoğu kez iyi geçinmezler ve rol değişikliğinin ironisi kimsenin gözünden kaçmaz. Kadın aşırı eleştireldir, erkek araba kullanamaz ve kadın buna tahammül edemez. 
Ama kendi çatışan ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin, kitabındaki en üzücü temalardan birisi —aşırı becerikliliği yanındaki erkeğin kusurlarına karşı daha fazla hoşgörüsüz olmasına neden olan kendini yöneten kadının ikilemi— olduğunu anlayamaz. Sonunda karışıklık çıkınca, erkek erkektir ve benden daha akıllı, güçlü, daha iyi olması gerekir. Özerkliğe karşılık beni koru ve gözet. Bunun çağdaş bir ikilem olduğuna kuşku yok,” şeklinde analiz ediyor bu olayı bir kadın yazar." 

Kendi karısının ve tanıdığı diğer kadınların ikiyüzlü tepkileri olduğuna inandığı şeyler nedeniyle hayata küsen 44 
yaşında bir erkek şunları yazıyor: 


“Yıllar içinde insanlar hakkında öğrendiğim bir şey, çok yalan söyledikleri. Söylediklerine inanamazsın, sadece yaptıklarına inanabilirsin. “Kadınların erkeklerin deöiştiğini görmeye hevesli olduğunu” söylüyorsunuz. Size böyle diyebilirler, ama sizi gerçeği görmeye davet ediyorum. Bugün en çok kadını yatağa atan erkek hâlâ maço erkektir. Kadınlar özellikle de feministler- ağlayabilen, kendi duygularıyla, vb. bağını koruyabilen erkekler hakkında konuşup dururlar, ama yatağa girdikleri erkek, kadınca özelliklere en az sahip olan erkektir. Aslında evrimin oku sanki değişmez bir biçimde maço yönünü gösteriyor gibi gözükecektir. Maço erkek maço olmayan erkekten daha fazla kadınla yatacağı için, maço erkeğin özelliklerinin devam etme ihtimali daha fazladır, çünkü daha fazla çocuk sahibi olacaktır. Ayrıca, çocukların yanında olsun ya da olmasın, çocuklar maço hayranı bir anne tarafından yetiştirilecek ve erkek çocukları maçoluğa özendirilecektir. 
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“Kadınlar, güçlü olan veya öyle gözüken erkeklerle çiftleşmek istiyor. Nadiren de olsa maço olmayan tipler de güç sahibi olabilir ve olmuştur da; bu geçmişte büyük ölçüde soylu bir ailede dünyaya gelme yoluyla, günümüzde ise bürokratik iktidarı koruma yoluyla gerçekleşmektedir. Bu adamların, ellerindeki güce rağmen çok az kadınla olabildikleri izlenimi edindim. Kadınsı soylu erkeğin evlilik görevlerinin bahçıvanı, vd. tarafından yerine getirildiğini okuruz. 

: “Birkaç hafta önce 21 yıllık karımla gece bir restorana gitmiştik. Serserinin biri karıma laf atmış. Tam olarak ne dediğini bana hiç söylemedi. Karşılık vermemi istedi. Tamam, serserinin gözünü korkutup kaçırttım. Ama sence yediğim yemekten zevk aldım mı? Yemek boyunca titredim. Dışarı çıktığımızda bir serseri çetesinin bizi beklemesinden korkuyordum. Yemek boyunca cebimdeki çakıyla oynayıp sokak kavgası için plan yaptım. Neyse ki bir şey olmadı. Şimdi maço rolünden hoşlanıyor muyum? Kesinlikle hayır! Ama başka ne yapabilirim? Karımın istediği rolü oynayacağım. Bu yıl benden daha fazla para kazandı. Benden daha iyi araba kullanabiliyor. Benim kullanabildiğim her makineyi o da kullanabiliyor. Ama yine de onu korumamı bekliyor. Aslında daha az maço olmaktan söz ettiğiniz zaman, basitçe genç erkeklerin daha çok yaşlı erkekler gibi davranması gerektiğini söylüyorsunuz. 
Kadınlar gerçekten bunu mu istiyor? Kesinlikle hayır!” 


N Bugün erkeklerin karşı karşıya bulundukları ikilemi belki e en iyi anlatan şey, kocasını terk eden bir kad öyledikleridir: Ü ii 
Kocası ona umutsuzca sorar: “Değişsem yapabilir miyiz?” 
i Kadın şöyle cevap verir: “Öfke ve içerleme listemin değişik bir yoldan uzayıp gitmesinden başka işe yaramaz.” 
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Bazı kadınlar, maço savunmalarına atlayarak bu karışıklık dönemini aşıyor gibi gözükmektedir. Bu kadınlar kendi bağımlılıklarını, duygularını ve korkularını katı bir şekilde inkâr eder. Bunun sonucunda da erkeğin ödediği bedeli öderler: yalnızlık, motivasyonu yüksek, hedef yönelimli bir yaşam tarzı, onlarla ilişkiden kaçan erkekler üzerindeki etkilerine karşı duyarsızlık. 

Birer maço kadın olarak, dünyayı maço erkekle aynı şe kilde algılarlar. Çağdaş erkek kadar kötü olmalarına itiraz ederler, ki gerçekten de öyleler. Maço erkekte de, kadında da varolabilir. Bu, ihtiyaçları, duyarlılığı, bağımlılığı, korkuyu, pasifliği ve duyguyu yaşamaya ve kabul etmeye karşı oluşturulan bir dizi savunma mekanizmasıdır. Bu savunmaların toplamı ise kopuk, insanca olmayan bir davranıştır. Dolayısıyla bir kadın da tıpkı bir erkek kadar maço olabilir ve aynı şekilde bir erkekte de kadınca savunmalar bulunabilir. Bireyler arası sorunları ve çarpık algılamayı yaratan şey kişinin cinsiyeti değil, bu erkekçe ve kadınca savunmaların etkisidir. 

Erkek ve kadınlara yönelik bir iletişim atölyesinde yeni kadın-erkek ilişkilerine ilgi duyan bir grup erkek, içinde bulundukları -ve bulunan herkesin kaybettiği- durumları kadınlara şöyle anlatıyor: 


“İlişkide hem ayrı, özerk bir insan olmayı, hem de aynı zamanda korunup gözetilmeyi istiyorsunuz. Sizi istediğinizi söylediğiniz şekliyle değerlendirip size tamamen eşitmişiz gibi davrandığımız zaman buna içerliyor, hayal kırıklığı hissediyorsunuz. Geleneksel yollardan ihtiyaçlarınızı karşıladığımız zaman da kendinizi aşağılanmış, horlanmış hissediyor ve rahatsız oluyorsunuz. | 

“İlişkide yakın olmamızı, size derinden bağlanmamızı istiyorsunuz. Bağlandığımız zaman ise sıkılmaya başı lıyor, kendinizi boğulmuş, heyecansız hissediyor ve size 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çok bağımlı hale geldiğimizi söylüyorsunuz. Bağlanmak istemediğimiz zaman da bizi olgun olmamakla, narsist, bağlanmaktan korkuyor olmakla suçluyorsunuz. 

“Bir seks objesi olarak değil, bir insan olarak görülmek istediğinizi söylüyorsunuz, ama erkekleri mesleki statülerine -güç konumlarına ve zenginliklerine- göre çekici buluyor veya bulmuyorsunuz. Size aynen karşılık verdiğimiz zaman içerleme ve hayal kırıklığıyla geri çekiliyor, bizi suçluyor, şoven etiketi vuruyorsunuz. 

“Duygularımızı ifade etmemizi istiyorsunuz, ama derinlerde bir yerde hâlâ duygu dışa vurumunu zayıflıkla ilişkilendiriyorsunuz. Duygularımızı gösterdiğimiz zaman zayıf olduğumuzu düşünüyorsunuz. Bunlar öfke, kıskançlık, bağımlılık, ya da ilgiye açlık gibi sizin hoşlanmadığınız duygularsa, bizi düşmanca veya sorunlu olmakla suçluyorsunuz. Duygularımızı kontrol ettiğimizde ise savunmacı ve kapalı olduğumuzu söylüyorsunuz. 

“Ev işlerinin temel sorumluluğunu üstlenmeniz konusundaki beklentilere içerliyor, bunu reddediyorsunuz. 
Yine de bizi hâlâ evin geçiminin birincil sorumlusu olarak görüyorsunuz. Evdeki sorumlulukları paylaşmak büyük çaba harcadığımızda beceriksizliğimizi eleştiriyor, hevesimizi kırmaya çalışıyorsunuz, çünkü size engel olduğumuzu söylüyorsunuz. Evin geçimini sağlama konusunda iyi ve istikrarlı olmadığımız zaman “erkek? olarak bize saygınızı ve ilginizi kaybediyorsunuz. 

“Önemli kararları size danışmadan aldığımız zaman kendinizi yönetilmiş hissediyorsunuz. Kararı biz vermediğimiz veya sorumluluğu sizin kucağınıza bıraktığımız zaman bizi kararsız, kendinden emin olmayan birisi gibi görüyorsunuz. 

“Erkek arkadaşlarımızla takılmadığımız zaman, takılmamızı istediğinizi söylüyor, hatta sürekli ayak altında dolaştığımızdan yakınıyorsunuz. Yakın arkadaşlarımız 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olduğu ve bu tür ilişkilere zaman ayırdığımız, arkadaşlarımızla ilgilendiğimiz zaman da ihmal edilmekten şikâyetçi oluyor, dayranışlarımızın çocukça, hatta gizli eşcinselliği çağrıştırır nitelikte olduğunu söylüyorsunuz. 

“Cinsel açıdan saldırgan olduğumuz zaman “ısrarcı, baskılı davranışımıza” olumsuz tepki veriyorsunuz. Cinsel açıdan saldırgan olmadığımız, ya da sevişmeye başlama konusunda payınıza düşeni yapmanızı beklediğimiz zaman ise etkisiz, pasif, erkeksi olmayan âşıklar olduğumuzu düşünüyorsunuz. 

“Cinsel açıdan daha rahat ve duyusal, daha az hedef yönelimli ve performans bilinçli olmamızı istiyorsunuz. 
Yine de ereksiyon olmadığı zaman canınız sıkılıyor ve s0- runumuzun ne olduğunu merak ediyorsunuz. İyi bir cinsel performans göstermemizi bekliyorsunuz. 

“Bizi daha az çalışmaya teşvik edersiniz, ama daha a: para harcama konusunda somut öneriler getirmezsiniz Sıkı çalışmayı sürdürdüğümüz zaman parayı, başarıyı ve hırsı takıntı haline getirdiğimizi, ilişkiden kaçındığımı düşünürsünüz. Eğlenceye daha fazla, işe daha az zam: ayırmaya başladığımız zaman ailenin temel geçim kaynağı olmamız ve bundan sorumlu olmamız nedeniyle kaygı duygularının altında eziliriz, çünkü ipin bir ucundan da siz tutmuyorsunuz. 

“İletişimsizlikten yakınıyorsunuz. “Tamam, hadi deni yelim. Ne konuşmak istiyorsun?” dediğimiz zaman ceva bınız şu oluyor: “Bilmiyorum. Sen başla.” 

“Kızdığımızda bunu bilmek istediğinizi söylüyorsu: nuz. Güçlü öfke tepkilerini dile getirme riskini göze al dığımız zaman uzaklaşarak, ağlayarak, bizi düşmanca duyarsız olmakla suçlayarak tepki veriyorsunuz. 

“İlişkide dominant taraf olduğumuzda sizi yönettiği mizi söylüyorsunuz. Egemen olmayı bıraktığımız za: 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ise hiçbir şey olmuyor, çünkü boşluğu doldurmuyorsunuz, bunun yerine zayıf olduğumuzu düşünüyorsunuz. 

“Beslenilmek, bakılıp gözetilmek istediğimizi söylediğimizde bağımlı olduğumuzu, çok şey beklediğimizi düşünüyorsunuz. İhtiyaçlarımızı göstermeyerek duyarlı olmaya direndiğimiz zaman da kendimizi açmaktan ve yakınlaşmaktan korktuğumuzu söylüyorsunuz. 

“Sizinle etkileşirken kendiliğinden ve samimi olmamızı istediğinizi söylüyorsunuz. Ama öyle olduğumuz zaman da -ki “samimi olmaya? sizin hoşlanmadığınız veya seksist olarak değerlendirdiğiniz davranışlar ve sözler de dahildir bize karşı eleştirel ve yargılayıcı oluyorsunuz. 
Sadece sizin hoşunuza giden yollardan “samimi? olmamızı istiyorsunuz. 

“Hırslı ve başarılı, ama ayrıca rahat, yakın ve bağlı olmamızı istiyorsunuz. Bizden imkânsızı, “her konuda en iyisi? olmamızı istiyorsunuz. Aynı anda hem sıcak, yakın bir insan olmamızı istiyorsunuz, hem de dünyayı dize getiren bir başarı bekliyorsunuz. Yok böyle bir şey!” 


Erkeğin Kadını Delirtme Yolları 


Erkeklerin özgürleşme yolunda verdikleri çift anlamlı mesajlarla kadınları delirtme tarihçesi daha kısadır ve daha az yazılıp çizilmiştir, çünkü kadın hareketi ve değişimlerinin yirmi yıllık bir geçmişi vardır, buna karşılık erkek bilinçlenmesi daha yeni başlamıştır. Birçok erkek değişme ihtiyacının farkına varmaya bile yanaşmamaktadır. 

Delirten tepkilere yol açan kadın çatışmalarının kontrolü ele alma, doğrudan ve girişken olma, kendi cinselliğine sahip çıkma ve saldırganlığı dile getirme konuları üzerinde odaklanmasına karşın, erkek çatışmaları tam tersi konulara dayanmaktadır. 
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Özgürleşme yolundaki erkekler, yönetme ve özerk, duygusuz, ihtiyaç duymayan, saldırgan, cinsel yönelimli ve güçlü olmaya yönelik katı eğilimlerinden nasıl kurtulacaklarını, ama aynı zamanda güvenlik, yeterince erkeksi, kadınların cazip bulacağı, hem erkeklerin hem de kadınların aynı şekilde saygı duyacağı bir insan olma duygusunu nasıl koruyacaklarını keşfetmeye çalışmaktadır. 

Derin bir düzlemde erkek özgürleşmek istese de, sürekli meydan okuma ve mücadeleler yoluyla erkeksi yöneliminin sağladığı heyecana sıkı sıkıya sarılabilir. Dahası, kadının değiştiğini ve eşit bir partner olduğunu görme arzusu, kadın üzerinde bağlılığını ve ilgisinin devamını garanti ettiğine inandığı gücünü ve kontrolünü kaybetme konusundaki isteksizliğiyle çatışır. , 

Gelişimlerinin bir erkekle ilişkiden daha öncelikli olduğuna inanan çağdaş kadınların tersine erkeklerin çoğu bir kadının çekici bulduğu yanlarını felç edecek bir yoldan değiş» mekten korkar. Kuşkusuz bu, günümüzde kadın ve erkeğin değişme çabalarının niteliği ve niceliği arasındaki kilit farktır. Psikolojik açıdan erkek, kadından önemli ölçüde daha 

fazla tecrit olmuştur ve anlamlı ilişkiler kurma konusunda daha beceriksizdir ve bu nedenle en derin anlamıyla kadına, kadının ona olduğundan çok daha fazla bağımlıdır. Erkek kadına kadının ona olandan daha fazla ihtiyaç duyduğu için, kadını kendinden uzaklaştıracak şekilde değişmekten korkar, 

Değişmeye çalıştıkça, kendi çelişkili mesajlarıyla kadını delirtir. Kadının güçlü, bağımsız ve girişken olmasını istediği mesajı verir, ama geleneksel hayran ve uysal kadın rolünü. 
oynayan bir kadının romantik çekimine kapılır. Bu ikilem, arzu edilen, ama bir o kadar da özerk bir insanın olması, gereken her şey olabilmek adına çok ve dürüst bir çaba har: cayan bir kadın tarafından çok güzel dile getirilmiştir. Bir şirketi yönetebilecek, ama evde çocuklarıyla mutlu olabilen 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bağımsız, ama bir o kadar da verici ve özenli bir kadındı. 
Söylediği şu: “Şimdi de Jerkek| ona göre çok fazla olduğumu söylüyor. Pasifken sıkıcıyım. Güçlüyken ise çok fazla tehditkâr oluyorum.” 

28 yaşında bekâr, çalışan bir kadın, sevmeye başladığı bir 
erkek konusundaki hayal kırıklığını şöyle ifade ediyor: 

“Yakınlarda çıktığımız gezide ilginç bir şey oldu. İlk gün akşam yemeğimizi çok pahalı bir restoranda yedik ve hesabı Cliff ödedi. İkinci gece de yine çok pahalı bir restorana gittik, hesap gelince “Bu gece yemeği ben ısmarlamak istiyorum,” dedim. Biraz itiraz ettikten sonra hesabı ödememe izin verdi. Hesabı ödemekte gerçekten ısrar etseydi, onu zor durumda bırakmazdım. Hesabı ödemesi- ne izin verir, ama daha sonra bunu onunla konuşurdum. 
Ama yapmadı. Birçok konuda geleneksel düşüncelere sahip birisinin buna izin vermesinin gerçekten çok hoş olduğunu düşündüm ve bu konuda daha sonra ona iltifat etmek istedim. 

“Eve gelince sigara tabakamı açtım ve yemeğin parasını tabakaya gizlice koyduğunu gördüm. İlk düşündüğüm şey, tıpkı küçük bir kızken babamın yaptığı gibi davrandığıydı. Babam, hesabı ödememe izin verir, daha sonra da parasını bir şekilde bana verirdi. ... Küçük bir çocuk için bunu yapmak çok hoştur, ama aynı şeyi saygı duydu-Zunuz erişkin bir insana yapmazsınız. Bu, erkeğin kadını nasıl gördüğüyle ilgili değildir. Bu, kadınları anlamayla ilgilidir, ki bu da aynı ölçüde önemlidir.” 


Kariyerine önemli ölçüde zaman ve enerji harcayan evli bir kadın, karşı karşıya bulunduğu ikilemden dolayı yoğun öfke hissettiğini fark eder. “Şefkatli olmam, kendimi aileme adamam bekleniyor, ama biliyorum ki sözde önem verse de toplumun buna pek değer vermiyor. Sürekli şefkatli, yakın, sevgi dolu olmazsam, bir kadın olarak başarısızım demektir. 
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Ama buna öncelik verdiğim zaman da çantada keklik ve bir insan olarak başarısız görülüyorum. Dönemsel olarak, olan biteni düşününce böyle bir tuzağa düşmüş olduğum için içimde hissettiğim öfkeyi zar zor kontrol edebiliyorum.” 

Kadınlarda ağır basan ve acı verici olan zorluk, bir yandan özerk güçlerini geliştirirken, diğer yandan da erkekler için sevilebilir ve çekici olma özelliklerini korumaya çalışmalarıdır. Bu kadınlar, onlara övgüler yağdıran, ama öte yandan da eski zaman femme fatale'si (fettan, felakete nedeni olan) peşinden koşan erkeklerin ikiyüzlü tepkilerine mar: kalırlar. O zaman elbette tıpkı kadınların görmezden geldiği duyarlı erkek gibi acı duyarlar, Bir kadın yazar bunlara “tehlikeli zamanlar” diyor: “Kadınlar buna katlanmak, ba: gımsızlık ve kendini tanımlamanın sadece sevgi ve sıcaklık pahasına gerçekleşebileceği korkusunu yenmeyi öğrenmel zorunda kalacaktır.”* 

Psikolog karısı Dr. Leotta Tucker ile birlikte siyahi ka: dınlarla erkekler arasındaki uçurumu kapatmaya yardım. 
olmak amacıyla “Siyah Aşkı“ çalışma atölyeleri düzenley, Yale Üniversitesi'nden psikiyatri doçenti Dr. Robert Tucki günümüzün güçlü siyahi kadınının içinde bulunduğu çi ikilemi şöyle tanımlıyor: “Erkekler sıklıkla güçlü oluşların: dan ötürü siyah kadınlardan övgüyle söz eder, ama bu hay ranlığı kadınlarla ilişki tarzlarına yansıtmazlar. Yumuşak uysal olmadıkları için siyahi kadınlara içerlerler. Bir anla da kadınlardan her şey olmalarını bekliyorlar.”* 

Harvardlı psikiyatrist Dr. A. Poussaint de siyah erk. 
güçlü kadına yönelik tutumundan söz ediyor: “Erkekler, ka dınların gündelik yaşamın her alanında onlara meydan oku; yarak, insanlıklarını, öz-saygılarını test ederek, kendileri güvensizliklerini körükleyerek onlarla rekabet ediyor gil ilişkide sanki her zaman bir üstünlük yarışı varmış gibi dat ranmalarından rahatsız oluyorlar.” 
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Bu bölümde daha önce sözünü ettiğim iletişim laboratuvarındaki kadınlar, içinde bulundukları ve oradaki herkesin kaybettiği durumları erkeklere şöyle anlatıyor: 


“Doğrudan, girişken ve cinselliğini açıkça ifade eden kişiler olmamızı istediğinizi söylüyor, sonra da bunu yaptığımızda pasif, ürkek ve reddedici davranıyorsunuz. 

“Cinselliğimizi doğrudan ifade ettiğimiz zaman dürüstlükten hoşlandığınızı söylemenize rağmen, ya heyecanınızı kaybediyorsunuz, ya da meydan okuma ve baştan çıkarma olmaması sizi korkutuyor. Cinsel açıdan daha az müsait olduğumuz zaman bizi oyun oynamakla suçluyorsunuz. 

“Sorumluluk almamızı, kendi masraflarımızı karşılamamızı ve destek için size güvenmememizi istiyorsunuz. 
Ama bu süreç zaman, duygusal paylaşım ya da size ihtiyacımız bağlamında bizi sizden uzaklaştırdığı takdirde kendinizi tehdit altında hissediyor ve buna içerliyorsunuz. 
Başka bir ifadeyle, kendi geçim kaynaklarımız olmasını, ama mesleğimizi sanki sizden hiçbir şey götürmeyen yan uğraşmış gibi ele almamızı istiyorsunuz. Bağımlılığımızın artık size bağımlı olmayacağımız bir noktaya kadar gelişmesini istemiyorsunuz, çünkü size hiç ihtiyacımız olmadığını, hatta sizi hiç sevmediğimizi anlamamızdan korkuyorsunuz. Sizin için müsait olduğumuz, ihtiyaçlarınızı karşıladığımız zaman bizi çantada keklik görüyor, hatta bize saygınızı kaybediyorsunuz. Sizinle ilgilenmediğimiz zaman ise bizi bencillikle ve sizi reddetmekle suçluyorsunuz. 

“Dışarıdaki işimizi hayal kırıklığı veya bu konudaki duygularımızı ifade etmeden yürütmemizi istiyorsunuz. 
Dünyanın gidişatı, nasıl daha nesnel, pragmatik, kendi çıkarını düşünen kişiler olacağımız konusunda nutuk çekiyorsunuz. Size kulak asıp o tarzı benimseyerek hırslı ve 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başarılı olunca da bize soğuk, “kök söktüren” ve “kadınsı değil? damgasını vuruyorsunuz. .— 

“Kararların sorumluluğunu almamızı ve birlikte olduğumuz zamanlarda yapılacakları planlamamızı istiyorsunuz. Bunu yapınca ve planlarımızı size anlatınca da eleştirel oluyorsunuz, çünkü bizim planlarınız sizinkilerden farklı oluyor, ya da ilginizi hiç çekmiyor. Kararı biz vermediğimiz veya plan yapmadığımız zaman bizi sorumluluk almamakla, sıkıcı, hayal gücünden yoksun olmakla suçluyorsunuz. 

“Nelere kızdığımızı ve kızgın olduğumuzda bunu doğrudan dile getirmemizi istediğinizi söylüyorsunuz. Bunu yapınca da bizi düşmanca olmakla, reddetmekle, yargı lamakla ve yaralayıcı olmakla suçluyorsunuz. Öfkemizi kendimize sakladığımız zaman ise bizi yapmacık ve manipülatif olmakla suçluyor, bize gerçekten güvenmiyor. 
sunuz. 

“İlişkiye yaklaşımımızda daha nesnel ve manuklı ok mamızı istiyorsunuz. Öyle olunca da duygusuz, ilgisiz. 
veya çok mesafeli olduğumuzu söylüyorsunuz. Olmadığımız zaman ise 'mantıksızlığımız' sizi çileden çıkarıyor ve bizi “çatlak” olmakla suçluyorsunuz. 

“Hayatımızın merkezindeki insan olmak istiyorsunuz. 
Öyle olunca da sizden çok fazla zaman ve enerji istediği-. 
mizi düşünüyorsunuz. Hayatımızın merkezine sizi oturtmadığımız zaman sevgisiz olmakla ve sizi reddetmekle 
suçluyorsunuz. 4 

“Fiziksel anlamda kendimize bakmamızı, aktif ve formda olmamızı istiyorsunuz. Aynı zamanda, “sporcul veya sportif anlamda rekabetçi olacağımızı düşündüğünüzde bundan hoşlanmıyorsunuz. Daha sportif oldı muz zaman bizimle dostça ilişki kuruyor, ama cinsel a: dan daha az çekici buluyorsunuz. Kenarda bekleyen kendisi düzensiz olduğu için size Süpermen gözüyle 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kan makyajlı, yüksek topuklu pasif, “narin? kadına bakmaya başlıyorsunuz. Formumuzu korumadığımız zaman tembel olmakla ve kendimizi bırakmakla suçluyorsunuz. 

“İlişkinin daha oyunbaz ve ilginç olmasını istediğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten oyunbaz olup gevşediğimiz zaman ise gerçekten rahatsız olup bizi kapatmaya çalışıyorsunuz.” 


Birbirini Delirten Çitler 


Çiftler arasındaki uçucu, kırılgan, tarafları çileden çıkaran etkileşimlerin temelinde, aynı zamanda hem geleneksel ilişkinin tüm avantajlarını ve güvenliğini garanti eden, hem de özgür, eşitlikçi bir temele dayanan “yakın ama özgür ve eşit” bir ilişki kurma çabası yatmaktadır. Erkek şunu söyler: “Güçlü bir kadınla tanışırım. Ama duygusal açıdan yakınlaştığımız an, kimliğinden vazgeçen ve korunup gözetilmek isteyen küçük bir kıza dönüşür.” Kadın şunu söyler: “Özgür” bir erkekle tanışırım. Yakınlaştığımız an, beni sahiplenmek ve yönetmek ister; ve istediğini söylediği şeyi -onu sevecek ama rahat bırakacak birisi- ona verdiğim zaman geri çekilir ve ortadan kaybolur.” 

Bu tür çelişkili mesajların klasik arenası cinselliktir. Erkek, cinsellik konusunda kadının daha açık olmasını ister, kadın da bunu kabul eder. Ama kadın daha açık olduğunda erkek kendini kullanılmış hisseder, kadınsa kendini çok kolay sunup sunmadığını merak eder. Ayrıca erkeğin kadının yeni cinselliğine yönelik ilgisiz tepkisi, kadının istenmediği duygusuna kapılmasına neden olur. Ayrıca cinsel konularda açık olmak, kadın için geleneksel güç kaynağından vazgeçmek anlamına gelir. Erkeğin onunla seksi çantada keklik görmesi halinde kadın buna içerler. Erkeğe, performans baskısı hissetmesine gerek olmadığını söyler, ama erkekte 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ereksiyon veya heyecan olmadığı zaman olumsuz tepki verir. 
Kadın orgazm beklediği, yavaş, tensel sevişme istediği zaman erkek tehdit, baskı ve gerilim hisseder. Kadına seks konusunda açık olmasını istediğini söyler, ama kadının müsait (ulaşılabilir) olmaması onu daha fazla tahrik eder. 

Genelde ilişkilerinde artan ölçüde öz-bilinçli olma ve bunun sonucunda birbirine baskı yapmaktan korkarak ve seksist bir beklentiyi çağrıştıran her şeye içerleyerek birbirlerini hareket edemez hale getirme eğilimi gösterirler. Kadının seksizm konusundaki savunmacılığı, erkeğe açık olmasını söylese bile erkeğin isteklerini dile getirmesini giderek daha da zorlaştırır. Kadının, çok fazla şey beklediğini veya onu köle gibi gördüğünü düşünmesinden korkar. Aynı şekilde kadın da daha açık ve direkt olmak ister, ama bunun erkeği rahatsız etmesinden korkar. Sonunda her iki taraf da ihtiyaçlarını, duygularını, verip karşılığında bir şey alamıyor duygusunun yarattığı derinlerdeki içerlemelerini gizler. Buna ek olarak her biri karşısındakinin gelişmesini ve değişmesini, ama bunun kendi güvenliğini tehdit etmeden olmasını ister. 

Michael ile Debby Richards, hiç bitmeyen bu çelişkili mesajlar ve dürtüler nedeniyle çalkantılı bir ilişkileri olan çağdaş bir çifttir. Colorado'da geleneksel kökleri olan küçük bir toplumda yaşamalarına karşılık, erkek ve kadın rolleri konusundaki yeni bilinç akımının bir parçasıdırlar. 

Debby müsabakalara katılacak çapta bir kayakçı ve yarı zamanlı bir marangozdur. Michael ise sessiz, içe dönük, duyarlı bir bilgisayar satıcısıdır. Kök salmış geleneksel ihtiyaçlarla yeni uyanan özgürleşme arzuları arasında kalan bu çift, boşanma tehditlerine varan büyük kavgalara varıncaya kadar birbirlerini çileden çıkarmış, sonunda ilişkilerini düzeltmek için çareyi bir terapiste danışmakta bulmuştur. 

Otuzunda olan Debby yirmili yaşların başlarında iki çocuk annesi olmuş ve okulu bırakmak zorunda kalmış, ama 6 
günden sonra bağımsız bir yaşam tarzı geliştirmiş. Birkaç yıl 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sonra okula dönmüş, formunu korumak için saatlerce kayak çalışmış, eve düzensiz saatlerde gelmiş; bu da evin geçiminin tüm yükünü omuzlarına alan kocasının, sıklıkla kendisi ve çocukları için yemek hazırlamak zorunda kalması anlamına geliyormuş. Debby, kocasının ondan geleneksel kadın olmasını beklememesi, onun eğitim ve spor alanındaki çabalarını desteklemesi gerektiğinde ısrar etmiş. Adama şöyle diyormuş: “Genç yaşta beni hamile bıraktın, bu nedenle okulumu bitiremedim.” 

Başarı yönelimli bir iş adamı olan Michael ise arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirebilmek, ayrıca müzik eğitimi alabilmek için programını hafifletmenin yollarını arıyormuş. 
İşten eve döndüğünde karısının nadiren onu karşılamasına veya yemek hazırlamasına derinden içerliyormuş. Sürekli tartışıyorlarmış, çünkü kadın Michael'in onu kontrol etmeye çalıştığını ve eski moda karı rolü oynamaya zorladığını söylüyormuş. Erkek de onu gerçekten umursamadığını söyleyerek karşılık veriyormuş. 

Karar verme süreciyle ilgili olarak da ateşli tartışmalar yaşanıyormuş. Evlerini satıp yeni bir ev yaptıracaklarmış, bu nedenle evleri bitinceye kadar kalabilecekleri bir yer bulmaları gerekmiş. Debby, yer belirleme sorumluluğunun kendisine bırakılmasında ısrar ediyormuş. Kadının her şeyi onun yapmasını beklemesi Michael'ı çileden çıkarıyormuş. Debby ise onun istediği gibi ne zaman karar verse, sürekli tercihlerini eleştirdiğini söyleyerek karşılık veriyormuş. Michael yer bulma işine el koyunca (Debby “Nasıl biliyorsan öyle yap. 
Bana da taşınmak kalır” demiş), son kararı vermeden önce ona danışmamasına içerlemiş. 

Her iki taraf da cinsel açıdan başkalarına ilgi duyduklarını itiraf ediyor, ancak ilişkileri olduğunu inkâr ediyorlardı. Kıskançlık ve kuşku artmıştı, ta ki sonunda birbirlerine cinsel fantezilerini açıklamaya karar verinceye kadar. Debby her ikisinin de tanıdığı başka erkeklerle ilgili fantezilerini anlatınca Michael kırılıp öfkeyle tepki vermiş. Kadın devam etmek istemeyince kocası onu suçlamış: “Bir şeyler gizliyor sun. Sana güvenmiyorum. Bana doğruyu söylemiyorsun. 

Hiperaktif kızlarının yetiştirilmesi konusunda da aynı şekilde acı verici kavgalar oluyormuş. Michael, Debby'i kızı ie mal etmekle veya onu aşırı korumakla suçluyor, Debby de o zaman ona sen bak,” diyerek karşılık veriyormuş, bunun üzerine Michael onu sorumsuz bir anne olmakla eleştiriyormuş. 

Bu çiftle yapılan terapide, birbirini suçlamak yerine s0- rumluluk almaları, birbirlerini soktukları çifte ikilemleri kavramaları, derinlerdeki duygusal tepkilerini özgür bir evliliğe ilişkin gelişmiş entelektüel fikirlerinden ayırmaları için bir yıl çalışmak gerekti. ği 

Çiftlerin tutarsız ve birbirine aykırı beklentilerle birbirini çileden çıkarmasına ilişkin bir diğer örnek, coşkulu, “büyü: lü” bir flörtten evliliğin ilk altı ayında neredeyse şiddetin söz konusu olduğu bir duruma gelen kırkına merdiven dayamış evli bir çiftti. Her ikisi de, çok geleneksel evliliklerinden kaçmak için daha önce boşanmış ve böyle bir yapıya bir daha asla girmemeye yemin etmişti. 

Victoria, bekârların gittiği bir tatil yerinde tanıştikeiğ üç saat sonra Matt'a “onun için yanıp tutuştuğunu” ve “onunla sevişmek istediğini” söylemiş. Matt, kadının açık sözlülüğüne neşeyle karşılık vermiş, günün kalanı boyum tutkuyla seks yapmışlar. Matt, Victoria'nın “müstehcen dil konusundaki rahatlığına ve kadınca cazibesiyle birlikte saldırganlığını kullanmasına hayrandı. Ayrıca para harcama konusundaki rahat tutumuna da hayrandı. “Eğlenmesini bilmeyen, gergin, geleneksel bir kadınla” 15 yıllık çok geleneksel bir evlilikten sonra aradığı, “hayatı dolu dolu yaşayan” kadınmış. i 

Tanıştıklarında Matt işsizmiş ve ciddi olarak iş aramıyor. 
muş. Bunun yerine, biriktirdiği az buçuk bir parayla geçiniyor ve günlerini piyano çalışarak, dergisinde yazarak geçiriyormuş. Victoria, Matt'ın iş konusundaki rahat tutumunun harika olduğunu düşünmüş. 

Birbirlerinde “sihirli” eşi bulduklarına inanarak bir ay sonra evlenmeye karar vermişler. Ama Matt, evliliklerinin üstünden üç ay geçmeden Victoria'nın açık sözlülüğüne, “dikkati çekecek kadar açık, seksi” giyim kuşamına olumsuz tepki vermeye başlamış. Bunlar, başlangıçta onun ifadesiyle bu “son derecede özgür kadın”da onun çok hoşuna giden unsurların aynısıdır. Artık onu ağzı bozuk yosma diye adlandırıyor, gördüğü her çekici erkeği baştan çıkarmaya çalışmakla suçluyordu. Tanıştıkları gün kadının üzerinde gördüğü ve çok hoşlandığı bikiniyi parçalayıp atmıştı. Ayrıca savurganca alışkanlıklarından dolayı onu eleştirmeye başlamıştı. Her zaman bağımsızlığıyla gurur duymasına rağmen Victoria, adamı eleştirmekten kaçınmış ve değişerek onu hoş tutmaya çalışmıştı. 

Victoria bu arada Matt'ın iş bulma konusundaki pasif tutumundan ve evde sürekli ayak altında dolaşmasından daha fazla rahatsız olmaya başlamıştı. Matt'ın onun kredi kartını kullanarak kendine giyim kuşam almasına sinirleniyordu. 

Evlenmeden önce Matt'ın çok sayıda arkadaşı ve tanıdıgı varmış. Victoria, onun yakın erkek arkadaşları olmasına hayranmış. Evlendikten sonra kocası gününü arkadaşlarıyla geçirdiği zaman kuşkucu davranmaya ve kırgınlık duymaya başlamış. Onu “gizli eşcinsel” olarak değerlendirmiş ve neden hâlâ bekâr arkadaşlarıyla olmak istediğini merak etmiş. 

Victoria, katı ve bağımsız davranmayla incinmiş küçük bir kız gibi ağlama arasında mekik dokuyormuş. Buna karşılık Matt da maço-koca-efendi olmayla, küçük, bağımlı bir erkek çocuk gibi davranma arasında gidip geliyormuş. Her ikisi de hangi rolü oynarsa oynasın, bu sonunda bir çatışma kaynağına dönüşüyor ve kavgalar giderek daha şiddetli oluyormuş, ta ki şiddete başvurma noktasına ulaşıncaya kadar. 
Boşanmaya karar verdiklerinde eski geleneksel benlikleri ile yeni benlikleri arasındaki çatışma arasında umutsuzca sıkışıp kalmıştı. 

Bir ayakları gelenekte, diğer ayakları da “açık, dürüst, özgür ve kendiliğinden” özgür ilişki vizyonunda olan birçok çift, bu çelişkili beklentilerle birbirini çileden çıkarmaktadır. 


Bu temel çatışma alanları şunlardır: 


Büyü (Değiş) 
AMA 
Güvenliğimi Tehlikeye Sokma 

Kendilerini coşkulu, güvende ve iyimser hisseden çiftler gelişip değişme konusunda birbirine cesaret verir. Ama kendine güvensizlik, reddedilmişlik duygusuyla, bu değişmenin ilişki için bir tehdit olmasından korkarlar ve bu nedenle karşıdaki insanın gelişimini engellemeye yönelik çabalara Bini şirler. Taraflardan birisi değişince diğeri bunu tehdit (tehlike) olarak algılar. Değişme durunca tehdit can sıkıntısına dönüşür. 


Açık ve Dürüst Ol 
AMA 
Duyarsız ve Kırıcı Olma 

Her özgür kafalı çiftin içinde tamamen dürüst olma, aynı zamanda hem yakın hem de hilekâr olma ikiyüzlülüğünden kaçınma arzusu vardır. Ama dürüstlük ve açıklık kırıcı veya tehdit edici olabilir. Bu doğru olmasaydı, her şeyden önce bilgi ve geri bildirim alıkonmazdı. Açıklık olması halinde karşıdaki kişi kırgınlık duyabilir. Açıklıktan kaçınılması halinde ise dürüst olmama suçlaması söz konusu olacaktır. 
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Özgür 
AMA 
Yakın Ol 
Yakın ama özgür olma ihtiyacı, özgürlüğün çileden çıkaran en güçlü biçimlerinden biridir. Bu tip çiftlerin fantezisi, yoğun yakınlıkla birlikte tam bir özgürlüğe sahip olmaktır. 
Bu atmosferde çelişik anlamlı mesajlar bolca bulunur. Boğuyor olma suçlamalarını ve özgürlük arzularını, taraflardan biri özerk davrandığı zaman reddedilme ve terk edilme algısının yarattığı öfke dolu acı haykırışları izler. 


Kendin Ol 
AMA 
Yerinde Davran ve Gerçekçi Ol 

Bu, karşıdaki insanın “doğal olması” arzusu ile, karşısındakinin onun koyduğu sınırlar çerçevesinde değişmesini isteme arasındaki çatışmadır. Her iki durumda da içerleme artar. Doğal olmak karşısındaki insanda reddedilme duyguları uyandırabilir. Karşısındakinin sınırları ve kaygıları çerçevesinde değişmek, onun tarafından denetlenme duygusuna yol açar. 


Gerçek Duygularını İfade Et 
AMA 
Sadece Kafamda Seninle İlgili Yarattığım 
İmaja Uyan Duygularını İfade Et 
Erkekle kadın gerçek duyguların paylaşılması konusunda birbirini teşvik ederken sıklıkla sadece kontrol altında tutulabilen ve romantik imajı bozmayan duyguları kasteder. 
Kadınlar erkeklere ağlama veya kırgınlık ya da acı duygularını dışa vurma konusunda rahat olmalarını söylerler, ama duygular konusunda dürüst olmanın, can sıkıntısı, öfke, 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kafa karışıklığı, kıskançlık ve sahiplenmecilik de dahil olmak üzere, istenmeyen duygu ve tepkilerin dışa vurumunu da içerdiğini unutuyormuş gibi davranırlar. 

Bu olumsuz duygular açıkça dile getirilince bunları nevrotik veya düşmanca olarak yorumlama eğilimi gösterirler. 
Aynı şekilde kadınlar da can sıkıntısı, cinselliğe açlık, kadın rolünü oynamaya direnme, başka erkeklere ilgi de dahil olmak üzere kendi dürtü ve duygularının tamamı konusunda açık davranınca savunmacı bir düşmanlığa toslarlar. 


Örtülü Öfke Olarak Özgürlük Felsefesi 


Tüm özgür kadınların her şeyin en iyisini isteyen birer ikiyüzlü olduğunu söyleyen bekâr erkekler; hiç iyi erkek kalmadığını söyleyen özgür, bekâr kadınlar; savunmacı bir tu tum takınan ve ne yaparlarsa yapsınlar -maçoysa seksisttir, özgürleşmeye çalışıyorsa yapmacıktır— erkeklere kuşkuyla yaklaşan ve düşmanlıklarını özgürleşme felsefesinin soyut lamalarının ve polemiklerinin arkasına saklayan feministler; özerkliklerini tutkuyla savunan ve hiç kimsenin ihlaline izin vermeyen insanlar: Hepsi de, karşı cinse yönelik kendi içlerindeki yoğun öfkeyi akla uyduruyor, kanalize ediyor ve böylece kontrol altına alıyor olabilir. Özgürlük felsefeleri bü öfkeyi kabul edilebilir, “aydın” felsefe konumuna dönüştüren bir araç olup çıkar. Doğru şartlar altında yakınlık arzusu taşıdıklarını savunsalar da, öyle görünüyor ki bu şartları hiç bulamazlar veya yeterince mükemmel birisiyle hiç karşılaşmazlar. Altta yatan bastırılmış öfkeleri öyle bir kopukluk ve kusur buluculuk yaratır ki, karşı cinsi savunmaya geçirir ve psikolojik olarak yaralanıp küçük düşmeksizin onlara yaklaşmak imkânsızlaşır. “ 

Günümüzde olduğu gibi geçiş döneminde psikolojik zor” luk, felsefi olarak üretilen şeyi altta yatan duygusal niyetten 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ayırmaktır. Ne zaman özgürlük konusunda görünen haliyle değerlendirilecek felsefi bir tutumdur ve ne zaman bağcı (karşı cinsi) dövmeyi amaçlayan bilinçsizce gizlenmiş bir üstünlük kurma çabasıdır? Bu son durumda karşıdaki insan —belki de ölmenin veya ortadan kalkmanın dışında— ne yaparsa yapsın, hep yanlıştır, başarısızdır, ya da kuşkuludur. 
Yakınlık arzusu dile getirilebilir, ama altta yatan motivasyon €trafına duvar örmek ve ilişkilerden uzak durmaktır. Sürekli başkalarını ve toplumdaki adaletsizlikleri suçlama tutumu takınılır. 

Bu, “özgürleşme yolunda” kendilerini değiştirmeye çalişan erkekler ve kadınlar için aynı ölçüde geçerli olabilir. 
Feministlerin başlangıçta seksizm konusunda günümüzde erkeklerin de yaşıyor olabileceği ani bir aydınlanma anı olarak tanımladıkları “tıkla deneyimi” (ani içgörü), başlangıçta heyecan verici ve özgürleştirici olsa da, sembolik olarak karşı cinsle korkulan yakınlığı sonsuza kadar engelleyecek olan kapının “tak” diye kapanışını temsil edebilir. Böylece özgürlük felsefesi, “aydın” bakış açısını değiştirebilecek hiçbir yeni veya uyumsuz bilgiye göz yummayan katı, sıkı bir sistem olup çıkar. Bilinç düzeyinde yakınlık arzusu dile getirilse bile, kişiyi karmaşık entelektüel bir savunma yapısının arkasına koyarak kalıcı bir tecrit yaratır. 

Bu anlamda yeni özgürleşen kişi, insanları aydınlatmaya ve onlara yardım etmeye çalıştığına inanan, ama “günahkâr” ya da eldeki durumda “seksist” yaşamlarıyla yüzleştirerek onları daha fazla uzaklaştırmaktan başka bir şey beceremeyen dini fanatiklere benzer. Bu tür özgürlükçülerin bilinç dışındaki nihai amacı kendilerini tecrit etmektir. 
Açıktan verdikleri mesaj insanca olabilir, ama arkasındaki duygusal ton eleştirel, kendini haklı gören, yargılayıcı, düşmanca ve mesafelidir. Kendilerini aynı şekilde aydınlanmaya ayak direyen herkesten giderek daha fazla koparırlar. Ama bir süre sonra, temelde onlarla aynı felsefeyi paylaşıyor gibi 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gözüken, ama ikiyüzlü gördükleri veya kendilerini yeterince adamadıklarını düşündükleri kişilere bile muhalif olmak için türlü nedenler bulmaya başlarlar. Kendi özgürlük dağlaının tepesinde soyut kalırlar. Felsefelerinin birer kılıf, yakın teması uzak tutmak, kendi tehlikeli öfkelerini inkâr etmek ve kontrol altına almak ve kendi üstünlüklerini olumlamak için kullanılan birer engel olduğu ortaya çıkar. 

Günümüzdeki ikilemlerin birçoğunun anlaşılması için bu ışık altında incelenmesi gerekir. Yaptığınız hiçbir şey doğru değildir, çünkü karşıdaki insanın altta yatan niyeti aşılmaz bir duvar örmektir. Bu geçiş döneminde erkek ve kadınlar yakın ilişkilerinde öylesine yara almıştır ki, kuşkucu, savunmacı ve öfkeli olup çıkmışlardır. Bazı durumlarda ayrıca yakınlığın kendilerini yutmasından ve karşı cinse yansıtılan diğer tehlikeli fantezilerden de korkuyor olabilirler. Bunun sonucunda bu insanların duvarlarını yıkmaya çalışmak yorucu ve genellikle de boşunadır. 

Ortak bir yanılsama, özgürlük ve seksist olmayan ilişkiler konusunda aynı felsefeyi paylaşan iki insan arasında yakınlık kurulabileceğidir. Bu, sürecin -iki insanın birbiriyle nasıl ilişki kurduğunun- içerikle —paylaştığı felsefeyle karıştırılmasından kaynaklanan bir aldatmacadır. Bu, tarafları çileden çıkaran son bir unsurdur, çünkü taraflardan her birisinde, “Rol ve ilişkiler konusunda aynı değer ve tutumları paylaştığımız için, bu ilişkiyi yürütebilmeliyiz,” gibi güçlü bir duygu taşırlar. Ama eğer kişi öfkeye karşı oluşturulan savunmadan ve karşısındakiyle yakınlığa yönelik direnmelerden kaynaklanan bir felsefeye “âşık olmuşsa,” özgürleşme konusundaki benzer soyut fikirler yakınlık için pek yeterli olmaz. Bunun sonucunda ilişki soğuk, analitik, kişilerin karşılıklı yargılayıcı olduğu bir mevziiye dönüşür. 

Bu iki insan, birbirlerini tüketinceye kadar birbirini çembere almakta, gözlemleyip analiz etmekte ve eleştirmektedir. 
Sonunda her ikisi de hayal kırıklığına uğrar, çünkü karşıdaki 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insan “göründüğü” gibi değildir ve ilişki “artık pek bir anlam ifade etmiyordur.” Her iki taraf bir ihanet duygusuyla ve her zamankinden daha büyük bir öfke, hayal kırıklığı ve kendini koruma güdüsüyle ilişkiyi bitirir. 

İlişkiler içerikte —“Her ikimiz de yemek pişirip tenis oynamaktan hoşlanıyoruz”— değil, süreç içerisinde —“Birlikteyken neler hissediyoruz?” — yaşanıp tanımlanır. “Özgür” çift durumunda ilişkiler konusundaki ortak görüşler sıklıkla caziptir ve soyut düzeyde mükemmeldir, iki kişi arasındaki anlık bazdaki süreç zihinselleştirilmiştir, kontrollüdür, temkinli ve zevksizdir. İçerikle oynayarak ilişkiyi düzeltmeye çalışmak, delirrme sürecini şiddetlendirmekten öte bir işe yaramaz. 

Bir özgürlük felsefesinin kişiyi bir üstünlük duvarının arkasında soyutlamayı amaçlayan savunmacı, öfkenin yönünü değiştiren bir kılıf olduğu nasıl anlaşılır? Felsefe eğer örtülü öfke için bir kılıfsa... 


* “Tüm erkekler...” veya “Tüm kadınlar...” şeklinde düşünme eğilimi vardır ve buna tek istisna, karşı cinsten kendisiyle aynı felsefeyi savunan kişilerdir. Sonunda bu kişilerin ideolojisinde de kusur bulunur. 

* Karşı cinsten uygun, özgür partnerler bulunmadığı düşüncesinden, ilişkileri yürütmede mutsuzluk söz konusudur. 

* İlişki acılaşmaya başlayınca bunun kabahati, karşıdaki nin felsefesine veya değerlerine yıkılır. Sıklıkla, karşıdaki kişinin benimsediği ideallere uygun yaşamaması ve göründüğü gibi birisi olmaması hayal kırıklığı yaratır. 

* Karşıt tutumu savunan birisiyle özgürlük hakkındaki felsefi inançları tartışırken, sinirlenerek patlama noktasına hızla ulaşıp tartışmayı noktalama eğilimi vardır. 

* Temelde karşıt görüş veya bilgilere sahip kişiler özgürleşme felsefesini hiçbir şekilde etkileyemez. Bir başkasının 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söylediği hiçbir şey, düşünce tarzını veya felsefi kanılarını değiştiremez. 

* Tercih edilen bakış açısını destekleyen yazılara, oyunlara, şiire, film ve sanata ilgi duyma eğilimi söz konusudur, karşıt sanatsal dışa vurumları görmezden gelme, küçümseme, hatta İanetleme eğilimi vardır. 

* “Kafanın net olduğu” duygu anlarında karşı cins hakkında mutlak en kötüye inanma eğilimi vardır, örneğin “Tüm erkekler tecavüzcüdür,” “Tüm kadınlar manipülatör ve sömürücüdür.” 

* İlişkide olduğu kişinin en küçük kırıcı söz veya davranışı, iyi duygularını öfkeye dönüştürebilir ve ilişkiyi tamamen bitirme arzusu yaratabilir. Tüm bağlar kırılgan, incedir ve mizah duygusundan ve esneklikten yoksundur. Bu bağlar bir günde çözülebilir. 


Gerçek Özgürleşme 


Kesinlikle seksist olmayan, nazik erkekler ve güçlü, sevgi 


dolu olan, ama manipülatif olmayan kadınlar muhtemelen savunmacı, karşıdakini çileden çıkaran birer düzenbazdır. 
İnsanların seksist sorunların farkına varmaya ve derinlere kök salmış yapı ve tepkileri aşmaya yönelik acı dolu, karmaşık çalışmaya başladıktan bu yana geçen kısa dönem içerisinde gelişim süreci herkeste düzenli gerileme dönemleri ve olumlu değişmeler eşliğinde dalgalı bir seyir izlemektedir. 
Gerçek gelişim yavaş olur, tehlikelerle doludur ve sıklıkla direnmelere karşı gerçekleşir. 

Geçiş dönemini gerçekten yaşayan kişi kaçınılmaz olarak tutarsızdır, geleneksel tepkilerle sahici değişme arasında mekik dokumaktadır. Bu süreçte karşı cinse yönelik öfke, korku ve güvensizliğin su yüzüne çıkması doğal ve sahicidir. Hiç öfke duymuyormuş gibi davranan ve sürekli duyarlı olan, 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seksist değilmiş gibi yapan erkek de, çaresizlik veya erkeklere bağımlılık duygularını inkâr eden kadın da, karşıdakini çileden çıkaran yeni bir bastırma katmanı oluşturmaktan başka bir şey yapmıyordur, ya da basitçe özgürlük imajlarını ustaca kullanıyorlardır. 

Dolayısıyla direnç ve ikirciklik samimiyetin belirtileridir. 
Çok azımız, cinsiyetten bağımsız bir bilince sorunsuz geçiş için ihtiyaç duyulan türden sağlıklı, seksist olmayan bir ortamda yetişmişizdir. Aslına bakılırsa, sahiden en az seksist olanlar muhtemelen, böyle olmamak için büyük çaba harcamayan, hatta konunun içerdiği sorunların farkında bile olmayan insanlardır. Tutumları basitçe, cinsiyet yapılarını minimum düzeyde tutan sağlıklı bir yetişme tarzının bir ürünüdür. 

Özerkliğini törensel bir gösteriyle sergileyen öfkeli kadına da, duyarlılığını gürültücü bir şekilde ilan eden erkeğe de güvenilmezdir. Gerçek değişme bir mücadeledir ve değişmiş gibi davranmanın gerçeklikle ilişkisi, televizyon doktorculuğunun gerçek hekimle ilişkisi kadardır. Gerçek özgürleşme süreci hamdır, kafa karıştırıcı ve geçicidir, ama karşı cinsle tam bir yakınlıktan yoksunluğa yol açmaz. 

Bu değişmenin yarattığı ikircikle, kafa karışıklığıyla, tutarsızlıklarla ve rahatsızlıkla başa çıkmak her şeyden önce dirençlerle çelişkilerin olduğu kadar kişinin kendi sınırlarının da kabul edilmesini gerektirir. Bu süreçte kadın birilerinin onu koruyup gözetmesini istemeye devam edecektir, buna karşılık erkek de duygularını ifade etmekte güçlük çekecek, kontrolü elden bırakmaktan korkacaktır. Bu özgürleşmeye karşı bir suç değildir. 

Hakiki özgürlük, kontrollü, “kusursuz ölçüde seksist olmayan” davranışlarla değil, varlığıyla kendini belli eder. 
Yani, gerçekten özgür olan erkek insanca bir atmosfer yaratacak, özgür kadın savunma, göz korkutma veya zihinselleştirme içermeyen güçlü bir insanca tepkiye zemin hazırlayan 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dinamik bir atmosfer yaratacaktır. Temkinli, öz-bilinçli, ya da seksist bir şey yapma veya söyleme korkusuyla dolu bir atmosfer değil, olumlu ve destekleyici bir atmosfer yaratacaklardır. Gerçek değişme, sorunların saplantılı bir şekilde bombardıman edilmesinden çok, bir bitkinin büyümesi gibi örtülü, hemen fark edilemez olacaktır. Çiçeklenme ise insanlaşma ve rahatlatıcı bir eşitlikçilik etkileriyle kendini belli edecektir. 
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Kadınlara Girişkenlik, 
Erkeklere Pasiflik Eğitimi 


İlişkide Dengelerin Yeniden Kurulması 


YENİ bir kadın-erkek ilişkisinin evrimi için kaçınılmaz olarak öfke ve hayal kırıklığına yol açan romantik çarpıtmalar temelinde değil, nesnel gerçeklik temelinde bir partner seçme becerisi hayati önem taşır. Kişinin, bu şekilde bilinçli bir tercih yapabilmesi için erkekçe ve kadınca baskılamadan kaynaklanan savunmacı ihtiyaçları aşması gerekir. Cinsiyete özgü bu savunmaların bulunmaması, temelde birlikte olmaktan alınan zevkle güdülenen bir eş seçimini mümkün kılacaktır. Bu oluncaya kadar, yeni bir kadın-erkek ilişkisi potansiyeli yanılsamalıdır, soyut düzeyde cazip olan entelektüel bir vizyondur, ama bunu gerçek yaşama aktarmak mümkün değildir. 

Kadın-erkek ilişkilerinde yeni bir dengenin kurulması, taraflardan birinin davranışlarının, diğerindeki karşı tepkilere bağlı olduğunun anlaşılmasını gerektirir. Dolayısıyla karşıdaki insanın seksizmiyle mücadele etmenin en emin yolu, söz konusu kişinin seksist davranışına çanak tutan kendi davranışlarını değiştirmektir. Bw anlamda seksizm, bir nedenden çok bir sonuç veya semptom olarak görülebilir; seksist kişi sonuçta kendi davranışının mağdurudur, çünkü ilişkilerde tekrar tekrar aynı yapıları ve kırılma noktalarını yaşar. Egemen, bağımsız, cinsel yönelimli erkek nefret uyandırır, suçluluk duygusuyla felç olur ve ilişkiyi bilinmezlik duygusuyla 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ve cinsel korkularla tecrit ve yalnızlıkla bitirir. Aynı şekilde “güçlü, seksi, başarılı” erkeğin çekimine kapılan kadın kendini yönetilmiş, kullanılmış, ibmal edilmiş, öfkeli, mağdur edilmiş ve küskün hisseder. 

Seksizm, ahlaki yargıyla veya zorla bastırıldığında değişme, suçluluk, utanma veya korkudan kaynaklanan bastırma yoluyla gerçekleşir. Bu, gelişme değildir ve uzun vadede daha yıkıcı, daha az yönetilebilir bir ilişki yaratmaktan başka işe yaramayacaktır. 

“Kadınlara girişkenlik eğitimi, erkeklere pasiflik eğitimi” erkek ve kadınların kendilerini tam ifade edebildikleri, savunmacı olmadıkları, bastırılmış öfke, tahmin edilemeyen patlamalar ve geleneksel, kutuplaşmış ilişkilerin diğer semptomlarından uzak dengeli bir insani ilişki kurabilen birer insan olarak gelişme sürecinin tamamı için kullandığım bir etikettir. 

Kadın özgürleşme hareketi ve buna kıyasla nispeten daha cılız kalan erkek özgürleşme hareketi olgusu, bu değişimlerin anlamına ve zorunluluğuna ilişkin bir ölçüde çarpıtılmış imajlar yansıtmış ve dolayısıyla başka türlü alabileceği desteği alamamıştır. Her iki özgürlük hareketiyle ilgili hayal kırıklığının belirleyici bir nedeni, özgürleşme veya gelişmenin temelde bir tutum değişikliği olduğu, salt iyi niyetli davranışlarla ve seksizmle ilgili gerçeği görmeye açıklık yoluyla kısa sürede ulaşılabilecek yeni bir vizyon olduğu yolundaki yanlış, naif kanıdır. Bunun sonucunda ilk heyecan dalgasını birçokları açısından gerileme izler. Derken, cesaretin kırıldığı, umutsuzluk veya kaygının baş gösterdiği anlarda kadın ve erkeklerin ne iseler öyle kalacakları ve “özgürleşme hareketinin işe yaramadığı” yargısına varılır. 

Erkek ve kadında sahici ve kök salmış değişiklikler yaratma işi zahmetli, ele avuca sığmayan kişisel bir gelişim işidir. Bu, kişinin kendi benliğinin daha önce sahip çıkmadığı, savunma amacıyla bastırdığı parçalarını tekrar bütünleştirmesi ve geliştirmesi anlamına gelecektir. Bu, derinlere kök salmış, katı tepki ve yapıları psikolojik açıdan karmaşık, yaşam boyu süren aşma sürecidir. Yeni bir tutum geliştirerek derinlere kök salmış yapılara salt zihinsel düzeyde tepki vermek, kişiyi eskisinden çok daha kalıcı başka savunmalara hapsetmekten başka işe yaramayacaktır. 

Yazar Carolyn G. Heilburn bunu şöyle dile getiriyor: “Kadınlığın yeniden keşfi... En başta sınırlarını ve kapsamıni genişletme çabası gerektirir...” 


Orta yaşlı bir erkek değişme temposu ve süreci hakkında şunları yazıyor: 


“Benim için işin püf noktası değişmeyi zamana bırakmaktı. Her zaman hızlı ve bu nedenle kolay çözümün peşindeydik. “Kendimi bu kadar yabancılaşmış, bu kadar farklı, böyle yalnız hissetmeme neden olan şey bu. Tamam, bu yapıları değiştireceğim.” Hemen! Stratejik ha- tam, anlamakla değişmenin aynı şey olmasını beklememdi. Yani, davranışımın tüm nedenlerini bulup ortaya çıkarabilirsem, davranışların da sihirli bir şekilde değişeceğini ve sonunda bütünleşmiş bir insan olacağımı sanıyordum. 
Örneğin 15 yıllık evliliğimin karımı; anneme ve bana izin veren bir makama dönüştürdüğünü, sonuçta ortaya çıkan öfke ve isyanın seks yaşamımızı yok ettiğini ve cinsel olmayan ilişkilerimizi sterilize ettiğini artık bildiğim için, sorunun ortadan kalkması gerekiyordu ve bunun için bir yıl beklemem çok tuhaf.” 


Cinslerin, kullanılacak nesne değil, birer insan olarak birbirlerine daha açık olmasına ve güvenmesine imkân verecek sahici gelişim için şunlar gereklidir: 

* Kişinin kendinde engellenen ve gelişmeyen yanları ve bunların belirli ilişki tercihlerinin ve kaçınılmaz sorunlacın temelini nasıl attığını görmesi. Kendi içimizde kabul 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etmeye ve dile getirmeye direndiğimiz, ama karşımızdaki insandan beklediğimiz şeyler, bu tür sorun alanlarının keşfedilmesinde anahtar rolü oynar. Rekabetçi ilişkilere, cinselliğin açıktan dile getirilmesine, ya da güç konumlarının üstlenmesine karşı direndiğini, buna karşılık tüm bu becerileri birlikte oldukları erkekte aradığını ve beklediğini anlayan kadınlar buna bir örnektir. 
Taraflardan her birinin, karşı cinste belli tepkileri nasıl yarattığını, özendirdiğini, pekiştirdiğini ve devamını sağladığını anlaması ki bunlar sıklıkla, bizi baskı altına aldığını düşündüğümüz ve kızdığımız şeylerle aynı olacaktır; bir erkeğin güç sembolleriyle böbürlenmesi, sonra da başarısının cazibesine kapıldıkları için kadınlara içerlemesi buna bir örnektir. 

* Karşı cinsi kendimize çekmek, onu elde etmek ve kontrol etmek için yansıtma eğilimi gösterdiğimiz fantezi imajının ortaya çıkarılması. Bu imajın tuzağına düşerek gerçekçi olmamayı sürdürür ve bunun arkasındaki gerçeği gören karşımızdaki insanı hayal kırıklığına uğratırız. Bir erkek veya kadın olarak imajımızı olumsuz etkileyeceği korkusuyla kendimiz hakkında karşı cinsten bize yakın birisine göstermekten en çok korktuğumuz şey, bu imajın sınırları konusunda önemli bir ipucu verecektir. 

* Başkalarının kesinlikle seksist olmaması beklentisinin ve talebinin, manipüle edilmeye davetiye çıkardığının anlaşılması. Saf haliyle seksist olmamaya sadece öykünülebilir. Zor gelişim süreçlerinden geçmeksizin kısa sürede edinildiği, ya da başka birisinin baskısı altında ortaya çıktığı zaman bu, maskeden öte bir şey değildir. 

* Değişmenin, kendini anlama yönünde basit formüller veya kısa yollar yerine, derinlere kök salmış yapı ve savunmalar üzerinde enine boyuna çalışma gerektiren ağır bir süreç olduğunun kavranması, 
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* Erkek ve kadında gelişimi sağlamanın en iyi yolunun taraflardan birisinin diğerindeki “seksizmi” sürekli gündeme getirip bununla “mücadele etmesi” yoluyla değil, savunmacı olmayan, işbirliği ve iyi niyetle yürütülen bir yaklaşım olduğunun kavranması. 


Gelişim sürecinde taraflardan birisindeki her değişmenin, diğerindeki bir değişmeyle gerçekleşmesi gerekir, çünkü erkekçe ve kadınca savunmalar, erkekle kadını kendilerinde inkâr ettikleri yanların birer somutlaşmasına dönüştürmüştür, Erkeksi erkek başarısızlıktan, bağımlılıktan, bağlanmaktan, zayıflıktan, boyun eğmekten, kontrolünü kaybetmekten ve yakınlıktan korkuyorsa, kadınsı partnerinin başarıdan, özerklikten, güçten, egemenlikten, kontrolden ve “taahhütsüz” bir ilişkide olmaktan korkup bunlara direneceği rahatlıkla tahmin edilebilir. Bu durumda her ikisi de partnerinde korktuğu, ya da ifade edemediği ve kendi içinde geliştiremediği şeyi arayacaktır. 

Ama kişi, bunu istemeyen ve göz yummayan bir partnere egemen olamayacaktır. Kendine bel bağlanmasını reddeden bir insana bağımlı da olamaz. Şehvetli erkek, cinsel açıdan aynı ölçüde saldırgan bir kadın karşısında ilgisini hızla kaybedecektir; sorumluluğunu almaya ayak direyen bir erkek çaresiz bir kadını güçlendirecektir. 


Erkeğin ve Kadının Yapması Gereken 
Belirli Şeyler 


Suçlama veya Suçluluk Duygusu Olmaksızın 
İlişki Kurmayı ve Etkileşmeyi Öğrenme 

Kadın gücünü ilişkinin kontrolüne ve yönlendirilmesine bilinçli ve tam olarak katılacak ölçüde kazandığı ve erkek de kontrol ve sorumlu olma ihtiyacından vazgeçmeyi öğrenince 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geriye sadece, birbirine yakın olmayı ve birlikte yaşamayı öğrenme sürecindeki iki insanın yaşadığı gerçekçi çatışma ve lar kalacaktır. SENİ ei da, suçluluk duymak da dengesiz bis ilişkinin belirtileridir. Dengeli bir ilişkide uygun yaklaşım Bana yaptıklarına bir bak”tan çok, “Kendimin ve ilişkinin istediğim noktaya ulaşmasına engel olacak ne yapıyorum?” olacaktır. 


Sembollerden Çok Sürece Dayalı Bir İlişki Öğrenmek 

yor erkeğin kendi erkekliğini Klışlalla —ve kadınlığı inkâr etme— ihtiyacına, kadının da korunduğunu ve önemsendiğini hissetme ihtiyacına dayanmaktadır. Her birisi karşısındaki insanda bu ihtiyaçlara cevap verecek sembolleri arar. Anlık birlikte olma sürecinde gerçekte çok az şey paylaşıldığı için ilişki kısırdır. Birlikte çimi neler hissettirdiğine değil, “Birbirimiz için ne yapabiliriz”e dayanmaktadır. ; 

Erkek ve kadın kendi içinde dengeli ve pe ilişki 

unca, imi de karşıdaki insanın kişinin endi savun-Mi Sağa li nasıl karşıladığına değil, o insanla birlikte olmanın ne hissettirdiğine dayalı olarak yapılabilir. Erkek ve kadın birbirlerini tıpkı iyi bir dost ve arkadaş seçtiklerine benzer bir yoldan seçebilir; burada birlikte olmanın birincil nedeni kişiye bir şeyler katan, haz ve heyecan veren deneyimin kendisidir. 

Sembollere dayalı ilişkilerde içerleme, can sıkıntısı ve hayal kırıklığı artar, çünkü bu ilişkiler fantezi beklentilerine hiçbir zaman uymaz ve karşıdaki insan hiçbir zaman olduğu haliyle görülmez veya onunla olduğu haliyle ilişki kurulmaz, sadece onun için yerine getirdiği işlevlerin ışığı altında degerlendirilir. Bu tür ilişkiler aşağıdaki belirtilerle tespit edilebilir: 
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İlişkinin en iyi olduğu zamanlar etrafta ilişkiyi anlamlı kılacak başkalarının bulunduğu sosyal ortamlardır, baş 


başa kaldıklarında özellikle iyi şeyler hissedilmez. 
“Partnerimi neden seviyorum” düşünülürken nedenler işleve veya imaja dayandırılır: “İyi bir geçim kaynağı”, “Güzel bir kadın”, “İyi bir ev kadını”, “Kendinden çok emin” vs. 


İlişkinin en rahat olduğu zamanlar eşlerin örneğin anne veya ev kadını, evin geçimini sağlayan, koruyucu, ya da baba gibi birtakım roller oynadığı zamanlardır. 
Aralarındaki sohbetler uzun, derin tartışmalar şeklinde değil, kısa, bölük pörçük ifadelerden ve kısa yorum ve gözlemlerden oluşur. Bir restoranda otururken, kafalarının diğer masadaki insanların konuşmalarına takıldığını fark edebilirler. 

Güzel duygular kırılgandır ve önemsiz bir ifade veya olay 

karşısında ansızın öfkeye veya kinci bir patlamaya dönüşebilir. 

* Baş başa kaldıklarında boş zamanları doldurmak için televizyon izlemek, yemek veya içmek gibi dışarıdan dikkat dağıtıcı şeylere ihtiyaç duyarlar. 

* Belirli zamanlardaki yemekler gibi tatil seremoni ve törenleri ana odak noktalarıdır. Geç veya unutulan bir tören (ritüel) sıklıkla yoğun içerleme yaratır. 


Mücadele Etmeyi Öğrenmek 

Geleneksel çift, “iyi” olmak ve tartışmalardan kaçınmak için çok çaba harcar. Kavgalar patlak verince kadın kendini istismar edilmiş hisseder ve ağlar; erkekse hüsran ve çaresizlik hisseder ve uzaklaşır. Erkek bu durumda kadını mantıksız ve aşırı duygusal olarak değerlendirir. Kadın erkeği soğuk ve düşmanca olarak değerlendirir. Çatışmalar hiçbir zaman gerçek anlamda çözüme bağlanmaz. 
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Mücadele etmeyi öğrenmek kadının kendi içindeki saldırganlığı kabul etmesini gerektirir. Feminist yazarlar kadındaki öfkenin meşrulaştırılmasının gerçek bir kadın bilincinin gelişmesinde belirleyici bir aşama olduğuna sık sık dikkati çekmektedir. Kişi kendi öfkesine sahip olup bunu kabul edemediği takdirde şefkat ve sevgi kirlenecektir. 

Kadının duygusallaştırmanın (örneğin ağlamasının) erkeğin onu aşırı kırılgan ve mantıksız olarak algılamasını nasıl pekiştirdiğinin bilincine varması ve erkeğin de uzaklaşmanın ve uzaklaşarak cezalandırmanın kadının umutsuzluğunu nasıl şiddetlendirdiğinin bilincine varması, çatışmaların çözümünün bir başka yanıdır. Ve 

Erkeğin kendi içinde yaşadıklarını kabul etmesi, Öz- bilinçli ve kendini anlatma konusunda çaresizlik hissetme; den yaşadığı engellenmeyi, kırgınlığı, acıyı ve hayal kırıklığını karşısındakine anlatmayı öğrenmesi de belirleyici bir rol oynar. Buna karşılık kadının da duygu yüklü bir yüzleşmede daha nesnel ve mantıklı olmayı öğrenmesi gerekir. Erkekle kadın, bu tür karşılaşımlarda alternatif bir tepkiye dikkati çekerek ve bu tür tepkileri teşvik ederek birbirlerine yardımcı olabilir. Kadınlar, erkeklere ne düşündüklerinden çok ne 

hissettiklerini sorarak duyguları üzerinde odaklanmalarına yardımcı olabilir. Erkek, konudan sürekli uzaklaşan ve konuyu sürekli duygusallaştıran bir kadın partnerle konuşma- ya devam etmeyi reddedebilir. 

Son olarak her iki cins de sadece birikmiş öfkeyi boşaltmak amacıyla kurgulanan önemsiz, sözde sorunlara takın; tıyla gizlenen temel, altta yatan sorunları tanımlamayı öğ renmelidir. Bu da kişinin gerçek kişiliği, gerçekte ne hissettiği ve neye ihtiyacı olduğu konusunda dürüst olmaya istekli olmayı gerektirir. 
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Kimlikleri Dengelemeyi Öğrenmek 


Cinsiyet şartlandırması kadında bir erkekle ilişkide kendi kimliğinden vazgeçmeye, erkekte de abartılı bir benlik duygusu beslemeye yönelik güçlü bir eğilim yaratır. Deyim yerindeyse kadın sıfır yakıtla, erkek ise aşırı yükle gitmeye başlar Erkek kadının pasifliğinden sıkılır. Kadın erkeğin kendiyle meşgul olmasını rahatsız edici bulmaya başlar. 

Bir dizi önemli duygusal sorunun kökeninde kadının bastırılmış girişkenliği yatar. Önemli bir davranışçı psikolog olan A. A. Lazarus şunları yazıyor: “Bozuk psikolojik işleyiş genellikle bozuk bireyler arası ilişkilerle yakından ilişkilidir. 
Bu bozuk bireyler arası ilişkiler sıklıkla girişkenlikle ilgili sorunlardan kaynaklanır. Bu tür psikolojik rahatsızlıklarda hemen her zaman düşük bir öz-saygı, yaşam durumlarına hakim olmada yetersizlik, sıklıkla depresyon, öfke, duygu yitimi (apati) veya uzaklaşma vardır.” ? 

Kadınların başarması gereken şey, yaşamlarındaki erkeklere karşı savunmacı, inatçı tepkiler geliştirmek yerine kendilerini olumlu bir yoldan ifade ederek girişken olmaktır. 

Terapist Frances-Dee Burlin ve Roberta A. Guzetta şuna dikkati çekiyor: “Evlenen kadın... er ya da geç, çocukluğundan beri aldatıldığını, tek başına evliliğin hayatına bir anlam katamayacağını ya da varoluşunu olumlayamayacağını anlamak zorundadır. Evlilikte bir anlam bulacaksa, bu salt evli olma durumunda değil, gerçek “Ben-Sen” karşılaşımının sürekli yeniden yaratılan anlarında olacaktır... Yapısı gereği Ben-Sen karşılaşımları eşitliğe dayalı bir ilişki ister; bugün bile çok az eş bu şekilde nasıl etkileşeceklerini bilir ve çok daha azı karşılaşımın gerektirdiği samimiyeti göze alabilir.” * 

Kadının girişkenlik eğitimiyle birlikte erkek de buna karşılık orantılı olarak kendini bırakma deneyimine ihtiyaç duyar. Bu, erkeğin her zaman haklı olmak, her zaman cevapları 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ve çözümleri bulmak, olaylara yön vermek zorunda olmadıgını öğrenmesini gerektirir. 

Esas itibarıyla erkeğin kendini bırakma eğitimi, kadının girişkenlik eğitimini tamamlar. Geleneksel cinsel kimlik kısıtlamalarının ötesinde erkekle kadını kendilerini tam anlamıyla ifade etmeye özendiren her deneyim bu dengeleme sürecini kolaylaştıracaktır. Kadın erkeğin dolduracağı bir boşluk yaratmazsa, erkek de o kadar kendisiyle dolu olmayacaktır. Aynı şekilde, erkek yaratılan boşluğu doldurmayı reddedecek olursa, kadın da benliğini tanımlamadan ilişkiyi sürdüremez. 


ERKEK için: Yaşamının Daha İnce Boyutlarını Geliştirme ; 
KADIN için: Daha Saldırgan Olmayı Öğrenme 

Erkek sosyalleşmesi doyumsuz bir kanıtlama süreci olduğu için çoğu erkek daha yumuşak, oyunbaz, ya da “erkesi olmayan” etkinlik ve deneyimlerde rahatsızlık hisseder. Bugün bile müzik kurslarına devam eden, yoga veya dans öğrenen, şiir yazan, ya da amaçsız etkinliklere kendini kaptıran erkeklere nispeten ender rastlanır. 

Aynı şekilde kadınca şartlanma da girişken bir disiplinle rekabetçi sporlara yönelmelerine karşı kadınların çoğunda direnme yaratır. Deneyen kadınlar kısa bir süre sonra sıklıkla bundan vazgeçmektedir. 

Sonuç olarak erkekle kadın birlikte kötü birer oyun arkadaşıdır. Erkek kadının ilgi alanlarından sıkılma, kadınla spor etkinliklerinde sabırsızlanma eğilimi gösterir, günkü kadın ciddi ve tutarlı bir şekilde rekabetçi olmaya direnir, Aynı şekilde kadın da erkeğin kazanmaya yönelik saldırgan takıntısını tatsız, atletik tutkularını çok zorlayıcı ve itici bulur. Gerçekten de maçolar tüm oyunları küçük birer savaşa dönüştürme eğilimi gösterir. 
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Dengeli bir ilişkiye evrimleşme erkeğin saldırgan yönelimini kaybetmesi, ya da kadının saldırgan bir yönelim kazanması gerektiği anlamına gelmez. İhtiyaç duyulan daha çok, erkeğin gaddar olmadan ve her deneyimi erkekliğine yönelik bir sınava dönüştürmeksizin oynayabileceği, kadının gerektiği durumlarda disiplinli rekabetçilik ve ciddi bir kazanma arzusu besleyebileceği bir noktaya kadar gelişmektir. Nihai çözüm, her iki tarafın da durumun gereklerine göre oyunbaz bir etkileşimle saldırgan bir rekabetçilik arasında rahatça gidip gelmesine izin verecektir. 


ERKEK için: Süreç Üzerinde Daha Fazla Odaklanmayı Öğrenme 
KADIN için: Hedef Üzerinde Daha Fazla Odaklanmayı Öğrenme 

Hedef yönelimli özelliği erkekliğin savunmacılığının bir parçasıdır. İster iş, spor, seks, ister insanlarla ilişki kurmak olsun, sonuçta her şey bir amaç için yapılır. Hedef yönelimli erkek para kazanmak için çalışır, kazanmak ve/veya formda kalmak için oynar, rahatlamak için seks yapar, insanlarla onlardan bir şeyler almak için veya sorumluluk duygusuyla ilişki kurar. Kendi içinde yaşadıklarına yabancılaşır, sürece duyarsızlaşır ve sadece bir amaca ulaşmayı düşündüğü zaman doyum alır. Bu da yaptığı her şeyi bir işe dönüştürme eğilimi gösterir. Başkaları ondaki kapalı tutumu hisseder ve belirli bir amaç güttükleri durumların dışında onunla ilişki kurmaya çalışmaktan vazgeçer. Çocuklar babaları yerine annelerine yönelir. Kadınlar başka kadınlara yönelir, erkekler birbirlerinden kaçınır, çünkü etkileşimleri katı ve kendiliğindenlikten yoksun olma eğilimi gösterir. 

Erkekliğin ya hep ya hiç savunmacı bilincinde amaç yönelimli olmanın alternatifi hedonizm (zevk düşkünlüğü), kendini dağıtma ve heder olmaktır. Yaptığı şey için somut bir gerekçesi yoksa, boşa zaman kaybettiğini hisseder. 
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Bu mekanik yönelimin değişmesi, burası ve bu ana değer vermeyi ve andaki iyi duyguların yaşamın önemli bir parçası ve bir amaç uğruna çalışmak kadar değerli olduğunu kavramayı gerektirir. Aynı zamanda, anı yaşama konusunda kendini haklı ve canlı hissetme yetisi arttığı takdirde, erkeğin çalışmama konusundaki öz-yıkıcı korkusu ve işsizliğe eşlik eden öz-nefreti de azalacaktır. 

Erkeklerin takıntılı hedef yöneliminin kadınların heyecanını öldürmesine karşılık, yeterince amaç yönelimli görmedikleri kadınların “gerçekçi olmayan” tutumu da erkekleri çileden çıkarır. (Erkek daha yirmili yaşlarda emekliliğine hazırlık yaparken, kadın gelecekte güvencede olacağından emin gibi gözükür.) Kadınlar süreci biraz daha az, amacı biraz daha fazla vurgulayarak belirli hedeflere daha kararlı bir şekilde odaklanmaya başlayınca erkekler de kendi amaç yöneliminden daha rahat vazgeçebilir ve buraya ve şu ana daha fazla odaklanabilir. 


Cinsel Programlamayı Aşmak 

Kadın-erkek kutuplaşmasının yan ürünleri arasında en. 
zarar verici olanı cinsel bilinçtir. Erkekler, performans ve erkekliklerini kanıtlama zorlamasıyla köşeye sıkışıp büzüşmektedir. 

Kadınlar değişmez olarak erkeklerin çoğuna içerlemekte, hatta nefret beslemektedir, çünkü kadınların daha fazla bastırılmış cinsellikleri ve bununla birlikte “yakınlığa ve bağlanmaya” daha fazla ihtiyaç duymaları erkeklerin görünürde, bazen de gerçekten kullanıcı, “sapık” ve “hayvanca” davranmalarına neden olur. 

Yeniden dengeleme süreci kadının bağlamı yakınlık olsun ya da olmasın, ya da erkeklerin nasıl tepki veya performans göstereceği konusunda belirli beklenti veya kaygılar olmaksızın kendi cinsel dürtülerini tekrar kazanması gerektiği anlamına gelir, Ünlü feminist yazar Germaine Greer, açıklığıyla 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ve yalın cinselliği kabul edişiyle gönlümü kazanmıştır. Bir magazin dergisine arka arkaya sevgili değiştirmekten aldığı zevki anlatırken şöyle diyor: “Elbette hafif bir kadınım. 
Ama bu sözün de bir anlamı yok.”* Bu tür ifadeler, kadınların da “aşk” bağlamında veya dışında cinsel olabileceği konusundaki dolaysız mesajlarıyla önemlidir. Bu da çağlar boyunca varolan ikiliğin başlangıcının sonudur: Erkeklerin birer hayvan, kadınların kutsal Madonna olduğu cinsellik alanında kadının erkek karşısındaki ahlaki üstünlüğü. 

Cinsellik geleneksel olarak kadın için bir güç kaynağı olmuştur. Erkek karşısında kendini güçlü hissetmek için bu dolaylı araca artık ihtiyaç duymayan kadının cinselliğini tekrar kazanması için, cinsel duygularını ve dürtülerini bastırmak ve inkâr etmek yerine kabul etmesi yeterli olacaktır. 

Öte yandan erkeğin, sonsuz bir kendini kanıtlama alanı veya eşcinsel dürtülerinin bir inkârı olarak erkeksi seks kâbusuna katılmayı reddederek, cinsel direnmelerinin ve $ınırlarının dürüst bir dışa vurumuyla maço tavırlarını dengelemesi gerekir. 

Bu arayışın anlamsız, öz-yıkıcı yapısını kavradıkça ve erkeksi olmama etiketinden artık korkmadıkça, daha yumuşak, pasif, hedef yönelimli olmayan yanını yaşamaya başlayabilir. Böylece cinsel bir amaç olmaksızın salt fiziki yakınlığın yalın hazzını yaşayabilecektir. 

Erkeğin ayrıca direnme hissettiği ya da arzu duymadığı zaman erkekliğine yönelik bir ayıplama olduğunu düşünmeksizin sekse hayır deme hakkını yeniden kazanması ve sözde normal cinsel işleyişle ilgili 25 standartları sonsuza kadar silip atması gerekir. Erkeğin doğal direnme tepkilerine veya ilgisizliğine çirkin, kaygı uyandıran etiketler vuran seksist “işlev bozukluğu” tanımlarıyla ve cinsel karşılaştırma istatistikleriyle onlarca yıl süren zehirlenmelerin etkisini ortadan kaldırmak zaman alacaktır. 
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ERKEK için: Korkuyu Kabullenmeyi Öğrenmek 
KADIN için: Saldırganlığı Kabullenmeyi Öğrenmek 

Korku kadınlıkla eşitlendiği için en saf haliyle erkekliğin korkunun üstesinden gelme anlamına geldiği varsayımı erkeklik hastalığının bir parçasıdır. Erkek, korkup kaçmanın “karı gibi” olmakla eşit olduğunu öğrendiği için, temel bir yaşama içgüdüsünü —korkuya kulak verip buna uygun tepki verebilme yeteneğini— kaybeder. Buna ek olarak, sadece başkalarının gözündeki ego imajı tehlikede olduğu zamanlarda bile korkmadığını kanıtlamak için öz-yıkıcı şeyler yaptığı zaman sıklıkla kendi “maço-psikotik” davranışının kurbanı olur. 

Kadınlarla ilişkilerinde kadındaki korku maskesi ne kadar belirginse, erkek de o kadar korkusuz ve kadına karşı koruyucu olma ihtiyacı duyar. Tıpkı kendini olduğundan daha güçlü ve daha az korkulu algılaması gibi, kadını da olduğundan çok daha zayıfmış gibi algılar. 

Kadındaki saldırganlık kapasitesi konusunda Dr. Margaret Mead şunları söylüyor: “Kadınlar geleneksel rollerinden tamamen sıyrıldıklarında erkeklerden daha acımasız ve vahşi olmaktadır. Erkekler ve erkek hayvanlar ustalıklarını göstermek ve dişileri etkilemek için kavga edecektir. Ama genellikle bu oyunlarda öldürmeyi yasaklayan kuralları vardır. Kadınlarda ve dişi hayvanlarda ise oyunun kuralı yok.. 
Kavgaları şiddetli ve ölümünedir. Kadınların doğası yaşamak için öldürmeye yatkındır... üstelik erkeğin olduğundan çok daha fazla.” 

Psikoloji profesörü ve eski WAC Kaptanı Gladdy Adams şunları söylüyor: “2. Dünya Savaşı'ndaki Rus ve Alman kadınları inceledim, savaşçı eski çağ kadınlarının tarihini biliyorum. Savaştaki bir kadından daha acımasızı, daha gaddarı ve kurnazı yoktur. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Güney Doğu Asya'dan Amerikan Yerlilerinin tarihine bir bakın: Erkekler savaşta kadınlardan korkar.” © 
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Hava Kuvvetleri'ndeki kadın pilotlar üzerine yapılan bir araştırmada, genelde cinsler arasındaki benzerliklerin farklılıklardan çok daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada kadınlarla erkeklerin uçuş eğitiminde benzer davranışlar sergilediği sonucuna varılmıştır. 7 

Washington, D.C. Brookings Enstitüsü tarafından ordudaki kadınlar konusunda yayınlanan bir raporda “ordunun, kadınların el bombalarını erkeklerden daha iyi fırlattığı ve küçük silahları daha iyi kullandığı tespit edilmiştir” deniyor. 

Kadının saldırganlığın doğrudan sorumluluğunu üstlenmesi kadar önemli bir şey de, bunu tepkisel veya suçlayıcı bir motivasyon olmaksızın yapmasıdır. Bu sonuncusu eş cinayetlerinde yaygın bir motivasyondur. Kadının genel akla uydurması “Beni buna mecbur etti”dir. 


ERKEK için: Başarılı ve Güçlü Oldukları İçin Kadınları Nasıl Reddettiğini Öğrenmek 

KADIN için: Hassas, Zayıf veya “Başarısız” Oldukları İçin Erkekleri Nasıl Reddettiğini Öğrenmek 

İşsiz erkekle çok başarılı kadın benzer bir şey yaşar: Karşı cinsin gözünde silik ve cinsel cazibeden yoksun gözükme eğilimi gösterirler. “Zayıflık” sergileyen bir erkekle büyük bir güç sergileyen kadın, tipik olarak iyi birer romantik fantezi malzemesi değildir. 

Romantizm alışkanlığı dengeleri yeniden kurma sürecinde ve erkekle kadının gelişmesinde büyük bir engeldir. 
Erkekler kendi yaşamlarının tüm sorumluluğunu üstlenme cesareti gösteren kadınlardan sürekli övgüyle söz eder, ama gidip zayıf, bağımlı, sevgi gösterilerinde abartılı davranan manipülatif bir kadına âşık olurlar. Aynı şekilde, kadınlar kendilerindeki duyarlılıkları araştırmaları ve korkuyu ve zayıflığı kabul etmeleri konusunda erkekleri sözlerle teşvik ederler, ama duygusal açıdan uzak, hassas olmayan, başarılı, tamamen kendine güvenen erkeğin çekimine kapılırlar. 
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Bayan Çaresiz ile Bay Kurtarıcı romantik çifti, kadın- erkek ilişkilerindeki en eski, en yaygın kâbusu tekrarlar, çünkü kaçınılmaz olarak her iki tarafın da en gerilemeci, insanlıktan en fazla sıyrılmış, en savunmacı yanlarını ortaya çıkarır. Kendi yanlış ve savunmacı tutumunu değiştirme sorumluluğunu üstlenmenin yanı sıra, cinslerin birbirlerin deki bu en zararlı “cinsiyet oyunlarını” nasıl pekiştirdiğini kavramak da kadın-erkek gelişim sürecinde kritik bir unsurdur. Erkek ve kadın tam anlamıyla insan olma ve kendini ifade etme yetisini tekrar kazandıkça, kadının çaresizliği ve erkeğin gücü konusundaki romantik fanteziler karşısındaki savunmasızlık ortadan kalkacaktır, çünkü taraflardan hiçbirisi bu nedenlerden dolayı diğerine ihtiyaç duymayacaktır. 


Yakınlıkla Mesafe Koyma Arasında Bir Denge Kurmayı Öğrenmek 

Kadının yakınlık ve bağlanma özlemi, erkeğin bunlara yönelik korkusu ve direnciyle doğru orantılıdır. Erkek ne kadar uzaksa, kadın da yakınlık ve bağlanma konusunda o kadar çok ısrarcı olur. Erkek bunun karşısında kadını boğucu bulur. Kadın ise erkeği önemsemeyen, duygusuz, reddetici bulur. Bu ritim cinsel yaşantılarında doğrudan kendini gösterir. 
Erkek için cinsel heyecan meydan okuma ve ulaşılmazlıkla ilişkilidir. Kadın için ise yakınlık ve sevgiyle ilişkilidir, ya da erkeği yakınlaştırmaya yönelik bir tür takas veya manipülasyondur. Kadını ne kadar boğucu buluyorsa, cinsel ilgisi de © kadar az olur. Erkek ne kadar bağlı değilse ve ilgisizse, kadın da ilgisini kaybetmeye o kadar eğilimli olur. 

Her iki tarafın deneyimi de kendi savunma süzgeçleriy» le çarpıtılır. Gerçekten de, erkek bağımlılığı inkâr eder, ama nihai anlamda onun kadına bağımlılığı, kadının ona bağım» lılığından daha derindir. Kadın erkeğe dört elle sarılır, ama evlilik bittiğinde özerk ve sorumlu olmaktan hoşlandığını keşfeder. Ne yazık ki sıklıkla ne erkek ne de kadın, artık 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çok geç oluncaya ve ilişki çökünceye kadar bunun farkına varamaz. Daha sonra kadın uzaklaşma, öfke, istikrarlı bir benlik duygusu ve daha önce inkâr ettiği bir şehvetle kendini göstermeye başlayınca erkek de içinde daha önce hissettiğinin farkında olmadığı derin bir duygular, korkular, kafa karışıklığı ve cinsel kaygılar kuyusu bulunduğunu keşfeder. 
Romantik başlangıç bir yoldan sevgiyle kutuplaşır, bozulan bitiş noktası ise karşıt yönde öfkeyle kutuplaşır. Geçmişin trajedisi bu ya/ya da (ikilik) olgusudur. Bir kadın, sadece kendininkini tamamlayan belli bir rolü üstlenen bir erkeği sevebilir, Romantik ilişki dengesizlik üzerine kurulmuştur ve bu nedenle ilişkiyi yıkan tohumlar, ilişkinin yüksek enerjili, yoğun fantezili başlangıcında ekilmiştir. 

Kadının gelişen özerk gücü eski kadınsı yoldan bağlanmaya ve bağlılığa daha az ihtiyaç duymasına neden olacaktır; buna karşılık erkeğin gelişen insanlığı samimi, insanca duyarlılıkları bulunan bir yakınlaşmadan daha az korkmasına neden olacaktır, Erkeğin kendindeki insani yanları, kadının da güçlü yanları keşfettiği ve aralarındaki çekim bireysel bütünlüklerine ve birbirlerinden nesnel temelde hoşlanmalarına dayandığı ölçüde, kadının “Yeterli değil” duygusu karşısında hissettiği hüsran ve erkeğin “Çok fazla” duygusu karşısında duyduğu direnç de ortadan kalkacaktır. Karşılıklı birbirini kullanma oyununa son verilebilir. Erkeğin daha önce boğulma veya tecrit olma arasında yapmak zorunda kaldığı tercih de, kadının kontrol edilme veya terk edilme arasında yaptığı tercih de iki insan arasındaki dengeli bir ilişkiye dönüşebilir. 


Kişinin Kendi Öfkesinin Farkına Varması, 

Bunu Kabul Etmesi ve Bundan Yararlanması Kadın-erkek ilişkisindeki kopmaların çoğu yanlış yönlendirilen öfke ve karşılıklı suçlamadan kaynaklanır. Kadın 

erkeği istismarcı ve aşağılayıcı olarak görür ve sorunlarının 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kaynağını buna bağlar. Erkek kadını onu manipüle eden ve | suçlayan, her şeyi kendi bildiği yoldan elde etmek isteyen s0- rumsuz, istekleri hiç bitmeyen bir çocuk olarak değerlendirir Gerçekten de birçok kadın gelişim enerjilerinin büyük bir bölümünü erkekleri suçlamaktan elde etmiştir. Değişiklikleri tepkisel, öfkeli bir “Artık bana köstek olamayacak” tutumuyla başlar. Aynı şekilde erkekler de içinde bulundukları, hiçbir şey kazanmadıkları ortamlara giderek daha fazla içer ler ve öfkeyle kadınlardan uzaklaşmaya başlarlar. 

Karşılıklı suçlama geçici bir doyum verir, çünkü öfkenin boşalması için bir hedef, ayrıca kişinin kendini mağdur ve haklı görmesini sağlar. Ancak bunun, cinsler arasında daha fazla yabancılaşma gibi uzun vadeli bir bedeli vardır. 

Gerçek bir özgürleşme bilinci, hem erkeğin hem de kadı. 
nın içlerindeki hayati değer taşıyan yanları yok eden ve gerçekte kimsenin suçu olmayan psikolojik bir sürecin mağduru olduklarını kavramasıyla mümkündür. Cinslerin birbirlerine yaptıkları şeyleri büyük ölçüde, erkek ve kadın olmak için nasıl davranmaları gerektiği konusundaki öğrenilmiş bir inanç bağlamında ve otomatik olarak yapmışlardır. 

Tıpkı kadınların erkekler hakkında bilgi sahibi olabilme si gibi, erkekler de kadın edebiyatını okuyarak, yaşadıkları konusunda anlattıklarını dinleyerek kadının sosyalleşmesi» nin etkileri hakkında bilgi edinebilir. Böylece, her iki taraf* taki incinme ve öfke çığlıklarının, ayrı cinsel şartlanmalarını nasıl yansıttığını anlayacaklardır. 

Bu noktada kadın ve erkek öfke enerjilerini, boş yere birbirlerini suçlayıp birbirlerinden uzaklaşma süreci yeri karmaşık, zor, ama bir o kadar da özgürleştirici bireyler olma yolundaki gerçek özgürleşme sürecinin hizme» tine verebilirler. Bu çabaların özgürleştirici sonuçları ortaya çıktıkça kendini mağdur hissetme olgusu da ortadan kalka» caktır. 
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Aktör-Reaktör Dengesizliğinin Aşılması 

Kadının erkeğe yönelik öfkesinin ve erkeğin kadına yönelik suçluluk duygusunun ve bastırılmış öfkesinin tohumları, aktör-reaktör ritminden kaynaklanmakta ve beslenmektedir. Öfke ve suçluluk duygusunun derecesi, bu aktör-reaktör (yapan-tepki veren) kutuplaşmasının derecesiyle ilişkilidir. 
Çiftin ilişkisinde bu dengesizlik düzenli olarak, en güzel sevme ve iletişim kurma çabalarının, en yüksek insani ve önemseme özelliklerinin altını oyacaktır. Tepki veren kadın kaçınılmaz olarak kendini yönetilmiş, kimliği yok edilmiş hissedecek, buna karşılık erkek de hiç bitmeyen sorumluluk ve dikkati hiçbir zaman elden bırakamama duygusunun baskısı altında hissedecektir. 

Aralarındaki değişiklik özenle cinsiyetçi olmayan bir dil kullanmak gibi birbirlerine yönelik sembolik mimiklerinde değil, anlık süreçlerde gerçekleşmelidir. Cinsler arası eşitlik sıklıkla bulaşık yıkama, faturaları ödeme, çocuk bakımı ve çalışma gibi eşit paylaşılan sorumluluklar terimleriyle algılanır. Ben buna her iki tarafın da eşit baskı altında olması diyorum. Eşler kimin ne yaptığı düzeyinde özgürmüş gibi gözükebilir, buna rağmen etkileşim tarzlarında veya aktörreaktör ritimlerinde son derecede geleneksel olabilirler. Bu tür ilişkiler, söz konusu iki kişi için özellikle hayal kırıcı ve engelleyicidir, çünkü ilişki son derecede eşit ve seksist değilmiş gibi gözükür, ama buna rağmen öfke, suçluluk duygusu ve rahatsızlık yaratır. 

Öfke ve suçluluk kutuplaşmasından uzak gerçek eşitlik, anlık sürecin dönüşümünde yatar. Çiftler rol paylaşımında eski moda gibi gözükebilir (örneğin kadın bulaşıkları yıkar, erkek arabayı tamir eder) ama etkileşimin akışının dengeli olması halinde gerçekte psikolojik açıdan özgür olabilir. 

Etkileşimin ritmi -sohbetleri, seksi, karar vermeyi oyun etkinliklerini kimin başlattığı ve bitirdiği— ve ilişkinin akla 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uydurma, suçlama ve uzaklaşma içermeme derecesi, ilişkideki dengeyi belirler. Küçük kızlara sadece erkeklere tepki vermeyi, inisiyatif almamayı, ya da peşinden koşulurken elde edilmesi zor kadın rolü oynamayı öğreterek, buna karşılık erkek çocuklara ilk adımı atma ve ilişkinin gelişimi sorumluluğunu üstlenmeyi öğreterek bu aktör-reaktör sürecini başla- 


trız; ki cinsler arasındaki yabancılaşma, iletişim kopukluğu 


ve güvensizlik bu sürecin yan etkilerinden bazılarıdır. Kendi kimliğini rahatlıkla ortaya koyabilen kadınla performans ve kendini kanıtlama takıntılarından kurtulmuş bir erkek, tipik kadın-erkek aktör-reaktör ritmini aşan bir ilişki yapısına kolayca girebilecektir. Taraflardan her birisi, karşı tarafın şu ya da bu rolü sürekli üstlenme eğilimlerine dikkati çekerek birbirlerine yardımcı olabilir. 


ERKEK için: Başarısızlıktan Korkmamayı Öğrenmek KADIN için: Başarıdan Korkmamayı Öğrenmek 

Erkeğin başarısızlık korkusu takıntılı erkekliğini kanıtlama ihtiyacıyla doğru orantılıdır; buna karşılık kadının kadınlığını saldırganlığını, girişkenliğini ve özerkliğini bastırmayla ilişkilendirmesi aynı ölçüde derin bir başarı korkusu yaratır, 


Erkek, bu ister iş, oyun, ilişki, ister cinsellik olsun, yaptığı 


veya katıldığı her şeyde başarısız olmaktan korkar. Bazen başarısızlık kaçınılmaz olduğu için, öz-nefret ve usta olamadığı tüm etkinliklerin düzenli olarak dışlanması, erkeksi savunmacılığının bir parçasıdır. Aynı şekilde, tamamen iştirak etmesi halinde belli ölçülerde başarı kaçınılmaz olduğu için sonunda birçok kadın en rekabetçi veya performans yönelimli etkinliklerden çekilir. 

Kadının başarı korkusu ve sonuçta performansa gösterdiği direnme, kişisel ve ev yaşamına aşırı, bazen boğucu ölçüde ağırlık vererek kendini kanıtlamasına neden olabilir; buna karşılık erkeğin takıntılı başarısızlık korkusu onun 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zorlanımlı bir başaran olmasına ve bu nedenle evde ve yakın ilişkilerde soğuk, başkalarını önemsemeyen birisi olarak algılanmasına neden olur. 

Erkek için yıkıcı olan başarı istemesi değildir, başarısızlık 

korkusu ve ne kadar zor olursa olsun başarma veya kazanma zorlanımıdır; buna karşılık kadında hırslı olmaya karşı duyduğu direnç, güçlü ve rekabetçi olmanın kadınlığını yok edeceği korkusu kadar ciddi bir sorun değildir. 
Kadın açıktan daha fazla güçlü oldukça, erkekleri birer başarı sembolü olarak algılamaya ihtiyaç duymayacaktır, bu da erkeğin kadının gözünde erkekliğini kanıtlamak ve çekici olmak için takıntılı zafer arayışından kurtulmasını kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde, erkek başarısızlıktan kaçınmaya yönelik boşuna, yıkıcı takıntısının bilincine vardıkça, bundan urtulmak da o kadar kolay olacaktır. Ayrıca erkek kadının başarısını erkek kontrolüne yönelik bir tehdit olarak algıamayıp bundan korkmadığı, kadının da ekonomik, sportif veya diğer uğraşlarda başarısız olarak erkeği hoş tutma ihtiyacı artık duymadığı zaman, başarı arayışından dengeli bir haz alması mümkün olur. 


Erkeksi Kadınsı Savunmaları Akla Uydurmama 

Savunmaları yıkma sürecine her zaman kaygı eşlik eder, çünkü kişinin bilinmeyen, bastırılmış yanları ortaya çıkar. 
Dolayısıyla biyolojik ve genetik akla uydurmaların yardımıyla, değişme konusunda birbirlerinin korku ve direnmelerini desteklemeye yönelik güçlü bir eğilim her iki tarafta da bulunur. Bu, kadınla erkek arasında gerçek bir fark bulunmadığı anlamına gelmez. 

Ancak, erkeksi ve kadınsı şartlanma, güçlü ve savunmacı farklılıklar yaratır. Bu savunmacı farklar öylesine derinlere kök salmıştır ve inatçıdır ki, doğuştan, ya da genetik farklarmış gibi gözükür. 
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Gerçekten de, eğer erkekle kadın arasındaki bu farklar kalıtsalsa, doğa kadın ve erkeğe kötü bir oyun oynamıştır demektir, çünkü birbirimizle olan ilişkilerimizde yabancılaşma, umutsuzluk ve başarısızlık için genetik olarak programlanmışız demektir. Şahsen ben, bunun böyle olduğuna kesinlikle inanmıyorum, ancak geleneksel savunmacı davranışları 


aşarak gelişme sürecinde derinlere kök salmış bu yapılardan 


vazgeçmenin yarattığı korkuyu kabul ediyorum. 


ERKEK için: Diğer Erkeklerle İlişkileri Geliştirme KADIN için: Erkeğin Tecridini Nasıl Pekiştirdiğini Anlama 


Erkekler arasındaki saldırganlığın erkekliklerini kanıtla- 


dığı, sevgi davranışının ise eşcinsellik kuşkusu yarattığı kanısı erkeksi savunmacılık hastalığının bir yansımasıdır. 

Başka erkeklerle yakın dostlukların bulunmaması erkeğin kadınına aşırı bağımlı olmasına ve bu ilişkiyi tüketmesine neden olur. Kadın başlangıçta kadınsı kendine güvensizliği nedeniyle bu bağımlı bağlanmaya davetiye çıkarır, ama daha sonra buna içerler ve bunun onu boğduğunu hisseder. 

Erkeğin kadını bir ana figürüne dönüştürme ve bilinçsiz terk edilme korkusu nedeniyle onu kontrol altında tutma eğilimiyle birlikte kadının erkeğin ihtiyaçları karşısında boğulma duyguları ve sonunda ondan kaçma arzusu, erkeğin kendi cinsinden olanlarla dostluklar kurup geliştirmesi ve özerkliğini kazanması yoluyla ortadan kaldırılabilir. Böylece kadın, erkeğin başka özel ilişkiler kurmasından korkmayacaktır. 

Erkek erkeğe dostluğun gelişmesindeki ilk adım sıklıkla birçok erkeğin, hiçbir yakın erkek arkadaşı olmadığını kavradığı zaman hissettiği kayıp ve yalnızlık duygusunun kabul edilmesidir. Birçoğu gençlik günlerinden kalan dostluklarını tekrar kazanmaya ve geliştirmeye çalışır. Diğerleri erkek gruplarına katılır. Bazıları yakınlık duydukları erkeklerle dostluk arayışıyla onlarla iletişim kurmaya çalışır. 
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Son yıllarda artan sayıda erkek yalnızlık duygularını paylaşmaya başlamıştır. “İş adamları için Menninger Semineri”” yürüten bir ekip üyesi şöyle diyor: “Bu erkeklerden çoğu kariyerleriyle gerçekten yakın arkadaş edinemeyecek kadar meşguller. Buraya gelir ve başka erkeklerle ilk kez yakınlık kurarlar. Bu güçlü bir deneyimdir.” 

Bir erkek, bir üniversitedeki destek grubunda sekiz erkekle bir araya gelmesini şöyle anlatıyor: “İçimde derin, çok küçük de olsa sıcak, güvenli bir duygu gelişmeye başladı. 
Küçük bir çocukken, çiftlikte babamın arkasından giderken hissettiğim yoğun yakınlık ve güven duygusu gibiydi.”19 

Boston'daki bir “Erkek Paylaşım Günü”ne katılan bir erkek bunu şöyle özetliyor: “Bazı düşüncelerimin, korkularımın, duygularımın başkalarında da olduğunu anladım. 
Benim gibi kafası karışık, hassas ve olanı biteni anlamaya çalışan başka erkeklerin de bulunduğunu görmek iyi geldi. 
Yalnız olmadığımı öğrendiğime memnunum. .”1 


Öz-Bilinçsiz ve Saydam Olmak 

Çift ne kadar kutuplaşmışsa, birbirlerine karşı o kadar az samimi olurlar. Erkekteki erkeksi olmayan her şey —aptalca davranmak, kafası karışmış olmak, korkmak, ya da pasif olmak gibi masum bir şey bile- kadınsı savunmaları tehdit eder; buna karşılık erkeksi savunmalar erkeğin, kadınca kişiliğe aykırı biçimde güçlü olan, cinselliğini veya saldırganlığını ifade eden kadına “bu sen değilsin” yorumu yapmasına neden olur. 

Kadınla erkeğin en yakın ilişkilerinde kendi gerçek benliklerini birbirlerinden saklamaları sapkın bir ironidir. Bu durumda kadın hayal kırıklığını, içini terapistlere ve âşıklarına dökerken, erkek yaşadığı hüsranı işin, alkolün, vb. altına gömmeye çalışır. Birlikte olduklarında gerçek benliklerini 


* 1919'da Topeka-Kansas'ta Menninger ailesi tarafından kurulan vakıf, klinik, sanatoryum ve psikiyatri okulundan oluşmaktadır. 
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gizleyen iki insanın, bir düzlemde kendilerini reddedilmiş hissetmeleri ve birbirlerine içerlemeleri gerekir (“Sadece olmamı istediği kişi olduğum sürece seviliyorum”). 

Erkekle kadın savunmacı bir ihtiyaçtan çok bilinçli bir arzuyla birlikte olduğunda giderek daha fazla kendi gerçek benlikleri olabilirler; ve sahte rollere bağlı bir ilişkiyi de o öl çüde katlanılmaz bulabilirler. Birbirlerini birer insan olarak seven çiftler yeniden dengeleme sürecinde ortaya çıkan şey ne olursa olsun, eşinin daha kendiliğinden olmasını, gerçek benliğini daha fazla ortaya koymasını alkışlayıp destekleyecektir. 


Birbirine Yardım Etme 

Yeniden dengeleme partneri sürekli aşırı “seksizmiyle” yüzleştirme sorunu değildir, ister kendinden ister karşıdakinden kaynaklansın, seksist bir tepkiyi bağlamsız bırakacak şekilde gelişme sorunudur. Bir kadın benimle kendini tam ifade eden, güçlü bir insan olarak ilişki kuruyorsa, kendimi aptal yerine koymadan ona bir seks objesi gibi davranamam; aynı şekilde maço tarzında performans, geçim ve kos ruma sorumluluğunu üstlenmeye artık yanaşmadığım sürece kadın da benden maço davranışı bekleyemez. 

Erkekle kadını “özgürleştirmenin” yıkıcı yanı, hep ken dini haklı gören bir üstünlüğün aşırı vurgulanması ve karşiz lıklı seksizm suçlamasıdır. Hepimiz benzeri bir sosyalleşi sürecinin bir parçasıydık, bu nedenle özgürleşme konusunda, başkalarının “seksist” davranışlarına karşı sürekli tetikte ve saldırıda olma yaklaşımı zorluklarla dolu değişme sürecini zedelemekten başka bir işe yaramaz. i 

Bir insanın karşı cinsten partnerine yapabileceği en büyük iyilik, kendi gelişimi üzerinde odaklanıp çalışmaktır. Bı da şu türden soruları sormayla başlar: “Hangi yaptıklarım cinsiyet oyunlarının devam etmesine neden oluyor? Kendi 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güvende hissetmek için partnerimin belli bir rolü oynaması yönünde nasıl teşvik ediyorum? Kendi gelişimimi ve partnerimin gelişimini nasıl engelliyorum?” Sonrasında eksiksiz bir insan olmak ve erkeksi veya kadınsı olmama korkusundan kurtulmak için kişi kendine bir fırsat tanımalıdır. 
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8 


Geçiş Süreci İçin Kurallar, 
Perspektifler ve Oryantasyon 


Gelişme Süreci 


SEKSİZM konularındaki ani bir “aydınlanma” veya dışarıdan odaklanma başlangıçta heyecan verici olsa da netice olarak hayal kırıklığı yaratır; buna karşılık kişisel gelişim başlangıçta kaygı uyandırıcı ve ürkütücüdür, ama nihai anlamda özgürleştirici ve geliştirici bir süreçtir. 

Seksizm bilinçli kötü niyetin bir ürünü değildir, savunmacı bir ihtiyaç nedeniyle karşı cinsin kişiliksizleştirilmesidir. 
Kendi cinsiyete dayalı ihtiyaçlarımızı ve denge veya bütünlük yokluğunu dengelemesi için karşı cinsin bir görevi yeri» ne getirmesine, ya da bir imaja uygun davranmasına ihtiyaç duyduğumuz ölçüde hepimiz seksistiz. Bir erkek kendi erkekliğini kanıtlama ve tersini inkâr etme ihtiyacı duyduğu ve kadınlarla bu temelde ilişki kurduğu ölçüde bir seksisttir. 
Bir kadın kendi içinde özerk gücünü, cinselliğini, erkeği referans almadan kendini tanımlama ve ortaya koyma yeteneği» ni geliştirmediği ölçüde, zihinsel düzlemde seksist olmamaya çaba gösterse bile seksisttir. 

Amaç, erkeksi veya kadınsı şartlanmanın savunmacılığını dengelemek için karşı cinsi bir obje olarak kullanmak yerine, onu bir insan olarak algılama yeteneği yaratan bütünlük yönünde gelişmenin doğal sonucu olarak seksist olmamaktır. 

Seksizm cinsiyet savunmacılığının bir belirtisi olduğu için, savunmalar aşıldıkça bu da özünde ortadan kalkar, hem de hümanistik veya benzeri yüce gerekçelerle değil, sa* 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dece seksizm eski katılığın ve savunmacılığın parçası olduğu için. Örneğin bir erkek erkekliğini kanıtlamaya artık ihtiyaç duymayınca bir kadına egemen olmak, onu yönetmek, ya da ihtiyaçlarını kadından karşılamak istemeyeceği gibi, onunla bir seks nesnesi olarak ilişki de kurmayacaktır, çünkü bu tutumları doyum ve deneyim alanını kısıtlayan, kaçınılmaz olarak onu suçlayıcı öfkenin hedefi yapan birer yük olarak görmeye başlayacaktır. 

Kişisel düzlemde davranışlar içerikten çok sürece veya güdüye dayalı olarak seksist olarak algılanacak veya algılanmayacaktır. Örneğin bir erkeğin kadından düğmesini dikmesini istemesi, ya da bir kadına yemek ısmarlaması mutlaka seksist bir davranış değildir. Bu tür konular katı ideolojik ilkelere göre değil, durumun gerçekliğine göre değişken bir şekilde ele alınacaktır. Vurgu ilişkinin ne'si üzerinde değil, nasıl'ı üzerinde olacaktır. Kişisel özgürlük seksist olmayan dış davranışlardan çok, cinsiyet savunmacılığının bulunmayışı anlamına gelecektir. 

Gelişim, seksist olma ya da olmama gibi bir ya/ya da süreci değildir. Duruş kalkışlarla, ileri geri hareketlerle dolu bir genleşme sürecidir. Geleneksel cinsiyet savunmacılığı insanların derinden bağlandığı bir dünya görüşü yaratır. Bunu degiştirmek kişinin en derin referans çerçevesini sarsmaktır; bu nedenle yeni bir bütünleşmeye ulaşmak için yavaş ilerleyen, yöntemli bir deneme yanılma yaklaşımına ihtiyaç vardır. 

Kişi geliştikçe, eski yapıları bırakır ve daha önce bastırdığı yanlarıyla yüzleşir. Bunlar kişinin kendi imajını ve değer sistemini tehdit eder. Kendilerini başarılı, dominant, yanılmayan, yetenekli performcular olarak tanımlayan erkekler de, kendilerini her zaman sabırlı, özverili, “sevimli,” saldırgan olmayan, erdemli eşler ve anneler olarak tanımlayan kadınlar da, öz-imajlarını tehdit eden ve bununla çelişen dürtüleri ortaya çıkaracak olan gizli psikolojik unsurların gün yüzüne çıkması tehdidine maruz kalacaktır. 
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Çabucak ve pek acı çekmeden veya öz-imajlarını tehlikeye sokmadan gelişim ve değişim fantezisi insanların bu tür dramatik dönüşüm vadeden sahtekârların ve karizmatik manipülatörlerin ağına düşmesine neden olur. Gerçekleşmesi halinde bu gelişim değildir, yeni bir savunmacı tutumdur. Bu nedenle insanların kişisel değişmeye veya seksist tutumlardan vazgeçmeye direnmesinin nedeninin kötü niyet veya doğuştan gelen seksizm değil, korku ve katılık olduğunu unutmamak önemlidir. Belli bir insanın değişmesi için karar vermesinin yeterli olduğunu söylemek, örneğin “gerçekten isteseydin degişirdin” demek, kötü niyetin ve akılsızlığın bir göstergesidir. 

Sonuçta sorunlar erkek veya kadın doğmuş olmaktan degil, kişiyi erkeksi veya kadınsı yapan savunmalardan kaynaklanır. Buna bağlı olarak, bilinç dışında erkeksi bir tarz benimseyen kadınlar (kadın maçolar) da geleneksel olarak şartlandırılmış erkekle aynı sorunları yaşayacaktır: Duygusal uzaklık ve soğukluk, takıntılı etkinlik ve yakınlık korkusu. Aynı şekilde, erkeksi davranışı savunmacı bir tutumla reddeden ve karşıt uca giden bir erkek de hayatı kadınsı bir kadın gibi yaşayacaktır. Yani, kendini mağdur gibi hissedecek, rekabet konusunda fobik olacak ve içindeki saldırganlığı inkâr edecektir. 


İlişkilerde Geçiş Süreci 


1. Tarafların kendi tercihi olan yakın kadın-erkek ilişkisinde ihtiyaç duyduğumuz, hak ettiğimiz ve hazır olduğumuz şeyleri aldığımız önermesiyle başlamak son derecede yararlı olacaktır. Kendi özerkliğinden ve saldırganlığından en fazla korkan kadın, çok güçlü, korkusuz ve bağımsız gibi gözüken bir erkeğin çekimine kapılacaktır. İhtiyaçlarını kabul edemeyen bir erkek, anaca özellikleri bulunan, görünürde erkeğin dile gelmemiş, hatta erkeğin bile kabul etmediği ihtiyaçlarını görüp bu ihtiyaçlara cevap verme yeteneğine sahip bir kadının çekimine kapılacaktır. Bu nedenle ilişki kurulduktan sonra ilişkiyi iyileştirmenin bir yolu olarak partneri değiştirmeye çalışmak abartılı, boşuna ve kibirli bir çabadır. 
Bir ilişkide değişiklik yaratmanın en iyi, belki de tek etkili yolu, partnerin “rahatsız edici” davranışına imkân veren ve bu davranışı pekiştiren kendi davranışlarını değiştirmektir. 
Kendi davranışları üzerinde yoğunlaşmak yerine partneri değiştirmeye çalışmak, değişmenin içerdiği gerçek risklerden kaçınarak değişme istiyormuş yanılsamasını sürdürmeyi mümkün kılan bir tür psikolojik üstünlük taslamadır. 

2. Taraflardan birisindeki değişme, ilişkinin dengesini bozar ve geçici bir kriz yaratır, ta ki yeni bir denge kuruluncaya veya ilişki çözülünceye kadar. Suçlama, suçluluk duygusu yaratma ve tehditler, karşıdaki insanı eski konumuna dönmeye zorlamayı ve değişmeden kaçınmayı amaçlayan yaygın manevralardır. 

3. Bir ilişkide değişiklik yaratmaya çalışmadan önce istediğinize inandığınız şeyden çok, gerçekten istediklerinizin farkına varın. Birçok insan, bir ilişkide daha fazla yakınlık veya özerklik istediğini düşünür, ancak bu değişikliğin alıştıkları güvenliği tehlikeye atmadan gerçekleşmesini ister. Bir erkek kadın partnerinin cinsel açıdan daha girişken, bağımsız olmasını, ya da öfkesini açık ve dürüstçe dile getirmesini istediğine inanabilir; buna karşılık bir kadın karşısındaki erkekten duygularını, duyarlılığını, ihtiyaçlarını daha fazla dile getirmesini, daha az başarı odaklı olmasını istediğine inanabilir, ama gerçekte istedikleri tek şey kafalarında idealize ettikleri yeni kişiye ek olarak eski, güvenli ve bilinen özelliklerdir. Bu birleşim sıklıkla psikolojik açıdan imkânsız bir birleşimdir. 

4. Kendi güvensizliklerinizi azaltmak için karşıdaki insanın belli bir şekilde davranmasına ne kadar az ihtiyaç duyarsanız, söz konusu insanın değişmesi de o kadar kolay 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olacaktır, çünkü sizden kaynaklanan direnç veya tehdit de o kadar az olacaktır. Bu nedenle partnerinizin değişmesine yardımcı olmak için, kendinizi kanıtlamak veya eksiklerinizi telafi etmek için geleneksel bir cinsiyet rolü oynamasına o kadar az bağımlı olmanız gerekir. 

5. Geleneksel kutuplaşmış ilişkiler besin değeri olmayan, ama tadı güzel olan abur cubur yiyeceklere benzer. İyi g kür, hep aynı kalır, sonunda da sizi zehirler. Geçiş sürecindeki bir kadın-erkek ilişkisi o kadar da iyi gözükmeyebilir, çünkü olumsuzluklar bastırılırken “iyi” ve anlayışlı olmanın vurgulandığı sözde huzurlu geleneksel ilişkilerin tersine bu ilişkilerde birbirine karşı açık olan ve doyurucu, dinamik bir 


denge kurmaya çalışan iki insanın yaşadığı çatışmalar açık- 


ça dile getirilir. Geçiş sürecindeki ilişkide sınırlarını koyan, kendi. bireyselliklerini koruyan ve sorumluluğu, kararları, kontrolü ve gücü paylaşan iki insan arasındaki bir mücadele söz konusudur. Bu nedenle özellikle ilişkinin ilk evrelerinde huzurdan çok çatışma norm olmaktadır. 

6. Bir ilişkinin niteliğini değiştirmek için, dışsal detaylar ilişkinin neleri— yerine süreç ilişkinin nasılları— üzerinde odaklanıp bunları değiştirin. Dengeli bir ilişki, kimin ne yaptığından çok, erkekle kadının savunmacı olmaması ve insan dışa vurumunun tüm yanlarıyla dengeli bir etkileşimi sorunudur. Evin geçiminin yükü erkeğin omuzlarında olabilir, kadın çoğunlukla evdedir ama yine de süreç veya özü itibarıyla özgür bir ilişkileri olabilir. Aynı şekilde kadın bir şirketin başkanı, erkek de bir ev erkeğidir; ama ilişki anlık etkileşim yapılarıyla son derecede geleneksel veya seksist olabilir. Kural olarak, belirli, dışsal rol ve görev paylaşımı ne olursa olsun, inatçı bir suçlama ve suçluluk duygusu yapısı kutuplaşmış seksist bir etkileşimin belirtisidir. Aynı şekilde anlık birlikte olma sürecinin gerçekten dengeli olması halinde tarafların her birinin hangi görevleri veya işlevleri yerine getirdiği pek önemli olmayacaktır. 
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7. İlişkilerin, salt iyi bir iletişim kurma veya birbirini doğru anlama çabalarıyla düzeltilebileceği yolundaki egemen tutum sizi yanıltmasın. Ruh sağlığı profesyonellerinin evlilikle ilgili dikkate değer bulguları, en yüksek entelektüel bilincin ve en usta iletişim çabalarının, ilişkideki dengesizliğin etkisini aşamayacağını göstermektedir. Parlak psikiyatrist ile onu destekleyen, ona hayran karısı en ağır sorunları yaşayacaktır, çünkü görünüşte anlayışlı tutumları ve sofistike psikolojik bilgileri, etkileşimlerindeki yıkıcı ritmi gizleyecektir. 

Yapıcı ve kolaylaştırıcı anlamıyla iyi iletişim, dengeli bir etkileşimin doğal bir yan ürünü olarak ortaya çıkar, buna karşılık kötü iletişim yıkıcı, dengesiz bir ilişkinin nedeni değil sonucudur. 

8. Seksist olmayan etkileşim, tarafların birbirlerinin varsayılan ihtiyaçlarından çok gerçek ihtiyaçlarına tepki ve karşılık verdiği anlamına gelir. Varsayılan ihtiyaçları ele alırken gerçekte yaptığınız tek şey, partnerinizin ihtiyaçlarına karşılık verdiğiniz yanılsamanızla kendinizi olumlamaktır. 

Bir erkek, ona karşı koruyucu davranmasını istemediğini söylemesine rağmen kadınını kırılgan, narin bir yaratık olarak algıladığı için gerçek duygularını saklıyorsa, seksist davranıyor demektir, çünkü kadının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma maskesi altında kendi ihtiyaçlarına hizmet ediyordur. 
Aynı şekilde, eşinin aç olduğunda kendi yemeğini kendisi hazırlamayı tercih ettiğini ve yemek saati aramadığını açıkça belirtmesine rağmen her zaman evde olan ve yemek hazırlayıp diğer işleri gören bir kadın, her şeyi kocası için yaptığında ısrar etmesine rağmen gerçekte savunmacı bir tutumla kendini olumlamakta ve korumaktadır. 

9. Kişinin kendi tercihiyle girdiği bir ilişkide mağdur olan ya da mağdur eden yoktur, sadece bu görüntü vardır. Kimin kime ne yaptığını anlamaya çalışmak bitmek bilmeyen, nihai anlamda boşuna bir çabadır. Bunun yerine, neyi değiştirmek 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istediğiniz ve bu değişmeden kaçınmak veya buna engel olmak için neler yaptığınız üzerinde odaklanın. 

Özgür veya bağımsız olmadığınız için partnerinizi suçlamanız psikolojik bir yalandır. Kendi özgürlük veya özerklik yokluğunun suçunu eşlerine atan insanların sıklıkla gerçekte söylediği şey, bağımsızlığın yanı sıra, eşlerinin buna itiraz etmeyeceği veya eşit düzeyde özgürlük talep etmeyeceği güvencesini istedikleridir. 

10. Zincirlerinizi tanımak için kendi beklentilerinizi inceleyin, İlişkideki acıların çoğunu yaratan, şeylerin nasıl olması veya nasıl gelmesi konusundaki şartlı inançlarınızdır. Bu beklentiler çoğu kez gerçekte sorumlu olduğu bilinen şeylerden çok, fantezilere dayalıdır. 

11. Yakın bir kadın-erkek ilişkisini eşlerin aynı özgürlük veya ilişki felsefesini paylaşmalarına dayandırmak hemen her zaman bir hatadır. Kişinin ideolojisi veya ilişkiler konusundaki entelektüel inançları özellikle de güçlüyse, savunmacılığın, “çok fazla karşı çıkışın” bir ürünü olabilir. 
Paylaştıkları bir felsefe nedeniyle ilişkiye giren insanlar birbirleriyle aşırı öz-bilinçli, eleştirel, entelleştirilen yollardan ilişki kurmaya ve baskıcı ciddiyete, sürekli karşılıklı tetikte olmaya ve birbirlerini ikiyüzlülükle veya ideolojik zayıflıkla suçlamaya eğilim gösterirler. 

Özetle, bir ilişkiyi geliştirmek için, ilişkide yapılanlar değil, ilişkide oluş üzerinde, sadece içerikten çok ritim ya da süreç üzerinde odaklanın. Süreç, ilişkiyi geliştirmek için kullanılan teknikleri veya dışsal yöntemleri dönüştürecektir. 
Dünyadaki en büyük seks teknikleri bir tutku yaratamaz ve aynı kişinin denetimi elinde tutmayı, diğerinin de tepki veren konumunda kalmayı sürdürmesi halinde rollerin değiştirilmesinin hiçbir özgürleştirici etkisi olmayacaktır. Daha da kötüsü, teknikler (ilişkinin neleri) “Her şeyi doğru yapıyorum; zeden bu kadar kötü gidiyor?” duygusuyla sizi çılgına çevirebilir. 
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Özellikle Kadınlar İçin 


1. Gelişim tutum değişikliği değildir ve kadın hakları konusunda özgürlükçü bir ideoloji ve militanlık sıklıkla, kişinin sorunun yaratılmasındaki kendi sorumluluğunu ve payını anlamaktan savunmacı bir şekilde kaçınmanın bir yoludur. Dolayısıyla kendi davranışlarınızın ilişkilerde nasıl mesafe yaratıyor veya ilişkilerin nasıl altını oyuyor olabileceğini, ya da nefret ettiğiniz yapıların oluşmasına nasıl katkıda bulunuyor olabileceğini inceleyerek eşitlikçilik vizyonunuzu dengelemediğiniz takdirde, ilişkinin yürümesi için ortaya koyduğunuz çabalarda acı bir hüsrana uğrarsınız. 

2. Savunmacı değişmeyi dengeli bir varolma durumunun gelişmesiyle karıştırma eğilimine karşı dikkatli olun, Gerçek gelişim bağımlılık ve verici olma gibi kadınsı ihtiyaçları ve özellikleri tamamen reddetmek anlamına gelmez. Bu daha çok, bir taraftan diğer yanlarınızı korurken, diğer taraftan da eksik olan güçlü yanınızı geliştirmenizdir, böylece erkeklere ve durumlara yönelik tepkileriniz otomatik ve savunmacı olmaktan çok, esnek ve uygun bir yapı kazanabilir. 

3. Özgürleşme veya gelişmenin, erkeklerde her konuda en iyisini —aynı zamanda hassas, açık ve duyarlı olabilen hırslı, saldırgan bir erkek- yaratmayacağını unutmayın. Bunun yerine yeni, kestirilemez yapıların ortaya çıkmasını bekleyin. 
“Mükemmel” olduğunu hayal ettiğiniz erkeğin, ilişkide samimi duygular besleyen bir insandan çok, sembolleri kullanan birisi olduğunu anlamanız kaçınılmazdır. 

4. Erkeğe tepki veren birisi olarak şartlanmanızın kaçınılmaz olarak derin mağdur olma, dolayısıyla ilişkinin sorunları açısından güçsüz ve günahsız olma duyguları yarattığını görün. Bu tür bir algı yabancılaştırıcıdır ve çatışmaların çözümünü ve gelişmeyi engeller. Tıpkı kadınlar gibi erkekler de rollerini otomatik olarak oynamıştır ve rol beklentilerine uyma konusunda kadınlarla aynı kültürel baskılara maruz 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kalmışlardır. Başlangıçta şimdi karşı çıktığınız o beklentilere uymamış olsaydı, belki de söz konusu erkeğe hiç bağlanmamış olacaktınız. 

5. Devam eden bir ilişkide değişmeler yaratırken, partnerinize yönelik öfkenizi bu değişmelerin dayanağı ve gerekçesi olarak kullanıp sonra da sizi destekliyor gibi gözükmediği için partnerinize daha fazla içerleme eğilimine karşı dikkatli olun. Partnerinizin sizdeki değişmelere muhtemel direnci, kendi içinde değişmelerden çok, dile gelmeyen veya açıkça ifade edilen reddetme ve düşmanlık mesajınıza karşı bir tepki olabilir. 

6. Geçiş sürecinizde partnerinizi ikilemlerle karşı karşıya bırakıyor olabileceğinizi unutmayın. Yani sizi hoşnut etmek için değişirse “zayıflığı” ve “umutsuzluğundan” dolayı ona olan saygınızı kaybedebilirsiniz. Değişmeye ayak direrse katı olduğu için ona içerlersiniz. Her iki durumda da kaybeder. 

7. Erkeğinizin özerklik ve güç kazanma çabalarınıza muhtemel direnci, size bağımlılığını reddetme ve onu terk etme korkusunu da yansıtıyor olabilir, çünkü ona yakın tek insan ve yaşamasının tek nedeni olabilirsiniz. Direnci kasıtlı bir baskıcılık veya şovencilik değildir. 

8. Kimliğinizi ve tercihlerinizi net olarak tanımlamaya çalışın. Bir erkeğin size bir seks objesi olarak davranmasına veya sizi yönetmesine karşı olabilecek en iyi sigorta budur. 
Ek olarak bu, ona karşı yoğun içerlemenin birikmesini de önleyecektir. 

9. Öfke veya kırgınlık duyduğunuzda onunla doğrudan mücadele etmeyi öğrenin. Uzaklaşmaya ve kendinizi istismar edilmiş hissetmeye eğilim duyabilirsiniz, ancak bu tepki ilişkiyi daha da kutuplaştırmaktan ve ilişkide çatışmaların çözümünü ve gelişmeyi daha da zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. 

10. Cinselliğinizi tekrar kazanıp daha açıktan dile getirdiğiniz zaman sevgilinizin cinsellik konusunda daha kaygılı, 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daha rahatsız olması halinde kendinizi ihanete uğramış veya reddedilmiş hissetmeyin. Geleneksel erkeğin cinsel saldırganlığı kısmen, kadındaki ketlemelerin ve direncin bir yan ürünüdür. Erkek için cinsel heyecan sıklıkla bir fantezi, karşısındakinin direncini kırma, ulaşılmazlık ve olumlanma sorunudur. Bunlar azalınca cinsel saldırganlığı ve “performansı” da azalabilir. 

11. Yeni sevgilinizin veya kocanızın gönlünüzden geçen hassas, anlayışlı erkek olması için ona “yardım etmeyi” veya onu değiştirmeyi isteme eğiliminizi görün. O bu tür çabalara karşı ayak direyecektir, çünkü üstünlük taslayıcı, anaç bir niteliğe sahiptir. Erkek, sözde ona yardım etme arzunuzla değil, sizdeki değişiklikler karşısında değişme arzusu duyduğu zaman değişecektir. 

12. Onunla ilgili kendi seksist beklentilerinizin farkına varın. Sadece erkek olduğu için cinsel, ekonomik, bireyler arası ilişkiler, vb. alanında ondan neleri ne kadar bekliyorsunuz? Örneğin erkeğin değerini başarı ve statü ile ölçme eğiliminizin farkına varın. 

13. Başarıya odaklı, hırslı erkekleri tercih edip sonra da onları değiştirmeye çalışmayın. Gerçekten de yakınlık yetisine sahip bir erkekle ilişki istiyorsanız, geçmişte böyle davranan ve ta başından itibaren sizinleyken de yakın olabileceğini gösteren bir erkek seçin. Aynı şekilde, yakınlık yetisiyle başarı ve güç sembollerini aynı kişide bulmayı beklemeyin. 
Bunlar nadiren bir arada bulunur, çünkü bunlardan birisinin psikolojik unsurları diğerini yok etme eğilimi gösterir. 

14. Birçok kadın kendi gelişim süreçlerinde epeyce yol almıştır ve çoğu erkek kadının gelişiminin kendilerini reddetme anlamına gelmediğini görünce bundan hoşnut olacaktır. 
Sevgiye ve özene dayalı bir ilişki bağlamında eşit sorumluluk her sağlıklı erkeğin hayalini süslemektedir. 
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Özellikle Erkekler İçin 


1. Erkeğin özgürleşmesi veya gelişimi onu kadınsılaştıran bir süreç olmadığı gibi, erkeksi özelliklerin reddi anlamına da gelmez. Bu daha çok, kişiye daha fazla seçenek sunan bir genleşme süreci ve durumun gereklerine daha dolu dolu, dürüst, insanca ve bu nedenle daha uygun tepki verme yeteneğidir. Yine de kaygı, kafa karışıklığı, hatta panik duygularının gelişim sürecine eşlik edeceğini unutmayın. Kendinizde gerçekleştireceğiniz değişmeler, kadınsı veya kadınlara özgü olduğunu öğrendiğiniz yanlarınızı açığa çıkarmayı içermektedir. Panik duyguları, erkekliğinizi kaybetmekte olduğunuz inancından kaynaklanıyor olabilir. 

2. Kritik, yaşamı koruyan değişmelerin toplumsal ona- ya ihtiyacı yoktur. Gündelik sosyal beklentilere uygun bir şekilde cevap verebilir, buna karşılık özellikle özel, kişisel yaşamınızda insani, size doyum veren yanlarınızı geliştirip dile getirebilirsiniz. Bu nedenle erkekte değişmeye karşı toplumsal hoşgörüsüzlüğü suçlayarak gelişime direncinizi akla uydurma eğiliminizi görün. Ayrıca, stereotipik” zorlanımlı, kendine zarar veren erkeksi davranışlardan kaçınmanıza yardımcı olduğu için gelişimin kendi içinde bir ödül olması rahatlatıcıdır. 

3. Kadının gelişimi erkek için Tanrı'nın bir armağanıdır. 
Kendi girişkenliğine, özerkliğine, saldırganlığına ve cinselliğine sahip çıkan bir kadın, erkeğin yaşamını daha ilginç kılan bir partner olacaktır, çünkü sadece erkeğin ritmine ve tercihlerine tepki veren sıkıcı bir insan değildir. Ekonomik açıdan istediği kadar başarılı olmadığı, ya da ömür törpüsü olan ve onu tüketen bir işi bırakmak istediği zaman böyle bir kadının karşısında suçluluk duymasına gerek yoktur. Böyle bir kadın, erkeğin birlikteyken dürüst olabileceği, çatışma- 


* Belli birey türleri ve davranış biçimleri hakkında yaygın olarak benimsenen düşünce, kalıp. 
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larda diyalogla çözüm arayabileceği bir eştir. Kendi adına mücadele edebilir, zayıf değildir veya erkeğin davranışlarından kolayca incinmez. Böyle bir kadın ayrıca erkeği ödüllendirmek için ya da erkeği elinde tutmaya yönelik bir tür manipülasyon olarak değil, kendi doyumu için erkekle yatağa giren bir cinsel partnerdir, performans sorumluluğunun tamamını da erkeğe yıkmaz. 

4. Erkeğin kendini kanıtlama ihtiyacının onun enerjilerini tüketen ve sonunda onu yok eden sonu gelmez, yaşamı çarpıtan bir boyunduruk olduğunu unutmayın. Tıpkı yaşamın diğer yanlarında olduğu gibi, bir kadınla ilişkinizi de bir erkek olarak sizi nasıl olumladığından çok, size kendinizi nasıl hissettirdiğine dayalı olarak kurmaya çalışın. 

5. Erkek özgürlüğü, kendini kadının taleplerine ya da erkeğin nasıl davranması gerektiğine ilişkin yorumlarına göre uyarlama değildir. Erkek, kendi yaşamını zenginleştirmek için geliştirilmesi gereken yanlarına odaklanmalı ve bu yanları geliştirmelidir. Özellikle de, kadınların taleplerine veya tanımlarına göre değil, kendi ihtiyaçlarına ilişkin bilgilerine dayalı değişmeler tanımlamalıdır. 

6. Maço davranışları —bu ister bir hakaret nedeniyle kavga etmek, yolda kasksız motosiklet kullanmak, ya da her konuda hiç bitmeyen başarma, kazanma, egemen olma ve performans gösterme ihtiyacı olsun son çözümlemede aptalca ve öz-yıkıcıdır. Erkeğin yaşam beklentisi daha şimdiden kadınınkinden neredeyse on yıl daha kısadır. Erkekler daha savunmasız olan cinstir ve başka bir nedenle olmasa bile, salt kendi yaşamlarını sürdürebilmek için değişmeye ihtiyaç duymaktadır. 

7. Harika olduğunuzu düşünen, ama kendilerini iyi hissetmeyen ve bu nedenle kendi kimliklerini sizinkiyle kaynaştırarak yardımcınız ve karınız olmak isteyen pasif, hayran, tepkisel, kırılgan “toprak analarla” duygusal ilişkilerden kaçının. Suçluluk duygunuzu istismar ettiği için kaçınılmaz 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olarak kendinizi boğulmuş ve felç olmuş hissedeceksiniz, o ise onu hayal kırıklığına uğrattığınız, yönettiğiniz ve olumsuzladığınız için sizi suçlayıp sizden nefret etmeye başlayacaktır. 

8. Cinsel eş olarak performansınız konusundaki tüm varsayım ve beklentileri reddedin. Siz bir makine değilsiniz ve siz bir insan olarak geliştikçe içinizde ve ilişkide olan bitene bağlı olarak tepkileriniz de sürekli değişecektir. Cinsel tepkinizi erkekliğinizin bir yansıması olarak değil, sadece içinizde yaşadıklarınızın ve ilişkinizin bir yansıması olarak görün. 

9. Kendi dirençlerinizi ve korkularınızı kabul edin, anlayın ve bunlara güvenin. Bunlar, sizin rehberinizdir ve hayatınızı kurtarır. Bunlara alt edilecek düşmanınız gözüyle bakmayın, ya da bunlara boyun eğmek erkekçe gelmediği için bunlardan kaçmayın. 

10. İlişkinizdeki sembollerden çok süreç üzerinde daha fazla odaklanın. Sadece başarılı gibi gözükmenizi sağladığı için bir kadını eş olarak seçip, sonra da ilişki iyi gitsin diye çalışmayın. Bunun yerine kadını onunla etkin etkileşiminiz- de yaşadığınız harika duygulara dayanarak bir eş olarak sein. 

i 11. Entelleştirme, yakınlıktan uzaklaşma ve hedef yönelimli etkinliklere odaklanma eğiliminizin, kadını sizi boğan veya çok fazla şey isteyen birisi gibi algılayıp aşırı tepki vermenize neden olduğunu anlamamanız halinde onu çözümü imkânsız bir ikileme soktuğunuzu görün. Doğrudan (veya dolaylı olarak), her zaman yalnız kalmak, sadece canınız istediği zaman ihtiyaçlarınızın giderilmesini ve bunun da nispeten kişisel olmayan bir yoldan yapılmasını istediğiniz. 
mesajı verdiğiniz zaman kadının sizinle rahat ilişki kurması imkânsızlaşabilir. 

12. Son olarak, bir boşanma veya velayet savaşında her şeyi kadına kaptırmaya karşı en iyi sigorta, kendi ayrı kimliğinden zevk alan, erkeklerle önceki ilişkilerinde eşit sorumluluk alan, kadınları erkeklerin kurbanı olarak görmeyen ve sizinle tanışmadan önce kendisi için doyurucu, özerk bir yaşam kurmuş olan bir kadını eş olarak seçmenizdir. 


Sorunlu İlişkiler İçin 


Sorunlu bir ilişkide düzelme şansının, tarafların birbirlerini evlilik güvencesinin sembolleri veya yardımcıları olarak değil, objektif düzeyde birer insan olarak ne ölçüde tanıdıklarıyla ve birbirlerinden ne kadar hoşlandıklarıyla orantılı olduğuna inanıyorum. 

İlişkileri sorunlu olan birçok geleneksel, kutuplaşmış çift hoşlanmadan ziyade umutsuzluktan dolayı birlikteliğini sürdürmektedir. Birbirlerine duydukları sevgi konusunda yemin edebilirler, ama etkileştiklerinde birbirlerinde gerçekten nelerden hoşlandıklarını kolay kolay gösteremezler. Bu nedenle değişme çabası büyük bir çatlak yaratır. Bu yüksek gerilimli ilişkideki en küçük değişiklikler güçlü titreşimler ve krizler üretir. Sözde gelişim arzularına rağmen, kişinin kendindeki ve eşindeki değişme çabalarının altını oymaya yönelik güçlü bir eğilim olması doğaldır. 

Felaketten kimin sorumlu olduğunu tespit etme çabasıyla tanımlanan bir ortamda değişme süreci kesinlikle etkili olmayacaktır. İlişkide düzelme sadece bireysel gelişmeyle gerçekleşebilir. İlişkinin geleneksel davranış kalıplarını birakmaya hiçbir hoşgörüsü yoksa, sonuçta her iki taraf için de zararlıdır ve düşüncesi bile acı verici ve ürkütücü olsa da ilişkinin bitirilmesi daha iyi olabilir. 

Özetle seksizm kendi kendine bir cezadır, özgürlük ise bir ödül. Cinsel rol özgürlüğü bir ilkeler, değerler veya doğru yanlış sorunu değildir. Bu, bir ruh sağlığı, hayatta kalma ve gelişim sorunudur. Zorluklarla dolu dengeli ve bütün olma süreci ilerledikçe seksizm de zayıflayıp ortadan kalkacaktır. 
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Ancak o zaman anlık süreci aynı eski şey olan gerçekliği gizleyen sofistike tutumlar yüzünden sadece yeniymiş gibi gözüken bir ilişki değil, gerçekten yeni bir kadın-erkek ilişkinin temelleri atılmış olacaktır. Gerçek gelişme olduğunda kuşkusuz ilişkiler de yürüyecektir. 


Üçüncü Bölüm 


AŞKINLIK 
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9 
Oyun Arkadaşları 


OYUN arkadaşları olma yeteneği, kadın-erkek kutuplaşmasının derecesiyle ters orantılıdır. Kutuplaşmanın olmaması erkekle kadının birbirlerini “en iyi arkadaş” ilişkisinin gelişmesini güdüleyen aynı çekim ve neşeye dayalı olarak seçmelerini ve cinsiyet savunmalarına dayalı bir ilişkiden kaçınmalarını mümkün kılar. Cinsiyet savunmalarından kaynaklanan kendine güvensizlik ve katılık oyunbazlığı imkânsız hale getirir. 

Bu anlamda bir ilişkideki oyunbazlık, sadece belirli bir şablonu veya bir dizi tekniği uygulayarak ulaşılabilen bir şeyden çok, kişinin gelişmesinin veya cinsiyet savunmalarını aşmasının bir yan ürünüdür. 

Cinsiyet savunmaları aşılarak gelişim sağlandıkça, imaja takılmaksızın karşı cinsten yakın arkadaş seçmek giderek daha mümkün hale gelir. Bu da kendini sansürleyen bir dikkatten, doğru şeyi söyleme veya yapma konusundaki öz- bilinçli takıntıdan, ya da bir “erkek” veya “hanım” olarak kendi imajını olumlama ihtiyacından uzak bir ilişkiyi kolaylaştırır. Oyunbaz bir ilişki yeteneği, tıpkı bir çocuğun gelişiminin daha ilkel gelişme durumunda bulunmayan yetenekleri mümkün kılması gibi, psikolojik gelişimden kaynaklanır. 
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Oyunbazlık Nasıl Hissedilir? 


Aynı cinsten olmasa da, yanında kendinizi çok rahat his- 


settiğiniz, öz-bilinçli olmadığınız, kendinizi ifade etmekte özgür olduğunuz çok yakın bir arkadaşınızla gün geçirdiğiniz oldu mu? Uygunsuz, aptalca, ya da düşmanca veya yanlış anlaşılabilecek bir şey söyleyebileceğiniz korkusuyla dikkatli olma veya kendi kendinizi sansür etme ihtiyacı duymamış» sınızdır. Birlikteyken bilinç düzeyinde “sizden beklendiği” gibi davranmaya kesinlikle aldırış etmemişsinizdir. Kendinizi açık, yargıdan uzak hissetmiş, tıpkı kendinizi tanıdığınız. 
gibi karşıdaki insanın da sizi gerçekten tanıdığını düşünüp son derecede doyurucu, ender bir deneyim yaşamışsınızdır, buna karşılık siz de karşınızdaki insanı gerçekten tanıdığını» zı hissetmişsinizdir. 

Kendinizi kabul edilmiş, önemsenmiş hissettiğiniz ve ifade edebildiğiniz için ayrıca kendinizi de daha çok sevmiş ve takdir etmişsinizdir. Normalde kafanızda dönüp duran olumsuz, öz-eleştirel düşünceler aklınıza bile gelmemiştir, Bu, iç dünyadaki yaşamların alış verişi olmuştur. Normalde dile getirilmesi son derecede tehlikeli olan düşünce ve duygular kötü şeyler hissetmenize neden olmadığı gibi, gerçekte canlandırıcı bir etki yaratmıştır. Her birinizi savunmasız. 
kılan kendini açığa vurma riskini göze almakla birbirinizi takdir etmiş, desteklemiş ve birbirinizden hoşlanmışsınızdır. 
Arada bir söylenen bir şey olumsuz bir yerlere dokunsa da, konuşularak halledilmiş ve bırakılmıştır. 

Gelişigüzel sohbetlerle, ciddi paylaşımla, aptallıklarla, yüzleşmelerle ve iyi niyetli takılmalarla zaman hızla akıp gitmiştir. Buradaki temel bir unsur, her ikinizin de imaj kaygılarından habersiz olmanız, birbirinize tam anlamıyla güvenmeniz ve birbirinizi gerçekten tanıyıp kabul etmenizdir. 

Aranızdaki serbest enerji akışı, birlikte geçirdiğiniz zamanın belirli yapısını nispeten önemsiz kılmıştır. Gerçek 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amacınız ve doyumunuz aranızdaki etkileşim olmuştur. 
Ne yaptığınız veya nereye gittiğiniz pek önemli olmamıştır. 
Yerine başka seçenekler konabilen bu unsurların deneyimi süslemesine karşılık, bunlar hiçbir zaman birlikte olmanın temel nedeni olmamıştır. İlişkideki etkileşim her şeye damgasını vurmuş, her şeyi değiştirmiştir; bu nedenle kendinizi iyi hissetmek için dışarıdan uyarıma ihtiyaç duymamışsınızdır. 

Birbirinizle ilgili planlarınız da olmamıştır. Birbirinize uzun vadeli hedefler için değil, sadece birbirinizin varlığına ibtiyaç duymuşsunuzdur. 

Birlikteyken işle oyun arasında pek bir ayrım var gibi gözükmemiştir. İlişkinin oyunbaz niteliği en yorucu etkinlik veya angaryaları bile dönüştürmüştür. Temizlik yapma, bulaşıkları yıkama, market alışverişi yapma, çöpü atma, sırada bekleme, arabayı servise sokma gibi etkinlikler, paylaşmak ve şakalaşmak için birer bahane olmuştur. 

İsteseydiniz birlikte zaman geçirmek kolayca pahalı da olabilirdi. Ancak resmi atmosferi rahatsız edici, uygunsuz, ilişkinin kişisel niteliğiyle uyumsuz olduğu için restoran veya kulüp gibi pahalı yerlerden bilerek kaçınmış olabilirsiniz. 
Pahalı yemekler israf gibi gözükmüştür, çünkü oyunbaz ilişki sade bir yemeği enfes bir ziyafete dönüştürmüştür. 

Birlikte geçirilen zamanın sonundaki enerji düzeyi, başlangıçta olan kadar veya daha fazladır. Deneyim, ilişkilerin alışılmış zehirleyici alt akımı olan gizli düşüncelerden ve duygulardan uzak, temiz bir deneyimdir. Birbirinizin enerjisi ve bilinç akışının momentumuyla güç kazanmış, sanki hiç çaba harcamadan ve sonsuza kadar birlikte olabilirmişsiniz gibi hissetmişsinizdir. Özgürlük ve saydamlık, tanıma ve kabul edilme, sevme ve sevilme duyguları sürekli her ikinizi de beslemiştir. 
İlişkinin ritmi, birbirini paylaşılacak algı, içgörü ve fikir patlamalarıyla tetikleyen bir kestane fişekleri dizisi gibidir. 

Etkileşim çabasızdır. Hiçbir şey üzerinde çalışılmamış, iletişim kurmaya çaba harcanmamış, öz-bilinçli bir paylaşım, birbirini anlamayı öğrenme söz konusu olmamıştır. Her ikiniz de kendinizi iyi ve bütün hissetmiş, birbirinize güven, hayranlık ve sevgi duymuşsunuzdur. Olumlu ve olumsuz duygular desenin birer parçası olmuştur. 

Her ikiniz de tekrar bir araya gelmeyi heyecanla, sabırsızlıkla beklemişsinizdir, bu nedenle planlama veya meşgul programlar hakkında tartışmaya pek gerek olmamıştır. İkinizin de motivasyonu çok yüksek olduğu için zaman bulmak kolay olmuştur. Bir sonraki buluşmanız gecenin geç saatlerin- de, sabah erkenden, ya da hafta sonu olabilir. Birlikte olmak için zaman bulmakta güçlük çekmemişsinizdir, çünkü bu sizden bir şeyler götürmemiştir. Aslında, yorgun buluşup muhtemelen eve dinlenmiş, tazelenmiş olarak gitmiş de olabilirsiniz. 

Dönüp birlikte geçirdiğiniz zamana bakınca, birlikte yaptığınız şeylerin çoğu —sıkıcı işler veya ciddi konular bile- bir oyun gibi gelmiştir. İlişkinizin ruhu, süreci, ya da duygusu içeriği dönüştürmüştür. Tıpkı aktör-reaktör (yapan tepki 


veren) sürecinin sonunda ve kaçınılmaz olarak geleneksel 


etkileşimi dönüştürmesi ve reaktörde (tepki verende) öfke, aktörde ise suçluluk duygusu alt akımları yaratması gibi, oyunbaz süreç de nesnel gözle bakıldığında yıpratıcı olan etkinliklere bile bir ölçüde oyunbazlık katar. 

Daha büyük ve daha gelişmiş “oyuncaklara” —oda büyüklüğünde televizyon setlerine, karmaşık bilgisayar oyunlarına, bir yata, gurme restoranlarına, vb.— yönelik doyumsuz bir iştah yaratan role bağlı, kutuplu ilişkilerin tersine oyunbaz ilişkide tarafların kendini iyi hissetmesi için pahalı “oyuncaklara” veya maddeci yapılara hemen hiç ihtiyaç duyulmaz. Geleneksel ilişki özünde kendi içinde sıkıcı bir ilişki olduğu için, iyi ve canlı hissedilmesini sağlayacak bir şeylere yönelik hiç bitmeyen bir açlık söz konusudur. Bu konuda hiçbir şey çok kısa sürelerin dışında başarılı olamaz. 

Bir ilişkide maddeci arayışlarla oyun arkadaşı olma yeteneği arasında ters bir orantı olduğuna inanıyorum. Bir ilişki 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ne kadar az iyi veya oyunbaz hissediliyorsa, alkol, uyuşturucu ve yemek de dahil olmak üzere dışarıdan dikkat dağıtıcılara yönelik iştahı da o kadar çok kamçılamaktadır. Oyunbaz ilişki nesnel şeylerle zenginleştirilebilir, ancak onlara bağımlı değildir ve bunlar olmadığı zaman ilişkinin akışında hiçbir kırılma, can sıkıntısı veya boşluk hissedilmez. 

Kutuplaşmış, geleneksel çift ilişkinin iyi, heyecan verici gibi gözükmesini sağlayacak yollar bulmaya çalışır. Oyunu işe, zevki ciddiyete dönüştürürler. Erkek tatillerini en ince ayrıntısına kadar planlar. Tatilleri de birer işe dönüştürür. 
Tenis gibi bir oyun “oynadığı” zaman da bunu küçük bir savaşa, her servisin ve karşılamanın bir mermi, kaybedilen her sayının bir aşağılama olduğu ürkütücü bir mücadeleye dönüştürür. Kişi ne kadar erkeksiyse atmosfer de o kadar ciddidir. Kafası çok geçmeden istatistiklerle, araç gereçle, tekniklerle ve yöntemlerle meşgul olmaya başlar. Spor bir zorlamaya dönüşür. Zevk aldığı için mi, yoksa sadece yapması gerektiği için mi spor yaptığını anlamak zorlaşır. Daha iyi oynamak için sürekli kendini geliştirmeye zorlanır. 

Aynı şekilde, bir kadın için pahalı bir restorana gitmek de, evde oturup yemek hazırlamak da ciddi birer konu olup çıkar. Dışarıda geçirilecek bir akşam öncesinde kafası Şu düşüncelerle meşgul olur: “Ne giymeliyim?” “Hiçbir şeyim yok,” “Saçım çok kötü,” “Kendimi pek iyi hissetmiyorum.” 
Buradaki vurgu ayrıntılı hazırlık, uygun davranışlar ve sohbet ile iyi zaman geçiriyormuş gibi gözükme beklentileri üzerindedir. Evde yemek hazırlamak savunmacı bir dışa vuruma dönüşür. Mutfak kadının bölgesi ve savaş alanıdır. İhlaller, talepler, fikirler ve yemeye direnme gergin veya öfkeli bir tepkiyle karşılanabilir. 

Geleneksel, role bağlı erkekle kadın arasındaki ciddi förtü, bu bölümün başında anlatılan oyunbaz ilişki deneyimiyle karşılaştırın. Geleneksel ilişkide olan her şeyde bir yönetilme duygusu bulunur. Sohbet ölçülüdür, ağırdır, entelektüel bir yapıdadır. Bilinç akışı diye bir şey yoktur. Gayri ciddi, rasgele bir söz bir saldırı olarak algılanıp anında düşmanca bir tepkiyle karşılanabilir: “Bu çok çirkindi,” ya da “Bu akşam gerçekten aptalca davranıyorsun”. Sohbetin ritmi bölük pörçüktür ve çaba gerektirir. Etkileşimin bir parçası olması halinde mizah, fıkra anlatma veya “zekice” tek satırlık cümleler şeklindedir ve kişisel dışa vurum çeşitlemesinden yoksundur. Akşamın başarısı için ne yaptığınız ve ne kadar iyi olduğu -yemek, film, müzik, hava- çok önemlidir. Çok daha öncesinde olmasa bile, etkinliğin sonunda bitkin düşersiniz; bir sonraki buluşma için planlar yapmak dikkatli bir çalışma gerektirir. Aslında, gerçekte birbirinizi daha iyi tanıma fırsatınız olmamış, her seferinde sıfırdan başlıyor gibi olursunuz, ki gerçekten de daha iyi tanıma söz konusu değildir. 


Ciddiyet 


Araştırmacılar hayvanlar alemini şöyle tanımlıyor: “Alt düzeyde usta birer işçi gibi işlerini yapan duygusuz organizmalar vardır. Biyolojik statü yükseldikçe, şarkı, neşe, sevinç, oyun ve yeni, lüks uyarımlar bolluğu karşısında tam bir cümbüş görülür.”! Özünde oyunbazlığın olmaması ilkel bir biyolojik düzeyi çağrıştırır. 

İş ve ciddiyet üzerinde odaklanan kutuplaşmış erkekle kadın bu ilkel türlere benzer. Konrad Lorenz'e göre: “Ale basamaklardaki türler oyunbaz etkinliğin gerçekliğine dönme, oyun olarak başlayan şeyi ciddi etkinliğe dönüştürme eğilimi gösterir. Üst basamaklardaki türlerin etkinliği ciddiye almaksızın ciddi etkinliği oyunbaz bir şekilde yürütebil- 


meleri, etkinlik kisvesini sürdürme ve kendileriyle davranış arasına bir “mesafe” koyma yetisine sahip olmaları gerektiği 


anlamına gelir.”? 


190 


Toplumumuzda geleneksel terimlerle olgun, sorumlu, ya da ciddi olarak tanımlanan erkekle kadın arasındaki ilişkilerde her zaman oyunbaz olma yetisinden çok, ciddi olma yetisi vurgulanmıştır. Örneğin flört şu terimlerle anlatılır: “Bu ciddi bir ilişkidir.” “Birbirleri hakkında ciddiler.” *Ciddi olacak kadar olgun değiller.” “Erkek kadını terk etti, çünkü kadın ciddileşmeye başlamıştı.” Ya da “Kadın erkeği terk etti, çünkü erkek ciddi değildi.” 

Geleneksel romantik #örtte çıkma yapısı ciddi olmanın takılarına bürünür. Gerçekten de giyinip kuşanmış, makyajlı, yüksek topuklu, saçı yapılı, takıp takıştırmış kadınsı kadınla; takım elbiseli, kravatlı, deri ayakkabılı, saçı taralı, manikürlü, yapmacık, keskin, koruyucu, savurgan, züppe bir erkek birlikteyken, pasifçe bir şeyler almanın —yemek yeme, eğlencelere katılma, alışveriş yapma— dışında nasıl oyunbaz olabilir ya da gerçekten eğlenebilir ki? 


Oyunbaz İlişki Nedir? 


Kadın-erkek ilişkisindeki oyunbazlık konusunda talihsiz bir yanlış düşünce vardır. “Oyunbazlık” “sorumsuzlukla” aynı kefeye konur. Oyun istemenin çocuk olmayı istemekle aynı şey olduğu düşünülür, 

Paradoksik biçimde, psikolojik açıdan bir ilişkide sorumsuzluk olan ciddi yönelim veya süreçtir. Ciddi yönelim, uygun, seven veya olgun olma adına bastırmanın ve rol yapmanın bir dışa vurumudur, imajına uymayan içsel deneyimlerin genel bir inkârıdır. Bu, etkileşimi kırılgan, öz-bilinçli ve patlamaya hazır kılar. İlişkiyi bilinçli denetimin dışına çıkaran şey, büyük bilinç dışı kütlesi veya savunmacı bir tutumla engellenen içsel yaşam nedeniyle sorumsuzluktur. Bunun yerine, ilişki çifti yönetir ve çif, ilişkinin kurbanı olur. Aşk birden bire ve hiç beklenmedik bir şekilde düşmanlığa dönüşür. 
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Oyunbazlık ele avuca sığmayan bir kavramdır, çünkü içerikte değil süreçte yatmaktadır. Her şey bir oyun olabilir; tersine oyun olması gereken etkinlikler, cinsiyet savunmalarıyla ciddi şeylere dönüştürüldüğünde oyun olmaktan çıkar. 
İki farklı insan aynı şeyi yapıyor olabilir: Birisi için oyundur, diğeri için angarya. Oyunbazlık büyük ölçüde savunmacılığın bulunmamasının bir ürünüdür ve erkekle kadın-erkeksi- kadınsı etkileşimden uzaklaşıp, ihtiyaç duydukları için değil 


istedikleri için birlikte olduğu savunmacılıktan uzak bir iliş- 


kiye yöneldikleri zaman oyunbazlık yetisi gelişir. 

Oyunun belirli tipik özellikleri tanımlanabilir, bunun yapılması yeni kadın-erkek ilişkisini anlamak açısından yararlı olacaktır. Oyunun temel özelliklerinden birisi hedef yönelimli olmamasıdır. Oyun kendi içinde bir amaçtır. Dr. Arthur Koestler, bir etkinliğe başka güdüler ne kadar çok karışırsa, oyun özelliğini de o kadar çok kaybettiğine dikkati çekiyor. * 

“Oyun ve Adaptasyon” başlıklı bir makalesinde psikolog, Eric Plaut oyunu “haz veren, özgürce seçilen, yapısal olarak eksiksiz ve araçsal olmayan etkinlik” olarak tanımlıyor. * 

Psikolog K. Sylvia, J. Bruner ve P. Genova da benzer bir tanım veriyor: “Oyunun özü araçların amaçlara egemen olmasıdır.”* 

Oyunbaz ve anı yaşama yeteneğine sahip bütünleşmiş kişi süreç yönelimli olarak tanımlanmaktadır. Sex Roles and Personal Awareness adlı kitabında Dr. Barbara Lusk Forisha şunları yazıyor: “Süreç yönelimli bireyler genelde diğer insanlara kıyasla rollere daha az bağlıdır. Kişisel ve kültürel geçmişlerine daha az bağlıdırlar. Varolan benliği koruma veya olabilecek benliği oluşturma işine daha az enerji harcanır. Bu tür bireyler bu anı daha eksiksiz, dürüst ve samimi olarak yaşamaktadır.” * 

Chicago Üniversitesi'nden Dr. Mihaly Csikszentmihalyi erişkin oyunbazlığı deneyimini bir “akış” deneyimi, yani “eylemle farkındalığın kaynaşması, öz-bilincin kaybedilmesi 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ve dışarıdan bir ödülden ziyade devam eden bir akış hedefi” 
olarak tanımlıyor. 7 

Yeni kadın-erkek ilişkilerinin gündelik yaşamına tercüme edildiğinde oyunbazlığın bir yanı, savunmacı ihtiyaçlara dayalı sembolik bir ilişki değil, temelde birlikte olmanın hazzına, deneyimin kendisine dayalı bir ilişki olmasıdır. Bu, erkekle kadının güvenlik veya savunmacı nedenlerle birbirlerine ihtiyaç duydukları için değil, sadece birlikte olmak istedikleri için birlikte oldukları bir ilişkidir. Bunun temel ödülü de etkileşimin yarattığı akışkanlık ve enerji alışverişidir. 

Yeni kadın-erkek ilişkisinin temeli olan oyun, her zaman araçsal olan ve karşılıklı sömürüye dayalı geleneksel, ciddi kadın-erkek ilişkisinden çok uzaktır. Geleneksel ilişkide her iki taraf da temelde işlevlerinden dolayı tercih edilmektedir. 

Geleneksel nevrozun (ki kutuplaşmış ilişkinin tipik bir özelliğidir) kaygı, çatışma, gerilim, düşmanca patlamalar, kaçma arzusu, psikosomatik hastalık ve zorlanımlı etkinlik gibi semptomların, kişinin ciddiyetin baskısının altında bo-Zulduğunu derinden hissetmesinden ve altta yatan gelişim, genleşme, oyun ve tuzaktan kurtulma arzusundan kaynaklandığı düşünülebilir. Bunu yapamayan erkek de, kadın da daha öz-yıkıcı, birbirlerine karşı daha düşmanca olmaya başlar. 

Buna rağmen çalışma takıntısı kuşaktan kuşağa bir erdem ve nihai olumlama olarak yüceltilmiştir. Ebeveynler oyunla ilgili bastırmalarını çocuklarına aktarmıştır. En çok çalışanı ve en erken yaşta en büyük sorumlulukları alan çocukları ödüllendirmişlerdir. Bu gözde çocuklar en iyileri, en olgunları olarak değerlendirilmiştir. Ebeveynler onlarla gerçekten gurur duyabilmiştir. Bu ebeveynler çocuklarındaki oyun yeteneğini yok etmiştir; çünkü bunun sürdürülmesi ve dışa vurumu, kendilerini bırakıp oyunbaz olamadıkları için yaşadıkları kendi hüsran ve mutsuzluklarını su yüzüne çıkaracaktır. 
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Erkek de kadın da bunun aynı ölçüde mağdurudur. Gelişim konusunda son on yılın çokça duyulan yakınması olan kültürel takıntı, kaybedilen ve tekrar gün yüzüne çıkmaya çalışan bir şeyin güçlü, bilinç dışı farkındalığının bir ifadesidir. Kaybedilen bu şeyin oyunbazlık yeteneği olduğuna inaniyorum. 

İlişki içinde veya dışında yaşamın ağır basan rengi olarak ciddiyet, aydınlanmış bir insan ortamında toplumsallaşmış cinsiyet savunmacılığı patolojisinin başlıca belirtilerinden birisi olarak değerlendirilebilir. 

Ama bireyin oyunbazlığa direncinin ve oyunbaz olamayışının tek suçlusu bazılarının düşündüğü gibi toplum olamaz. 
Nedenle sonucu karıştıranlar haz ve oyun yeteneğinin engellenişinden ötürü ekonominin, aile hayatının, dini yönelimin ve sosyal bağlamın baskısını suçlar. Oyunbazlık toplumun dış gerçekliğiyle ilgili bir şey değil, bir algılama, yaşama ve dünyayla ilişki kurma yoludur. Gerçekten de gerçeklik oyunbazlıkla görelidir. 


Örneğin güçlü mal mülk edinme motivasyonu, oyunbazlığı bastıran aynı ciddi savunmacılığı gerektirir. Zenginliğin paradoksu mal mülk edinmeyi kolaylaştıran sürecin kendisinin bu zenginlikten zevk alma yeteneğini de yok edebilmesidir. Haz satın alabileceğine ve buna rağmen oynayabileceği- ne inanan kişi içerikle süreci karıştırıyordur. Dikkati dağıtan ve uyarıcı şeyler satın alınabilir, ama edinme takıntılarının arkasındaki itici güç olan savunmacılığın antitezini gerektiren oyun bilinci satın alınamaz. 

Oyunbaz bilinç maddecilikle alakasız veya maddeciliğe karşı değildir. Bu daha çok maddeciliği belli bir perspektifte tutar, dolayısıyla hayali veya çarpık ihtiyaçları değil, sadece gerçek ihtiyaçları karşılamaya yetecek maddi güvenlik edinme motivasyonu Söz konusudur. 
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Yeni Oyunbaz KADIN-ERKEK İlişkisinin 
Bileşenleri 


Doğal Çekim 

İlişkiyi güdüleyen şey temelde karşıdaki insanın işlevi degil, varlığından alınan hazdır. Karşıdaki kişi bir araç değil, amaçtır. 


Karşılıklı Tanıma 

Her iki insan da olduklarını bildikleri haliyle birbirini tanımakta ve kabul etmektedir. Kendi ihtiyaçları temelinde karşıdaki insanı yüceltme, idolleştirme, çarpıtma veya gözde büyütme duygusu söz konusu değildir. 


Bilinç Akışıyla İlişki 

Sözlü etkileşim akıcıdır. Sohbetler kişisel, bağlantılı, entelleştirmeden uzaktır ve kolayca, kendiliğinden gelişir. Bilinçli bir kendine sansür uygulama, ya da belli konulardan kaçınma, yanlış anlaşılma, ya da söylenmemesi gereken bir şeyi söylememe konusunda kaygı söz konusu değildir. 

Belli bir imajı koruma ihtiyacı söz konusu değildir, bu nedenle tepkilerde ve dışa vurumlarda özgürlük duygusu vardır. Bu, kontrolsüz bir aşırılık, bir kendini kaptırma anlamına gelmez; bu daha çok öz denetimin düşünce veya duygularının ortaya çıkacağı korkusundan çok iradi bir kendini tutmaya dayalı olmasıdır. 


Cinsiyet Savunmalarını Aşma 

Hiçbir davranış ya da tepki, erkeğin erkekliğine veya kadının kadınlığına ilişkin bir ayıplama olduğu için bastırılmaz. Aralarındaki etkileşim aynı cinsten iki yakın arkadaş arasında olduğu gibi cinsel kimlikten uzak, kişiler arası bir etkileşimdir. 
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İhtiyaçtan Çok Arzuya Dayalı Etkileşim ve 
Sahici Çekim 

Bir araya gelme ve birlikte olma kararı savunmacı güdülerden çok birlikte olmaktan haz almaya dayanır. Örneğin cinsellik geleneksel ilişkilerde bunu yapılması gereken bir işe, sonunda da bir korku ve stres kaynağına dönüştüren sorumluluk duygularından, savunmacı kendini kanıtlama çabasından ve sevildiğinin onaylanması ihtiyacından uzak, kendiliinden bir deneyimdir. Kutuplaşma ne kadar fazlaysa, tutkulu bir arzuyla bir araya gelmeyi imkânsız hale getiren kendine güvensizlik ve savunmacı tutunma da o kadar fazla olur. 


Ayrı Kimliklerin Korunması 

Kimlikler birbiriyle kaynaşınca başka bir insanla olma enerjisi ve uyarımı kaybolur. Cinsiyet savunmacılığı kişi sanki başka bir insanla değil de kendisiyle konuşuyormuş gibi bir duyguyla sonuçlanan bir kaynaşma üretir. Bu olunca da sınırlar ortadan kalkar ve akışkanlık yeteneği kaybolur. 
Oyunbazlık potansiyeli, ayrı kimliklerin tanımının ve sürdürülmesinin güvenliğiyle ve gücüyle ilişkilidir. Kişilerin birbirlerine samimi ilgisi sadece bu şartlar altında varolabilir. 


Karşılıklı Kabul 

Karşıdakini tanıma ve onun tarafından tanınma yetisi karşılıklı yargılama ve kontrolün bulunmamasıyla ilişkilidir. 
Tersine, yargılanma korkusuyla orantılı olarak kendi gerçekliği yerine bir imaj sunma ihtiyacı da artar. 

Başka bir insanı kabul etme yetisi de kişinin kendinin tam anlamıyla farkında olması ve kendini kabul etmesi koşuluna bağlıdır. Kişi tam anlamıyla gerçek olmak yerine “kusursuz” olma arayışında ne kadar savunmacı olursa, başkalarına karşı da o kadar eleştirel olacaktır. Herkes daha samimi ve bütünleşmiş birer insan oldukça içsel yaşantının olanca karmaşıklığının benzer ve herkese açık olacağına inanıyorum. 
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Partnere Duyulan Nesnel Sevgi ve Hayranlık 

Partneri cinsel eşi olmasa bile kişi onunla yine de arkadaş olmayı isteyecektir, çünkü estetik, değerler, zekâ ve birlikte olduklarında yaşanan neşe dikkate alındığında söz konusu insanı nesnel bir temelde sever ve ona hayrandır. 


Oyunbaz İlişkinin Belirtileri 


Birbirlerinin Varlığından Enerji Alma (Toksik Yorgunluğun Bulunmaması) 

İlişki taraflardan her birisinin enerjisini tüketmez, artırır. 
Tipik olarak duygu ve düşüncelerin bastırılması ve kişinin kendini karşıdaki insanın toksik etkisine karşı korumak için oluşturduğu bilinçsiz engeller enerji akışını yok eder. Partnerin oyunbaz olduğunu gösteren bir belirti, tükenmişlik veya duygusal yorgunluk olmaksızın enerjinin sürekli, karşılıklı akışıdır. 


Sohbet Akışı 

Sözlü etkileşim kolaydır, öz-bilinçli değildir, süreklidir, bilinç akışı türündedir ve sürekli değişir. Kendini gözleme, entelleştirme, ya da zorlama bir iletişim çabası pek yoktur. 


Kişisel Kimliğin Damgası 

Kutlamalar ve etkinlikler ritüel ve toplumsal baskının beklentilerinden çok, kişinin içindeki duygulara göre düzenlenir ve yaşanır. Dışarıdan yapılar ve destekler kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için kullanılır, ama tali plandadır. 
Tatiller ve özel günler, hissedilmeyen “neşeli” deneyimler yaratma zorunluluğundan çok, kendini ifade etmenin araçları olur. 
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Kahkaha 

Fıkralara veya “birbirini güldürmeye” değil, algıların, ayrı düşüncelerin ve bireysel bilincin paylaşılmasına dayalı rahat, kendiliğinden kahkahalar varsa, oyunbaz bir ilişkinin içinde olduğunuzu bilirsiniz. 


Doğal İyi Alışkanlıklar 

Sigara, alkolizm, uyuşturucu kullanımı, televizyon müptelalığı ve aşırı yeme gibi öz-yıkıcı, zorlanımlı alışkanlıklar kendini duyarsızlaştırma veya burada ve şu andan kaçma ihtiyacının dışa vurumları olarak görülebilir. Oyunbaz bir ilişkide bu tür zorlanımlı alışkanlıklar veya kaçışlar bulunmaz. Bunun yerine alkol, uyuşturucu, vb. kullanılıyorsa, zorlanımlı bir ihtiyaç olarak değil, bilinçli tercihler olarak kullanılacaktır. 


Kendini Sevme 

Oyunbaz bir ilişkide kendinizi gerçekten sevdiğinizi hissedersiniz. Başka zamanlarda kendinizde olumsuz bulduğunuz şeyler bile iyi niyetli bir kabullenme ve iyi bir mizah duygusuyla yaşanır. Partnerinizle birlikteyken genel anlamda kendinizi büyük ölçüde aklıselim, olumlanmış, işleyişinizi optimal hissedersiniz. Gözlenme, değerlendirilme veya analiz edilme duygusu yoktur. 

Oyunbaz ilişkide kendinizi değiştirme veya psikolojik takıntılarınız üzerinde çalıma ihtiyacı hissetmezsiniz, ancak görüş ve geri bildirimlere sürekli açık olursunuz. Gerçek benliğinizin takdir gördüğünü hissedersiniz; kendinizden hoşlanırsınız; tek arzunuz gelişmek ve kendinizi daha iyi tanımak, böylece ilişkinin görüş alanını genişletmektir. 


Ruhun Cömertliği 
Kendinden hoşlanma, yargısız olma, burada ve şu anda kendini iyi hissetme ve enerji ve kahkaha yaşamanın sonucu 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en güzel tanımıyla ruhun cömertliği denebilecek bir atmosfer yaratır. Özellikle de, oyunbaz olmayan veya ciddi etkileşimde tipik olarak saldırı ve eleştiri konusu olan kişisel özgünlüklerinizden ve kusurlarınızdan sıyrılmanıza imkân yaratırsınız. Sürekli birbirinizin davranış veya konuşmalarındaki sürçmeleri gözlemezsiniz. 


Başarmak: Yeni Oyunbaz KADIN-ERKEK 
İlişkisine Giden Yol 


Oyunbaz ilişki yeteneği bir gelişim süreci gerektirir ve doğrudan bir teknikle kazanılabilecek bir ya / ya da olgusu değildir. Aşağıdaki boyutlar, oyunbaz ilişkileri mümkün kılan gelişim sürecinin yön işaretleridir. 


Eski: 


Ne olduğunuzu sembollerinize dayalı olarak 

tanımlama 

Yeni: Kim olduğunuzu nasıl ilişki kurduğunuza dayalı olarak tanımlama 

Eski: Entelleştirme ve soyutlama 

Yeni: Bilinç akışı, öz-bilinçli olmama, gözetlenmeyen iletişim 

Eski: Zorunluluk duygusuyla güdülenen davranış 

Yeni: Kendiliğinden, özgürce tercih edilen (arzuyla güdülenen) davranış 

Eski: Ciddiyet, yoğunluk ve görev duygusuyla beklentileri karşılamaya çalışmak 

Yeni: Kahkaha, hafiflik ve öz-güdülenim 

Eski: Ritüel (nasıl “olmalı” ) 

Yeni: Yaratıcılık (sizi nasıl ifade ediyor) 

Eski: Geçmiş ve gelecek üzerinde odaklanma 

Yeni: Bugünde varolma 

Eski: Katılık 
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Yeni: Akışkanlık 

Eski: Dışarıdan programlanmış olma 

Yeni: İçerden güdüleniyor olma 

Eski: Cinsiyete uygunluk kaygıları (Bu kadınsı veya erkeksi bir davranış mı?) 

Yeni; Cinsiyet rolleri konusunda öz-bilinçli olmama 

Eski: Karşıdakine dört elle sarılan bağımlılık 

Yeni: Birlikte olmak istediğiniz zaman ve istediğiniz için birlikte olma 

Eski: Dikkatli olma ve kendini koruma 

Yeni: Şeffaf olma 

Eski: Birlikte olmanın temel motivasyonu güvenliktir. 

Yeni: Temel motivasyon gelişme ve zenginleştirmedir. 

Eski: Dışarıdan uyarım ihtiyacı 

Yeni: Temelde ilişki deneyimine dayalı doyum duygusu 


Bu boyutlar, ilişkilerdeki samimiyete yönelik hareketin bir parçasıdır. Bunlar bencillik “veya canının istediğini yapma” demek değildir; bunlar daha çok bastırma, içerleme ve katılığın artmasından kaçınmayı amaçlayan bir bilinçtir. 

Mizah duygusundan yoksun, karşılıklı yargılayıcı, entelleştirilmiş, polemik yüklü, kusursuzcu, eleştirel ve toksik olması halinde geleceğin özgür ilişkisi başarılı olmayacaktır, olamaz da. 

Syracuse Üniversitesi'nin seçkin bir profesörü olan Dr. 
Michael Novak'ın bunu ortaya koyuş biçimini beğeniyorum: “Yaşamın amacı iş değil oyundur... Oyun gerçektir. İş ise bundan uzaklaşma ve kaçıştır.”* 
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10 
Dosilar ve Arkadaşlar 


Yeni KADIN-ERKEK İlişkisinde Dostlar 


GELENEKSEL ilişkilerde olmayan ve kadınla erkek arasında dostluğun gelişmesini imkânsızlaştıran, ancak yeni kadın- erkek ilişkisinde bulunacak olan iki önemli etkileşim boyutu vardır. Bunlardan ilki adil mücadele edip çatışmaları başarıyla çözüme kavuşturma yetisidir. Bu, geleneksel ilişkilerde oluşan ve sonunda yıkıcı, başa çıkılmaz bir şekilde patlak veren gizli içerlemelerin ve direnmelerin birikmesini önleyecektir. 

Geleneksel ilişkilerde çatışma olmaması —“hoş,” uyumlu bir ilişki- için konan sözde standartlar ve boşuna çabalar, ilişkiyle ilgili diğer beklentilerin çoğunu ters yüz eden aynı çarpık alt akımlardan kaynaklanır. Yani ilişkiler, direnme ve çatışmayla başlayıp bunları tedrici bir şekilde çözüme kavuşturarak bir dostluk kurmak yerine, romantik bir “sonsuza kadar aşk” patlamasıyla başlayıp sonunda geride sadece yıkıcı kavgalardan başka bir şey kalmayıncaya kadar kötüleşip bozulur. 

İkinci boyut, hem ilişkinin hem de partnerin gelişimi ve değişimi konusunda tarafların karşılıklı desteğidir. Geleneksel ilişkilerde gelişim dirençle karşılaşır ve boğulur, çünkü bu ilişkinin istikrarı ve karşıdaki kişinin güvenliği için bir tehdittir. 
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Çatışmaların Çözümü 

Geleneksel tarzda sosyalleşen erkek ve kadında kutuplaşmış bir saldırganlık deneyimi, yapıcı mücadele yoluyla güç, ayrılık, sorumluluklardaki dengesizlik, vb. konulardaki çatışmaları çözüme bağlama yetisinden yoksunluğa neden olur. Kadınsı şartlanma kadının saldırganlığını inkâr etmesine neden olur. Her sorunda erkeği suçlar ve saldırganlığının bu savunmacı inkârıyla orantılı bir mağdur olma duygusu besler. Buna karşılık erkekte abartılı bir saldırganlık duygusu vardır ve bunun dolaysız dışa vurumundan korkar. Ancak öfkesini ve direncini eleştirel, soğuk tavırlarla, uzaklaşarak, ya da diğer örtülü içerleme dışa vurumları gibi dolaylı yollardan dile getirir. Kavgalar ansızın patlak verince travmatik ve tüketici olur, çünkü çabucak tırmanır ve akıl dışı, engelleyici ve kötü niyetli bir hal alır. En iyi niyetli geleneksel çiftler bile yapıcı çatışma çözümünden sürekli kaçınır. Çatışmayı gerçekçi temelde çözmeye çalışmak yerine, “bir daha asla kavga etmemeye,” ya da “şu andan başlayarak birbirlerini gerçekten anlamaya çalışmaya ve anlayışlı olmaya” ilişkin boş vaatler verilir. 


Kavganın kötü ve yıkıcı bir şeymiş gibi, çatışan çiftlerin de ; 


sorunlu çift gibi algılanması, öncesinde biriken içerleme nedeniyle geleneksel kavgaların boşuna, engelleyici olmasından ve erkekle kadının kavga başladıktan sonra birbirini dinlemesini engelleyen kutuplaşmadan kaynaklanmaktadır. Sorunlar ber zaman çarpıtılır ve erkekle kadın arasındaki çatışmayı çözümsüz kılan yapısal farkları gizlemek için kullanılır. Gerçek sorunlar ancak kadınla erkeğin kendi savunmalarının ötesini görüp buna göre tepki verebildiği zaman tanımlanıp çözülebilir. Dolayısıyla aynı temel kavgalar, her iki tarafta da artan bir öfke ve yabancılaşmayla yıllarca tekrarlanır, çünkü her birisi diğerinin kötü niyetli olduğuna inanır. 

Tipik olarak çiftler, diğer çiftlerin başarılı oldukları noktalarda kendilerinin başarısız olduklarına inanır ve bunun 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suçunu kendi kişisel yetersizliklerine —sabırsızlıklarına ve düşüncesizliklerine— yıkar. Kendi şartlanmalarının çatışmanın çözümünü nasıl imkânsız kıldığını, aslında suçun kendilerinde olmadığını, gerçekte en iyi şartlarda bile samimi iletişimin ve bu nedenle de dostluğun imkânsız olduğu romantik temelli bir ilişkide sonsuza kadar aşk vaat eden, ama kişiyi delirten bir fantezinin mağdurları olduklarını anlayamazlar. 
Kutuplaşmış etkileşim süreci ve bunun sonucunda sorunları, kavgaları ve çatışmaları çözme yeteneğinden yoksunluk her ilişkinin sevgi içeriğini zehirler. 

Çatışmaları çözme sürecinde her iki tarafın da birbirlerinden gelen mesajları nasıl süzdüklerinin bilincine varması temel bir önem taşır. Birbirlerini dinleyip anlamalarını imkânsızlaştıran ve böylece çatışmayı böylesine acı verici bir deneyime dönüştüren savunmaların ortadan kaldırılması, gerçek dostluğa gidebilecek başarılı bir mücadelenin temelidir. 

26 yaşında bir muhasebeci ile ofis yöneticisi olan 25 yaşındaki karısı danışmanlık için bana geldiklerinde giderek daha acı verici olan kavgaların içinde boğuluyorlardı. Görünüşte sorunları ev temizliği, harcamalardaki dengesizlik, kimlerle arkadaşlık edileceği ve cinsel monotonluk gibi konularla ilgiliydi. Ama gerçek sorun, cinsiyet kutuplaşması nedeniyle birbirlerini dinlemedikleri için çatışmanın çözümsüz olmasıydı. Erkek, tipik erkeksi savunmacılığına sahipti. Bunun sonucunda her anlaşmazlıkta kadını ezmiş, onu eleştirmiş, bağırıp çağırmış, her şeyi aşırı entelleştirip analiz etmiş, her şeyi ben bilirim tutumu takınmış, haklılığından hiç şüphe duymamış ve sabırsızca hızlı çözümler istemiş. Buna karşılık kadın kendini ezilmiş hissetmiş, kocasından korkmuş, boyun eğmiş, kendini savunamamış veya adamdan sakin olmasını isteyememiş, ağlamış ve gereksiz ölçüde duygusallaşmış, adama kıyasla kendini aptal olarak görmüş. 


İyi niyetli olmalarına rağmen birbirlerini hırpalamalarına neden olan derinlere kök salmış farklılıkları anlayınca zor olan yeniden denge kurma işine giriştiler. Birbirlerini dinleyebilmeleri ve yapıcı bir mücadeleye girebilmeleri için bunun gerçekleşmesi gerekmiştir, çünkü erkekle kadın arasındaki çatışmanın başarıyla çözümü, her birinin sorunlara cinsiyet süzgeçlerinin ve savunmacılığının yarattığı çarpıtmalar olmaksızın yaklaşabilmesine bağlıdır. 


Dolayısıyla çatışmayı gerçekten çözebilmek için erkeğin kendi duygularını ifade etmeyi öğrenmesi ve bu konuda rahatlaması gerekmiştir. Buna karşılık kadının da sulu gözlü, aşırı duygusallaştırma eğilimini görmesi ve daha objektif tepkiler vermeyi öğrenmesi gerekmiştir. Erkek, ezici davranış tarzının arkasında yatan korkuyu ve savunmasızlık duygusunu kabul etmek durumunda kalmıştır. Kadın, adamla olduğu durumlar dışında her yerde sergilediği gücünü sahiplenmek ve kocasının onun düşündüğü kadar bağımsız, umursamaz, güçlü birisi olmadığını görmek durumunda kalmıştır. Onsuz da yaşayabileceğini, izin vermediği sürece kocasının kendisini yönetemeyeceğini tam olarak kavraması gerekmiştir. Buna karşılık erkeğin, karısını gerçekten ne kadar çok sevdiğini ve ona ihtiyacı olduğunu görüp yumuşaması gerekmiştir. Kadının, yakınlık beklentisinin erkeği nasıl uzaklaştırdığını, buna karşılık erkeğin de uzaklığının kadının güvensizlik duygusuyla ona sarılmasına nasıl neden olduğunu görmesi gerekmiştir. Erkeğin, babaca eleştirel yorumlarını görüp bunlara bir son vermesi gerekmiştir. 
Kadının kendi zekâsını inkâr etme ve erkeği her şeyi bilen kişi olarak görme eğilimini kavraması gerekmiştir. Kocasının eleştirel tutumlarına karşı kendini savunmayı öğrenmesi gerekmiştir. Erkeğin, müşfik ve tensel olmayan tarzının kadını iddia ettiği soğuk kadına nasıl dönüştürdüğünü öğrenmesi, kadının ise yatakta öz-bilinçli ve gergin olmasına 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neden olan cinsellik korkusunu ayrıntılarıyla ele alıp kavraması gerekmiştir. Erkeğin daha az etkinlik yönelimli olması, sakin, yumuşak yanlarına ve pasif eğilimlerine daha fazla eğilmesi gerekmiştir. Kadının rekabet ve saldırganlıkla ilgili büyük korkularının üstesinden gelmesi, kendi fikirlerini güvenle ortaya koymayı öğrenmesi, buna karşılık erkeğin de kadından sorumlu ve her zaman haklı olmadığını öğrenmesi gerekmiştir. Çatışmaların gerçek, kalıcı bir şekilde çözümü ancak iki dengeli insan olarak tüm bu alanlarda mücadele etme yetileriyle orantılı olarak gerçekleşebilmiştir. 

Erkek açısından, çatışmaları dile getirerek, yöneterek ve çözümleyerek dostluğu geliştirme yetisi, savunmacı saldırganlığın —her zaman haklı olma ihtiyacının ve sorunları siyah beyaz gözlükle görme eğiliminin- olmamasını gerektirir. Kadın açısından ise kendini artık bir mağdur ve ahlaki açıdan üstün algılamayacak, “sevimli” olmakla yapıcı ve kadınsı olmak arasındaki yıkıcı ve hatalı eşlemeden kurtulmasını sağlayacak şekilde, kendi güç arayışları da dahil olmak üzere özerk saldırganlığını doğrudan yaşaması ve bunu sahiplenmesi zorunludur. 

Bu başarıldıktan sonra çatışmalar samimi bir dostluğun gelişmesinin yapıcı, kaçınılmaz ve zorunlu bir parçası olarak görülecektir. Çatışmayı çözme süreci yıkıcı yaşanmayacak şekilde değiştikten sonra sevimli olma ve huzuru koruma çabası gereksiz olacaktır. Bu nedenle yeni kadın-erkek ilişkisinde çatışmalar, samimi yakınlık sağlamak için zorunlu, yardımcı bir süreç olarak görülecektir, çünkü samimi, karşılıklı birbirini tanıma ve sorunların netleşmesini sağlayacaktır. Direnmeleri, öfkeyi ve farklılıkları inkâr etme çabalarının yıkıcı olduğu görülecektir. Bastırılan duygular tehlikeli bir alt akım yaratır ve dolaylı saldırganlık dışa vurumlarıyla etkileşimi kirletmenin yanı sıra, psikosomatik ve psikolojik hastalığın gelişmesinde de belirli bir rol oynar. 
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Sorunlu olan çiftler; çatışmalar ortaya çıktığında özgürce eşit, doğrudan, karşılıklı mücadeleye girişen çiftler değil, saldırganlığı inkâr edip kavga etmekten korkan sevimli, iyi geçinen çiftlerdir. 

Çatışmanın çözümünde yeni bir sürecin kilit göstergesi acı verici birbirini suçlama yarışının bulunmaması olacaktır. Bunun yerine gerçek sorunlar ve farklılıklar konusunda kavgalar edilecek ve iyi niyetle çözülebilecektir. Taraflar birbirini nesnel ve anlayışlı bir yaklaşımla dinleyecek ve bu nedenle sorunu çarpıtmayacak veya aşırı tepki vermeyecektir. 
Suçluluk ve mağdur olma duyguları olmayacak ve kavga, kaçınılması gereken kırıcı bir süreç olarak değil, daha fazla yakınlık ve dostluk yaratan bir süreç olarak görülecektir. 

Yeni kadın-erkek ilişkileri başlangıç aşamasında karar verme, kontrol, para, sosyal konular, sorumluluk paylaşımu ve diğer yakın ilişkilerin varlığıyla ilgili çatışmalarla dolu olacaktır, ancak çatışmalar çözüme bağlandıkça ve çiftler birbirini ayrı birer insan olarak daha iyi tanıdıkça daha dingin bir noktaya ulaşacaktır. Bu ilişkiler, büyük bir romantizmle çatışmasız başlayıp uzlaşmaz farklılıklar atmosferiyle noktalanmaktan ziyade, farklılıkların dürüstçe kabul edilmesi nedeniyle önemli ölçüde çatışmayla başlayacak ama düzenli bir biçimde daha rahat, daha uyumlu bir noktaya doğru ilerleyecektir. 

Erkek saldırganlığını abartmayacak, kadın saldırganlığını inkâr etmeyecektir. Bu nedenle kavgalar biriken öfkeyi boşaltma yolu olmayacak, gerçek sorunlarla ilgili olacaktır. 

Yeni kadın-erkek ilişkisinde kazanmak için kazanma ya da kendini haklı çıkarma arzusu olmayacaktır. Hedef kendini temize çıkarmak, haklı çıkmak değil ihtilafların samimi bir şekilde çözüme kavuşturulması olacaktır. Her iki taraf da nesnel gerçeklerin yanı sıra daha az ussal olan duygusal detaylara karşı da duyarlı olacaktır. 
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Yeni Kadın-Erkek İlişkisinde Bir Kavganın 
Yapıcı Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? 

Çiftlerin kavga etme tarzı, sevişme tarzları kadar çeşitli ve kişiseldir ve yeni kadın-erkek ilişkisi daha yakın bir hal aldıkça evrimleşip değişecektir. Çatışmaların çözüm süreci sorunların net bir şekilde tanımlanmasını, tarafların birbirini doğru anlamasını ve karşıdaki insanın düşünce ve duygularının doğru anlaşıldığından emin olmak için geribildirim sağlanmasını gerektirecektir. 


Çatışmaları çözerek dostluk yaratma sürecinin tipik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır: 


* Bağlanma: Kavganın sonunda öncesine nazaran daha büyük bir yakınlık duygusu olacaktır. 

* Savunmacı olmama: Kavga, kimin hatalı olduğunu veya kimin daha çok sorumluluğu olduğunu tespit etme çabası içermeyecektir. Suçlama ve suçluluk duygusu olmayacaktır. Bunun yerine, vurgu sorunu çözme ve sorunun devamında kişinin kendi sorumluluğunu üstlenmesi üzerine olacaktır. 

* Mantıkla duygunun birleşmesi: Kavga bir mantık savaşı da, büyük bir duygusal gösteri de olmayacaktır. Bunun yerine, empatik bir nesnellik niteliğine sahip olacaktır. 

* Tekrarlamama: Kavga konusu sorunlar yeni ve taze bir görünüm kazanacak ve daha önceki birbirinin aynı kavgaların bir tekrarı, ya da bildik eski temaların bir çeşitlemesi olmayacaktır. 


* Tehdit ve göz korkutmanın olmaması: Taraflardan hiçbirisi diğerinden korkmayacak; yapay krizler yaratmayacak, ya da kavganın ortasında ilişkiyi bitirme tehditleri savurmayacaktır. Her iki taraf da net, açık, güçlü, esnek ve destekleyici olacaktır. 
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* Gerçek sorunlar: Kavgalar bir doyum duygusu yaratacaktır, çünkü tespit edilebilir, gerçek sorunlarla ve ihtilaflarla ilgili olacaktır. Kavgalar kişisel saldırılar veya daha derinlerdeki çatışmayı gizleyen “yapay” kavgalar olmayacaktır. 

* Daha iyi tanınma duygusu: Taraflardan her biri, kavgadan sonra karşısındaki insanın kendisini daha iyi tanıdığı ve bir insan olarak kabul ettiği yolunda doyurucu bir duygu taşıyacaktır. 


* Kapanış: Kavganın sonu her iki tarafın da anlaşıldığı, sorunun başarıyla ele alındığı yolunda net bir duyguyla tanımlanır. 


Zaman algıları birbiriyle çelişen, gidilecek yere zorlanımlı bir zamanında veya daha erken gitme ihtiyacı sergileyen bir erkekle ağırdan alma eğilimi gösteren karısı arasındaki aşağıdaki kavga, çatışma çözümüne yönelik yeni kadın- erkek yönelimine örnek teşkil eder. Taraflardan hiçbirisi uzaklaşmaz, diğerini suçlamaz veya karşısındakinin suçluluk duygularını kullanmaz. Daha çok, derdini anlatmaya ve karşıdakini anlamaya yönelik samimi bir çaba ve iyi niyetli, dengeli bir alışveriş söz konusudur. 


CHRIS : Bir yere giderken her zaman seni beklemek zorunda kalmak beni deli ediyor. Çok kızıyorum, içimden canın ne zaman isterse o zaman kendi başına gitmeni orada buluşmamızı söylemek geliyor. 

DIANE : Gidilecek yere son dakikada gitmekten hoşlandığımı biliyorum, ama gerçekte hiç geç kalmıyorum. 
Dikkat ettin mi, ne zaman bir yere —havaalanına, randevuya, birisinin evine senin istediğin zaman gitsek hep çok erken gitmiş oluyoruz. Havaalanına hep bir saat önce gitmemiz, ya da bir partiye ilk giden olmamız gerekmiyor. 
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CHRIS 


CHRIS 


DIANE : 


CHRIS 


DIANE 


CHRIS 


: Erken gitme konusunda takıntım olduğunu bi- 


liyorum, bu nedenle bu konuda çok zorlanımlı olduğumu düşündüğün zaman söyle dikkate alayım. 


: Ama ayrıca ne zaman hazır olacağını da söyle ve 


buna uy ki ben de saat kaçta orada olmamız gerektiğini unutup unutmadığını merak etmeyeyim. 
Tamam, ama içine de atma, her zaman yaptığın gibi her on dakikada bir saatine bakıp sonra da daha hazır olup olmadığımı bile bilmeden bana bağırma. Ayrıca beni analiz etmekle ve gizli güdüler beslemekle, şöyle veya böyle seni sabote etmeye çalışmak, güç kazanmak, ya da gizliden gizliye “canın cehenneme” demekle suçlama. Bu benim olduğu kadar senin de sorunun. Ağırdan alıyorsam, gerçekten bilmiyorumdur ve senden “öç almıyorumdur.” Zaman konusunda her zaman rahatım. Ama geç kaldığımda da bundan hoşlanmıyorum. 


: Tamam, gideceğimiz yere biraz erken gitmek is- 


tediğim için lütfen beni nevrotik olarak niteleme. 
Birçok kere erken ayrılmamız iyi de olmuştur, çünkü trafik sıkışıklığına takılmışızdır. Her şey bir yana, erken çıkmak gideceğimiz yere telaşa kapılmadan ya da saate bakmadan ulaşmak için daha rahat araba kullanacağımız anlamına gelir. 

Daha rahatlatıcı olduğu konusunda haklısın. Zamanından çok önce yola koyulmakta ısrar etmediğin ve bunun benim sorunum olduğunu söylemediğin sürece, daha çabuk olacağım. 


: Erken çıkma konusunda biraz takıntılı olduğumu 


ve bazen bu konuda aptalca davrandığımı görüyorum, Sanırım bu benim her konuda kendimi çok sorumlu hissetmemin bir parçası. Bunun seninle 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hiçbir ilgisi yok, çünkü yükü eşit paylaşma konusunda hep iyiydin. Bu konuda daha rahat olmaya çalışacağım, ya da gerçekten önemli olduğunda kendi aciliyet ihtiyacıma göre erken çıkacağım, sen de istediğin zaman gelip bana katılırsın. 

DIANE : Bu çözüm hoşuma gitmedi, ama endişelenmenden ve tepemde dikilmenden çok daha iyidir. Ayrıca hazırlanmamın ne kadar süreceğini ve ne zaman hazır olacağımı daha kesin olarak sana söylemeye ve buna uymaya çalışacağım. 


Gelişim Desteği 

Eşlerden birinin diğerinin gelişmesini engellemesine neden olan şey kötü niyet değil, korku ve kişinin kendi savunmacı ihtiyaçlarına dayalı bağımlılığıdır. Korku, ilişkideki savunmacı tutunmayla doğru orantılıdır. Buna kendi gelişimini engellemeye ve bunun suçunu karşıdaki insana atmaya yönelik güçlü bir eğilim eşlik eder. 


Kapana kısılmış olma duygusuna rağmen taraflardan hiçbirisinin ilişkiyi bitirmeye yanaşmaması nedeniyle karşıdakini öldürme itkisinin sık sık hissedilmesi, geleneksel bağımlılığın umutsuz yapısını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serer, Erkek, kadının hastalığının gelişmesinde bilinç dışı bir etken olabilecek boğulmuş özerklik arzusundansa, vücudun- da kötü huylu bir tümör olmasını daha fazla tercih edebilir. 
Aynı şekilde kadın da erkeğin doğru dürüst çalışmamasından, işini tamamen bırakmasından, ya da daha fazla özgürlük veya başka ilişkiler peşinde koşmasındansa, kalp krizi geçirmesini tercih edebilir. 

Gelişim desteği eşine “yardım” ederek değil, ilişkiyi dolaylı yollardan gerileten kendindeki engellenmiş veya yeterince gelişmemiş alanlara odaklanarak dolaylı. yollardan gerçekleşir. Dengeli, kendinizi tam olarak ifade edebildiğiniz 


210 


hoşnut bir kişi olma yolunda kendi gelişiminiz için dürüstçe çaba göstererek partnerinize son derecede yardımcı olabilirsiniz. Taraflardan her birisi araçsal nedenlerle değil, yapısal nedenlerle ilişkide daha az savunmacı oldukça, ilişkinin ve söz konusu iki kişinin sağlığı için hayati bir unsur olarak gelişim istenecek ve memnuniyetle karşılanacaktır. 


Bir kadın kendi gücünden ve özerkliğinden ne kadar az orkarsa, erkeğin gelişimini erkeğin ve ilişkinin yararına olacak şekilde desteklemeye de o kadar açık olacak ve böyece erkek daha ilgili, oyunbaz bir insan olma yolunda daha rahat olacaktır. Buna karşılık erkeğin denetim ve erkekliğini anıtlama ihtiyacı ne kadar az olursa, kadının özerk, ayrı bir kişiliği olan bir insan olarak gelişmesini o kadar memnuniyetle karşılayabilecektir. Bu gelişim kadının daha ilginç, açık, karşısındakini kullanmayan, ilişkiyle samimiyetle ilgienen, onunla olan çatışmalarını sağlıklı bir yoldan çözüme ağlayan, böylece erkeği de özgürleştiren bir eş olmasını sağlayacaktır. Sonuçta gelişim sürekli tazeliği kolaylaştıran gerçek bir heyecan ve canlılık yaratır, çünkü taraflardan her birisi ve ilişki sürekli dönüşüm sürecindedir. 


Gelişim bilinçli çabayla kolaylaştırılmadığı zaman travmatik yollarla, sinir krizleriyle, ciddi hastalıklarla, yıkıcı ilişkilerle veya diğer duygusal “dışa vurum” patlamalarıyla ilişkiyi zorlar; ki bunların hepsi de çiftin bilinçli olarak yaratamadığı, ama yaşamak için ihtiyaç duyduğu nefes alma alanı sağlamayı amaçlar. 


Sahici Destek Sahtesinden Nasıl Ayırt Edilir? 


Bir erkek, eski dostlarıyla tekrar görüşmek istediğini belirtiyor: 


SAHİCİ DESTEK: Kadın şunları söyler: “Eski arkadaşlarınla görüşmeyi bıraktıktan sonra yalnızlık çektiğini, bana çok 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fazla bağımlı olduğunu görüyorum. Bunu yapman bence harika bir fikir; eminim bu benim de çok hoşuma gider, çünkü eteğime yapıştığın duygusuna kapılmam. 

SÖZDE DESTEK: Kadın şöyle der: “Eskiden tanıdığın adamların çoğu zaman ayırmaya değmeyecek kadar sıkıcıydı. 
Onlardan çok daha akıllı ve yaratıcısın. Onlara hiç de ihtiyacın yok.” 


Bir kadın kocasına bir kadın bilinçlendirme grubuna katılmayı, ayrıca terapiye başlamayı istediğini söyler: 


SAHİCİ DESTEK: Erkek şöyle der: “Daha güçlü, daha kendine güvenli olmak için yapacağın her şey seni benim gözümde daha çekici kılacaktır.” 

SÖZDE DESTEK: Erkek şöyle der: “Bence böyle çok iyisin. 
Terapistlerin çoğu insanı delirtmekten başka bir işe yaramaz. Kendinin terapisti olmalısın. Bu kadar psikoloji kitabı okuyorsun ve her şeyin farkındasın. O gruplardaki kadınların çoğu da hayal kırıklığına uğramış, erkeklerden nefret eden kadınlar. Sen onlar gibi değilsin.” 


Erkek, eskisi gibi dikleşme (ereksiyon) yaşayamadığı için kaygılıdır: 


SAHİCİ DESTEK: Kadın şöyle der: “Son zamanlarda sevişmelerimiz hakkında neler hissettiğim konusunda sana karşı çok dürüst olduğumu söyleyemem. Kendimi engellenmiş, takıntılı hissettim, arzuluyormuş gibi yapıyordum. Sanırım bu ikimiz için de bir sorun; bunu konuşmalıyız.” 

SÖZDE DESTEK: Kadın şunları söyler: “Merak etme. Bir dahaki sefere daha iyi yaparsın,” ya da “Belki de çok yorgunsun,” ya da “Rahatla, her şey yoluna girecektir,” ya da “Ereksiyon olup olmaman beni gerçekten rahatsız etmiyor.” 
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Kadın, okula dönmek, ayrıca yarı zamanlı bir işte çalışmak istediğini söyler: 

SAHİCİ DESTEK: Erkek şöyle der: “O zaman belki de daha az çalışır, evde çocuklarla kalacak zaman bulabilirim. Sevdiğin bir şeyler yapman lazım, yoksa hayat senin için doyurucu olmayacak ve geçinmesi zor bir insan olacaksın.” 

SÖZDE DESTEK: Erkek şöyle der: “İhtiyacın olan şey paraysa ben sana veririm. Okul da, iş de bir angarya. Mecbur değilsen niye kendini zora koşuyorsun ki?” 


Erkek, diyetinde köklü değişiklikler yapıp günde üç öğün zengin yemekler yemeye karar verir: 

SAHİCİ DESTEK: Kadın şöyle der: “Etkilendiğin kitabı ben de okumak isterim. Sanırım benim de vücuduma daha iyi davranmam gerekiyor. Belki de diyetlerimizi birlikte değiştirebiliriz. Beslenmenin sağlık üzerindeki etkileri konusunda çok şey duydum, daha fazla şey öğrenmeye gerçekten ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.” 

SÖZDE DESTEK: Kadın şöyle der: “Bir haberde köklü diyet değişikliklerinin çok kötü olduğunu duymuştum. Bana çok sağlıklı geliyorsun. Neden aşırıya gidesin ki? İstersen sana daha fazla sebze yemeği yaparım. Farklı yemekler yiyemeyiz; bu çok karmaşık olur. Hem, yemeğin tadını çıkar! Unutma ki dünyaya bir kez gelirsin!” 


Kadın, kocasına tek başına tatile çıkmak istediğini söyler: 

SAHİCİ DESTEK: Erkek şöyle der: “Başka birisiyle tanışabileceğini, ya da bensiz de iyi vakit geçirebileceğini düşünmek beni korkutuyor, ama bu ihtimale hazırlıklı olmam, ayrıca kendi başıma da daha fazla şey yapabilmeyi öğrenmem gerekiyor.” 

SÖZDE DESTEK: Erkek şöyle der: “Bir kadının yalnız seyahat etmesi tehlikelidir. Şahsen rahatsız olmam, ama seni çok merak ederim.” 
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Sahici gelişim desteğinde karşıdaki insanın değişme ihtiyacını görüp destekleme ve varolan stresin yaratılmasında ve devam etmesinde kendi sorumluluk payını kabul etme önem kazanır. Buna, taraflardan birinin gelişimi diğeri için başlangıçta tehdit anlamına gelebilse de, her ikisinin gelişimini kolaylaştırdığı; gerçek dostluğa giden yolun ilişki yapısını aynen korumayla sağlanan sahte güvenlikten çok her iki tarafın da gücüne, kendini ifade etmesine ve samimiyetine dayalı olduğu bilinci eşlik eder. 


Yeni KADIN-ERKEK İlişkisinde Arkadaşlıklar 


Yeni kadın-erkek ilişkisinde arkadaş olmak iki temel boyutu içerecektir: Birincisi, içeriğe veya karşıdaki insanın gerçekliğine nesnel bir çekim, ikincisi ise dengeli bir etkileşim ve iletişim süreci. 


Birbirine Karşı Nesnel Çekim 

Hem kadın hem de erkek cinsiyet savunmacılığından kurtulma yönünde geliştikçe, “bir hanım gibi davranmayı” veya “centilmen olmayı” öğrenme sürecinde neredeyse ortadan kalkan yanlarını görme, geliştirme ve bütünleştirme yetisi kazanacak ve böylece sahiden arkadaş olmaya başlayabileceklerdir. Bu, kendi kimliklerini net olarak tanımlamalarını ve kendilerini ve ilgi alanlarını geliştirme konusunda açık ve savunmacılıktan uzak olmalarını gerektirir. 

Her şeyden önce bir arkadaş seçimi kendi hayati ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilme yetisini gerektirir, böylece ilişki seçimi yararcılığa değil, yapısal nedenler temelinde yapılabilir. Bu, çiftlerin yersiz reddedilme korkusuna kapılmaksızın birbirlerine samimi bilgi ve geri denetim sağlamalarını ve romantik duyguların bir sonucu olarak sinsi kutuplaşma eğilimine direnmelerini mümkün kılar. 
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Yeni kadın-erkek ilişkisinde yakınlaşma tercihleri burada ve şu ana, birbirlerinin dünyasına yönelik nesnel ilgiye dayalı olacaktır. Başka birisiyle bağ kurmadan önce sorulacak temel soru, kişinin karşısındakini heyecan verici ve hoş bulup bulmadığı olacaktır. Özellikle de: 


* Bu kişinin arkadaşlarından —etrafındaki insanlardan— hoşlanıyor muyum? 

* Bu kişinin tutkuları ve ilgileri —giyim kuşam ve yemek zevki, kültürel ve sanatsal tercihleri; parayla, aileyle, eski sevgililerle ilgili tutumu; çalışma ve uyku alışkanlıkları, enerji düzeyi, değerleri— bana cazip geliyor mu? 

* Onun dünyasına doğal bir çekim duyuyor muyum? 

* Buinsan hakkında nesnel ve gerçekçi miyim? 

* Ondan değişmesini, daha önce başkalarıylayken olduğundan çok farklı davranmasını bekliyor muyum? (Kişinin ilişkilerdeki geçmişi sıklıkla gelecekteki davranışlarının en iyi göstergesidir.) 


Geleneksel ilişkilerde kadın, erkeğin onun için kuracağı dünyanın cazibesine kapılır, erkek ise kadının o dünyaya ne ölçüde uyacağına ve bu süreçte erkeğe ne kadar hayranlık duyacağına bağlı olarak kadını cazip bulur. Yeni kadın- erkek ilişkisinde taraflar, kendi dünyasını tamamlayan bir unsur olarak karşıdaki kişinin dünyasının çekimi nedeniyle birbirlerini cazip bulacaktır. 


Arkadaşlığın bir diğer kilit boyutu, her iki tarafta da karşıdaki kişinin dünyasıyla ve varlığıyla beslenme beklentisi olacaktır. Dolayısıyla taraflardan her birisi diğerinin yaşamına katılma konusunda hevesli olacak ve yeni deneyimlerle, insanlarla, tutum ve tutkularla tanışarak karşıdaki kişi vasıtasıyla daha zengin bir insan olacaktır. Taraflardan her biri, diğerinin varlığıyla yeni bir bütünlüğe ulaşacaktır. 
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Diğer ilişkiler çift temelinde değil, bireysel temelde seçilecektir. Taraflardan her birinin, doğal bir uyumluluk bulunması halinde paylaşılacak ayrı arkadaşları olacaktır, ancak kişinin eşi onlardan hoşlanmadığı veya onlarlayken rahat olmadığı için bu arkadaşlardan vazgeçilmeyecektir. Arkadaşlıklarından hoşlandıkları başka çiftleri de aynı zamanda arkadaş olarak kabul edebilirler, ama ilişkiler ayrı arkadaşlar edinme tehdidi nedeniyle başka çiftler bulma ihtiyacına dayalı olmayacaktır. Bir çiftle arkadaşlık kurma konusundaki kritik soru şu olacaktır: “Bekâr olsaydım da bu insanlarla dostluk kurmayı tercih eder miydim?” 

Taraflardan her birisi ayrıca eşinin kıskanacağı, ilişkinin dışında kaldığı için kendini reddedilmiş hissedeceği veya buna içerleyeceği korkusu olmaksızın, eşinin bulunmadığı ortamda yaşanan güzel şeyleri onunla paylaşma konusunda da rahat olacaktır. Dolayısıyla sahici bir arkadaşlığın tipik özelliği, ayrı ayrı yaşandığında bile tarafların birbirinin olumlu yaşantılarını olumlu karşılaması olacaktır. 

Bunun yanı sıra üç ayrı dünyanın erkeğin, kadının ve her ikisinin ortak dünyaları- varolmasına imkân tanıyan dürüst sınırlar koyma yetisi söz konusu olacaktır. Geleneksel olarak, çiftlerin birbirlerini kişinin kendini rahat hissetmediği alanlara veya ortamlara dahil etme çabası ilişkilerini zehirler. Arkadaşlık, taraflardan her birinin samimi bir paylaşma arzusu ve yetisi bulunduğu kendi dünyasının, zamanının, arkadaşlarının ve etkinliklerinin oluşturduğu alanlar ile her birinin yalnız kalmayı veya başkalarıyla olmayı arzuladığı alanların sınırlarının net, bilinçli bir şekilde çizilmesi anlamına gelecektir. İlişki otomatik bir “biz” yönelimi yaratmayacaktır. Bunun yerine ortak tercihler bilinçli olarak yapılacaktır. Bunun sonucunda karşıdaki insanda kaybolma duygusu değil, hem ortak ilişkiyi hem de ayrı kimlikleri sürdürme duygusu söz konusu olacaktır. Can sıkıntısı rahatlıkla kabul edilip gerçek sınırların konulmasında bir rehber 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olarak kullanılacaktır. Birlikte sıkılmak yerine, birlikte ya da ayrı ayrı alternatifler aranacaktır. 


Dengeli Bir Etkileşim Süreci 

Arkadaş olmanın önemli bir yanı, paylaşılabilecek hem etkileşimli hem de pasif etkinliklerin bulunması olacaktır. 
Temel bir kriter televizyon, alışveriş ve yemeğe çıkmak gibi pasif kaçışların veya kanalların bulunmadığı durumlarda da kendini rahat hissetme ve birbirinin varlığından zevk alma yetisi olacaktır. Değişken etkinliklerden zevk almak, çok derin bir uyum olduğunu gösterir, buna karşılık pasif etkinliklerle gelişen bir ilişki tarafların birbirlerinin yanında olmadan farklı olmak yerine birlikte olma konusunda gerçekten rahat olmadığı bir katılığı düşündürür. 

Arkadaşlar, bir deneyimin akışının sorumluluğunu üstlenme yetisinde dengeli olacaklar, diğer kişi sorumlu olduğunda kontrolü bırakabilecekler, tamamen katılmayı ürkütücü kılan savunmacı tutumdan uzak ve karşı cinsin dünyasında rahat ve kendini ifade etme yetisine sahip olacaklardır. 

Paylaşılan etkinlik ve alanlarda konuşma, öğretme, cesaretlendirme, eleştirme konusunda taraflardan birisinin sürekli temel sorumluluğu alması yerine, sürekli karşılıklı geribildirim ve bilgilendirme olacaktır. Her iki taraf da sohbetleri başlatma ve yönlendirme, karar verme, cinsellik, ayrılık ve sınırlarda inisiyatif alma yetisine sahip olacağı için aktör (yapan) ve reaktör (tepki veren) davranışında akışkan bir dönüşüm olacaktır. Bunun sonucunda arkadaşlar, taraflardan birisi kendini temel sorumlu, diğeri yönetilen veya kimliği inkâr edilen kişi olarak hissettiği zaman ortaya çıkan geleneksel suçluluk duygusu ve artan içerleme hissetmeyecektir. Taraflardan her biri ayrıca yönetilmiş olma duygusuna kapılmaksızın kontrolü bırakabilecek, karşısındaki kişinin inisiyatifine tekrarlanan, değişmez bir yapının bir parçası olarak değil, bilinçli bir kararla boyun eğebilecektir. 
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Her iki taraf da birbirinin arkadaşı olarak oyunbaz etkileşimin yanı sıra karşıdakinden daha iyi veya daha kö olma korkusu duymaksızın rekabet de edebilecektir. Kaybetmek, erkeği olağan dışı ölçüde sinirlendirmeyecek, kazanmak da kadının bilinç düzeyinde veya bilinçsizce kaçındığı bir şey olmayacaktır. 

Birer arkadaş olarak birbirlerini kutuplaştırmak yerine dengeyi kolaylaştıracaklardır. Her birisi, ilişkileri bağlamında daha özgür ve daha akışkan (esnek) olacaktır. Birlikteyken daha erkeksi ve daha kadınsı olmak yerine, birer arkadaş olarak birbirlerindeki cinsiyet yöneliminin azalmasını teşvik edecektir. Kişi cinsiyet rolü beklentilerinin ötesinde kendini bir insan olarak ifade edebilecektir. Taraflardan hiçbirisi diğerini sterotipik olarak değerlendirmeyecektir. Bunun yerine, olması gerektiği şey olarak değil, olduğu gibi görülüp kabul edilme duygusu söz konusu olacaktır. Cinsiyet rollerine değil, yetenek ve arzuya dayalı etkinliklere girişilecek ve sorumluluklar paylaşılacaktır. Taraflar, kadının “tipik kadınsı” sorumluluk üstlenmesini ya da erkeğin “tipik erkeksi” işler yapmasını seksizm olarak da algılamayacaktır. 


Sözde Arkadaşlara Karşı Sahici Arkadaşlar 

Seksizm ilişkinin #e'sinde değil, #ası/'ında algılanacaktır. 
Yani, çiftin birlikte ne yaptığı, özgürlüklerini veya arkadaşlıklarının gerçek durumunu tanımlamayacaktır. Birlikte jogging yapmak özgürlükçü olmak anlamına gelmeyeceği gibi, kadının mutfakta olması da seksizm anlamına gelmez. Seksizmi tanımlayan; cinsiyete dayalı bilinçsiz, otomatik tepkiler ve davranışlardır. 

Yetenekli bir sporcu olan ve partneriyle eşit düzeyde etkinliğe katılan kadın, sadece tepki verdiği, erkeğin ipuçlarını izlediği, ilişkiyi başlatmadığı veya yapılandırmadığı, savunmacı bir tutumla erkekte seksizm belirtileri aradığı ya da tam ve dürüst etkileşimden kaçındığı sürece bir arkadaş değildir. 
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Son zamanlarda yayınlanan bir makalede kariyer yönelimli insanlardaki çağdaş “aşkla işi” birleştirme sorunu ele alınmış ve sözde arkadaşlıkla sahici arkadaşlığa şematik örnekler verilmiştir. Makalede meşgul, kariyer yönelimli erkeklerle kadınları tanıştırıp aralarını bulan bir “yönetici gönül avcısının” işi anlatılır. 

Bu çöpçatanlık servisi bir kadın yönetim danışmanı ile Avrupalı bir kozmetik yöneticisi arasında randevu ayarlar. 
Yazara göre kadın danışman “başına konan bu talih kuşu” konusunda heyecanlıdır. Öyle ya kozmetik şirketi, İtalya'da iki, Fransa'da bir evi, New York Regency'de süiti bulunan Avrupalı bir yönetici. “Sanki Külkedisi'nin hikâyesi gibi,” diye fısıldar telefonda, “İlk buluşmamızda süitinde buz gibi şampanya içtik, Lutce'de Fransızca ısmarladığı akşam yemeğini yedik, Noel için bana safir ve elmas taşlı bir kolye hediye etti.” Kadının şikâyeti adamın bir “işkolik, bir *şoven” olmasıydı: “Pantolon giymeme izin vermiyordu, çünkü Amerikalı kadınların bacaklarını daha fazla açması gerektiğini söylüyordu.” 

1980'lerdeki bu ilişki boyunca etkinliği başlatan, ilişkinin heyecanından, ivmesinden, başarısından ve sorunlarından sorumlu tutulan yine erkektir. 

Birisinin yaptığı, diğerinin tepki verdiği tutarlı bir ritim olduğu sürece bir kariyer kadını ile kocası arasındaki iliş ki arkadaşlık ilişkisi değildir: Birisi kendini mağdur, diğeri suçlu hisseder; birisi sohbeti ve sevişmeyi başlatırken, diğeri sürekli pasiftir. 


Her ikisi de kariyer ve başarı konusunda maço takıntılı işkolik olan “özgür” çift de arkadaş değildir. Tıpkı iki erkek durumunda olduğu gibi, bu çift de güç ve kontrol konusunda kavgalara girişecektir, çünkü hiçbirisi büyük bir içerleme duymaksızın boyun eğme konusunda rahat olmayacaktır. 
Açık veya örtülü kontrol savaşı şeklindeki sonu gelmeyen 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kavgalarında birbirlerini duygusal açlığa mahküm edeceklerdir. 


Kendisiyle aynı ölçüde kariyer takıntılı olan karısıyla ev- | 


liliğini gözden geçiren bir erkek şunları söyledi: “Aramızda- ki ilişkinin size ilk söylediğimiz kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Aslında birbirimize gerçekten âşık olup olmadığımızdan da emin değilim. İşimizin dışında bir şeyler yapmak için bir akşamı birlikte geçirmeyi bile önermiyor. Çalışmadığı dönemde benimle olmak ve onu dışarı çıkarmamı istiyordu. 
Şimdi ise kendi kimliği var ve benimle yan yana gelmek bile istemiyor.”? 

Gerçek arkadaşlar; öncülük etme ve izleme, yönetme veya boyun eğme, başlatma veya tepki verme, bilgi verme veya eleştiriyi kabul etme, karşıdaki insanın dünyasına gir me veya kendi dünyasını ona açma konusunda esnektir. Kadın, erkeğin kararları onun almasına “izin vermesini takdir ettiği”, erkek kadının para kazanmasını ve katkıda bulunma teklifini “takdirle karşıladığı,” kendini sonuçta sorumlu hissettiği ve kadın ona nihai karar mercii diye baktığı sürece sahici değil, sözde arkadaştırlar. 

Özetle arkadaşlık her şeyden önce kadınla erkeğin birbirlerinin dünyasını cazip bulduğu ve bu dünyada olmaktan karşılıklı haz aldığı, her düzeyde sorumluluğu paylaştığı bir ilişkideki kişiler arası bir etkileşim anlamına gelecektir. 

Yedi yıllık evli olan ve ilişki için olumlu, kamçılayıcı, yaratıcı bir temel oluşturup bunu devam ettirmeye kararlı olan David ve Jessica, ilk tanıştıklarında yakınlaşmalarının nedenlerini şöyle açıklıyor: David şunları söyledi: 


“Beni ilk cezbeden Jessica'nın sesiydi. Sıcak, müzikal bir duygu uyandırıyordu; konuşurken sanki şarkı söylüyor gibiydi. İlk sohbetimizi ve esprili sözlerinden bazılarını hatırlıyorum. Benim gibi, o da olayların komik tarafını görüyor gibiydi. Tam aklımdan geçtiği sırada, aklımdan 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geçen bir fıkrayı anlattığını hatırlıyorum. Birlikte olduğumuzda tıpkı benim yapmaya eğilimli olduğum gibi kendi kendine şarkı söylerdi; sesini ne kadar beğendiğimi hatırlıyorum. 

“Telefon numaralarımızı aldık, ertesi sabah onu aradım. Telesekreterine mesaj bıraktım, birkaç saat sonra beni aradı. Onu aradığımda hattı nadiren meşgul oluyordu. Sevimli ve çekici olmasına rağmen, bunu erkekleri arkasından koşturmak için kullandığını hiç hissetmedim, Bu da bana göre kendine değer verdiği, erkeklerin olumlamasına ihtiyacı olmadığı anlamına geliyordu ki benim için bu önemliydi. Evde tek başına iş yapıyor ve her zaman birileriyle olma ihtiyacı duyuyormuş gibi gözükmüyordu. Bu da hoşuma gitmişti. Telefonunun meşgul olduğu zamanlar ki bu çok uzun sürmüyordu. Telefonda saatlerce konuşan kadınlarla başa çıkmayı her zaman zor bulmuşumdur. 

“Onu dairesinden ilk aldığımda, döküntü bir binada küçük bir daire olmasına rağmen çok sicak, estetik açıdan hoş bir daireydi. Her yerde arkadaşlarının ve ailesinin fotoğrafları vardı. Mobilyaları çok sade ve el yapımıydı. 
Raflardaki kitaplar eski klasik eserlerdi, hiç duymadığım şiir ve kurgu kitapları vardı. Bazılarını bana okuyunca neşeyle dinlediğimi fark ettim. 

“Basit ve doğal yiyecekleri tercih ediyordum; mutfağında taze meyvelerle dolu tabaklar, buzdolabında bol miktarda salata olduğunu gördüm. Evinde konserve gıda veya etli yemek yoktu. Son zamanlarda on günlük bir taze meyve suyu diyeti uyguladığını söyledi, bu da hoşuma gitti, çünkü benim de sevdiğim bir şeydi. Daha önce tanıdığım birçok kadın on gün boyunca taze meyve suyuyla beslenmenin çok tehlikeli olduğunu söyleyerek bana “yardımcı olmaya” çalışmıştı. Hayal gücünden yoksun fikirleri ve “yardımcı olma? tarzları onlara duyduğum ilgiyi kaybetmeme neden olmuştu, Jessica ise hem doğal yaşamanın ne demek olduğunu biliyor gibiydi, hem de onunla tanışmadan önce buna uygun yaşıyordu. Kendini sağlıklı hissediyordu; teninin kokusundan hoşlandığımı fark ettim. 

“Çıktığımız ilk cumartesi günü öğlenden sonra onu aldım ve yüzmeye gittik. Benimle çeşitli stillerde yarışmak istediğini söyledi. Ben onu serbest stilde geçtim, o da beni kurbağalamada geçti, bu gerçekten beni keyiflendirmişti, Onunla rekabet ediyormuşum gibi gelmiyordu, kendimi yenik hissetmiyordum. Kazanmış olmaya karşı oyunbaz, , mutlu bir tepkisi vardı, bu da gerçekten hoşuma gitti. 

“Daha sonra akşam caz dinlemeye gittik. Eve dönerken 40'lı, 50'li yıllardan şarkılar söyledik. Nispeten pek bilinmeyen sanatçılardan, hiç duymadığım şarkılar söyledi. Tercihlerinden hoşlandığımı hatırlıyorum. 

“Arkadaşlarımla ve sosyal ortamlarda başkalarıyla tanıştığında flört ettiğini hiç görmedim. Neredeyse elinde olmadan, çıktığım kadınlara askıntı olan çok yakışıklı bir arkadaşım vardı. Jessica'ya asılmadığını fark ettim, askıntı olsa bile Jessica'nın karşılık vermeyeceği, bu nedenle kendini aptal durumuna düşürmeden askıntı olmayı sürdüremeyeceği açıktı. 

“Geç kalma, bir yere giderken hazırlanmak için çok fazla zaman harcama eğilimi konusunda ilk kavgalarımızı yaptık. Bunun beni ne kadar rahatsız ettiğini söyleyince savunmaya geçmedi, daha dikkatli olacağını söyledi ve söylediğini de yaptı. 

“Yaptığım veya olduğum bir şeyden ötürü sevişirken bencil davranmam gibi— bana kızdığı zaman kendimi bi» raz tehdit edilmiş hissettim, ama aynı zamanda da gerçek anlamda bir saldırıyla karşı karşıya olduğum duygusuna kapılmadım, bu nedenle söylenenleri kabul edip bundan 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ders çıkarmaya çalışabildim. Beni eleştirmeye çalışmadığını, gerçekten de yaşadığı engellenmeyi ifade ettiğini anlıyordum. Beni suçlamıyor, bana kendimle ilgili bir şeyler öğretiyordu; açık olmaktan veya duygularımı incitmekten korkmuyordu. Suçluluk duymamı istediğini hiç hissetmediğim gibi, kendini suçluyor gibi de gelmiyordu. Çekişmelerimizde gizli katmanlar yoktu. İletişimimiz açık ve netti. 

“Ailesiyle olan sevgi dolu ilişkisi beni gerçekten derinden etkilemişti. Göndereceği kartları kendisi çiziyor, bunları kız kardeşlerine, teyzesine ve ebeveynlerine gönderiyordu. Boşanan annesiyle babasından uzun mektuplar alıyordu. Mektuplarda her zaman “ebeveynce” bir tutumdan uzak bolca bilgi ve sevgi havası oluyordu. Ebeveynleri, birer “ebeveyn? değil de, birer insan olarak onunla etkileşme konusunda gerçekten rahat gibiydi. Aynı şekilde o da kendisiyle ilgili en özel şeyleri onlarla her zaman paylaşıyordu. Özellikle de ne zaman ihtiyaç duysa annesi yanındaydı. İlgisinde yapmacık veya boğucu hiçbir şey yoktu. Ayrıca arkadaşlarıyla sürekli irtibat halinde değildi, ama konuştuklarında gerçekten konuşuyorlar ve birbirlerini dinliyorlardı. 


“Bir de hayvanları! Evinde harika bir kedisi ve güvercini vardı. Birer insanmış gibi kişilikleri vardı, onlarla oynamaktan gerçekten zevk alıyordum. Başkalarının hayvanlarından nadiren zevk alırım. Öncelikleri de bana çok cazip gelmişti. Bir gün çok sevdiği kedisi hastalanmıştı. İşe gitmeyip kedisini veterinere götürmüş, ona ilaç vermiş, onu okşayıp sevmişti. Bu ona bir günlük mesai ücretine mal olmuştu, ki bu paraya ihtiyacı olduğunu biliyordum. Babası hastayken, yeterince parası olmamasına rağmen, onunla şehirler arası telefon görüşmelerine epeyce para harcamıştı. 
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“Onunla daha fazla zaman geçirdikçe, ondan sürekli bir şeyler -mimarlık, bir yere gitmek için daha kestirme veya daha ilginç yollar, hayvanların nasıl eğitileceği, kitaplar, sağlık ve psikoloji konularında- öğrendiğimi fark ettim. Ondan ne kadar çok şey öğrenebileceğimi keşfetmek beni sürekli hoşnut ediyordu. 

“İş gezisi için kent dışına çıktığımda boş zamanlarım- da ne yaptığımı hiç araştırmıyordu. Aynı şekilde, bazen o benim evdeyken eski kız arkadaşlarımdan telefonlar veya mektuplar alıyordum. Bazen sorsa da, hiçbir zaman kuşkucu veya savunmacı olmadı. 

“Gelen mektubu masamda bırakıyor ve okumayacağını biliyordum; gerçekten bir şey sakladığımdan değil, Kadının her şeye burnunu sokmasına olumsuz tepki veriyordum; o ise bende burnunu sokuyormuş duygusunu hiç uyandırmadı. Beni işten aradığında bile iyi geliyordu; oysa başka kadınlar yaptığı zaman sıklıkla kontrol ediliyormuşum duygusuna kapılıyordum. Genel anlamda, ondaki bütünlük duygusundan ve kendine olan saygısından hoşlanıyordum. 

“Birisi uzun süre kaldığında özel hayatımın ihlal edildiği duygusuna çabucak kapıldığım evimde bir hafta geçirdikten sonra onunla hiç rahatsız olmadan yaşayabileceğime karar verdim; evimde birisinin olmasının beni rahatsız etmesi bir yana, kendimi daha rahatlamış ve özgür hissettim. Her şeyin yerli yerinde olması, etrafımın ferah ve geniş olması konusunda her zamankinden daha az gergindim. 

“Estetik, zihinsel ve fiziksel olarak Jessica'yı çekici bulduğumu ve onunla uyum içinde olduğumu hissettiğimi söyleyerek özetleyebilirim. Onda, duyarlılıklarımı rahatsız eden şeylere gözlerimi kapamak zorunda değildim. Onun değerleri, ailesiyle, başkalarıyla ve dünyayla ilişki kurma tarzı hoşuma gidiyordu ve beni geliştiriyor, eskiye göre 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daha gelişmiş bir insan olmamı sağlıyor gibiydi. Ödüllendiren ve kamçılayan birçok şey olduğu için, yakınlaşmanın ve bağlanmanın içerdiği mücadelelere göğüs gerebileceğimi hissettim. Onunla olmanın zenginliği özgürlüğümden vazgeçmenin bedelinden çok daha fazlaydı.” 


Daha sonra Jessica bir eş ve arkadaş olarak David'i tercih etmesinin nedenlerini anlattı: 


“David'i kendime yakın bulmamın nedeni aynı anda hem açık hem de ilginç gözükmesiydi. Kendimi de böyle görüyordum. Tuhaf veya rahatsız edici ölçüde asi olma arzusu veya ihtiyacı duymadan farklı olmak. Gerçek dünyayla çok iyi başa çıkabiliyor, buna karşılık kendi kimliğini koruyabiliyordu, gösterişçi veya dikkati çekmek ya da bir şeyler kanıtlamak için tasarlanmış gibi gözükmeyen bireyci bir tarzı vardı. 

“Güçlü bir inanç beslediği konularda bile katı değildi. 
En sevdiği sözü “Haklı olabilirsin'di, ki gerçekten kastettiği de buydu. 

“Duruma göre, işini yapmak için sabahın erken saatinde kalkabiliyor, ya da geç saatlere kadar uyuyabiliyordu. Her zaman bir şeyler yapma zorlaması hissetmiyordu. 

“Kendi yemeğini zevkle hazırlıyor, pek fazla çeşide kaçmadan basit yemeklerle yetinebiliyordu; bu onun tercihiydi, yoksa hayal gücünden yoksunluk değil. Neredeyse günaşırı yemesine rağmen, içinde peyniri eriyen sandviçlerini ve salatalarını seviyordu. Sadece yemiş olmak için bir şeyler yapıyor gibi gözükmüyordu. Yaptığı şeylerden gerçekten zevk alıyor gibiydi ve bu bulaşıcıydı. Onun hazırladığı yemeklerden hoşlandığımı fark ettim, ben de daha basit şeyler yemeye ve bunun sonucunda kendimi daha sağlıklı hissetmeye başladım. 

“Kadın olduğum için bana farklı davrandığını hiç hissetmedim. Aslında insanlara onlara karşı samimi olup 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olamadığı, onların da ona karşı samimi olup olamadığı temelinde karşılık veriyordu; bu insanların erkek veya kadın, genç ya da yaşlı olması önemli değildi. İnsanlardan gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını her zaman açıkça belli ediyordu. 

“Alışkanlıklarını kestirmek zordu. Para konusunda bazen eli sıkı davranıyordu. Başka zamanlarda gerçekten rahat para harcıyordu. Bunu anlamını genellikle sordugum zaman anlıyordum. “Tutarsızlıkları? hakkında onunla konuşabiliyordum, o ise bunu bir tehdit olarak algılamıyor gibiydi. Genel anlamda, ilişkiye zarar vermeden veya egosunu yaralamadan, ya da yanlış anlaşılmaksızın onunla her konuda yüzleşebileceğimi ve her şeyi konuşabileceğimi bilmek, onu gerçekten çok özel hissetmeme neden olmuştu. Aynı şekilde, sıklıkla bana karşı çok açık ve eleştirel oluyordu, ama kendimi eleştirilmiş, ya da gerçekten haklı olduğumu kanıtlamak zorunda hissetmiyordum. Hatalı olduğuma inandığım zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliyordum. 

“Arkadaşlarına olan tutkusu hoşuma gitmişti. Yakın erkek arkadaşları vardı ve birbirlerini sürekli arıyorlardı. 
Bir araya geldiklerinde bol bol gülüp şakalaşıyorlardı. Tenis oynadıklarında veya birlikte jogging yaptıklarında kimin kazandığının veya daha hızlı koştuğunun çok önemli olduğu duygusuna hiç kapılmadım. Sonrasında da hiç konuşmazlardı. Birlikte oynamaktan gerçekten zevk alıyor gibilerdi. Tenis oynarken skoru tutmayı bazen tamamen unuttuklarını fark ettim. Bu hoşuma gitmişti. 

“Tenis oynamaya ilk gittiğimde birkaç yıldır hiç oynamamış olmama ve oyunumun onları yavaşlatmasına rağmen beni hemen katılmaya davet ettiler. Üstünlük tasladıkları duygusuna kapılmadım. Beni oyuna alıp normal oyunlarını oynamaya başladılar, ben de onlara yetişmeye 


226 


çalıştım. Başlarda pek iyi değildim, ama kimsenin aklına itiraz etmek gelmemişti. 

“David yakın arkadaşlarıyla olduğu zaman rahat, doğal bir hava oluşuyordu. Sohbet ediyorlar, herkes herkesle ilgili gibi gözüküyordu. Onlara karşı açık ve dürüsttü, ben de öyle olabileceğimi hissettim. Hatta arkadaşlarının yanında kavga bile ettik, ama o buna hiç içerlemedi, ya da hakkımızda yanlış bir fikre kapılabileceklerini düşünmedi, 

“Birlikte yüzme yarışı yapardık. Her zaman kazanmaya çalışırdı, ama benim kazandığım zamanlarda buna çok mutlu oluyor gibiydi. Aynı şekilde, koştuğumuz veya tenis oynadığımız zaman birimizin daha iyi olması daha çok eğlenmemizi sağlıyordu. 

“Birlikte şarkı söylerdik, benden her zaman daha fazla şarkı sözü biliyordu, Müzik tutkusunu seviyordum, çünkü şarkı söylemek ve piyano çalmak benim en sevdiğim iki şeydi. Ona şarkı söylediğim zaman gözleri buğulanırdı. Neşesini görüyordum, bu da daha az öz-bilinçli olmama yardımcı oluyordu. 

“Bir arkadaşıyla sorunu olduğunda, ya da pahalı bir şey satın almayı düşündüğünde fikrimi sorar, sıklıkla da dikkate alırdı, Bu, yani kendi bağımsızlığına ve kendi görüşlerine her zaman değer veren birisini etkileyebileceğimi bilmek benim için önemliydi. 

“Sık sık çabucak sinirleniyordu, ancak uzaklaşıp suskunlaşsa bile, her zaman ona ulaşabileceğimi hissediyordum. Ya da gerçekten zor anlardan sonra “Biraz daha tat-Lı” gibi aptalca bir şey sorarak buzları eritiyordu. 

“Evini düzenli tutma tarzını beğendim. Bir insan olarak netti. Birlikte yaşamaya başlayınca eşyaların yerini değiştirme konusunda öneride bulunmuş, onunkilerin yanına kendi tablolarımı koymuştum ve genellikle çok 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iyi uymuştu. Onun evine taşınmış olmama rağmen, bunu 


bana karşı hiç kullanmadı. Sorunları sanki evi birlikte | 


tutmuşuz gibi değerlendirdik. 

“Her şeyden önce yaptığı şeylere beni de katması ve onu kendi dünyama almak hoşuma gidiyordu. Beni yatırım seminerlerine ya da psikoloji derslerine götürüyordu. 
Ben de onu aktör ve şarkıcı arkadaşlarımla tanıştırıyordum, onlarla iyi vakit geçiriyor ve mücadelelerine saygı duyuyordu. Kız arkadaşlarımdan bazıları gerçekten güzeldi, ama onlara asılarak beni tehdit edeceği duygusuna hiç kapılmadım, ki bunlardan bazılarını çok çekici bulduğunu bana söylemesine ve arkadaşlarımın da onu çekici 


bulduklarını bilmeme rağmen. Çapkın olsa bile, ki geç- 


mişini bildiğim için öyle olduğundan eminim, bunu beni tehdit etmeyecek, utandırmayacak bir yoldan yaptığını biliyorum, bu da benim için önemli. 

“Son olarak, ailemle etkileşme tarzını beğeniyorum. 
Başlarda çok mesafeli ve eleştireldi, ama kendi ailesine yakın olmadığı için başka birisinin ailesiyle yakınlaşmakta zorlandığını söylemişti. Yine de gözlemleri ve tepkileri doğru gibiydi. Onlardan hoşlanmaya başlayınca, bunda samimi olduğunu biliyordum, çünkü bu, birbirlerine yönelik tutumlarındaki değişmelere dayanıyordu. 

“Bir bütün olarak, onunlayım çünkü onun dünyasında olmayı seviyorum, ayrıca beğenildiğimi, tarzımın, yaşam biçimimin, kendi yaşamımda benim için önemli olan insanların kabul edildiğini hissediyorum.” 


Geçenlerde birlikte bir “çöl dansına” başlayan bir grup erkek ve kadınla ilgili bir yazı okumuştum. Etkinlik çöl ortamında bir ay süren bir dağcılık ve doğayla baş başa olma etkinliğiydi. “Bu süreçte kişilerin kendilerine ilişkin imajları değişti, cinsiyetle ilgili kalıplar çatırdadı. Gruptaki kadınlar fiziki açıdan güçlü, kendine güvenli olabileceklerini keşfetti. 
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Erkekler her zaman kendilerinden emin ya da korkusuz olmalarına gerek olmadığını öğrendi.” 

Bu imajı, ayrıca arkadaş olma sürecine örnek vermek için kullandığım, bir yaz kampında yüzme havuzunun başındaki bir grup kadın ve erkekle ilgili olanı da beğeniyorum. 

Geleneksel bir ortamda erkekler canla başla yüzüyor, eğleniyor, cesur dalışlarla gösteriş yapıyor; buna karşılık kadınlar havuzun etrafına sere serpe yatmış güneşleniyor, tırnaklarını törpülüyor, kitap okuyor ve arada bir erkeklere onaylayıcı tepkiler veriyor olurdu. 

Geçiş ortamında kadınlar savunmacı bir tutumla kendi başlarına olacak, erkeklerin katılımını ve muhtemel erkek ihlalini veya kontrolünü güvenli bir mesafede tutacak, diğer kadınlarla eğlenecekti. Bu arada erkekler de reddiye karşısında şaşkın, kadınların tekrar gözüne girmenin yollarını boş yere arıyor olacaktır. Erkekler sonunda yaklaşma çabalarını bırakıp geri çekilecektir. 


Aşkın ortamda ise kadın ve erkekler yüzme havuzunda birlikte olacak, birbirleriyle yarışacak, oynayacak, hoplayıp zıplayacak, su balesi yapacak, yüzecek, oyunbaz bir havada tensel ve cinsel olacak, arada bir havuzdan çıkıp dinlenecek, sohbet edecek, ya da güneşlenecektir. 
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Adi 
Sevgililer 


YENİ kadın-erkek ilişkisinde cinsellik deneyimi. ilişkinin kendisi kadar değişken, kamçılayıcı, kendiliğinden ve heyecan verici olacaktır. 

Daha önce anlatılan oyunbaz bilinçlilik durumu gibi, aşkın cinsellik de sevgililer arasında farklı derecelerde olacaktır. Tarafların birbirlerine cinsiyet savunmalarına dayalı olmayan nedenlerle yaklaşmış olması, dolayısıyla da eşini birbirlerinin sembol değerlerinden çok, karşılıklı hoşlanma ve takdire dayalı olarak seçmiş olması ölçüsünde, yeni anlamıyla sevgili olma yetisi de gelişecektir. 

Kötü veya yıkıcı bir ilişkideki “harika seks” olgusu, hatta görünürde iyi bir ilişkideki “kötü seks” olgusu, altta yatan ve cinsellikle ilgisi olmayan motivasyonların bir sonucu, geleneksel cinsiyet rolü şartlanmasının çarpık bir ürünü olarak değerlendirilecektir. Birçoklarının arkasından koştuğu, gerçekten de müptelası olduğu cinsel heyecan maalesef yapay olarak yaratılmıştır ve uyuşturucunun yol açtığı psikolojik durumla büyük benzerlik gösterir. Bu bir fantezinin; yasak meyveye ulaşma, karşısındakini “hoş tutma,” zorlukların ve reddedilmenin üstesinden gelme, seviliyor olma güvencesi kazanma, karşı cinse yönelik kızgınlığı, hatta öfkeyi yüceltme çabasının bir ürünüdür. Bu çabalar karşılık olarak karşıdaki insanla ilgili algısal bir çarpıtma yaratır. Sonuçta heyecan kısa ömürlü, iki insan arasındaki değil, iki nesne arasındaki bir etkileşim olur. Başlangıçta heyecan verici olsa da bunu kaçınılmaz olarak azalan ilgi, yabancılaşma, hatta tiksinti duyguları izler. 
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Ayrıca, “cinsel heyecan” olarak yaşamayı öğrendiğimiz şeyin büyük çoğunluğu psikolojik mesafe sorunudur. Bir ilişkide güvenliği tehdit altında olan taraf heyecan duyma eğilimi gösterecektir. Aynı şekilde, boğulduğu, etrafının kuşatıldığı duygusu taşıyan taraf, soğuk veya iktidarsız olma noktasına kadar cinsel isteksizlik, ilgisizlik geliştirecektir. 
Dolayısıyla tensel egzersizleri veya “yeniden cinsel eğitimi” vurgulayan egzotik teknikler veya seks terapisi yoluyla tek rar “heyecan” yaratmaya çalışmanın boşunalığını görebiliriz. Sorun bilgisizlik değil, ilişkideki dengesizliktir. 

Hayatın çok az alanında fantezi ile gerçeklik arasındaki uçurum ile cinsiyet kutuplaşmasının yıkıcı, boğucu etkisi sevişme derneyimindekinden daha büyüktür, bu nedenle yeni bir kadın-erkek cinselliği bilincine ulaşma mücadelesi büyük olacaktır. 


Normal Cinsel Yaşam Nedir? 


Erkekle kadındaki derinlere kök salmış cinsiyet savunmalarından dolayı psikolojik gelişimimizin bu noktasında “normal” seksin ne olduğunu bilmemiz mümkün değildir. 
Her şeyden önce, geleneksel kadınsı kadın cinsel iştahını bastırmaya ve güvenlik, koruma ve güç arayışında cinselliğini kullanmaya şartlandırılmıştır. Erkeksi erkek ise yakın ve tensel tarafını büyük ölçüde bastırmış, erkekliğini kanıtlamak, saldırganlığını yüceltmek, yakın olmanın kabul edilebilir bir yolunu bulmak ve güç ve kontrol kazanmak için kullanılan abartılı bir cinsel ihtiyaç geliştirmiştir. Bu nedenle erkekle kadın arasındaki etkileşim öylesine kişisellikten uzak, kullanmacı, öfke yaratıcı bir hal almıştır ki “normal cinsellik” istatistiklerinin veya kavramlarının bir anlamı kalmamıştır. 

Bunun yanı sıra “cinsel heyecan” geleneksel olarak cinsel olmayan motivasyon ve ihtiyaçlara dayandırılmıştır. Bu da 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herkesin cinsel hayatını ani, beklenmedik, olumsuz değişimlere maruz bırakmıştır. Altta yatan ihtiyaç ve motivasyonlar değiştikçe cinsel arzu da değişmiştir. Bu nedenle cinsel heyecan arayışının bile büyük ölçüde yıkıcı bir alışkanlığın ürünü olarak görülmesi gerekir. 

Dahası neyin “normal” cinsellik olduğu sorusunun da yanıltıcı olduğunun bir gün anlaşılması gerekecektir, çünkü bu, insanların cinselliği kendilerinin ve ilişkideki duygularının dolaysız bir dışa vurumu olarak yaşamaktan çok, bunu “bir cinsel hayatı olmak” terimleriyle düşünmelerine neden olan yanlış bir ruh-beden ikiliğinin ürünüdür. 

Geleneksel cinsiyet savunmacılığı ayrıca kişinin normal olduğunu kanıtlaması ve ilişkilerinin onay görmesi için tutarlı bir tepkiler şablonuna uymaya, “düzenli bir cinsel hayata” sahip olmaya yönelik dışarıdan bir baskı yaratmıştır. 
Cinsel tepkileri ilişkiler ve taraf olan kişiler hakkındaki sürekli değişen gerçekleri dile getiren bedensel ifadeler olarak görmek yerine, cinselliğe çeşitli standartlar ve kendine ait bir yaşam bahşedilmiştir. Gerçekten de birçoğunun normalliği oluşturduğuna inandığı tahmin edilebilir cinsel yapı olasıdır ki sadece âşıklar arasında kişisellikten uzak, mekanik bir etkileşim olduğunda mümkün olabilmektedir. 


“Cinsellikle Güdülenen” ERKEK ve “Cinselliği Ketlenen” KADIN 


Yeni kadın-erkek ilişkilerinde, yaşanacak cinsellik konusunda nesnel bakış açısı kazanmak için, içimizde derinlere kök salan, sonunda ilişkilerde ortaya çıkan ve erkekle kadını özgür, savunmacı olmayan cinsel bilince ulaşmaktan alıkoyan yanılsama ve beklentiler yumağını görmemiz gerekmektedir. 

Belki de en zorlayıcı, en güçlü cinsel rol miti cinsellikle güdülenen erkek ve cinsel açıdan ürkek, ketlenmiş olan ka- 


232 


dın mitidir. Erkeklikteki tepki oluşumlu (kendisi hakkındaki tehdit edici bir gerçeği inkâr etmek için davranışlarında karşı uca yönelme) savunmacılık ilkesi uyarınca, tıpkı maço kahramanlık gibi gösterişçi erkek cinsel itkisi de aslında savunmacı bir aşırı tepki, erkeğin kendi kaygı ve direnmelerini inkâr ederek kendini kanıtlama zorlanımının bir parçası olabilir. 

Erkeklik maskesinin altında cinselliğe yönelik korku, katılık, hatta tiksintinin yanı sıra ahlakçı, bağnaz bir tutum yatmaktadır. Cinsel bir nesnesiyle veya fanteziyle değil, iki insan arasındaki cinsellik anlamında gerçek cinsellik korkutucudur ve cazip değildir. Çoğu erkekte seksin heyecan verici olabilmesi için belli bir mesafede, denetim altında tutulması, kişisellikten arındırılması ve fanteziye dönüştürülmesi gerekir. 

Erkeğin “bir erkek gibi” performans gösterme baskılarından ötürü kadınlar kaçınılan bir uyarıma bile dönüşebilir. 
Yani performans gösteremediği zaman kadın onun için bir tehdide —başarısızlığının tanığına ve kaygı ve korkunun kaynağına- dönüşür. 

Erkeklikten kaynaklanan bastırmalar nedeniyle erkekler gerçek cinselliğin birçok ögesinden bile yoksundur. Erkek kendi duygu ve ihtiyaçlarını dile getirme, performansa aldırmama, aktif olmanın yanı sıra pasif, oyunbaz, tensel olabilme ve genelde kadınlarla fantezilerini süsleyen bir seks objesi olarak değil, gerçek birer insan olarak ilişki kurabilme yetisini büyük ölçüde kaybeder. Gerçekten de erkeğin sevişme yetisi kötürüm olmuştur ve önemli ölçüde yeniden geliştirilmesi gerekmektedir. 

Cinsellik konulu kadın literatürünün deneyim kazanma, deneme, sınırları zorlama tavsiyeleriyle dolu olmasına karşılık, erkeklere yönelik çağdaş cinsel literatür olumsuz, kaygı yüklü ve sorunlar, korkular ve gücün azalması üzerine odaklanma eğilimi göstermektedir. 
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Gerçekten de cinsel ve tensel açıdan daha rahat, dışa vurumcu ve yeni şeyleri araştıran cinsin kadınlar olma ihtimali daha fazladır. Gelişen kadın cinselliği giderek daha genleşmeci ve kutlamacı olmaktadır. Kabul edilebilir sadece bir standardın olduğu katı erkek cinselliğini, hemen her seçeneğin kabul edilebilir olduğu kadar gelişime yönelik değerli birer yol olarak görüldüğü günümüz kadın cinsel bilinciyle karşılaştırın. 

Örneğin mastürbasyon birçok kadın yazar tarafından yüceltilmiştir. Sanatçı Betty Dosdon bir sanat gösterisinde yirmi kadının cinsel organlarını sergileyen bir dizi slaytla kadın mastürbasyonunu kutlamıştır. “Mastürbasyonu Özgürleştirme” (Liberating Masturbation) adlı kitabı feminist bilincin önemli bir belgesidir. Şöyle yazıyor: “Mastürbasyonun kendini sevme konusunda bir tür meditasyon olduğuna inanıyorum. Mastürbasyon yaparken, tıpkı özel bir aşk için yaptığım gibi -loş ışıklar, mumlar, kokular, müzik, renkler, dokular, cinsel fanteziler, beni heyecanlandıran her şey- kendim için bir alan yaratırım. Elimi kullanıyorsam ayrıca yağ veya krem de kullanırım. Yağın cinsel organlarımda yarattığı kaygan, nemli duygu son derecede tensel (şehveni) bir duygudur.” 

Orgazmik Olmak: Dikkate değer üç psikolog tarafından yazılan A Sexwal Growth Program for Women (Kadınlar İçin Cinsel Gelişim Programı) adlı çalışmada kendine bakma, dokunarak keşfetme egzersizleri, gevşeme egzersizleri, vajinal egzersizler, haz için dokunma, erotik literatürü kullanma, hayal kurma, vibratör kullanma, kendinde keşfettiği şeyleri eşiyle paylaşma ve “birbirine haz verme” gibi egzersizler yer almaktadır.” 

Diğer kadınlarla cinsel deneyimler, cinsellik, birden fazla âşıkla ilişki, yaşlı ya da çok genç âşıklarla ilişki, doğrudan cinsellik olmaksızın tensellik, hatta kadının arzu duymaması, uygun partner bulamaması ya da felsefi nedenlerle enerjisini başka alanlara yöneltmek istemesi halinde cinsel perhiz gibi diğer alternatifler de kabul edilip desteklenir. 

Erkekler kendi korkuları üzerinde yoğunlaşırken, kadınlar giderek artan ve değişen iştahlarını keşfetme işiyle meşguldür. The Natwre and Evolution of Female Sexuality (Kadın Cinselliğinin Doğası ve Evrimi) adlı kitabında psikiyatrist Mary Jane Sherfey, kadınların doğaları gereği cinsel açıdan doyumsuz olduğu tezini savunur. Bu doyumsuzluk erkekler tarafından uygarlık mekanizmalarıyla ve daha doğrudan yollarla baskı altına alınmıştır.* 

Ünlü cinsel eğitimci Dr. Mary Calderone, “Kadınların cinsel potansiyelinin çeşitleme ve zenginlik açısından neredeyse sonsuz olduğunu” kabul ediyor. 

Columbia  Üniversitesi'nden antropolog Daisy Hisle Dwyer, Faslı kadınlarla ilgili araştırmasında kısmen insanlar yaşlandıkça kadının cinsel yoksunluğa, erkeğin ise azizliğe yaklaştığı inancına dayanan kadınların ikinci plana itilişini anlatır. Kadının kontrolsüz cinselliğinin toplum düzeninin altını oyacağına ve anaç sevgi yetisini yok edeceğine inanılır. 


Sevgili Olmak 


Yeni kadın-erkek cinselliğinin başlangıç evreleri, kadın ve erkeğin cinsellikleriyle ilgili derinlere kök salmış birçok yanlış inanç ve öz-tanımdan kurtulma çabalarından kaynaklanan kaygıyla kuşatılmış olacaktır. Başlardaki değişme girişimleri her iki taraf için de tehdit edici olacaktır, çünkü erkeğin cinsel korkularını, kırılganlığını ve istediğini sandığı şeyle cinselliğini açıkça dile getiren bir kadınla- başa çıkamayınca duyduğu şaşkınlığı kabul etmesi; buna karşılık kadın da güçlü cinselliğini ve tenselliğini daha doğrudan ve manipülatif olmayan yollardan dile getirmesi, neyin kadınca olduğuna ilişkin kanılarıyla birlikte çağlar boyu kadınca güç 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aracı olarak kullandıkları bir şeyden vazgeçmesi gerekmektedir. Seks, erkeğin erkekliği için savunmacı bir kanıt temeli olmaktan çıktığı, kadının bir denetim (yönetme) aracı olarak cinselliğe artık ihtiyaç duymadığı noktada işin içine karışan gizli, daha derinlerdeki güdüler veya ihtiyaçlar olmaksızın gerçek bir insanla yatakta olma deneyimi de mümkün olacaktır. Bu nedenle yeni kadın-erkek bilincine ulaşmak demek, erkeğin makine bilincini ve erkeksi zorlanımlarını aşması, cinselliğini kendi erkekliğini kanıtlamanın bir aracı olarak artık görmemesi anlamına gelecektir. Buna karşılık kadın da kendi gücünü ve özerkliğini tekrar kazanacak, bu nedenle savunmacı bir şekilde erkeği hoş tutma, pasif olma, uygun bir kadınlık imajı sunma, ya da erkek “bir erkek gibi” performans göstermediği zaman kendini tehdit altında hissetme ihtiyacı duymayacaktır. 

Dolayısıyla optimal cinsellik için taraflardan her birinin tepkilerinde esnek olması, duruma göre saldırgan veya pasif, baskın veya boyun eğen, cinsel veya tensel, ya da hiçbiri olabilmesi, cinsiyet nedeniyle kimin ne yaptığı konusunda ön fikirli olmaması gerekir, 

Cinsel deneyimi anlamanın bir yolu olarak ilişki süreci vurgulanacaktır. Cinsel tepkiler sadece söz konusu iki kişinin gerçek duygularının ve altta yatan motivasyonlarının dışa vurumları olarak görülecektir; bir çiftin yaşadıklarını anlamaya çalışırken cinsel davranışın kendisinden çok bu süreç incelenecektir. 

Cinsellik sorunlu olduğunda ilişki ve ilişkinin ritmi veya süreci üzerinde durulacaktır. Cinsel tepkiler bedensel ifadeler ve ilişkiyi ve söz konusu bireyleri anlama rehberi olarak algılanacaktır. “Disfonksiyonel” (işlev bozukluğu) tepkiler duygu diline tercüme edilecektir; “iktidarsızlık” yerine “gerçekten yakın olmak istemiyorum,” ya da “kendimi sorumlu ve baskı altında hissediyorum” kullanılabilecektir; “vajinismus”un yerini “seni istemiyorum çünkü beni yönetmene içerliyorum” ya da “bir insan olarak beni heyecanlandırmıyorsun” alabilecektir. Tartışma cinsel sorunlarla değil, ilişkideki eşlerin beklentileri ve duygularıyla ilgili olacaktır. 
“Sorunlar” ve bunlara yönelik dışsal “çözümler” üzerinde odaklanma ilişkinin gerçekliklerinden kaçınmanın bir yolu olarak görülecektir. 

Cinsel disfonksiyonun kaygı yaratan dili —“birincil” veya “ikincil iktidarsızlık,” “soğukluk” vb. terimleri— bir tür entelektüelce kaçış olarak, kişinin bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirilecek ve bu nedenle referans çerçevesi olarak kullanılmayacaktır. 

Çiftler seks hayatından kendilerinden ayrı bir şeymiş gibi söz etmek yerine, seksi ilişkilerinin doğasının gerçek bir dışa vurumu olarak algılayacaktır. Kendi başına cinsel tepki diye bir şey olmadığını, cinsel tepkilerinin kendilerinin bir parçası olduğunu kavrayacaklardır. Böylece bedenle ruh arasındaki sahte bölünme ortadan kalkmaya başlayacaktır. 

Erkeğin katı, mekanik bir standarda uyarak erkekliğini kanıtladığı, kadının hoşnut etmeye ve güvence kazanmaya çalıştığı, kutuplaşmış cinselliğin bir parçası olan cinsel istatistikler üzerindeki vurgu yön değiştirecektir. Normal cinselliği tanımladığını iddia eden rakamların tahakkümü geleneksel savunmacı zorlanımların yıkıcı kalıntıları olarak görülüp reddedilecektir. 

Savunmacılıktan arınan cinsel etkinliğin yapısı her an değişecek ve kestirilemez olacak, ayrı eşlerin iç durumlarını ve ilişki hakkındaki duygularını yansıtacaktır. Bazen sık sık seks yapılacak, bazen de hiç yapılmayacaktır. Bazen sadece el ele tutuşmak yeterli olacak, bazen de güçlü cinsel itkiler yaşanacaktır. İlişkiyi etkileyen her şey cinsel ritmi de etkileyecektir. 

Örneğin cinsel etkinlikteki bir azalma mutlaka cinsellikteki bozulmanın bir işareti olarak değil, ilişkiyle ilgili bir bildirim olarak değerlendirilecektir. Seksin birlikte olmanın 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temel nedeni olduğu, erkeğin erkeklik ihtiyaçlarını karşılamak için kadının erkeğe sunduğu bir hizmet olduğu geleneksel ilişkide seksin miktarı kritik bir önem taşımaktadır. 

Yeni kadın-erkek ilişkisinde çiftler cinsel yaşamlarını “iyileştirmek” için teknikler aramayacaktır, çünkü hiçbir teknik duygu yaratamaz. Tıpkı bozuk yiyeceklere katılan baharatlar gibi, teknikler de genelde kaçınmayı özendirmekten ve direnci gizlemekten başka bir işe yaramaz. Sorunlarla başa çıkmak için teknik çarelere başvurmak söz konusu kişilerin ihlali olarak görülecektir. 

Bu nedenle “Nasıl halledilir?” sorusu da ilişkinin kişisel ve duygusal yanlarıyla yüzleşmekten kaçınmanın entelektüel bir yolu olarak görülecektir. 

Yeni kadın-erkek ilişkisinde seks öncelikli ilgi olmayacak, ilişkiyi zenginleştirme ve oyun amaçlı olacaktır. Eş seçimi kişinin yarattığı oyunbazlık duygularının yanı sıra açıklığına, estetik duygusuna, değerlerine, fiziki çekiciliğine, samimi olma ve çatışmaları çözebilme yetisine, karşıdakini gerçekten tanıma ve onun tarafından tanınıyor olma duygusuna dayalı olarak yapılacaktır. Dolayısıyla kişinin kişisel gelişim durumu, ilişkiye getirdikleri deneyimin doğasını belirleyecektir. 

Yeni kadın-erkek ilişkisinde seks karşılıklı samimi duyguların enerji düzeyiyle orantılı olarak heyecan verici olacaktır. 
Ama cinsel deneyimlerde bir yaşantı fanteziyle doygunlaştığı zaman görülen elektrik, “muhteşem seks” duygusu bulunmayabilir. Hindu tapınaklarındaki oldukça açık cinsellik içeren heykellerle ilgili bir açıklamayı hatırladım: “Figürler cinsel açıdan aktiftir, ama takıntılı değildir, rahattır, oynadıkları dünyanın içindedir, ama ona ait değildir”;* bazı tapınaklardaki taş âşıklar “kendinden geçmiştir, ama tutku yoktur... Hiç telaşları yoktur, dingin bir huzur içindedirler, neredeyse meditasyon halindedirler.”7 

Gerçekten istediklerinde sadece birlikte olmak isteyen iki kişi arasındaki bir ilişki olarak, yeni kadın-erkek cinselliği 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çabasız, oyunbaz olacak, öz-bilinçli olmayacaktır. Deneyimin kalitesi ve rahatlığı tarafların birbirlerini tanınma, değer görme, güvende, bağlı, ilgili, seviyor, seviliyor ve uyarılmış olma derecesine bağlı olacaktır. 

Cinsel ilişki şekli empoze edilen biçimlerde değil, tarafların ihtiyaçlarına uygun biçimde olacaktır. Açık evlilikte olduğu gibi yapıda yeni şeyler deneme arzusu, açık evliliğin çifte yararının ne olması gerektiği terimleriyle değil, “Birlikteyken neler hissettiğimiz ve nerede olduğumuz konusunda bize anlattıkları” terimleriyle tartışılacaktır. 

Cinsellik artık bir takıntı, hatta önemli bir ilgi alanı olmayacaktır. Her cinsel deneyimin kendi başına benzersiz ve ilişkiye özgü olduğu, seksin çiftlerin bilincinin veya duygularının sürekli değişen bir dışa vurumundan başka bir şey olmadığı kavrandığı zaman, üzerine kitaplar yazılan, ya da teknikler geliştirilen bir konu olmaktan çıkacaktır. Öte yandan savunmacı cinsellik kullanma veya düşmanca amaçlarla yapılan seks olarak, bedensel gerilimlerin, direnmelerin ve boşluk duygularının bir kaynağı olarak görülecektir. 

Yeni kadın-erkek ilişkisi bütünleşmiş, her türlü insanca tepkiyi verebilen iki insan arasındaki değişken bir etkileşim olacağı için, kendimizi tam olarak geliştirmek sadece kendimize ve eşimize olan borcumuzdur. Bu durumda doğal olarak söz konusu kişiyle gerçekten yakın olma ve tensel-cinsel bir temas arzusu dışında başkaca bir neden olmaksızın sevişmeye başlayacağız. 


Yeni Eşler 

Brian ve Margaret, cinsel etkileşimleri yeni kadın-erkek ilişkisi yönündeki bireysel değişmelerini ve karşılıklı gelişimlerini dile getiren bir çifte örnek teşkil eder. Bu haliyle seksi 


ilişkilerinin ve ilişkideki değişme ve gelişmelerin dolaysız bir 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dışa vurumu olarak yaşıyorlar. Cinsellikleri yeni kadın-erkek deneyimine örnek teşkil etmektedir, farklı veya dikkat çekici bir cinsel yaşam olduğu için değil, doğru anlaşıldığı ve üzerinde çalışıldığı için. Bu deneyimin kökleri etkileşimlerinde, gelişim mücadelelerinde ve ayrı benliklerinde yatmaktadır. 

Başlangıç döneminde birbirine çok âşık olan ve birbirlerine güçlü bir çekim duyan diğer çoğu çift gibi, onlar da ilk tanıştıklarında sık sık ve her fırsatta seks yapıyormuş. Brian bağımsız, ayrı, yaratıcı, güçlü ve heyecan verici bulduğu için Margaret'i kendine yakın hissetmiş. Onu tam anlamıyla heyecanlandırıyormuş: Bedenen, ruhen ve manen. Margaret ise Brian'ı duyarlılığından, açıklığından, mizah duygusundan, zekâsından ve bir mimar olarak işine duyduğu tutkudan dolayı çekici buluyormuş. 

Brian başlangıçta onunla seksin hayatında yaşadığı en iyi seks olduğunu düşünmüş. Kendini hem ilkel, hem rafine, ona karşı duyarlı ama aynı zamanda “hayvani” hissediyormuş. Margaret Brian'ın tutkusundan ve ısrarından hoşlanıyormuş, ama cinsel ilişki aşamasına her zaman çok çabuk geçmesinden rahatsız oluyormuş. Brian'ın altta yatan iyi performans gösterememe korkusunu fark etmiş, buna karşılık Brian ona orgazm olup olmadığını, ya da onun için yapabileceği bir şey olup olmadığını hiç sormamış. Margaret iki ay boyunca onu bu sorunla yüzleştirmemiş, çünkü kendiliğindenliğine ket vurmak istememiş. 

Seks yaparken her ikisinde de iş başında, ama cinsellikle ilgisi olmayan güdüler bulunduğu açıktır. Margaret Brian'ı hoşnut etmek, onu elinde tutmak istiyormuş. Brian ise güçlü, kendine güvenen birisi imajı yaratmak istiyormuş. 

Bir akşam dikkatsiz bir anında Margaret açıkça öfkelenmiş, çünkü Brian öpüşmeye başladıktan hemen sonra içine girip boşalmış. Brian'ın buna ilk tepkisi içerleme, ihanete uğramışlık, hatta şoke olma duygusu olmuş. Cinsel “bencilliği” 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konusunda tüm bu duyguları besliyorsa neden ona çok daha önce söylemedi? Margaret, ancak şimdi bununla yüzleştirecek kadar güven duyduğunu söyleyerek cevap vermiş. Brian bunu mantık düzeyinde kabul edebilse de, bu onun ketlenmesine ve kaygılanmasına neden olmuş, öyle ki ereksiyonları eskisi kadar uzun sürmemeye başlamış. Margaret suçlamış: “Kendiliğindenliğime ket vurdun. Orgazmını düşünürsem nasıl doğal olabilirim ki?” Ayrıca Margaret'in hoşnutsuzlugunun daha önce farkına varamaması onu sarsmış. 

Bu, Brian'ın fikirlerinin birçoğunu sorgulayan bir tartışmaya yol açmış. Margaret ona kendisi için performans göstermek zorunda olmadığını anlatmış. Bunun yerine, bir insan olarak onun daha fazla farkında olmasını tercih edeceğini belirtmiş. Brian, Margaret'ı sandığı kadar iyi anlamadığını, kendiliğindenlik fikrinin gerçekte durup kadının ihtiyaçlarını düşündüğü zaman cinsel gücünü ve güvenini kaybedeceği korkusunu gizlediğini kavradı. Ayrıca kendini sınamak, kısmen de sıklıkla gerçekten istemediği halde Margaret'a onu çekici bulduğunu anlatmak için onunla zorlanımlı bir şekilde düzenli seks yaptığını anladı. 

Bu Brian'ın bir ölçüde uzaklaşmasına neden olmuştu. 
Kafası karışmış, Margaret'a bir süreliğine seksi kendisinin başlatmayacağını, çünkü gerçek duygularını netleştirmeye çalıştığını söylemiş. Margaret, seksi seve seve kendisinin başlatacağını, geçmişte bunu yapmamasının tek nedeninin Brian'ın cinsellik konusunda her zaman çok sabırsız olması yüzünden buna fırsat bulamaması olduğunu anlatarak cevap vermiş. 

Bunu her ikisinin de öz-bilinçli olduğu bir dönem izlemiş. 
Sevişme konusunda ilk adımı Margaret atmaya başlamış ve hayal kırıklığına uğramış, çünkü Brian'ın tepkisi sıklıkla önceki kadar tutkulu değilmiş. Bazen sertleşmesi epeyce zaman ve çaba alıyormuş. Brian bunun Margaret"! rahatsız ettiğini 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sezmiş, o da bunu kabul etmiş. Margaret ayrıca ereksiyon olmadığı için onu nasıl yargıladığını, bunun da Brian'ın nasıl kendini eleştirilmiş hissetmesine yol açtığını kavramış. 

Sonuçta her ikisi de hem birbirlerinin gerçekliğinin daha fazla farkına varmış, hem de daha fazla öz-bilinçli olmuştur. 
Brian'ın ilişkide kontrolü kaybettiğini düşündüğü için cinsel alanda kendinden emin olmasa da, Margaret ona orgazmlarının artık daha derin ve çok daha doyurucu olduğunu söylemiş. Brian'ın ereksiyonlarının eskisi kadar kendiliğinden ve güçlü olmamasına rağmen bu doğrudur. Bu da Brian'ı şaşırtmış. 

Cinsel açıdan güvensizlik hissetmesine rağmen, ayrıca Margaret'in yanında daha açık olduğunu, ereksiyonlarına daha az kafayı takmaya başladığını hissetmiş. Artık sik sık yatakta seks yapmadan sadece birbirlerine sarılmaya başlamışlar ve Brian bundan çok hoşlanmış. Bazen Margaret sevişmeyi başlatıyor, önce kendisi orgazm oluyor, sonra da onun boşalmasına yardımcı oluyormuş. Brian kaygısının ortadan kalktığını hissetmiş, Margaret da Brian'ın tepki vermekte ağır kalmasını veya tepki vermemesini bir tehdit olarak görmemeye başlamış. 

Brian'ın başlangıçta hissettiği heyecan azalmış, ama yerini başka tür bir haz samimi, rahatlamış ve kabul görmüş olma duygusu— almış. Margaret da başlangıçtakinden daha fazla zevk almaya başlamış, çünkü bir bağlantı duygusu, Brian tarafından önemsenme ve “kabul edilme” duygusu yaşıyormuş. 

Cinsellikleri daha oyunbaz olmaya başlamış. Yatakta sevişmeden önce uzun uzun konuşup gülüyorlarmış. Margaret artık Brian'ın gözünde çok daha bir insanmış, aynı şey Brian için de geçerliymiş; bu nedenle yatağa atlayıp sevişmek sıklıkla kişisellikten çok fazla uzak, mekanik. ve uygunsuz geliyormuş. 
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İşte yaşadığı güçlükler nedeniyle Margaret çok fazla tutunduğu, “küçük kız olma” arzusu alevlendiği zamanlarda Brian cinsel heyecanını tamamen kaybettiğini fark etmiş. 
Bunu konuşmuşlar ve Brian Margaret'in yoğun yakınlık beklentilerinin, onu ayrı bir insan olarak görmek için ihtiyaç duyduğu mesafeyi ortadan kaldırdığını söylemiş. Aynı şekilde Brian, erkek mesai arkadaşlarıyla yemeğe çıktığında veya komşulardan biri onunla flört ettiğinde Margaret'ı kıskanıyormuş. Brian buna bağlı olarak yatakta güvence arıyormuş, Margaret ise karşılık veremiyormuş. Bunu tartışmışlar ve Brian bu tür zamanlarda gerçekten istediği şeyin seks değil, Margaret'ın sadakatinin kanıtı olduğunu kavramış. 

Ginsel deneyimleri daha büyük bir değişkenlik göstermeye başlamış. Birkaç gün arka arkaya sevişiyor, sonra da bir hafta veya daha uzun süre hiç sevişmiyorlarmış. Bazen seksten uzak, birbirlerine yakın hissediyorlarmış. Bazen de özellikle birbirlerinden karşılıklı zevk aldıkları yoğun anlarda tutku ağır basıyor ve son derece heyecan verici bir sevişme yaşıyorlarmış. Başından sonuna, birbirlerine yönelik cinsel tepkilerinin aralarında olup bitenleri ne kadar iyi yansıttığını görmeye başlamışlardı. Seks giderek bütünsel, değişen, tarafları zenginleştiren bir ilişkinin sadece bir parçası olmuştu. 
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Bayrağı Devretmek: 
Yeni Ebeveynlik Bilinci 


BAYRAĞI devretmek; kendileri tam anlamıyla gelişip olgunlaşmış, her düzeyde hazır olan kişilerin ebeveynlik yapmasıyla ilgili bir benzetmedir. Bu düzeye ulaştıktan sonra ebeveyn olmak kişiden bir şey götürmediği gibi, kişiye bir şeyler katar, onu geliştirir, büyük ölçüde çatışmasız ve stressiz bir deneyimi ve gerçekten sevgi dolu bir tepkiyi mümkün kılar. 
Bu, ebeveynlerin yaşından çok hazır olup olmadıklarıyla ilgilidir; ancak gene de çoğu insanın çocuk sahibi olduğu genç yaşlarda belli başlı özlemlerini ve hayallerini gerçekleştirme anlamında erkek veya kadının durumun yeterince bilincinde olduğunu hayal etmek zordur. Aslında cinsiyet savunmacı zorlanımları olmayan kadın ve erkeklerin, bayrağı devretmeye tam anlamıyla hazır oluncaya kadar ebeveyn olmaya doğal olarak direneceklerine inanıyorum. 

Geleneksel ilişkilerin bir sonucu genellikle ebeveynlerin bütünleşmiş, hayatta beklentilerini gerçekleştirmiş olmak şöyle dursun kendileri daha erişkin olmadan çocuk yapmalarıdır. Daha kendileri olgunlaşmadan ebeveynlik sorumluluğu üstlenen çiftler için bu aslında bir “çocuk sahibi olan çocuklar” sorunu olmaktadır. Çocuk sahibi olmanın bayrağı devretmek anlamına geleceği bitiş çizgisine yakın bir noktada değil, daha hayatlarının başında, yarışa henüz başlamışken çocuk sahibi olduklarından, dolayısıyla fedakârlık yapılması gereken çocuklar birer yük olup çıkmaktadır. Kaçınılmaz olarak, ebeveynin çocuğa duyduğu sevgi altta yatan içerleme ve ikirciklikle sulanır, çünkü çocuk karışık bir mutluluktur; bir mutluluk kaynağıdır, ama ayrıca ebeveynlerin gerçekleşmeyen özgürlük, haz ve gelişim fantezilerinin önündeki bir engeldir. 

Günümüzde birçok insanın çocuk yapma konusundaki isteksizliğinin narsizm eğiliminin bir yansıması olduğu söylense de, gerçekten narsist olan genç yaşta ve otomatik çocuk sahibi olan geleneksel ebeveynlerdir. Bu ebeveynler çocuklarıyla kendilerinin bir uzantısıymış gibi ilişki kurarlar. 
Çocuklardan, aldıklarına karşılık bir minnet borcu olarak ebeveynlerinin imajlarını ve değerlerini olumlu bir şekilde yansıtmaları, ebeveynlerinin başarılı gözükmelerini sağlamaları ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları beklenir. Çocuklar sıklıkla ebeveynlerinin gerçekleşmeyen özlemlerini gerçekleştirmeye zorlanır. Bu anlamda ebeveynler çocuklarını kullanır; yaşayan ayrı birer varlık olmaktan çok birer sembol olarak arzulanır ve ilişki kurulur. Bu nedenle çocuklar sıklıkla bir engel olarak görüldükleri ve varoldukları için içerleme uyandırdıkları mesajını alırlar, “Çocukları görmek, ama duymamak lazım,” bir insan olarak reddedilen çocukları birer sembol olarak görme olgusunun klasik bir ifadesidir. 

Burada olumsuz bir döngü yaratılır. Çocuklarıyla araçsal, ikircikli ve suçluluk duygusuyla -“Bunu çocuklar için yapmalıyım!”— ilişki kuran ebeveynler, yetişen çocuklarından manipülatif, ikircikli, yoğun suçluluk duygularıyla şekillenen bir muamele görürler. Görünürdeki bu reddedilme karşısında öfkelenir, kırılırlar. Her iki tarafta da direnmelerin, içerleme ve ikircikliğin kaçınılmaz artışıyla “kuşaklar arası uçurum” sürekli büyür. 
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“Ebeveynlerim Beni Sevmiyordu” 


Ebeveynleriyle iletişim kuramama ve çocukken gerçekten sevilmemiş ve önemsenmemiş olma duygusu çok yaygındır. 
Narsistik ve kendine hizmet eden ebeveynlerin tersine gerçekten seven ebeveynler enderdir. Bx nedenle “Ebeveynlerim beni sevmiyordu” az ya da çok herkesin hikâyesidir. 
Ebeveynler çocuklarını sevmiyor, bunun da nedeni sevmek istememeleri değil, sadece, kendi hamlıkları ve altta yatan hüsranları yüzünden onları sevmeye hazır, bunu yapabilecek kadar kendini gerçekleştirmiş, ya da bu yetiye sahip olmamalarıdır. Çocuğun ebeveynin gelişmemiş benliğinin önünde bir engeli temsil ettiği ölçüde, çocuğa duyulan içerlemenin önemli bir bölümü kaçınılmazdır. 

Geleneksel genç kadın için anne olmak temelde kimlik kazanmanın bir yoludur. Bu ayrıca kocası tarafından yönetildiğine ve bir çocuk gibi davranıldığına inandığı evlilik ilişkisinde güç kazanmanın da bir yoludur. Anne olmak ayrıca kocasının bakım, koruma, sorumluluk ve bu nedenle suçluluk duygusu tepkisine daha fazla tutunarak güvenlik kazanmasını sağlar, Sonuçta tam bir insan olmasına engel olan kadınca savunmalarını tamamlamak ve telafi etmek için çocuğunu kullanır. 

Kimliğinin başlıca odağı çocuk olduğu için, annelik rolünü yıkıcı bir şekilde gereğinden fazla abartma eğilimi gösterir, çünkü bir insan olarak değer duygusu iyi bir anne olarak görülmesine bağlıdır. Feminist yazar Alice Rossi'nin de yazdığı gibi: “Kadınların çocukları için ve çocuklarıyla yaptıkları şeylerin, anneliği tam zamanlı bir işe dönüştürecek şekilde gereksiz yere ayrıntılı bir hal aldığını sanıyorum. 
Ne yazık ki işte bu süreçte her zaman yer alan anne çocuğun özerklik ve bağımsızlık, gizlilik ve kendiyle ilgili şeyleri düşünme hakkını örtülü ve yaygın bir şekilde indirger.” 
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Bir psikolog bu annelik tarzına “momizm” (“annecilik”) diyor ve bunu “Amerika'nın sessiz hastalığı” olarak adlandırıyor. Bunlar, kendilerini mükemmel bir çocuk yaratma işine tamamen adayan ve bunu yaparken duygusal kötürümlük yaratan annelerdir. 

Aynı şekilde erkek de baba olmanın erkekliğinin sembolik olumlanması anlamında çocuğunu kullanır; hazırlıksız olduğu ve ayak dirediği etkin babalık sürecine katılmaktan çok, bir erkek olarak imajı için, bir varis sahibi olmak, artık daha bağımlı, güvenli bir varlık olan karısını “hoş tutmak” ve kontrol altına almak için çocuk sahibi olur. Geleneksel erkeğin dokunma, tutma, tensellik, duygusal dışa vurum, oyunbazlık ve hedef yönelimli olmayan etkinlik konusunda duyduğu rahatsızlığın yanı sıra kariyer, para ve erkekçe performans takıntıları onu sağlıklı, etkin bir babalık yapma yetisinden kelimenin tam anlamıyla yoksun bırakmaktadır. 
Ancak yakın zamanlarda erkekler bunu kabul edip kendilerini değiştirmeye, ebeveynlik sürecinde olumlu katkılarda bulunabilmeye başlamıştır. 

Ailesine karşı en iyi niyetleri beslese de geleneksel babanın kendi çocuklarına yabancılaşmaya, hatta onların nefretini kazanmaya mahküm olması trajiktir. Her şeyden önce baba genellikle disipline eden roldedir. İkinci olarak geleneksel anlamda ne kadar erkeksi ise, eleştirel, duygusal açıdan mesafeli olmaya, verici olmamaya da o kadar eğilimlidir. 
“İyi adam” rolünü oynarken bile sıklıkla ben-merkezcil, duyarsız birisi olarak görülür. Bu nedenle ailesine kendini adamasının meyveleri salt hoşgörüdür, çünkü “iyi niyetlidir” 

ve belki de olsa olsa dile gelmeyen bir şefkat duymaktadır. 
Baba sık sık içerleme ve hoşnutsuzlukla hatırlanır. 

Latin Amerikan çiftinin geleneksel etkileşimini anlatan Evelyn P. Stevens, maço baba olmanın bedeli hakkında şunları söylüyor: “Kendi kusurlarının pek önemli olmadığından 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emin olan Latin Amerikalı kadın, kocasına karşı ilan edilmemiş bir savaş başlatır. Baba cimri mi? Çocuklara ağlamaklı yakarışlarla onu ayıplamaları öğretilir. Baba istismarcı mı? 
Çocuklar annelerini teselli etmek için onun yanında yer alır. 
Baba sadık değil mi? Çocukların annelerinin inkârı karşısında duydukları hayranlık daha da artar. Baba biraz hoyratça mı davranıyor? Çocukların sessiz düşmanlığı hissedilebilir, Özetle ev dışındaki dünyada maço itibarını sürdürme çabaları, evinde saygı ve sevgi görme beklentilerinden vazgeçmesini gerektirir.” (İtalik cümle: Herb Goldberg) 

Babasıyla ilişkisini hatırlayan bir erkek şunları söyledi: “Öyle de yapsam hatalıydım, böyle de yapsam hatalıydım.” 
Bir diğeri hissettiklerini daha duygu yüklü dile getirmişti: “Babamdan nefret ediyorum! Yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyordu! Her şeyi eleştiriyordu. Bana her zaman hakaret ediyor, anneme pislikmiş gibi davranıyordu.” Üçüncü erkek ona kötü davranan alkolik babasının yüzüne şunları söyleyerek öfkesini açıkça dile getirmişti: “Hayatımdan çık! Her zaman sırtımda bir kambur oldun!” Acı verici bir boşanma davasının ortasında boşanan anneye küçük oğlu şunları söylüyor: “Neden birisi onu öldürmüyor? Senin eski kocan oluyorsa, neden benim eski babam olmuyor?” 

Babanın tehditkâr olduğu, ya da nefret uyandırdığı durumlarda erkek çocuğun özdeşim kurabileceği olumlu bir erkek figürü kalmıyor. Aslında tepkisel olarak babasının olmadığı her şey olmaya çalışabilir. Cinsel kimlik karışıklığının erkekler arasında çok yaygın olması pek şaşırtıcı değildir. Erkekler erkek gibi görünmek için büyük çabalar harcar, ancak çoğu kez erkekliğin gerçekte ne olduğu, nasıl bir şey olduğu konusunda kafaları karışıktırlar ve korkarlar, bunun da kısmen bir nedeni babanın böylesine olumsuz bir özdeşim figürü olmasıdır. 

Geleneksel babanın varlığının bir gölge veya olumsuz bir imaj olmasına karşılık, çocukları vasıtasıyla yaşayan karısının abartılı ebeveynliği babanın yokluğunu dengeler. Maço babanın hoşlanılmamaya mahküm olmasına karşılık anne ya insafsız, boğucu bir insan olarak ya da onca mutsuzluğa katlanan, “babayı yirmi yıl önce terk etmesi gereken” ama kendini feda eden bir azize olarak görülür. Çocuklar ona kendini onlara “feda ettiği” için duyulan minnet duygusuyla davranır ve sıklıkla ona yönelik bağımlılıklarından ve suçluluk duygularından hiç kurtulamazlar. Yetişkin erkekler ve kadınlar hayatlarını annelerine karşı suçluluk duygusuyla hareket eden, onay arayan, reddedilmekten korkan çocuklar gibi davranarak geçirir. Annenin kendisi de bir çocuktur ve bu haliyle çocuklarını sevemez, çocukları da onu kendi başına bir birey olarak sevemez, çünkü onlarla ilişkisinde kendi başına bir birey gibi davranmamıştır. 

Baskıcı, boğucu anne ile zayıf, pasif baba veya zalim, yasaklayıcı baba ile özverili anne arasındaki dengesiz birleşim çoğu insanın yaşadığı bir şeydir. Erkeklik ve kadınlık rollerinin ve savunmacılığının kaçınılmaz sonucu budur. Kimsenin suçu yoktur, ama bitmek bilmeyen, yıkıcı ebeveynlik döngüsü herkese zarar verir. 

Baskıcı, boğucu anne ile zayıf, pasif baba birleşimi özdeşim kurabileceği güçlü bir erkek modelinden gerçekte yoksun olan ama “bir erkek gibi davranma” baskısı gören erkek çocuk için öldürücüdür. Bu, kız çocuğuna da zarar verir. 

Sosyolog Nancy Chodorow'un da dediği gibi: “Annelerin, yakın akrabaları veya kocaları tarafından karşılanmayan duygusal ihtiyaçları vardır... Bu, çocuklarıyla ilişkilerinin önemini artırmış ve dayanılmaz ölçüde yoğunlaştırmıştır. Kiz çocuğunun öfke olmasa da ikircikliği tam da bu durumda en yüksek düzeye çıkmaktadır. Bunun nedeni bir insan olarak söz konusu kişi kadar, hatta fazlasıyla annenin rolüdür.”* 

Annesiyle ilişkisi konusunda mülakat yapılan bir kadın şunları söylüyor: “Annemin beni çok üzdüğüne ve eleştirileriyle beni çıldırttığına kuşku yok, ama hepsi onun hatası 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değildi. Babam, annemin evde kalması ve “mükemmel” bir anne olarak bizi ezmesi için gerçek bir baskı uyguluyordu. 
Peki kendisi hangi cehennemdeydi? 7:02'de Washington Limanı'nda. Hiç ortalıkta görünmezdi. Göründüğü zaman da ince düşünceli bir amca, sürpriz yapan birisi gibiydi. 
Kötü rolünü oynaması gereken annemdi.”" 

Bunlar, bir eş ve anne rolü vasıtasıyla yaşayan çocuksu kadın ile bir insan olarak ilişki kurma konusunda yaşadığı güçlükleri kişisel katılımdan uzaklaşıp yaşamın kişisel boyutlarının sorumluluğunu karısına devrederek çözmeye çalışan makinemsi erkeğin ebeveynlik yapmasının kaçınılmaz ve trajik sonuçlarıdır. 

Bu ayrıca, genç yaşta evlenip çoluk çocuğa karışma döngüsünün devam ettiği, aslında ebeveyn-çocuk ve diğer aile ilişkilerinde çöküşün eşiğine gelmemize rağmen ülkenin çoğu yerinde teşvik edildiği gerçeğini göremeyişimizin acıklı, patolojik bir dışa vurumudur. 

Rhode Island Üniversitesinden Dr. Richard J. Geiles tarafından kaleme alınan ve 2.143 Amerikan ailesi üzerinde yapılan bir araştırmada şiddet ve yıkıcı davranışların en çok genç ebeveynlerde görüldüğü tespit edilmiştir. “30 yaş ve altındaki ebeveynlerde görülen istismarcı şiddet oranı, 31 ila 
50 yaş arası ebeveynlerdeki orandan yüzde 62 daha fazladır. 
30 yaş ve altındakilerde şiddet 50 yaş üstündekilerde görülenden 5 kat daha fazladır... Eğer aile içi şiddetin düzeyini azaltmak istiyorsak, en yoğun tedaviye ve önleme kaynaklarına genç ailelerin ihtiyaç duyduğunu görmemiz gerekiyor.”* 

Çeşitli Chicago kliniklerinde ve hastanelerinde geçirdiği on beş yıl boyunca annelerle yaptığı görüşmelere dayalı olarak psikolog Bertran J. Cohler şunları söylüyor: “Tüm genç annelerin altıda biri anneliğin bir sonucu olarak profesyonel tedaviye ihtiyaç duyan ağır ruhsal depresyon geçirmektedir. Belirlenmeyen, daha büyük bir yüzdesi anneliğin stresiyle boğuşmakta ve bu konuda değişen ölçülerde başarı 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sağlamaktadır, ancak yaşamda paylarına düşen mutluluktan çok uzaktırlar.” Şu sonuca varıyor: “Sadece ani bir ölüm ilk çocuğun doğumu kadar streslidir ve kadınların doğumdan sonra yaşadıkları depresyon, hüzün ve yas son derecede anlaşılır bir şeydir. ... Genç anneler, kendi çocuklarına bakmanın ağır sorumlulukları ile kendi ebeveynlerinin, büyük ebeveynlerinin ve kocalarının artan beklentilerine cevap verme arasında sıkışıp kalıyor.” 

Genç yaşta çocuk sahibi olmanın bir diğer sonucu kentsel bir alanda 2.480 evli çiftten elde edilen bilgilere dayalı bir araştırmada ortaya çıkmıştır. Araştırmanın vardığı sonuca göre, ebeveynlik karı kocanın, özellikle de genç çiftlerin bedensel ve ruhsal sağlığında olumsuz etkiler yaratmaktadır.* 


Dünya Olgunlaşmamış İnsanlara Kalacak 


Bir ilişki geleneksel rollerle ne kadar kutuplaşmışsa, ilişkiye bir anlam, yapı ve öz kazandırmak için çocuk sahibi olmak da o kadar acil bir ihtiyaç olacaktır. Aktif, agresif, duygusal açıdan mesafeli erkek ile pasif, kimliksiz, çocuksu, madonna kadın arasındaki özünde boş olan etkileşim, erkenden çocuk sahibi olarak doldurulmayı gerektirir. 

Dr. Bernice Lott, Rhode Island üniversitesinde her iki cinsten 289 öğrencinin ebeveynlerine yönelik tutumunu araştırmış. Çocuk sahibi olmayı en çok isteyen kadınların öz-koruyucu, tehlikelerden korkan, risklerden kaçan, esnek olmayan, meraksız kadınlar olduğunu tespit etmiş. “Bulgularımıza göre çocuk sahibi olmayı planlayan ve çocuk yetiştirmeyi isteyenler kimler? Anne olmaya en elverişli olanlar değil, en az arzu edilir özelliklere sahip olanlardır” sonucuna varıyor.” 

Texas Tech Çocuk Gelişimi ve Aile İlişkileri Bölümünün iki üyesi, erkeklerin çocuk sahibi olma arzularını incelemiştir. Araştırma için üniversiteli 342 bekâr erkekten oluşan rasgele bir örneklem seçilmiş ve deneklerden çeşitli şartlar altında kaç çocuk sahibi olmayı istediklerine ilişkin bir anket formunu doldurmaları istenmiştir. Sonuçlara göre karıkoca ilişkisinin daha eşitlikli olması halinde genç erkekler daha az çocuk istemiştir. Evlenecekleri kadının hiç çocuk istememesi halinde, erkekler kadının bu kararına uymaya istekli gözükmüştür."” 

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, yaşları on beş ila otuz dokuz arasında değişen 1.569 evli kadın üzerinde çiftlerin neden çocuk sahibi olmayı tercih ettiği sorusunu araştırmıştır. Tespit edilen sonuç şudur: “Çocuk sahibi olmanın bir avantajı olarak “yararlı bir şey yapmış olmayı” gösteren anneler daha büyük bir aile sahibi olmayı istemektedir; bu, işsiz annelerde daha sık görülen bir tepkidir.» 

Genç insanların sağlıklı, kendini önemseyen, savunmacı olmayan güdülerle çok sayıda çocuk sahibi olduğunu görmek pek mümkün değil. Bu şekilde ebeveynlik yapmak engellenmiş, ikircikli ebeveynler ile sevildiğine veya önemsendiğine gerçekten inanmayan, kendilerini iyi hissetme, başkalarını sevme ve kendileri de sağlıklı birer ebeveyn olma yetisi zayıflamış bir şekilde yetişen çocuklardan oluşan bir kısır döngü yaratıp bu döngünün devamını sağlar. Günümüzde aile yaşamındaki kırılmanın, sonunda birçok insan için aile deneyimini tekrarlamayı arzulayacakları olumlu bir deneyimden çok bir travmaya dönüştüren olgunlaşmamış, sağlıksız ebeveynliğin nihai sonucu olduğuna inanıyorum. 
Gerçekten de, ebeveynlerininki gibi bir ilişki istediğini, ya da geldikleri aileye benzer bir aile kurmak istediğini söyleyen insanlar bulmak zordur. 
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Genç Ebeveynlik ve Yeni KADIN-ERKEK İlişkileri 


Ebeveynlik savunmacı ve otomatik bir tercihten çok bilinçli bir tercih olmaya başlayınca, çocuk sahibi olmanın kişinin gerçekleşen, güvenli kimliğinin zenginleşmesi ve organik bir dışa vurumu olduğu bir yaşam döneminde ebeveyn olma eğilimi de artacaktır. Bu nedenle ebeveynlerin yaşamında kritik hiçbir şeyin feda edilmediği, çocuk sahibi olmaya yönelik önemli direnmelerin, engellenmelerin, yada çatışmaların bulunmadığı bir dönemde çocuk sahibi olmak nispeten stressiz bir ebeveynlik anlamına gelecektir. İnsanlar sadece tutkulu, bilinçli bir ebeveyn olma özlemi duydukları zaman çocuk sahibi olacaktır. 

İleri yaşlarda çocuk sahibi olma hareketi küçük ama önemli bir kadınlar grubunda zaten başlamış durumda. 
Bunlar, kendi güdülerini inceleyen ve erken yaşta otomatik anne olmaya yönelik dirençlerini dikkate alan kadınlardır. 
Yaşamlarında bu arzunun bilinçli ve güçlü olduğu bir dönemde çocuk sahibi olmaktadırlar ve bunu sevinçle, gönül hoşnutluğuyla yapmaya hazırlıklıdırlar. 

30 yaşından sonra anne olan kadınlarla yapılan bir anket 
çalışmasında ünlü bir doğal doğum savunucusundan alıntı yapılıyor: “Yaşı ilerlemiş annedeki annelik itkisi, özellikle de çocuk doğurmak için önünde sadece birkaç yıl kalmışsa, çok daha güçlü olmaktadır”? 

Ohio Devlet Üniversitesinden bir psikologun sekiz aylık bebeği bulunan ileri yaştaki anneler üzerinde yaptığı bir araştırmada, annelerin daha esnek ve çocuk bakımının karmaşıklıklarının daha fazla bilincinde olduğu, çocuklarına genç annelerden daha uygun görsel uyarımlar sağladıkları tespit edilmiştir."? 

En inandırıcı bulgu da annelerin kendilerinden gelmektedir: “Hemen her zaman olumlular: Risklere ve zorluklara 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rağmen deneyimi zenginleştirici buluyorlar... Amerika'nın yaşlanan anneliğinin orta yerinde hata yaptığını düşünen yaşı ilerlemiş bir anne bulmak zordur.” 

Bir kadın yazar, yaşı ilerlemiş annelerin özel sağlık riskleriyle karşı karşıya olabileceği savını araştırarak şu sonuca varıyor: “Hamilelik ve doğumdaki sorunlar, kadının yaşından çok genel sağlığına bağlıdır. 

Yaşı ilerlemiş kadınların (35-40 yaş veya üstü) “yüksek riskli” olarak değerlendirilmesinin nedeni, ayrıca yüksek tansiyon, kaslarda zayıflama ya da kalp rahatsızlıkları bulunması ihtimalidir. Ya da aşırı kilolu olabilirler, Veya hamilelikte komplikasyon yaratan bir dizi hastalıktan birisi olabilir. Ya da alkol, sigara, doğum kontrol hapı gibi mad- de bağımlılığı söz konusu olabilir. Veya yeme alışkanlıkları kötü olabilir, yeterli yiyecekleri bulunmasına rağmen beslenme bozukluğu söz konusu olabilir.”* 

Araştırma ayrıca ilerleyen yaşlarda erkek ve kadının daha bir bütünleştiği, bu nedenle orta yaşın evlilik ve ebeveynlik için daha uygun olduğunu düşündürmektedir. Özellikle de bu yaşlarda erkekler ilişkiye ve yakınlığa daha yatkın, kadınlar da daha girişken olmaktadır." 

37 yaşında ilk kez anne olan bir televizyon muhabiri ileri 
yaşta anne olmanın avantajını çok iyi dile getiriyor: “Evin dışında zaten bir kimliğim var. Çocuğun benden bir şeyler götüreceğine inanmıyorum. Sağlam bir yerim var ve işimi kaybetmekten korkmuyorum.” 

Yaşı ileri annelerin sevinç tepkilerinin ekonomik takıntılarını, romantik ve cinsel fantezilerini ve yeni şeyler deneme dürtülerini bir perspektife oturtuncaya, böylece babalığın kendilerine ihanet ettiği duygusuna kapılmayacağı bir döneme kadar ebeveynliği erteleyen erkekler bulamayacağına inanmak zordur. O yaşlarda ayrıca babalık için zorunlu kişisel, insani yetilerini geliştirecek enerjiyi de bulacaklardır. Zamanından 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önce ebeveynlik babalık deneyimini yok etmekten başka işe yaramaz; boşanma halinde ise sıklıkla erkeğin hayatının kalanında yıkıma yol açar. Bu nedenle ileri yaşta babalık mutlu bir deneyim potansiyelini kolaylaştırmakla kalmayacak, aile ve evden trajik, öz-yıkıcı yabancılaşmayı da önleyecektir. 

Berkeley, o California (o Üniversitesi oİnsan o Gelişimi Enstitüsü'nden Corinne N. Nydegger “en iyi babalar geç baba olanlardır” sonucuna varan bir araştırma yayınlamıştır, İleri yaşlarda baba olanlar, yirmili yaşlarda baba olanlardan çok daha rahattır ve kendine hakimdir. Rollerini insani değerlerin canlı bir modeli olma görevi olarak değerlendirmektedirler. Genç erkeklerin çocuklarını belli bir kalıba sokmaya çalışmasına karşılık, yaşı daha büyük babalar çocuklarının özerk gelişimine ve gelişmesine yardımcı olmak istemektedir. Genç babaların kendi kararlarını çocuklara empoze etmeye daha eğilimli olmasına karşılık, ileri yaşlardaki babalar çocuklarıyla uzlaşmaya daha açıktır.!* 


Seksist Olmama ve Çocuk Yetiştirme 
Teknikleri 


Sürecin bir entelleştirmesi olarak çocuk yetiştirme tekniklerine takıntı sıklıkla ebeveynlerin inkâr ettiği, ancak sorunlu çocuklarda sorunların gerçek nedenleri olan altta yatan ikirciklik ve direnmeleri yansıtır. Ebeveynler, güçlüğü yaratma ihtimali daha fazla olan kendi iç çatışmalarını ve altta yatan içerleme duygularını incelemek yerine, çocukla başa çıkmanın doğru yolunu bularak soruna çare bulmaya çalışır. 

Çocuk yetiştirmede başarının anahtarı entelektüel bilgi olsaydı bu alandaki profesyoneller —psikiyatristler, psikologlar, sosyal çalışanlar en etkili ebeveynler olurdu. Bu mesleklerden insanların çocukları sıklıkla ebeveynlerinden aldıkları 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sonsuz karışık mesajlardan muzdariptir. Sofistike entelleştirmeler daha derinlerdeki duygularla ve sözel olmayan mesajlarla uyumlu değildir. Çocuklar kendiliğinden, net, derin düzeyli bir tepkinin açlığını çeker. Bunun olmayışı çocuğun daha sonraki erişkin ilişkilerinde gerçeklik duygusunu ve yakın, güvenen ve verici olma yetisini ciddi ölçüde zedeler. Bunun yerine, yakınlığı güvenli bir mesafede tutmanın bilinçsiz bir yolu olarak, her ilişkiyi entelleştirme yapısını sürdürürler. 

Gördüğüm en sorunlu ve içi düşmanlıkla dolu çocuklardan bazıları eğitim düzeyi açısından “mükemmel” ebeveynler olan, formel ebeveynlik teknikleri konusunda eğitim alan, tüm “doğru” ebeveynlik tepkileri vermeyi öğrenen insanların çocuklarıydı. Verdikleri her mesaj, çocuğun duyduğu “kusursuz” sözcüklerle sözel olmayan düzeylerde aldığı çok farklı duygular arasında bir çatışma yaratır. 

Çocuklar araya giren sözlü ve davranışsal dışa vurumlardan çok sezinledikleri derin duygulara karşılık verirler. 
Genç bir baba bunu çok güzel tanımlıyor. Şunları yazıyor: “Çocuklar dile gelmeyen duyguları, söylenen sözlerin bağlamını, bizim farkında olduğumuz veya olmadığımız sözlü olmayan iletileri, gizli mesajları alır. Çocuklar sünger gibidir. 
Bu mesajlarla dolarlar ve bunları her yerde taşırlar; bazen... 
bu ağır bir yüktür. Çocuklarınız sorunlu gözüküyorsa onlardan neleri taşımalarını istediğinize bir bakmanızın yardımı olabilir. Size kendinizi olanca doğruluğuyla görmenizi sağlayan bir ayna tutarlar.” ” 

Yeni ebeveynlik bilinci çocuğu gerçekten etkileyen şeyin kimin ebeveyn —anne ya da babanın gelişmesi, savunmacı olmaması, samimiyeti ve uygunluğu- olduğunu görecektir. 
Bu anlamda varolmayan bir yoldan çocuk yetiştirme tekniklerine takıntı yanlış ve savunmacı olarak görülecektir. Özgür çocuklar yetiştirmeyi arzulayan ebeveynler ilk önce kendilerini geliştirmek gibi zor olan bir işi yaparlarsa, çocuğa en büyük iyiliği etmiş olacaklardır. Çocuklar için sadece doğru 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oyuncakların, kitapların, giysilerin ve televizyon programlarının seçilmesi psikolojik açıdan naiftir ve boşuna olduğu anlaşılacaktır. 

Çocuk yetiştirmede seksist olmamak temelde çocukta tam gelişmenin ve kendini ifade etmenin teşvik edilmesi sorunudur ve çocuklar bunu sözel olduğu kadar sözlü olmayan yollardan da ebeveynlerini örnek alarak öğrenirler. 
Seksist olmama konusunda samimi ebeveynlik, yeni ve katı bir yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler, teknikler listesinin kullanıldığı öz-bilinçli bir süreç olmaktan çok, bütünleşmiş, dengeli, cinsiyet savunmacılığı olmayan iki insanın ebeveynliğidir. 

Buna çağdaş literatürde babanın ebeveynlik sürecine daha fazla katılmasına ilişkin “aydın” vurgulama da dahildir. Soyut bir fikir olarak bu harika gözükür. Ancak bu tür bir babalığın “yapılması gerekenler” veya teknikler bazında yürütülmesi halinde, hiç babalık yapmamaktan çok daha zararlı olabilir. Babaların ilk önce kendilerini geliştirip erkeksi savunmacılıktan kurtulmaları gerekir, böylece daha fazla katılımının gerektiğini söylemeye bile gerek kalmayacaktır. 
Bunun yerine, bu konuda kendiliğinden bir arzu duyacaklardır. Dirençleri kabul edilip samimi bir şekilde etraflıca ele alınmadığı sürece babalık zoraki, yapmacık ve ikilemlerle dolu olacaktır. Bu nedenle babaları çocuklarıyla daha fazla ilgilenme konusunda körü körüne teşvik edenlerin, sağlıklı babalığın her şeyden önce savunmacı olmayan, bütünleşmiş, gelişmiş bir erkek gerektirdiğini görmedikleri sürece iyilikten çok kötülükleri dokunabilir. 

Tekniklerle kişinin kendi duygusal, sözel olmayan mesajları arasında mükemmel bir uyum olmadığı sürece çoğu “teknik” yararlı olmaktan çok daha fazla zararlı olabilir. 
Chicago Psikanaliz Enstitüsü'nden Dr. Heinz Kohut'un şu sözlerine katılıyorum: “Önemli olan ebeveynlerin ne yaptığı değil, gerçekte kim olduklarıdır.”? 
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Yeni KADIN-ERKEK İlişkisinde Ebeveynlik 


Yeni kadın-erkek ilişkisinde çiftler çocuğun ilişkiye bir zenginlik katabileceği, buna karşılık derinden hissedilen bir özveri gerektirmeyeceği bir dönemde çocuk sahibi olacaktır. 
Bu, çocuk yüzünden çatışmayan ebeveynlerin tam anlamıyla sevgi dolu bir tepki vermesini kolaylaştıracaktır. Çocuğun varlığı ebeveynlerin daha ciddi ve zorlanımlı olmaktan çok, daha özgür olmalarını, kendilerini geliştirmelerini ve yaşamlarından hoşnut olmalarını mümkün kılacaktır. 

Çocuk sahibi olmak rahat ve doğru olarak görülecektir; ebeveyn olmanın artılarını ve eksilerini tartma ihtiyacı duyulmayacaktır. Ebeveynler arasındaki ilişki yapısal açıdan doyurucu olacak ve çocuk olmasa bile birlikte olmak güzel duygular uyandıracaktır. Bu nedenle çocuk sahibi olmak boş bir etkileşimi doldurmanın bir yolu olmaktan çok, ilişkinin bir dışa vurumu olacaktır. 

Ebeveynler kendi gelişimlerinde ve bilinç durumlarında güvenle ilişki kurabilecekleri, bütünsel bir ebeveynin samimi, dışa vurumcu, entelektüel olmayan tepkisinin en güzel ve belirleyici tek “teknik” olduğu bilinciyle kendinden emin oldukları bir noktada bulunacaklardır. Rol sorumluluğu, kimin neyi ne zaman yapması gerektiği gibi konular temel bir sorun olmayacaktır. Bu tür takıntılar çocuğun temelde tarafların hazır ve istekli oldukları bir sevinçten çok taraflardan birinin veya diğerinin haksız yere omuzlarına yıkılmasından korktuğu bir görev olarak görüldüğünü düşündürür. 

Teknik açıdan kusursuz ebeveynlik diye bir kaygı olmayacaktır. Her iki ebeveyn de kendileriyle ilişkili açıkça tanımlanmış, olumlu bir benlik duygusuna sahip olacaktır, böylece çocukla ebeveynlerin egolarının ve imajlarının bir uzantısı olarak değil, kendine ait ihtiyaçları bulunan ayrı bir insan olarak ilişki kurabileceklerdir. Buna ek olarak ebeveynler, şu veya bu dışa vurumun belli bir cinse uygun olup olmadığı 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kaygılarından da kurtulmuş olacaktır. Böylece çocuklarının erkeksi veya kadınca olma baskısı olmaksızın tam anlamıyla bir insan olmalarına imkân tanıyacaklardır. 

Özetle, bayrağın devredilmesi, çocuk yetiştirmenin ebeveynlerin çıkarlarına katkıda bulunmanın bir yolu olmaktan çok koruyucu bir vasilik olacağı anlamına gelir. Entelleştirmeden uzak, minimum teknik ve maksimum samimi katılımla yapılan bir iş olacaktır. Ebeveynler bir şeyleri feda etme duygusu yaratmaksızın enerjilerinin temel odağı olabilecek bir dönemde çocuk sahibi olacağı için, ebeveynlik, çocuk ne durumda olursa olsun veya ne duruma gelirse gelsin, çocuğa karşı içerleme duymaksızın kendi yaşamından hoşnut olma sorunudur. 

Ebeveyn olmanın altında yatan temel güdü kendi içinde sürecin “özgecil” coşkusu ve sonuçta kendini geliştirme fırsatı olacaktır. 
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Dengeli Bir Yarın 


YENİ kadın-erkek ilişkisinin gelişiyle başka bir insanla ilişki kurmadaki temel motivasyon, karşılıklı zenginleştirme, kolaylaştırma ve geliştirme olacaktır. Erkekle kadın güvenlik veya kendini olumlama, kendini kanıtlama amacıyla değil, birlikte olmak istedikleri için birbirlerini tercih edecektir. 
Yani ilişki imaj veya gelecek kaygılarından dolayı değil, yapısal olarak tarafları beslediği ve kamçıladığı için gelişecektir. Bu nedenle taraflar, erkeğin mesleki durumu ve para kazanma gücü, ya da kadının fiziki güzelliği ve erkeğin başarılı gözükmesini sağlama potansiyeli gibi cinsiyet sembollerinden dolayı değil, birbirlerinde yarattıkları iyi duygulardan ötürü yakınlaşacaklardır. 

Yeni dengeli ilişki, romantizmi içerlemeye, uyumu kavgaya, erken yaşta çocuk sahibi olmayı ebeveyn-çocuk esaretine, kurtarılmış olma duygusunu köşeye sıkışmış olma duygusuna, heyecanı can sıkıntısına, “en iyi dost” olmayı yabancılaşma duygularına ve eşi idealleştirmeyi tiksintiye, korkuya, hatta nefrete dönüştüren geleneksel ilişki sürecini tersine çevirecektir. Romantizm cazip veya alışkanlık yapıcı olmayacak, buna karşılık gerçekten tanıma ve oyunbazlık öne çıkacaktır. 

Geleneksel sosyalleşmenin baş aşağı ettiği ve en güzelinin ilk önce yaşandığı, coşkunun yavaş yavaş yerini engellenme, yorgunluk ve içerlemeye bıraktığı geleneksel ilişkiden sonra kadın-erkek ilişkisi tekrar kendi ayakları üzerine durdurulacaktır. Dengeli ilişkide taraflardan her birinin değişen gerçekliklerine göre ilişkiyi sürekli yeniden yaratabilen iki insan 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arasındaki gelişen, giderek daha esnek hal alan bir etkileşim anlamında istikrarlı bir ilerleme olacaktır. 

Çiftlerden her biri kendi yapısını kendi gerçekliğine uyarlayacak, eski “normal” veya “uyumlu” ilişki modellerine uymaya çalışmayacaktır. Bu, geçmişteki tüm şekilci modellerin çeşitli savunmacı çarpıtmaların birer ürünü olduğu ve kendi duyarlılıklarının farkında olan ve bunlara güvenen çiftler için gereksiz olduğu bilinciyle de söz konusu olacaktır. 
Böylelikle ilişkiye sürekli yeni bilgileri alarak çiftlerin değişen ihtiyaçlarına göre kendini yeniden şekillendirme yeteneği kazandıracaktır. 

Bu nedenle dengeli yeni bilinç çarpık iki tutumun toplamından başka bir şey yaratmayan kadın ve erkek imtiyazları ve özelliklerini kaynaştırmaktan çok, ilişkinin ilk yaratımı olacaktır. Başka bir deyişle dengeli ilişki sadece her iki tarafın da geleneksel erkek ve kadın zorlanımlarına erişmesinin bir sonucu olmak yerine, benzersiz bir bütünlük olacaktır. 

İlişkide neyin normal neyin anormal olduğu kaygıları ortadan kalkacaktır. Bunun yerine tüm davranışlar kişisel bir bildirim olarak görülecek ve etkisine, ilişki hakkında ne ifade ettiğine bağlı olarak tepki gösterilecektir. 

Roller, ritüeller ve dini ifadeler ilişkiyi tanımlayan veya kısıtlayan dışarıdan yapılar değil, ilişkinin yaratıcı ve dışa vurumcu sonuçları olacaktır. 

Maddecilik ilişkiyi zenginleştirecek ama ilişkiye egemen olmayacaktır, zihinleri sürekli meşgul eden temel unsur da olmayacaktır. Çiftlerin ikisi de kendi geçimlerini sağlama yetileri konusunda güvenlik ve ustalık duygusu taşıyacaktır. 
İlişkide mal mülk edinmenin vurgulanması kişisel ö i savunmacılığı, oyunbazlık yokluğunu yansıtan ve can sıkıntsı ve içerlemeyi gizleyen bir şey olarak görülecektir. 

Tam ve rahat dışa vurum, stressiz açıklık, entelleştirilmeyen etkileşimler ve enerji üreten oyunbazlık ilişkinin akışına damgasını vuracaktır. Sorunlar konusunda ciddiyet ve entelleştirme minimum düzeyde, kendiliğinden, oyunbaz ve yaratıcı etkileşim maksimum düzeyde tutulacaktır. 

Her iki taraf da kendilerinin şu veya bu yanını tam anlamıyla dile getirme yetisine sahip ve bu konuda rahat olacak, savunmacı olmayan bu tutumun dolaysız, doğal bir ürünü olarak seksist olmayan bir etkileşim yaşanacaktır. Sonuç olarak duyguların, ihtiyaçların veya davranışların dile getirilmesi hiçbir zaman erkek veya kadına uygunluğu açısından değerlendirilmeyecektir. 

Seksizm nesnel ideolojik bir konu olarak değerlendirilmek yerine, cinsiyet savunmacılığının bir belirtisi olarak görülecektir. Bu nedenle bunun takıntıya dönüştürülmesi müzakere, tartışma ve entelleştirme konusu olmaktan çok ilişkinin kendisindeki rahatsızlığın bir yansıması olarak görülecektir. Verme ve sevme, tarafların özen ve paylaşım kisvesi altında kendi imajlarını olumlama ihtiyacının bir ürünü olmaktan çok, eşin gerçek ihtiyaçlarına bir cevap olacaktır. 

Anlayış ve yakınlık, bu dengeli ilişkideki iki insanın bütünlüğünün çabasız bir sonucu ve bu durum varolduğu ölçüde mümkün olacaktır. Üzerine kafa yorulmuş bir yoldan ele alınmasına gerek olmayacaktır. 

İlişkiyi bir gelişim aracı olarak kullanmaktan ziyade tercihen sadece kişi bütün bir insan olduktan sonra kalıcı, bağlı ilişkilere girilecektir. Geleneksel çift ne kadar kutuplaşmış veya bütünlükten ne kadar yoksunsa, birbirlerini savunmacı nedenlerle tercih etmeye o kadar eğilim duyacaklar ve bu nedenle birbirinin gelişimini kolaylaştırmaktan çok buna direneceklerdir. Dolayısıyla bir değişme olduğu zaman bu, ilişki için ve ilişki yararına olmaktan çok kişinin eşine rağmen başkaldıran bir tepki olacaktır. 

Taraflardan her birinin diğerinin kendini açığa vurmasını ve hem onun hem kendi gelişimini desteklediği ilişkinin temel bir bileşeni, etraflıca tanınıyor ve biliniyor olmak olacaktır. Yalnızlık ve tecrit duyguları bulunmayacaktır, çünkü 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kişinin gerçek benliği karşıdaki insan tarafından tanınıyor ve takdir ediliyor olacaktır. 

Gerçek farklılıkların yıkımından çok, taraflardan her birinin bütünlüğü görülecektir. Gerçekten de dengeli ilişki savunmacı amaçlarla türetilen farklılıklardan çok, eğer varsa erkekle kadın arasındaki gerçek farklılıkları tespit etmeyi sonunda mümkün kılacaktır. 

Erkek de, kadın da dünyayı doğru ve çarpıtmasız görebilecektir. Erkek, geçmişte onu kendi yarattığı baskılarla sürekli savaşa sürükleyen, içinde “sevilmek” için zafer ve güç kazanma zorlanımı yaratan erkek süzgeçlerinden arınmış olacaktır. Aynı şekilde kadın dünyayı erkek savaşçı tutumu üzerinden sığınma ve kimlik aramasına neden olan kendi kadınca savunmalarının çarpıtmalarıyla görmeyecektir. 

Erkek, kadınla ilişkisinde zorlanımlı, kendini kanıtlamaya yönelik davranışlardan arınmış olacak, buna karşılık kadın da güç, özerklik, girişkenlik veya cinsellik sergilemenin bir kadın olarak cazibesini azaltacağı korkusuyla kendini güdük bırakmayacaktır. 

İlişkinin besleyici yapısı kısmen depresyon, alkol veya ilaç yoluyla kaçış, ağır kaygı ve kişinin benliğinin önemli yanlarını bastırmasının diğer semptomlarının bulunmayışıyla ifade bulacaktır. 

Belirli bir anda birlikte olmak savunmacı kaynaşmanın ve dürüst sınırlar koyma korkusunun bir ürünü olan otomatik bir eylemden çok bilinçli bir kararın sonucu olacaktır. 

Sağlıklı, dengeli yeni ilişkinin tipik özelliği aşırı uyum ve uygunluk kaygılarından çok gelişim ve kişisel gelişme kaygıları olacaktır. İlgileri, tutumları, tepkileri, tutkuları ve hayatı yaşama ve hayattan zevk alma yetileri açısından her iki taraf da gelişecektir. İlişkinin yarattığı deneyim, taraflardan birinin tek başına yaşayacağından daha büyük olacaktır. 

Kelimenin tam anlamıyla istikrar olacaktır, yani her iki taraf da ilişkinin beklenmedik değişimlerinin kurbanı değil, 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ilişkinin doğası ve yönünün bilinçli efendileri olacaktır. İlişkinin akışına damgasını vuran şey katılık veya sıradanlık degil, ani coşku ve sarsıcı inişlerle tanımlanan savunmacı tahterevalliyi engelleyen bir bilincin ürünü olan bir istikrar olacaktır. Taraflar, ayrı yaşamlarında da acı verici, beklenmedik gelişmelerden uzak olacaktır. “Orta yaş krizi” türünden yaşantılar, cinslerin savunmacı bilincinin daha önce inkâr ettikleri benliklerinde ani patlamalara neden olan ürünleri olarak görülecektir. 

Taraflardan her biri ilişki deneyiminin karşılıklı yapısına ve bunun birbirlerinin tepkilerini nasıl pekiştirip sürekli kıldığına karşı duyarlı olacaktır. Bu anlamda “hak ettiklerini” veya almaya hazır olduklarını nasıl aldıklarını göreceklerdir. Bu nedenle ilişkide değişiklik, karşıdaki insanı doğrudan değiştirme çabasından çok, tepkilerinde karşıdakinin davranışına değişikliğe imkân veren değişiklikler yapmayı içerecektir. Çatışmalar iki yönlü bir ilişkinin ürünleri olarak değerlendirilecek ve iki tarafın çatışmadaki kendi katkıları üzerinde odaklandığı, her ikisinin de düzeltmek için değişmeye istekli olduğu bir bakış açısından çözülecektir. Kusuru karşısındakinde arama, suçlama veya suçluluk duygusu uyandırma olmayacaktır. Taraflardan birisinde sorunun “çözümü” olarak karşısındakini analiz etme veya değiştirme arzusu da duymayacaktır. 

Sorunlar hariçten manipülasyon, strateji veya “tedaviyle” belli bir etki yaratacağı düşünülen teknik ve yöntemler kullanmaktan ziyade, dürüst yüzleşmenin yanı sıra altta yatan duyguların açığa çıkarılmasıyla ele alınacaktır. 

Direnmelerin, sınırların ve öfkenin dile getirilmesi ve çatışmaların tartışılması sevginin, karşılıklılığın ve anlayışın ifadeleriyle eşit öneme sahip olumlu ve gerekli bir boyut olarak kabul edilecektir. Bu da gizli öfkenin tırmanmasını önleyecektir. Bu nedenle kötü niyetli veya yıkıcı etkileşimler olmayacaktır. Çatışma yoluyla yavaş, ileriye dönük bir hareket olacak ve yakınlığın önündeki sınırlar ve direnmeler kabul edilecektir. Böylece ilişki evliliğin devam edip etmemesi- ne bakılmaksızın yakınlığın azaldığı bir ilişki değil, zamanla yakınlığın ve esnekliğin arttığı bir ilişki olacaktır. 

Cinsiyetten arınmış yeni bilinç beden sağlığını ve beden bilincini olumlu yönde etkileyecektir. Bu, cinsiyet savunmalarıyla özellikle de hastalığın bastırılan duygu veya ihtiyaçların bir dışa vurumu olarak kullanılması, erkek ve kadın şartlanması yüzünden acının, yorgunluğun veya yardım ihtiyacının inkâr edilmesi veya aşırı vurgulanması, ya da erkek veya kadına uygunluğuna dayalı olarak yapılan diyet seçimleri yoluyla— bedende yaşananların çarpıtılmasına son verilmesinin bir sonucu olacaktır. 

Dengeli ilişkide cinsellik performans standartlarıyla veya diğer önyargılı standartlarla tanımlanmayacak veya kösteklenmeyecektir. Cinsel yaşantı söz konusu ayrı bireylerin ve ilişkinin kendisinin bir uzantısı ve dışa vurumu olarak görülecektir. Bu nedenle bu yaşantılar kalite ve miktar açısından sürekli değişecek, sorun veya belirti olarak değil, taraflardan her birinin ve ilişkinin bulunduğu duruma ilişkin beyanlar olarak değerlendirilecektir. İstatistikler, fonksiyon bozukluğu etiketleri, uydurma normallik tanımlarıyla “cinselliğin tahakkümü” doğal olarak ortadan kalkacaktır. 

İş, çocuk yetiştirme ve ebeveynlik ilişkinin önemli dışa vurumları olabilir, ancak bunlar ilişkinin merkezindeki amaçlar değil, diğer birçoğunun yanında sadece birkaç özellik olacaktır. 

Doğum kontrolü kaygıları, gelişimlerini, kişisel gelişmelerini ve fantezi ve haz arayışlarını engelleyecek olan zamanından önce ebeveynlikten kaçınan ve kendini önemseyen iki insan arasındaki ilişkinin doğal sonucu olarak yapıcı bir yoldan ele alınacaktır. Sadece ebeveynlerin hayatını zenginleştirdiği, bu nedenle ağır bir yük veya sorumluluk olarak değerlendirilmediği zaman çocuk yapılacaktır. 
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Genelde cinsler arası düşmanlık erkek ve kadın şartlanmasının acı verici ürünleri olan ve erkekle kadını hem kurban hem birbirine düşman eden ilkel bir kadın-erkek bilincinden arta kalan fosiller olarak hatırlanacaktır. Dengeli, yeni kadın-erkek ilişkisi insan ihtiyaçlarının, duygularının, dürtülerinin, güçlerinin ve potansiyellerinin tamamını yaşama, dile getirme ve gerçekleştirme yeteneğine sahip erkekle kadın arasındaki bilinçli, savunmacı olmayan, kendini önemseyen bir etkileşim olarak tanımlanacaktır. İlişki süreciyle, birbirleriyle mutlu olan ve zenginleşen iki insanın burada ve şu anda gerçekliğine kök salmış oluşuyla tanınacaktır. 
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Yazarın Yayınevimizden Çıkan Diğer Kitapları: 


Erkek Olmanın Tehlikeleri 
Erkekler Gerçekten Ne İster? 


Aşk, Kadınlar ve İlişkiler 
Erkeklerin Hâlâ Bilmedikleri... 


Yeni Nesil Erkek 


“Günümüzde boşanmalar ve ilişkilerdeki istikrarsızlık sıkıntılı bir hal alsa da, kadın-erkek ilişkisi bağlamında tamamen yeni 

bir bilinçlenmenin sınırında olduğumuza inanıyorum. Daha büyük bir psikolojik bilinçle ve cinsel kimlik savunmalarından kurtulmakla, Maymiri gelişme ve karşılıklı özgürleştirme sürecine girebilir. İlişkilerde insanların yaşı ilerledikçe, olgunlaşma, daha fazla oyunbazlık, kendini ifade etme ve samimi yakınlıkla sonuçlanan türden bir öz farkındalık kazanacaklardır. 


Bir üçlemenin son kitabı olan Yeni Kadın-Erkek İlişkileri, öfke, engellenme ve yakınlık korkusu yaratan geleneksel ilişkilerin temellerini incelemektedir. Bu üçlemenin ilki olan Erkek Olmanın Tehlikeleri'nde geleneksel erkekliğin ruhsal payandaları ve öz-yıkıcılığı, bunu izleyen Yeni Nesi? Erkek'te yeni gelişmekte olan erkek bilinci ve gelişen kadın bilinciyle ilişkisi ele alınmıştır. 


Bu kitapta, geçmişten uzaklaşan geçiş yolu ve insanların kendilerini geçmişin darboğazlarından ve yapılarından kurtarmaya başladığı karmaşık süreçle birlikte ortaya çıkan ve potansiyel açıdan çok daha zarar verici olan ikilemler ve tuzaklar da ele alınmaktadır. Zihinsel bilinçlenmenin ve özgür tutumların derin duygu ve ihtiyaçlarla çatışma eğilimi gösterdiği bir zamandayız, bu da kadın-erkek ilişkilerini sürdürülmesi imkânsız kılmasa bile, çok daha kırılganlaştırmaktadır. Burada daha yapıcı bir geçiş dönemini kolaylaştıracak bir kılavuz sunulmuştur. 

Yeni Kadın-Erkek İlişkileri nde, karakteristik özelliği samimi bir dostluk, arkadaşlık ve cinsellik içeren kök salmış bir oyunbazlık olan yeni ilişki'biçimi tanımlanmaktadır.” 


— Dr. Herb Goldberg 


